
Weekoverzicht Ontmoetingskerk
zaterdag 21 februari 2026

Aankomende diensten

Datum: 22-02-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: mw. ds. M. v.d. Kooi uit Driebergen

Info: 1e zondag 40-dagentijd

Koffieschenken: Peter en Riet Baan

Kinderoppas: Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst: Maartje Aantjes en Lieke vd Brakel

Organist: Hans Arnold

Lector: Gerla van Breugel

Diakenen: Caroline Vreugdenhil en Reinoud de Leeuw

Ouderlingen: Elise Kon en Els Vlot

Koster: Nelly Attema/Marian Verburg

Techniek: Jacoline en Henri

Collecte voor:
Kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=bSqDZGqaQGG8PRl6Fmol4g

Datum: 01-03-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: ds. W. Bisschop uit Breda

Info: 2e zondag 40-dagentijd, dienst met doventolk

Koffieschenken: Kees Hoeksma en Conny van Tussenbroek

Kinderoppas: Eline vd Heuvel

Kinderwoorddienst: Sanne+Alie van Wijk

Organist: Bert Kruis

Lector: Tabitha Kazen

Diakenen: Paula de Jong en Huib Kraaijeveld

Ouderlingen: Anita Wallaard en Kees van Gaalen

Koster: John van Maurik

Techniek: Clarie en Peter Koot

Collecte voor:
KIA - Voorjaarszendingsweek

https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=vNP8dtBgRjGwpBXdbntlrw

Onze diensten zijn te volgen via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bSqDZGqaQGG8PRl6Fmol4g
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bSqDZGqaQGG8PRl6Fmol4g
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vNP8dtBgRjGwpBXdbntlrw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vNP8dtBgRjGwpBXdbntlrw
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Giften

Datum: 15-02-2026

Doel: KIA - Ghana (project)

Bedrag: € 766,85
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Nieuws

Lief en leed
Datum: 20-02-2026 20:32

De voorjaarsvakantie zit er voor het grootste deel weer op, en wie weet is het volgende week wel echt een
beetje voorjaar als we de weersvoorspellingen mogen geloven.

Dankbaar zijn we deze week dat er geen berichten van ziekte of zorg binnengekomen zijn. Maar dat betekent
natuurlijk niet dat ze er niet zijn. Daarom is het goed te weten dat we altijd bij God mogen komen om te
danken en bidden voor de dingen die gebeuren, groot of klein. Het is God die ons ziet, kent en bemint.

Afgelopen woensdag is de 40-dagentijd begonnen, ook wel vastentijd genoemd, direct na het carnaval. Deze
overgang van feest naar soberheid kan helpen om bewust een nieuwe start te maken. Het herinnert eraan
dat ons leven niet draait om overvloed en richt ons hart op God. De vastentijd duurt 46 dagen maar op de 6
zondagen (feestdagen) wordt er niet gevast.

Moderne manieren van vasten kunnen bijvoorbeeld zijn 40 dagen geen alcohol drinken, geen vlees eten of
geen sociale media gebruiken. Hoe brengt u deze 40 dagen door? Ook deze zondag kunt u in de kerk de
veertigdagentijdkalender van de Protestantse kerk ophalen, en dit als hulpmiddel gebruiken.

Hartelijke groet,
Jacoline Fierloos

Lief en leed
Datum: 19-02-2026 14:08

Bedankt voor het medeleven

Lieve mensen van de ontmoetingskerk,

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden, het medeleven, de lieve kaarten en jullie aanwezigheid
bij de begrafenis, het is een grote steun en troost voor ons geweest

Anneke van Vugt en kinderen
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Kerkbloemen
Datum: 17-02-2026 13:29

De kerkbloemen zijn gegaan naar Teus en Aria Bor, ter bemoediging.

De liturgische bloemschik voor de Veertigdagentijd 2026.
Datum: 20-02-2026 21:37

Het thema 'De Geest waaiert breed uit' staat centraal.
Een tweedimensionale waaier verbeeldt beweging en communicatie, op weg naar een nieuwe toekomst en
een nieuw begin.
Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol: er is gekozen voor (plantaardige) materialen met een lage
ecologische voetafdruk, passend bij het seizoen.

Schikking
1ste zondag in de 40dagentijd.
De verzoeking in de woestijn.
De grote vaas is gevuld met droog zand als symbool
voor de woestijn. In de kleine vaas zijn lila bloemen geplaatst.
Grassen van het vorig seizoen zijn geweven in de waaier als teken van negatieve krachten.
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Biddag en Gemeentevergadering woensdag 11 maart
Datum: 20-02-2026 20:39

Woensdagavond 11 maart is er aansluitend aan de dienst
voor Biddag een gemeentevergadering.
Op de agenda staan drie punten: de kerkelijke financiën, de
nieuwe ambtsdragers en een update m.b.t. het
beroepingswerk.

De penningmeesters van diaconie, jeugd en kerk nemen
ons mee in de cijfers van 2025 en de ontwerpbegrotingen
voor 2027.

Voor de komende periode gaan we op zoek naar vier
nieuwe ambtsdragers: een diaken, een
ouderling-ontmoeting, een jeugdouderling en een voorzitter.

De beroepingscommissie praat ons bij over de stand van
zaken en verdere plannen voor de zoektocht naar onze
nieuwe voorganger.

Van harte uitgenodigd voor de biddagdienst en
gemeentevergadering!
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Gedicht
Datum: 20-02-2026 20:28

Vasten en zo...

Alles wat "Rooms" was,
gooiden we overboord.
Ook het kruisje van as
hadden we nog nooit van gehoord.

Het antependium hing
Kleurig, over het altaar
als je de kerk binnenging.
Wij vonden dat maar raar.

Een kaarsje brandden we vroeger niet.
Het was teveel opsmuk,
bij "ons" zag je dat niet
in de kerk, het was te druk.

De beelden de kerk uit
verdwenen, verboden
de heiligen waren afgoden,
die mochten niet aanbeden worden.

Nog niet zo lang geleden
ging het tij keren
en zijn die mooie gewoontes teruggetreden.
en gaan we dat meer waarderen.

Allemaal aanbidden wij God.
De kaarsen worden aangestoken
en kijken we meer naar Maria's lot.
Een nieuwe tijd is aangebroken.

Zelfs de vasten stellen wij in.
We hebben veel teruggenomen.
Al is dit nog maar een begin,
ik ben er mee ingenomen.

Lisette Snoeij

Klokradio
Datum: 20-02-2026 20:23

Op 25-02 om 21.00 uur verzorgt Arie Slob een korte
meditatie met de titel Paulus.
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Tienerkerk zondag 22 februari 2026
Datum: 20-02-2026 20:16

Aanstaande zondag is er tienerkerk!
De thee/koffie en iets lekkers staan weer klaar.

Tienerkerk is voor alle tieners vanaf +/- 11 jaar (groep 7).
Het thema is dit keer: God ziet jou helemaal.

Welkom in de grote jeugdruimte!
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Project veertigdagentijd en Pasen 2026
Datum: 20-02-2026 16:00

De weg van de hoop

In de veertigdagentijd gaan we de weg van de hoop. We
horen hoe Jezus op weg gaat naar Pasen: een weg van
geluk, maar ook van kwetsbaarheid. Bovenal is het een
weg van vertrouwen, dat God een nieuwe toekomst schept.
Op die weg roept Jezus mensen met zich mee - in de
verhalen van toen en ook in de wereld van nu.
Ga je mee op de weg van de hoop?

Reisbureau Warhoop
De reis die we maken op de weg van de hoop wordt elke
week ingeleid door de medewerkers van reisbureau
Warhoop. Samen met hun klanten leiden zij het thema en
de Bijbelverhalen in.

Reisgids
Bij de verhalen en thema's van deze periode is een reisgids
gemaakt (formaat A3), met grote illustraties bij de
Bijbelverhalen. Elke zondag wordt een nieuwe plek belicht
die we bezoeken op de weg van de hoop. Een kind mag als
'reisleider van de week' iets voorlezen over die plek. Ook is
er elke week een vraag die tijdens het kindermoment ,voor
in de kerk, besproken wordt.

Projectlied
Bij dit project is ook een projectlied gemaakt, dat tijdens het kindermoment wordt gezongen. Het heet "Wij
reizen veertig dagen".

22 februari
Bij reisbureau Warhoop gaat het deze week over iemand die hoop meeneemt op vakantie. Daniël leest ons
voor " Over de reis" uit de reisgids. Deze week gaat de reis naar de woestijn, een plek waar het droog en
leeg is. Hoe kunnen we daar hoop krijgen en houden?
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Column
Datum: 20-02-2026 10:24

Polderwachter

Best mooie tijd momenteel...Zeker als de zon schijnt. De
planten in de vensterbank hoeven nog niet afgeschermd...
Je ziet ze zich koesteren (wat een mooi woord), hun best
doen blaadjes te produceren.. Koesteren volgens de 'Dikke
van Dale': het geven van weldadige warmte, verwarmen,
ook wel liefderijk verzorgen, vertroetelen...Mooi tóch? En
buiten... Onstuimige wolkenluchten, waar de zon soms door
piept en de wind lekker tussendoor jakkert. Zelden saai.
Ook de vogels doen mee, buitelen balorig tijdens hun
vlucht...
En de hond rent rondjes om het huis...

Halverwege de polder staat een groepje bomen... Waaronder één eik, als enige echte polderwachter...Valt
enigszins uit de toon... Stond daarom ooit met vet kruis erop, veroordeeld tot de omzaagdood... Wat m'n
achternichtje en ik na een geslaagde reddingsactie wisten te verhinderen.. Blijft heel speciaal dus... Neem
een minuut tijd en ga met je rug er tegen staan- groene jas altijd fijn- Maak als ware verbinding en word super
zen... Rustig... tijdloos, relativerend. Als boom zijnde kun je alleen staan en ondergaan. Misschien ook
observeren, waarnemen?

Welke zichzelf respecterende jachthond lust er nu mandarijnen?' Toch komt hij steeds terug voor een
stukje...Hij mag een poosje los op dit rustige polderstuk...Om even later zacht piepend, doodstil staand,
gespitst als een speer, als het ware te bevriezen... ....Héél kort, want dán... z'n hele lijf spant, klaar voor de
sprint.... Net zo getraind... (afgericht?) als hij, blaas ik onmiddellijk op de fluit (écht een afstandsbediening).
Eerst op de kant van :'Zitten', waarbij gedwongen de spanning eraf gaat... Vervolgens op de 'kom' kant. En
jawél, Er wordt perfect geluisterd! (Pfff) Zij het onder protest...Je ziet 't 'm denken: 'Wat moet die kat nou
middenin de polder...Daar deugt toch niks van...Waarom mag ik niet even lekker achter die stroper
aanjakkeren...?'Enfin hij is gehoorzaam dus ik prijs hem de hemel in...Nou já.. bijna ...

Roos
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Weekoverzicht Ontmoetingskerk
Datum: 19-02-2026 12:01

Sinds begin dit jaar wordt op zaterdagmorgen per mail een
weekoverzicht Ontmoetingskerk verstuurd. Dit
weekoverzicht bevat relevante informatie uit de diverse
roosters en alle berichten die de afgelopen week in onze
Scipio kerk-app in de rubrieken Nieuws, Lief & Leed,
Pastoraat en Overig (N.B.: niet Prikbord) zijn verschenen.

Het weekoverzicht is een aanvulling op onze Scipio kerk-app, in de app lees je alle berichten door de week
heen natuurlijk als eerste!

Heb je onze Scipio kerk-app nog niet of niet meer? Otto Bijl wil je graag helpen, dus laat van je horen! Kan
via kerkapp@ontmoetingskerk.nl

Lege pagina
Doordat het weekoverzicht geautomatiseerd wordt samengesteld, zijn pagina's niet altijd volledig gevuld. Let
dus goed op: ook na een grotendeels lege pagina kan nog meer volgen!
Vanaf nu heeft het weekoverzicht een paginanummering, zodat duidelijk is uit hoeveel pagina's het
weekoverzicht bestaat.

Kopij aanleveren
De wijze waarop je berichten voor onze Scipio kerk-app (en dus automatisch ook het weekoverzicht) kunt
aanleveren blijft ongewijzigd: stuur hiervoor een mailtje naar gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl
Het format waarin berichten aangeleverd worden is vrij. Hou er rekening mee dat de opmaak er soms wat
anders uit kan zien dan aangeleverd. Dat komt omdat afbeeldingen apart in het bericht gezet moeten
worden.

Aanlevertijd
Om er zeker van te zijn dat je bericht ook meegenomen wordt in het weekoverzicht, adviseren we het voor
vrijdagavond voor 18:00 uur bij ons aan te leveren.
Redactie Scipio kerk-app Ontmoetingskerk
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Avond voor boeren en burgers over duurzaamheid en geloof in Lexmond
Datum: 17-02-2026 17:30

Van de Werkgroep Duurzame Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking (WAV)

Op maandagavond 23 februari 2026 organiseert de
Werkgroep Duurzame Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking (WAV) van boerencoöperatie
Den Hâneker een inspiratieavond voor boeren én burgers
over duurzaamheid, landbouw en geloof. Spreker deze
avond is Wim Schippers, auteur van het boek Boeren met
Ontzag. De bijeenkomst vindt plaats in de Protestantse
Kerk aan de Zuidernes 45 in Lexmond en begint om 20.00
uur.

Tijdens de avond neemt Wim Schippers het publiek mee in
de wereld van voedsel telen en samen maaltijd houden. Hij
heeft ruim veertig jaar ervaring in natuur- en
landschapszorg én landbouw. In zijn boek Boeren met
Ontzag bundelde hij deze ervaringen en houdt hij boeren
én consumenten een spiegel voor. Zijn verhaal nodigt uit tot
serieuze reflectie en daagt uit om moedige keuzes te
maken in hoe we omgaan met voedsel, grond en
consumptie.

De inspiratieavond sluit aan bij een eerdere bijeenkomst die de werkgroep afgelopen Wereldvoedseldag
organiseerde. Die avond bracht mensen met uiteenlopende achtergronden samen en kenmerkte zich door
openheid, verdieping en ruimte voor gesprek. De verantwoordelijkheid voor het goed beheren van de aarde
werd daarbij gedeeld door iedereen, of je nu boer bent, een tuin beheert of bewust consument wilt zijn.

Ook deze avond staat ontmoeting centraal. Na de inleiding is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan
over duurzaamheid, geloof en praktische keuzes in het dagelijks leven.

Praktische informatie
? Waar: Protestantse Kerk, Zuidernes 45, Lexmond
? Wanneer: maandag 23 februari 2026
? Tijd: 20.00 uur
? Spreker: Wim Schippers

Iedereen is van harte welkom.
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Paasgroetenactie 2026
Datum: 17-02-2026 14:14

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan
gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is
dit jaar gemaakt door een gedetineerde in de PI
Nieuwegein. Het thema is 'De onvoorwaardelijke liefde van
een moeder voor haar kind'. (Zoals deze moeder haar kind
liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk
van ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en overwon
de dood uit liefde voor ons).

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Zondag 22 februari liggen deze kaarten in de kerk en kunt u
een kaart ondertekenen met uw naam en eventueel een
groet. Er zullen voorbeelden klaar liggen !
De kaart is deze keer in het Engels de Nederlandse vertaling was al vroeg uitverkocht

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende
groet hen goed doet. Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de
gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen
dat velen van u paasgroeten zullen schrijven!

Hartelijk dank!
de diaconie.
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Opbrengst Eat, Meet & Geniet! 2026
Datum: 15-02-2026 21:02

BEDANKT, Loïs, Duco, Annieck, Vera, Nomi, Dieke, Anita,
Anneloes, Aldwin en Koen!!! Voor al jullie hulp tijdens Eat,
Meet & Geniet.
BEDANKT voor ieders aanwezigheid en voor de donaties
van wie niet aanwezig konden zijn.

Wij hebben het prachtige bedrag van €1505,52
opgehaald!!! Een geweldige opbrengst voor het jeugdwerk.

Eat, Meet & Geniet! 2026... gelukkig hebben we de foto's
nog.

Neem een kijkje in het fotoalbum, deze staat onder fotoalbums in de scipio app.

En denkt u bij het zien van de foto's .... "Ik heb echt wat gemist"..... dan zeggen wij alvast:

TOT VOLGEND JAAR!!!


