JUEICIL

Weekoverzicht Ontmoetinrgskerk
zaterdag 14 februari 2026

Aankomende diensten

Datum: 15-02-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: mw. N. Rijneveld-Schep uit Lopik
Koffieschenken: Geri en Ad Vonk
Kinderoppas: Esmiralda de Jongh

Kinderwoorddienst: Liesbeth van Halm

Organist: Peter Veen

Collecte voor:

Lector: Arie van Mourik KIA - Ghana (project)

3 o = https://betaalverzoek.rabobank.nl/
Dlakenen' ReanUd de LeeUW en Nel den Hertog betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbl7kZCA
Ouderlingen: Jacoline Fierloos en Gerda Blokland
Koster: Martin de Jongh

Techniek: Otto Lodder en Henri

Datum: 15-02-2026 | Tijdstip: 18:30 uur | Voorganger: commissie eredienst
Info: zondagavondspecial: preek van de leek
Koffieschenken: Ria Kon en Henny Kool

Organist: Hans Arnold

Diakenen: Huib Kraaijeveld en Emmy Arnold

Collecte voor:

Ouderlingen: Elise Kon KIA - Ghana (project)

. H https://betaalverzoek.rabobank.nl/
Koster: Dick van der Garde betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbl7kZCA

Techniek: Otto Bijl en Henk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbI7kZCA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbI7kZCA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbI7kZCA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbI7kZCA
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Datum: 22-02-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: mw. ds. M. v.d. Kooi uit Driebergen
Info: 1e zondag 40-dagentijd
Koffieschenken: Peter en Riet Baan

Kinderoppas: Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst: Maartje Aantjes en Lieke vd Brakel

. Collecte voor:
Organist: Hans Arnold Kerk
LeCtOI" Gerla van Breugel https://betaalverzoek.rabobank.nl/

betaalverzoek/?id=bhSqDZGqaQGG8PRI6Fmol4g

Diakenen: Caroline Vreugdenhil en Reinoud de Leeuw
Ouderlingen: Elise Kon en Els Vot
Koster: Nelly Attema/Marian Verburg

Techniek: Jacoline en Ronald

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bSqDZGqaQGG8PRl6Fmol4g
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bSqDZGqaQGG8PRl6Fmol4g
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Giften

Datum: 08-02-2026
Doel: Kerk
Bedrag: € 399,26

Nieuws

Lief en leed

Datum: 13-02-2026 23:05

Dit weekend begint voor de scholieren de voorjaarsvakantie. Voor sommigen betekent dit op reis gaan, naar
de sneeuw of naar de zon. Voor de thuisblijvers is het geen van beide, regen lijkt het te worden.

Toch kunnen we deze zondag mee op reis. Bente Bor neemt ons een stukje mee op haar wandeltocht naar
Santiago tijdens de Preek van de leek.

We leven mee met de familie Bor bij het overlijden van de moeder van Teus en ze afscheid moeten nemen
van hun (schoon)moeder en oma.

Er is speelt veel in de gemeente. We denken ook aan wie niet bij name genoemd is met zorgen over
gezondheid, ziekte en onzekerheid over de toekomst.

Laten we blijven bidden om nabijheid van God, voor elkaar en de wereld.

Hans Bassa

Kerkbloemen

Datum: 10-02-2026 23:07

De kerkbloemen zijn gebracht bij

Jolijn Zijderveld als dank voor het jarenlang regelen van het verjaardagsfonds.

Mirjam Wallaard kreeg bloemen ter bemoediging en we wensen haar een goed herstel.



Preek van de Leek 15 Februari 18.30 uur

Datum: 13-02-2026 18:30
Thema: De weg naar binnen

De Camino, de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella

Bente Bor neemt ons mee op haar Camino. Deze heeft zij
vorig voorjaar gelopen.

Hierover zegt zij:

'lk zit op een rotonde in Frankrijk.

Geen idee waar precies.

Maar ik weet dat het station zo'n 100 meter rechts van mij
is.

Het pad, de Camino naar Santiago de Compostella gaat
rechtdoor.

Van de 2600 kilometer heb ik er 800 gelopen.

Ik heb zo ontzettend veel pijn, mijn schenen branden door
de shin splint.

Ik weet niet wat ik moet doen, doorgaan?

Stoppen? Met de trein? Ik vraag om een teken.

Ik krijg antwoord....

Meer hierover horen wij komende zondagavond.
Komt u ook?
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ZONDAG 15 FEBRUARI 2026

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR
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Van de penningmeester

Datum: 13-02-2026 15:28
Resultaat Actie Kerkbalans 2025

Geef

Binnenkort verschijnt de jaarrekening over het afgelopen Actic vandaag
jaar. Daarin kunt u 0.a. lezen dat er in 2025 € 129.103,44

aan Vaste Vrijwillige Bijdragen is binnengekomen. Om te Kerkbalans voor de kerk
beginnen wil ik namens het College van Kerkrentmeesters van morgen
hierbij alle gevers van harte bedanken voor hun bijdragen
aan dit prachtige resultaat!

Ten opzichte van 2024 steeg de VVB in 2025 met 7,8%, terwijl in het voorgaande jaar door een flinke
eindejaarsrally de opbrengst ten opzichte van 2023 al spontaan met 7,6% was toegenomen. Een betere start
hadden we onze tweejaarlijkse deelname aan de Actie Kerkbalans niet kunnen geven!

.... Het is niet allemaal goud wat er blinkt ....

De gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid bedroeg in 2025 € 659, een stijging van 14,4% ten opzichte
van de € 576 in 2024. De snelle lezer zal denken hier klopt iets niet...... Dat is in zekere zin ook zo, want
ondanks de grote aandacht voor de Actie Kerkbalans nam het aantal gevende pastorale eenheden (zeg:
huishoudens) met 5,8% af van 208 naar 196.

Ik moet helaas nog meer onheil melden. Want in geen jaren is de VVB-opbrengst in de maand januari met €
7.375,71 zo laag uitgevallen als dit jaar. Dat is nota bene minder dan de helft van vorig jaar, toen er maar
liefst € 14.927,42 binnenkwam.

.... Tochis er hoop ....

Het is voor het financiéle draagvlak van het kerkelijk leven onontbeerlijk dat zoveel als mogelijk is leden
bereid gevonden worden daar hun schouders onder te (blijven) zetten. Hoe bereiken we dat? In de eerste
plaats door van de tweejaarlijkse deelname aan de Actie Kerkbalans een goede gewoonte te maken. Hier
Zijn verbeteringen nodig, want in 2025 heeft maar de helft van de gezinnen daarop gereageerd. Verder zal de
trom over de VVB frequenter geroerd gaan worden. In de komende weken zullen ook mensen worden
benaderd om alsnog hun bijdrage voor 2025 te leveren.

En natuurlijk hoop ik dat dit artikel al voldoende aanleiding is om de VVB metterdaad te gedenken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hendrik van Vuren, penningmeester



Column

Datum: 13-02-2026 14:06
Plaatje uitgeknipt...

Simpelweg geldgebrek van haar ouders, nog in
vooroorlogse tijden, zorgde voor mijn moeders levenslange
frustratie van de misgelopen, zo gewenste carriére als
'schooljuffrouw' Vooral mijn oudste- als kind zo vaak bij
oma- weet hierover mee te praten ... Er lag steevast een
zelfgeschreven sommenblad klaar, die hij eerst moest
maken.. Hij heeft er nog steeds baat bij ... kan de tafels wel
dromen! Worden die Gberhaupt nog geleerd? Tijdens
moeders laatste drie jaren op de verpleegafdeling maakte ik
sommenbladen voor haar....Geweldig vond ze het! Toch
zZijn haar kleinkinderen nooit aangespoord bij het onderwijs
te gaan, (ik wel!)Tegen hen sprak ze altijd over 'Postbode’.
Die zag ze dagelijks per autootje (in uniform!) de
boerderijen langs gaan...(Zoals die oude animatiefilm van
Pieter Post met zijn kat, overal theedrinkend in Engeland)..
En er was weinig leuker dan autorijden... Zelf reed ze
minstens drie jaren illegaal rond in een ouwe Daf... Tot ze
op haar 46e eindelijk haar rijbewijs behaalde! Overigens is
ze nooit aangehouden ...
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Het valt me altijd op wanneer ik een postbezorger tegen kom, zeulend met afgeladen fiets of kar, deze immer

goed geluimd een glimlach paraat heeft.... Bewonderenswaardig!

Wekelijks in het zwembad, na de aqguagym-oefeningen is bij het napraatje in bubbelbad vaak een vrolijke
tachtiger - veel lichamelijke gebreken, weinig last van in warm water - van de partij. Vol leuke verhalen,
doorspekt met de nodige zelfspot, vanuit vijftig jaren postbezorging... Was het leven zelf een verhaal, is hij
een van de plaatjes erbij geplakt... Uit de tijd van hand geschreven opstellen, een plaatje uit tijdschrift geknipt

erbij.

Roos



Veertigdagenkalender

Datum: 11-02-2026 22:19

Komende zondag ligt de veertigdagenkalender voor U klaar
in de kerk

De kalender start woensdag 18 februari met de
veertigdagentijd.

De Veertigdagenkalender is er weer!
Thema 'Kijk! Door Jezus' ogen'

Kijk! Door Jezus' ogen. Dat is het thema van deze
veertigdagentijdkalender. Dit thema sluit aan bij het
jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Kijk! Laat je verrassen
door het werk van Gods Geest'.

Als er in de Bijbel wordt gesproken over de heilige Geest,
gaat het eigenlijk altijd over Jezus' Geest. De Geest is
degene die ons in het spoor van Jezus trekt en ons oproept
om in dat spoor verder te gaan. In deze Veertigdagentijd
verdiepen we ons daarom in belangrijke passages uit de
Bijbel over Jezus. Hoe daagt Hij ons uit om 'anders' te
kijken naar de wereld om ons heen? En wat betekent dat
voor ons leven van vandaag?
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Petrus

VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 2026

Doog-‘fJezus’ ogen
\
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Tienerkerk 22 februari

Datum: 11-02-2026 21:40

om alvast in de agenda te noteren.
Op zondag 22 februari is er weer Tienkerk.

Tienerkerk is voor alle tieners vanaf +/- 11 jaar (groep 7).
Het thema is dit keer: God ziet jou helemaal.

Volgende week zondag, 22 februari, welkom in de grote
jeugdruimte!

g AR,
L N
TN
nodigd!

Jij bent uitg

T
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KIJK! Filmavond, voor kinderen van groep 3t/m 8

Datum: 11-02-2026 21:22
KIJK! Filmavond, voor kinderen van groep 3 t/m 8

Op woensdag 18 februari zijn alle kinderen van groep 3 t/m
8 uitgenodigd voor een filmavond. Om 17:30 uur eten we
met elkaar en aansluitend kijken we met elkaar de film
Beestenboel aan boord.

Treed binnen in de kleurrijke wereld van Beestenboel aan
Boord, waar vrolijke melodieén de toon zetten en een
klassiek verhaal een nieuwe, speelse wending krijgt.

KUK! Filmavond

Voor de kinderen van groep 3t/m 8

Deze frisse benadering, doordrenkt met humor en avontuur, belooft een onvergetelijke ervaring voor kinderen
tot 12 jaar. De film neemt de jonge kijkers mee op een waanzinnige reis vol muziek, humor, prachtige
animatie en nieuwe ontdekkingen. Stap aan boord en doe met ons mee!

Vini en Tom, twee vrolijke muizen, vangen per ongeluk een gesprek op waarin Noach de taak krijgt om
slechts één koppel van elke diersoort in zijn ark te verwelkomen. De avontuurlijke muizen slaan hun pootjes
ineen en bedenken een plan om stiekem de ark binnen te glippen. Beestenboel aan Boord is een avontuurlijk
en spannend verhaal voor het hele gezin waarin samenwerking en muziek als wapens dienen tegen de
grotere dieren die de dienst uitmaken. Een vrolijke film voor de jonge ontdekkingsreizigers!

De avond is om 19:30 uur afgelopen. Geef je op voor deze gezellige avond zodat we weten hoeveel kinderen
er aan tafel schuiven!

Namens de Jeugdouderlingen,
Elvira en Aldwin



Collecte op 15 februari voor Javaanse boeren

Datum: 11-02-2026 16:28

Dit jaar is het project: Mensen getroffen door
klimaatverandering

Een beter inkomen voor Javaanse boeren.

Zondag is de collecte bestemd voor het landbouwwerk van
Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk
in Indonesié.

Het eiland JAVA is vruchtbaar door vulkanische grond,
vooral in het oosten en westen. In het midden wonen veel
arme boerengezinnen, zij kunnen nauwelijks rondkomen. In
de dorpen SUMBEREJO en GILANGHARJO wil
TRUKAJAYA ondersteunen bij het opzetten van een
cobperatie, waardoor ze minder afhankelijk zijn van
tussenhandelaren. Ze worden geholpen bij irrigatie en de
bemesting van hun land en leren nieuwe, milieuvriendelijke
landbouwtechnieken. Ze gaan minder chemicalién
gebruiken en een betere prijs voor hun producten krijgen.
Vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen een
lekkere maaltijd te maken. Ook worden ze geholpen met
Microkredieten, zodat ze hun producten kunnen bewerken
en verkopen. Door de Javaanse kerken worden ze
gestimuleerd om duurzame producten uit hun eigen
omgeving te kopen.

Helpt u Javaanse boeren om hun inkomen te verhogen?
Via de collecte of overmaken naar de rek.no. N82RABO 0346 302 838

De Projectcommissie
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Dit Koningskind
Datum: 11-02-2026 16:14
Vrijwilligers gezocht

Als vrijwilliger ga je mee op vakantie en zorg jij dat iemand
een onvergetelijke vakantie kan beleven. We organiseren
groepsreizen voor mensen met een fysieke of mentale
beperking.

Tijdens zo'n reis ben je er om te ondersteunen waar nodig:
van een helpende hand bij dagelijkse verzorging tot het
creéren van gezelligheid en vertrouwen binnen de groep.
Je staat er nooit alleen voor; je maakt deel uit van een
hecht team van vrijwilligers.

Naast dat je van onschatbare waarde bent voor onze
reizigers, krijg je er zelf ook veel voor terug. Nieuwe
vriendschappen, bijzondere momenten en herinneringen
die je bijblijven.

Pagina 11 van 12

Lijkt het je mooi om iemand anders een zorgeloze vakantie te bezorgen én zelf een unieke ervaring op te
doen? Dan zijn wij op zoek naar jou. Geen ervaring? Laat dat je vooral niet tegenhouden. We gaan graag

met je in gesprek!
Voor meer info: www.ditkoningskind.nl.

Dit jaar ga ik van 19 - 26 juni weer mee als vrijwilliger met de reis: Samen genieten in Twente.

Ga ook deze mooie uitdaging aan!

Eimert Vink
06-40199786

Begeleiding gevraagd voor Janneke de Bruijn

Datum: 10-02-2026 11:54

Wie zou zelf, of weet iemand, die onze dochter Janneke
zou willen begeleiden bij het sporten (slenderen). Om de 14
dagen, dus 2 x per maand, op dinsdagmorgen.

Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op
met Marjan de Bruijn

E-mailadres: marjan.debruijn@hotmail.nl

Tel.nr.: 06 40 17 67 77

((olp)
He lpende

handen
gezocht !
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Gedicht

Datum: 09-02-2026 11:40
Ode aan onze jeugd.

Die jeugd van tegenwoordig

wat kunnen we op ze afgeven !
Ze zijn zo gewelddadig en slordig
Wat weten ze van het leven ?

Ze rijden op fat bikes of het niks kost
Drinken, drugs, roken

Of het iets oplost

Het heeft levens gebroken.

In onze kerk is jeugd, die anders is, want
Er is een groep die samen bruggen bouwt
en niet lanterfant,

als je ze maar vertrouwt.

Wat jullie ons hebben gegeven:
een diner, niet alleen voor twee.
Velen, die het wilden beleven.
Van oud tot jong doet mee.

Het eten was fabuleus,

het was een echt banket

ieder maakte zijn eigen keus

Ik voelde me vorstelijk verwend.

Jullie hebben het zo goed begrepen,
het gaat niet alleen om het eten,

de gezelligheid was er bij inbegrepen.
Als voorbeeld, laat ik je weten.

Mijn complimenten voor de bediening.
Het ging allemaal vreselijk goed.

Het ontbrak ons aan geen enkel ding!
Een pluim op je hoed !

Lisette Snoeij



