JUEICIL

Weekoverzicht Ontmoetingskerk
zaterdag 31 januari 2026

Aankomende diensten

Datum: 01-02-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: Jeugd/Elvira
Info: kinderdienst
Koffieschenken: Anne en Maartje Aantjes

Kinderoppas: Margreeth den Oudsten

Kinderwoorddienst: Geen kwd

Collecte voor:

Organist: Bert Kruis KIA - Ghana (project)

o https://betaalverzoek.rabobank.nl/
LeCtor' geen IeCtor betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbl7kZCA
Diakenen: Paula de Jong en Reinoud de Leeuw
Ouderlingen: Aldwin Korevaar en Elvira van Mourik
Koster: Eimert Vink

Techniek: Caroline en Henk

Datum: 08-02-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: mw. |. Verberk uit Giessenburg
Koffieschenken: Jan Vink en Willy Korevaar
Kinderoppas: Tabitha Kazen en Lieke vd Brakel

Kinderwoorddienst: Jiska de Groot

Organist: Hans Arnold

Collecte voor:

Lector: Gerry Bronkhorst Kerk

H . H H https://betaalverzoek.rabobank.nl/
Dlakenen' Clane Vlnk en Emmy ArnOId betaalverzoek/?id=bSqDZGqaQGG8PRI6Fmoldg
Ouderlingen: Anita Wallaard en Hans Bassa
Koster: John van Maurik

Techniek: Gerco en Martin

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Giften

Datum: 25-01-2026
Doel: Plaatselijk Missionair Werk (PMW)
Bedrag: € 394,40
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Nieuws

Lief en Leed

Datum: 30-01-2026 18:04

Deze week noem ik geen namen. Ons gebed is voor veel mensen nodig.
Mensen waar we van weten dat zij ons gebed nodig hebben maar ook mensen waarvan we dit niet weten.
Laten we ook hen gedenken in onze gebeden, dichtbij en ver weg.

Het Jaarthema is: "kijk laat je verrassen door het werk van Gods Geest".

Mijn verhaal, een echt gebeurd verhaal.

Het is al jaren geleden. Maar het is mij altijd bij gebleven. In die tijd was ik actief in de kerkenraad als
jeugdouderling. Ik had een vergadering op een avond bij iemand thuis. En zoals zo vaak weer aan de late
kant. Dus de snelheidslimiet om daar te komen werd weer overschreden. Toen ik op het adres aan kwam
was het er nog verdacht rustig. lk belde aan en er werd open gedaan door de gastvrouw van die avond. "Wat
doe jij nou hier" zei ze meteen. "Hoezo, zei ik, we hebben toch een vergadering vanavond? Nee joh, dat is
volgende week. Ik begreep er niets van, want ik had dit net nog in mijn agenda opgezocht en het stond er
echt. Maar goed mijn agenda lag nog op de keukentafel dus ik kon het niet nakijken. Ik moest meteen binnen
komen. En toen zag ik haar gezicht. Ze was verdrietig en ze was alleen die avond. Ze had die dag haar opa
wezen begraven en ze mistte hem. We hebben een hele avond zitten praten. Ze was heel blij dat ik er was.
Thuis gekomen kijk ik in mijn agenda. Want ik wist zeker dat het voor die avond in mijn agenda stond. Maar
het stond er toch niet, het stond er echt voor de week erop.

Is dit nu toeval dat je op het moment dat iemand je nodig hebt op de stoep staat of is dit gestuurd. Wat
gelooft u? Is dit het werk van de Geest of is het gewoon weer een domme Anita actie?

Hier hadden we het ook over op de gespreksgroep 2 jaar geleden. Een mooi onderwerp om over te praten.
Wat betekend Gods Geest voor jou?
Ik schreef toen het volgende:

Geest van God, overal aanwezig
adem en wind

opmerken en toelaten

zien en voelen

soms hoop op teken

rust en troost

kracht en wijsheid

hoop en toekomst

Leven!

Anita Wallaard
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Kerkbloemen

Datum: 27-01-2026 14:00
De kerkbloemen zijn zondag 25 januari gebracht bij mvr. Jacky Bak voor haar verjaardag.

Kinderdienst Welkom in mijn Wereld
Datum: 30-01-2026 21:33
Zondag is er weer een kinderdienst en daarom zal er bij

de ingang weer een Jongerling van dienst zijn om u/jou
een warm welkom te geven!
Geeft u Jan ook een High Five?

WELKOM IN MIJN WERELD!
De dienst heeft een diaconale invulling. Onlangs is onze

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
jeugddiaken Paula op bezoek geweest bij een clubavond. X
Tijdens deze avond heeft ze Nikkie Lea aan de kinderen

voorgesteld. Wie Nikkie Lea is en wat we op de clubavond
bespraken delen we zondag graag in de dienst.

De Kinderdienst is voor iedereen, we hopen daarom jong en oud(er) te ontmoeten en zo samen te delen in
geloof en misschien deze zondag te delen in meer....
Allen van harte welkom!

Tot zondag.

Paula en Elvira

Collecte World Vision
Datum: 30-01-2026 21:23
Warmte en een toekomst voor kinderen wereldwijd!

Aanstaande zondag 1 februari collecteren we tijdens de

Kinderdienst voor World Vision. Met de opbrengst van de

collecte zorgen we voor:

o Warme dekens voor koude nachten;

0 Zaden voor de moestuin zodat families zelf in hun eten kunnen voorzien;

0 Schoolpakketten zodat kinderen wereldwijd kunnen bouwen aan een toekomst!

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 82 RABO 034 630 2838
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Gedicht

Datum: 30-01-2026 20:31

1 februari is het volle maan ?

Vier volle weken komen er aan
Februari maand van de vernieuwing.
Reiniging en loutering.

Je ziet al verscholen begroeiing,
stiekem komt de lente eraan.
Het duister verdwijnt.

Steeds meer licht verschijnt.

Dat doet me denken aan het refrein van Lied 1005:

Christus ons licht

Schijn door ons heen, schijn in het duister
Christus ons licht

Schijn ook vandaag hier in uw huis

Mijn eigen versie, waarbij ik dichtbij de oorspronkelijke,
Engelse tekst ben gebleven:

1.

Verlangend naar licht in het duister
Verlangend naar waarheid in Uw huis
Maak ons Uw eigen heilige mensen,
zodat de wereld het licht kan zien.

2.

Verlangend naar vrede, onze wereld is onrustig.
Verlangend naar hoop, er is veel wanhoop.
Alleen Uw Woord heeft kracht en redt.

Maak ons Uw levende stem is mijn gebed.

3.

Verlangend naar voedsel, het niet kunnen vinden.
Verlangend naar water, smachtend als een hinde.
Maak ons Uw brood, dat wij breken

en delen tot iedereen het aan niets zal ontbreken.

4.

Verlangend naar een schuilplaats, velen zijn thuisloos.
Verlangend naar warmte, velen zijn weerloos.

Maak van ons Uw huis, een arm om je heen
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met muren van levende steen.

5.
Zoveel mensen hebben zoveel gaven.

Veel harten verlangen ernaar zich hieraan te laven.

Laten we van dienstbaarheid overstromen.
Laat uw koninkrijk kome.

Lisette Snoeij
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Gebedsmoment

Datum: 30-01-2026 20:00

Op donderdagavond 12 februari van 19.00 tot 19:30 uur
komen we weer bij elkaar om stil te zijn, te overdenken, te
bidden en verbondenheid te ervaren. In het goede maar
ook in de moeiten van het leven. Dichtbij en ver weg met de
zorgen van onzekerheid. Deze mogen we bij God brengen
om eenheid te weten in de liefde die God ons geven wil.
Wij als ouderlingen organiseren deze avond, telkens door
een ander voorbereid, op een unieke manier, er is geen
format, we laten ons leiden.

Allen hartelijk welkom in de kerk rondom de paaskaars, het licht van Christus.

Preek van de Leek op 15 Februari 2026
Datum: 30-01-2026 17:00

Preek van de Leek

15 februari 18.30

Ontmoetingskerk Noordeloos

Thema: de weg naar binnen

De Camino, de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella
Bente Bor neemt ons mee op haar Camino. Deze heeft zij
vorig voorjaar heeft gelopen.

Hierover zegt zij: Ik zit op een rotonde in Frankrijk.

Geen idee waar precies.

Maar ik weet dat het station zo'n 100 meter rechts van mij
is.

Het pad, de Camino naar Santiago de Compostella gaat
rechtdoor.

Van de 2600 kilometer heb ik er 800 gelopen.

Ik heb zo ontzettend veel pijn , mijn schenen branden door
de shin splint.

Ik weet niet wat ik moet doen, doorgaan?

Stoppen? Met de trein? Ik vraag om een teken.

Ik krijg antwoord....

En meer horen wij op zondagavond 15 februari.
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Column van Roos
Datum: 30-01-2026 17:00
Vier het leven...

Negen maanden tevoren- een beetje korter- weten je

ouders dat je eraan komt...Ik bedacht...Hoe fijn zou het zijn

als je negen maanden voordat je leven eindigen gaat,

hiervan bericht zou krijgen... Néé geen Vadertje Tijd met

zeis of andere beangstigende hororverschijning....Maar

bijvoorbeeld een duif van Boven met zorgvuldig bericht...Je

krijgt alle tijd je voor te bereiden... Afscheid

nemen...Uitvaart voorbereiden...De steeds maar uitgestelde

belangrijke dingen te doen. Wat van alles kan zijn,

variérend van het maken van een reis; opzoeken van een-

mits nog in leven- oude liefde, het eindelijk maken van die

lang verbeide wandeling met een goede vriend;...Of? Vul

maar in...

Je kunt het geheim houden... heel bescheiden ... Maar zo niet.... is iedereen lief voor je. Kinderen en
kleinkinderen, dierbare mensen die de deur plat lopen...

Hebben zomaar tijd voor je! En zelf... tijd om vrede te vinden...(Wel een beetje laat) Bij het enige daarvoor
bestemde adres...

Het stijgen van leeftijd, gaat helaas in gelijke tred met het aantal mensen rondom die wegvallen....Gisteren
alweer een condoleance (wat een vreselijk woord!)

Intussen...Is koning Winter aardig herstelt van een voorjaarsgriepje en gedraagt zich weer redelijk
‘winterwaardig'

Je hoort ze miauwen voor je ze ziet...Altijd even speuren...Néé geen katten... Boven me cirkelen 3 buizerds
rond, de zon maakt het patroon van hun veren prachtig zichtbaar... Dichterbij de grond, in de gevarenzone,
houdt een stelletje kauwtjes knotwilginspectie. Misschien ter oefening voor het broedseizoen straks?

In de middag komt een neef met vrouw haar zwangere buik showen. Samen helemaal gelukkig met hun in
maart verwachte lentekindje ... (Ik zie wel wat wat overeenkomst met de kauwtjes..) Superleuk wanneer
jonge mensen even aan komen!... Ze zijn een weekje vrij en gaan morgen per trein zomaar naar Parijs...
Voor zijn 33e verjaardag... Dat heet: 'Het leven vieren...!" Roos.

Pagina 8



Beroepingscommissie| De vacature gaat begin Februari live.
Datum: 27-01-2026 14:00
Beste gemeenteleden,

Dit is alweer het 5e artikel met een update over het
beroepingswerk. En ook nu valt er weer het nodige te
schrijven. Er is veel werk verzet. En... we hopen vanaf

begin februari actief te gaan werven!

Profielschets gereed

Net voor de jaarwisseling was ons bericht dat de profielschets nagenoeg gereed was. Inmiddels is die
helemaal gereed en afgelopen maandag ook officieel vastgesteld in de Kleine Kerkenraad. Mocht je het leuk
vinden de profielschets te lezen, je vindt die via de link hieronder.

Belangrijk: een kleine leeswijzer: op de 1e pagina lees je de essentie, met eerst een stukje "wie zijn wij" en
direct daaronder "wie ben jij*. Vanaf pagina 2 lees je een nog uitgebreidere profielschets op basis van het
formulier dat de PKN gebruikt om met ons mee te denken over mogelijke kandidaten. Merk op: dit is puur een
'‘bronbestand’ op basis waarvan we nu de tekst voor de vacature gaan schrijven.

Kijk op
https://www.ontmoetingskerk.nl/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/20260126-Profielschets-2.0-Ontmoet
ingskerk-Noordeloos.pdf voor de profielschets.

Solvabiliteitsverklaring verstrekt

De zogenaamde 'solvabiliteitsverklaring' is inmiddels ook ontvangen (met dank aan onder meer Hendrik voor
zijn werk hieraan). Deze verklaring is simpel gezegd een goedkeuring vanuit de PKN op onze financién om
een predikant te beroepen met een aanstelling van 32 uur per week (80%). Oftewel, dat wij financieel de
draagkracht hebben daarvoor. Dit is een formele en niet onbelangrijk stap. En ook die is afgelopen weken
dus succesvol gezet.

Begin februari gaat de vacature live

Als commissie zijn we nu druk om de feitelijke werving voor te bereiden. Dat houdt in dat we een tekst voor
een vacature aan het schrijven zijn op basis van de profielschets. Er wordt gewerkt aan een flitsende
promotie-video. Er wordt een pagina ingericht op onze website voor de vacature en allerhande relevante
informatie voor geinteresseerde kandidaten. Ook wordt er gewerkt aan een lijst met namen van predikanten
die we actief willen benaderen om de vacature onder de aandacht te brengen. Bij predikanten die hoog op
die lijst staan, kiezen we wellicht zelfs voor een persoonlijk bezoekje als onderdeel van ons charmeoffensief.

Begin februari hopen we met dit alles 'live' te gaan, waarmee we dan de fase van reflectie en voorbereiding

afsluiten en een start maken met de werving. Dat is natuurlijk de start van weer een heel nieuw proces. Zo
hopen we dat er in de weken daaropvolgend zich diverse geinteresseerden bij ons gaan melden. Daarna
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volgt stapsgewijs het proces van het beoordelen van kandidaten op basis van brieven, CVs, gesprekken, het
'horen' et cetera. Maar dat is allemaal voor later. Nu gaat alle aandacht eerst naar het enthousiast en
wervend presenteren van onze gemeente en het type predikant dat wij hopen te ontmoeten.

In dat kader: mocht je nog namen te binnen schieten van
predikanten waarvan je denkt dat zij wellicht goed in onze
gemeente zouden passen. Wij horen die namen graag via
beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl.
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