
Weekoverzicht Ontmoetingskerk

vrijdag 23 januari 2026

Aankomende diensten

Datum: 25-01-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: ds. S. Janse uit Ameide

Info: dienst met doventolk

Koffieschenken: Arie Slob en Annie Vink

Kinderoppas: Cora Klein en Ariëlle Klein

Kinderwoorddienst: Jonneke Verhaar

Organist: Peter Veen

Lector: Sanne van Wijk

Diakenen: Huib Kraaijeveld en Caroline Vreugdenhil

Ouderlingen: Henk Voormolen en Anita Wallaard

Koster: Martin de Jongh

Techniek: Clarie en Peter Koot

Collecte voor:
Plaatselijk Missionair Werk (PMW)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=tpoxHBnrSBKcBEa9TVi9Yg

Datum: 01-02-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: Jeugd/Elvira

Info: kinderdienst

Koffieschenken: Anne en Maartje Aantjes

Kinderoppas: Margreeth den Oudsten

Kinderwoorddienst: Geen kwd

Organist: Bert Kruis

Lector: geen lector

Diakenen: Paula de Jong en Reinoud de Leeuw

Ouderlingen: Elvira van Mourik en Aldwin Korevaar

Koster: Eimert Vink

Techniek: Caroline en Henk

Collecte voor:
KIA - Ghana (project)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=5exfM1B8S-G0OpJbI7kZCA

Onze diensten zijn te volgen via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Giften

Datum: 18-01-2026

Doel: Kerk

Bedrag: € 330,80
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Nieuws

Lief en Leed
Datum: 23-01-2026 21:48

Zondag herdenken we Cees van Vugt die op zondag 11 januari op 85-jarige leeftijd is overleden. Ook wordt
het kruisje met zijn naam op het gedachtenisbord opgehangen.

Deze week kwam er eerder dan verwacht een goede uitslag voor Annemiek van Vuren De leukemie is
voldoende onder controle om de stamceltransplantatie te gaan voorbereiden. De verwachting is dat ze in
maart in het UMC zal worden opgenomen. Er breekt een spannende en intensieve periode aan voor
Annemiek, haar gezin, de familie en haar jongste zus Rianne, die haar stamceldonor is. Laten we ze dragen
in onze gedachten en in ons gebed voor de periode die komt.
We vermelden ook dat Cor en Corrie Mourik begin januari zijn verhuisd van de Nieuwendijk in Noordeloos
naar Bij de Waterschuur 4b in Nieuwpoort. Ze wonen in een heerlijk appartement, en verwachten dat ze het
daar ook goed naar hun zin gaan hebben. Natuurlijk blijven wij hen zien in de wekelijkse samenkomst.

We zien terug op een mooie Sing-in afgelopen zondagavond waar iedereen zijn bijdrage kon leveren. Heerlijk
om te zingen en Gods naam groot te maken, ook de variatie was heel fijn, van stille aanbidding tot swingen
op je stoel.

Op de Ontmoetingsavond van afgelopen maandag hebben 20 gemeenteleden nagedacht over 1 Korinthe 13,
het meest bekende hoofdstuk over de liefde. Dit Bijbelgedeelte zet de actuele maatschappelijke vragen en
ontwikkelingen in een ander daglicht. Wat fantastisch is het dat het woord van God nog steeds zo tot ons
spreekt en toepasbaar is. Dan komt het lied weer in me boven: 'Lees je Bijbel, bidt elke dag, dat je groeien
mag!'

Hartelijke groet,
Jacoline Fierloos
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Kerkbloemen
Datum: 21-01-2026 08:30

De kerkbloemen zijn 18 januari gebracht bij dhr. Bas Schakel voor zijn verjaardag.
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In memoriam Cees van Vugt
Datum: 23-01-2026 23:16

In vrede leg ik mij neer

En meteen slaap ik in,

Want U, Heer, laat mij wonen

In een vertrouwd en veilig huis.

Deze tekst stond op de kaart van Cees van Vugt.

Met de foto's van de stad Dordrecht.

En zo was de cirkel rond. Cees werd in 1940 in deze stad

geboren en op de weg naar het Ziekenhuis is Cees op

zondagavond 11 januari in de ambulance overleden vlak bij

zijn geliefde stad Dordrecht. Cees mocht 85 jaar worden.

Hij kwam uit een groot gezin van uiteindelijk 11 kinderen. In

1966 trouwde hij met Anneke en samen kregen zij 3

kinderen: Lennert, Marjon en Mereke. Daar kwamen

schoonkinderen en 2 kleinkinderen bij.

Het leven van het gezin stond in het teken van zorg voor dieren en dan vooral paarden..

Cees reed zelf paard en zijn kinderen vertelden dat ze dolblij waren met hun eerste pony die zij kregen.

En die liefde sloeg ook over op kleindochter Annebeth.

Toen zij furore maakte in de voltige paardensport had ze aan opa haar allergrootste fan. Of zo als ze het zelf

zei: Hij heeft mijn dromen waargemaakt.

En kleinzoon Bastin werd iedere voetbalwedstrijd aangemoedigd door opa.

En niet alleen Bastin, maar Cees was er voor het hele team als opa Cees.

Cees hield zelf ook veel van voetbal en dan vooral van zijn club uit Dordrecht: oranje -wit.

Cees zijn werkzame leven bestond uit cijfers en rekenen via zijn accountantsbureau.

Maar de mens stond altijd voorop. Als hij kon helpen- hielp hij .

Hij heeft zoveel mogen betekenen door zijn accountants werk en het vele vrijwilligerswerk.

Met grote dankbaarheid kijken Anneke en de kinderen en kleinkinderen hierop terug.

Vrijdag 16 januari hebben we in een dankdienst voor het leven van Cees afscheid van hem genomen. Hij is

begraven op de begraafplaats in Noordeloos.

Cees mocht thuiskomen bij zijn Hemelse Vader.

Wij wensen Anneke en allen die bij haar horen sterkte toen nu de dagen van rouw en gemis komen.

Wij bidden hen toe: Heer troost hen en bewaar hen dichtbij Uw hart..

stilte

zoals gebruikelijk zingen we een lied wat ook in de dienst is gezongen.

Een lied waarin het Licht waarmee we Cees hebben omringd en zijn passie voor zingen samen komen.

Lied 910: 1

Pagina 5



Kinderdienst WELKOM IN MIJN WERELD!
Datum: 23-01-2026 20:42

Op zondag 1 februari is er weer een kinderdienst. Dit

keer is het thema Welkom in Mijn Wereld.

De dienst heeft een diaconale invulling. Afgelopen

woensdag is Paula, onze jeugddiaken, op bezoek geweest

bij de clubavond van gr 5 t/m 8. Tijdens deze avond heeft

de jeugd alvast kennis gemaakt met Nikke Lea. Wie dat is

vertellen we u/jou graag.

Jong en oud(er) zijn van harte welkom in de kinderdienst.

Paula & Elvira
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BIJNA VOL!
Datum: 23-01-2026 20:26

Er zijn nog 6 (max 11) stoelen beschikbaar tijdens Eat,

Meet & Geniet!

Deze gezellige en lekkere avond wilt u niet missen. Zondag

na de dienst staat Aldwin nog 1 keer bij de uitgang om uw

reservering op te nemen, of app/ mail ons om een tafel te

reserveren.

WIE MAAKT ONS LOS, of beter gezegd...wie maakt ons

restaurant vol?

Aldwin & Elvira
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Preek van de Leek op 15 Februari 2026
Datum: 23-01-2026 17:41

Preek van de Leek

15 februari 18.30

Ontmoetingskerk Noordeloos

 

Thema: de weg naar binnen

De Camino, de pelgrimsweg naar Santiago de Compostella

Bente Bor neemt ons mee op haar Camino. Deze heeft zij

vorig voorjaar heeft gelopen.

Hierover zegt zij: Ik zit op een rotonde in Frankrijk.

Geen idee waar precies.

Maar ik weet dat het station zo'n 100 meter rechts van mij

is.

Het pad, de Camino naar Santiago de Compostella gaat

rechtdoor.

Van de 2600 kilometer heb ik er 800 gelopen.

Ik heb zo ontzettend veel pijn , mijn schenen branden door

de shin splint.

Ik weet niet wat ik moet doen, doorgaan?

Stoppen? Met de trein? Ik vraag om een teken.

Ik krijg antwoord....

 

En meer horen wij op zondagavond 15 februari.
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Column van Roos
Datum: 23-01-2026 13:21

Paraderen

Bestaat zoiets als een mollenpaartijd? Waardoor er extra

woonruimte nodig is? Sinds de sneeuw weg dooide. rijzen

de molshopen als woonwijken de grond uit.. Hierbij geen

stikstofoverlast zeker...

Onbeweeglijk ligt hij op de wal te slapen, of is het een zij?

De bijbehorende partner, een stukje verder al snavelend in

het slootje...Wanneer je goed kijkt, zie je hoe verrassend

lenig zo'n zwaan is. De éne poot ligt gevouwen op zijn

rug.... De rust zelve, zolang er nog geen jongen zijn en dat

duurt nog wel even..

In tegenstelling tot immer in actie zijnde nijlganzen, die

luidruchtig, enigszins agressief, strijdlustig en waakzaam,

meestal getweeën, voort paraderen...

Het woord lijkt voor hen gemaakt! Zijn het niet net bepaalde

regeringsleiders?

'Zalig/gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde

beërven...' Ik wil niet schijnheilig zijn of betweterig, maar

wat voor problemen zouden we zien naderen als Rutte een

zelfde blaaskaak was als Trump?

Ik las pas ergens over een uitspraak toegedicht aan een wijsgeer uit de oudheid... Héél toepasselijk: 'Je moet

de goden het beeld van hun eigenmachtigheid laten behouden'

Een verbazende hoeveelheid sterren in de avond...Ik had nog wel het gevoel dat het bij de Sing In gelukt was

om een aantal naar beneden te zingen.. ... Een dag later- hoe is het mogelijk dat ik het miste?; zo spijtig-

verschijnt zowaar ook nog het noorderlicht...Zomaar te zien in en rondom ons dorp! Maar zelfs in de

Ontmoetingskerk kunnen we dat onmogelijk tevoorschijn zingen. ..

Gaandeweg lengen de dagen, vooral te merken in de namiddag, een stuk langer licht. Fijn om in een land

met seizoenen te wonen...Altijd iets om naar toe te leven...Stel je voor dat alles het hele jaar hetzelfde blijft...

Roos
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Eh.. in een kort verhaaltje, eh een column.
Datum: 23-01-2026 12:45

In het kader van: heeft u dat nou ook ?

Of ben ik zo kritisch ?

Het moet me van het hart.

Zodra ik de radio aanzet, is het opvallend dat er zoveel eh

gezegd wordt.

Zelfs de presentatrices en presentatoren zijn er niet vrij van.

Ze hebben de school voor de journalistiek gevolgd,

maar wat leren ze daar dan ?

Toch ook spreken neem ik aan ?

Het klinkt niet professioneel en verzwakt de boodschap.

Beter een korte stilte.

Mensen, die vaak eh zeggen, denken de aandacht vast te houden en aan het woord te kunnen blijven, tijd te

rekken. Ik denk dat de toehoorder juist afhaakt.

Stopwoordjes zoals: "eigenlijk" en "zeg maar" vind ik minder hinderlijk.

Het woord "misschien" vind ik ook niet kunnen, dat klinkt zo twijfelachtig.

Nou je mag best twijfelen, ik hoor het je zeggen.

Net als in het geloof, mag je ook twijfelen.

Ja ik heb makkelijk praten, ik hoef niet vaak iets in het openbaar te zeggen,

ik schrijf en dan kan ik makkelijk eh weglaten.

Nou ja, ik geef toe, beter iets zeggen dan niets, hoewel...eh

In de schrijftaal krijgt het eh een andere betekenis, meer bewuster, ironisch.

In de spreektaal denk ik soms, houd je mond maar, want het is niet te volgen.

Het is verlegenheid of onzekerheid naar mijn mening.

Dus beter oefenen op je verhaal, dan kun je meer zekerheid uitstralen.

Hoe ouder ik word des te minder ik let op wat mensen zeggen,

meer op wat mensen doen.

Let niet op wat ik zeg, eh, maar op wat ik doe.

Lisette Snoeij
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