JUEICIL

Weekoverzicht Ontmoetingskerk
vrijdag 2 januari 2026

Aankomende diensten

Datum: 04-01-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: mw. G. Bijl - Bor
Koffieschenken: Willy Lodder en Cees Zaanen

Kinderoppas: Carolien van Maurik

Kinderwoorddienst: Marijke Buizert

Lector: Wies Harrewijn

Diakenen: Emmy Arnold en Huib Kraaijeveld

Ouderlingen: Kees van Gaalen en Jacoline Fierloos

Koster: Nelly Attema/Marian Verburg

Techniek: Otto Bijl en Martin

Datum: 11-01-2026 | Tijdstip: 9:30 uur | Voorganger: ds. C. Vreugdenhil uit Leerdam
Koffieschenken: Hannie de Groot en Huib Kraaijeveld

Kinderoppas: Maartje van Wijk en Alie vd Bosch

Kinderwoorddienst: Cora Klein en Ariélle Klein

Lector: Tabitha Kazen

Diakenen: Nel den Hertog en Clarie Vink

Ouderlingen: Els Viot en Elise Kon

Koster: John van Maurik

Techniek: Reinoud en Henri

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Giften

Datum: 26-12-2025
Doel:

Bedrag: KIA - Ghana (project)

Datum: 28-12-2025
Doel:

Bedrag: Kerk

Datum: 31-12-2025
Doel:

Bedrag: Kerk

Pagina 2




Nieuws

Lief en leed

Datum: 02-01-2026 18:51

Allereerst veel heil en zegen in het nieuwe jaar toegewenst.
Dit is een ouderwetse uitspraak maar o, zo waar. We
mogen onze zegeningen tellen en hoop en vertrouwen
hebben.

Ziekten en zorgen zijn ook met ons de drempel van het

nieuwe jaar overgegaan. Onzekerheden over gezondheid

of mogelijkheden voor behandelingen. De kans op -
achteruitgang bij chronische ziekten. Ook denken we aan

mensen die geestelijk lijden.

Dankbaar zijn we met

Jannie de Vries

die afgelopen maandag weer uit het ziekenhuis is gekomen. Zij is gezegend met een opgeruimde geest en
veel doorzettingsvermogen.

Ook is er grote vreugde voor

Antoinette en Dick van der Garde

. De zware chemokuren hebben gezorgd dat alle kwaadaardige cellen zijn verdwenen. Nu nog een paar
bestralingen. De toekomst is positief, wat een mooi begin in het nieuwe jaar!

We leven momenteel in een bange tijd, met veel onrust door allerlei machtsbeluste regeringsleiders. De
oorlog in de Oekraine die maar niet beé€indigd wordt. Maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Zo
hoorden we pas nog in een preek over keizer Herodes in de tijd van Jezus geboorte, wat een wraakzuchtige
man dat was.

Maar we weten dat we hoop mogen houden voor een betere toekomst en een vast vertrouwen, want er is er
Eén die regeert. Als we het Onze Vader bidden zeggen we ook: 'Uw koninkrijk kome'.

Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning,

u regeert met grote macht,

voor altijd.

Amen.

Pagina 3



De dag van morgen is nog verborgen,
het nieuwe jaar voor ons nog onbekend
maar Hij was gisteren,

is vandaag en morgen Dezelfde

en zal voorzien in alles

omdat Hij de hele weg al kent!

Jacoline Fierloos
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Kerkbloemen

Datum: 31-12-2025 17:13
De kerkbloemen van zondag 28 december zijn gebracht bij dhr. Hans Hoffman voor zijn verjaardag.

Van harte gefeliciteerd namens allen.
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Avond voor boeren en burgers over duurzaamheid en geloof in Lexmond

Datum: 02-01-2026 14:05

Van de Werkgroep Duurzame Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking (WAV)

7* a3,
% /vozﬁ/ V2%V Y L
Op woensdagavond 7 januari 2026 organiseert de

Werkgroep Duurzame Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking (WAV) van boerencodperatie
Den Haneker een inspiratieavond voor boeren én burgers

Woensdag 7 januari 2026

over duurzaamheid, landbouw en geloof. Spreker deze Inspiratieavond Den Haneker

avond IS Wlm SChIpperSl aUteur van het boek Boeren met Wim Schippers neemt ons mee in de wondere wereld van voedsel

Ontzag De bljeenkomSt Vindt plaats in de Protestantse telen en maaltijd houden. Hij hield zich ruim veertig jaar bezig met

) . . . natuur- en landschapszorg én landbouw. Zijn ervaringen bundelde

Kerk aan de Zuidernes 45 in Lexmond en begint om 20.00 hij in het boekje ‘Boeren met Ontzag, waarin hij ons een spiegel
voorhoudt. Het vraagt om serieuze reflectie en daagt ook de

uur. consument uit om moedige beslissingen te nemen. Momenteel
werkt Wim aan 'Eten met ontzag’

Tijdens de avond neemt Wim Schippers het publiek mee in Van harte wekom om met ekaar in gesprek te gaan.

de wereld van voedsel telen en samen maaltijd houden. Hij Protestantse Kerk

heeft ruim veertig jaar ervaring in natuur- en sk e

landschapszorg én landbouw. In zijn boek Boeren met PSR 06, 20.00 0

.. . .. Wim Schippers

Ontzag bundelde hij deze ervaringen en houdt hij boeren -

én consumenten een spiegel voor. Zijn verhaal nodigt uit tot i e OO

serieuze reflectie en daagt uit om moedige keuzes te 06-2028 6360

maken in hoe we omgaan met voedsel, grond en _

consumptie. DenHineker - wdenhoneker

De inspiratieavond sluit aan bij een eerdere bijeenkomst die de werkgroep afgelopen Wereldvoedseldag
organiseerde. Die avond bracht mensen met uiteenlopende achtergronden samen en kenmerkte zich door
openheid, verdieping en ruimte voor gesprek. De verantwoordelijkheid voor het goed beheren van de aarde
werd daarbij gedeeld door iedereen, of je nu boer bent, een tuin beheert of bewust consument wilt zijn.

Ook deze avond staat ontmoeting centraal. Na de inleiding is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan
over duurzaamheid, geloof en praktische keuzes in het dagelijks leven.

Praktische informatie

? Waar: Protestantse Kerk, Zuidernes 45, Lexmond
? Wanneer: Woensdag 7 januari 2026

? Tijd: 20.00 uur

? Spreker: Wim Schippers

ledereen is van harte welkom.
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Gedicht

Datum: 02-01-2026 13:49

Driekoningen ook wel Epifanie genoemd, dat 'verschijning’
betekent.

Lied 25b:
Houd mij in leven, wees gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar u

Kerst is niet voorbij
Drie wijzen uit het oosten
zien de ster van ver.

Kind ons geboren
Die de ster van David zijt
Ons lichtend voorbeeld.

Ik volg dat zoeklicht
mijn ogen erop gericht

heel mijn leven lang.

Dichtvorm: Haiku van
Lisette Snoeij
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Column

Datum: 02-01-2026 13:45
Mijmertijd...

Hoewel niet raadzaam lang in oude dingen te blijven
hangen, is het best lekker deze laatste dagen van het jaar

Ooit werkte ik als- zo gehete- administratief ambtenaar op
een archief.. (RWS dir. Wegen) Ik hou van historie,
achtergrond en totstandkoming... Dingen wegdoen blijft
lastig... In dezelfde sigarendoos van vorige column vond-
en bewaar ik het- in onze familie legendarisch- boekje: 'Piet
Pelle en zijn Gazelle'. Zo nu en dan, wanneer m'n broer en
ik ergens tegelijk aanwezig, declameren we, tot hilariteit
van toehoorders, om beurten...'Blij verrast en aangedaan,
ziet Piet 's morgens zijn Gazelle staan...Hij rijdt over
scherven, puin en glas...alsof het 't fijnste asfalt was...'Zin
na zin, nog geheel uit het hoofd! lets wat je als kind leert,
blijft altijd ergens opgeslagen. Het kinderbrein als super PC.
Ik denk aan het wekelijkse Psalmversje- wordt nog steeds
geleerd- op ieder rapport een tien.... Al heb je nauwelijks
benul wat je leert en veranderen teksten in de loop der
jaren... Met Bijbelkennis en uitleg geef je een basis.
Christelijk onderwijs...Spelenderwijs een fundament leggen
voor het leven... Zoals bij een huis bouwen eerst geheid
wordt. Je kunt het later zo keihard nodig hebben!

Het is Nieuwjaarsdag en alle extra drukte is zomaar over...Het huis gevuld met lieve wensen, kerstversiering
en mooie lichtjes, die als welkome extra warmte fijn nog een weekje blijven.. En mmm oliebollen! De top
2000- elk jaar minder herkenbaar, dus heel summier beluisterd- overstemde de kerstliederen.

Heerlijk die mijmertijd! Dankbaar om iedereen van belang (komt van belangrijk) even een knuffel gegeven, of
tenminste een berichtje ontvangen.!. Voor de mooie wandelingen, zowaar in de zon!

Domweg (hoez6 démweg?) dankbaar voor het nieuwe jaar, stampvol mogelijkheden. Om nog even bij school
te blijven...Een nieuw jaar, als een nieuw blanco schriftje, waarin voorin keurig handschrift, maar achterin

veelal hanenpoten ... Een prachtig, gezond 2026 gewenst!

Roos
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Ontmoetingsavonden

Datum: 02-01-2026 13:34
Kijk!

Laat je verrassen. De avond staat in het teken van
ontmoeting met elkaar, waarbij we in gesprek gaan rond het
jaarthema van de PKN.

Wat zie, lees of hoor jij? Thuis, op straat of in de Bijbel.

Het maakt niet uit op welke avond er aangeschoven wordt.
Er is gekozen voor verschillende dagen in de week, zodat
zoveel mensen een avond kinnen aanschuiven.

maandag 19 januari
donderdag 22 januari
dinsdag 26 januari

/7

inloop: 19.45 uur
start: 20.00 uur
einde: 21.30 uur

Aanmelden via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl. Aangeven welke avond je wil komend en graag ook
aangeven of je andere avonden ook zou kunnen, of wanneer zeker niet.

Anita, Els, Jacoline en Hans
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EAT, MEET & GENIET

Datum: 02-01-2026 11:24

Op zaterdagavond 7 februari is er weer de gezellige Eat,
Meet & Geniet. In de Ontmoetingskerk ontpopt zich een
heus restaurant.

EAT: Genieten van een heerlijk 3-gangen menu.
MEET: Ontmoet uw tafelgenoten.
GENIET: Wij zorgen voor een leuke invulling van de avond.

Reserveer een tafel in ons gezellige restaurant. Het
keukenpersoneel en de bediening zal u voorzien van een
geweldige, gezellige en lekkere avond.

De opbrengsten van deze avond zijn ten behoeve van het
jeugdwerk.

Inloop vanaf 17:30 uur.
Aanvang avond 18:00 uur.

U kunt uw reservering doorgeven per app of mail aan
Aldwin of Elvira. Geef hierbij door voor hoeveel personen u
een tafel wilt reserveren. Vervolgens krijgt u een
bestelformulier toegezonden waarop u de menukeuze aan
kan geven.

We hopen dat u allen zult genieten en we zien u graag tijdens EAT, MEET & GENIET!
Aldwin ? 06-57503504

Elvira ? 06-51508630
jeugd@ontmoetingskerk.nl
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Bij de diensten

Datum: 29-12-2025 09:47

31 december om 19.30

Het Thema voor deze avond is: Haast u langzaam!

Op de laatste avond van 2025 komen we nog een keer bij
elkaar.

Het is van oudsher de avond om het afgelopen jaar de
revue te laten passeren.

Wat is het dan waardevol dat we dan ook een uurtje vrij
maken om even stil te worden in het Licht van Gods
nabijheid.

We denken na over wat is 'tijd'?

Bij God is geen verleden, heden en toekomst: alles is in zijn
Hand.

Nieuwjaarsdienst 4 januari om 9.30
Thema: Een open blik naar de toekomst.

De dienst wordt gevormd rondom de eerste letter van de Bijbel: de Beth.
Aan de hand van die letter zoeken we wat ons houvast geeft voor het nieuwe jaar.

Natuurlijk is er ruimte om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen.

Greet Bijl
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Bijbels Dagboek

Datum: 28-12-2025 21:33

Voorgaande jaren lagen er bij de ingang van de kerk, aan
het einde van het jaar Bijbelse dagboeken om te kopen.

Annette Driebergen heeft ook dit jaar haar overdenkingen
erin geschreven.

Voor wie geinteresseerd is kan bellen naar Nel den Hertog
06-14380077

Uiterlijk véér 6-1-2026

Ouderlingen omzien&ontmoeting
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