
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

   

   

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 december 2025 no. 52 

 

    De diensten 

Zondag 28 december  
09.30 u. ds. G. Olde uit 
Molenaarsgraaf-Brandwijk 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

31 december Oudejaarsdag 
19.30 u. mw. G. Bijl-Bor 
Collecte voor de kerk 
 

4 januari 2026 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderlingen 
Elvira van Mourik en Gerda 
Blokland 
31-12 Elise Kon en Anita Wallaard 
 

Diakenen 
Reinoud de Leeuw en Paula de 
Jong 
31-12 Nel den Hertog 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis  
31-12 Hans Arnold 
 

Lector 
Gerla van Breugel 
31-12 Anneke Pantekoek 
 
 
 

Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 

Collecteopbrengst 21-2 
Kerk € 622,15 

Kinderwoorddienst 
Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh 
 

Koffie schenken 
Arie en Wies Harrewijn 
 

Koster 
Nelly Attema en Marianne Verburg 
31-12 Eimert Vink 
 

Techniek  
Otto Lodder en Ronald de Groot 
31-12 Jacoline Fierloos en Henri Kon 
 
 

  

  
 

 

Kerkklokradio     

Voor de ochtendviering van 28 
december staan Emmy Arnold en 
Conny van Tussenbroek op het rooster. 
 
En aan het avondprogramma Samen 
tot Gods eer, vanaf 7 uur, verlenen    
hun medewerking: Wies Harrewijn,    
Ans van Vuren, Daniël Dik en Arie Slob 
Fijn, dat dit allemaal kan! 

  

 

 

 

 

 

Lief en leed 
 
Net voor de kerst werd Jannie de Vries 
opgenomen in het ziekenhuis met hartfalen. 
Aankomende maandag zal zij een pacemaker 
krijgen. We wensen haar een goed herstel 
toe. 

De tijd tussen kerst en oud en nieuw is een 
tijd van terugkijken en ook weer vooruit 
kijken. Voor de 1 is het een prachtig jaar 
geweest met mooie belevenissen voor de 
ander is het een moeilijk en zwaar jaar 
geweest.  

Tussen Kerst en Oudjaar 

Tussen Kerst en het nieuwe jaar 
ligt alles door elkaar: 
mooi en moeilijk, 
geluk en gemis — 
het is er allemaal. 

Maar ergens in die zachte dagen 
fluistert God: Ik was erbij. 
In elke stap, in elke traan, 
in alles wat je achterliet. 

En wat het nieuwe jaar ook brengt, 
je gaat het niet alleen. 
Want God gaat met je mee — 
elke dag opnieuw.  

Wij wensen u alle goeds en zegen toe in het 
nieuwe jaar.  

Namens de ouderlingen Hans, Els, Jacoline en 
Anita 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Bij de oud- en 
nieuwjaarsdiensten 
 
Oudjaarsavond 31 december om 19.30. 
Het Thema voor deze avond is: Haast u langzaam!! 
 
Op de laatste avond van 2025 komen we nog een keer bij 
elkaar. 
Het is van oudsher de avond  om het afgelopen jaar de 
revue te laten passeren. 
Wat is het dan waardevol dat we dan ook een uurtje vrij 
maken om even stil te worden in het Licht van Gods  
nabijheid.  
We denken na over wat is ‘tijd’? 
Bij God is geen verleden, heden en toekomst: alles is in zijn 
Hand. 
 
Nieuwjaarsdienst 4 januari om 9.30 
Thema: Een open blik naar de toekomst. 
De dienst wordt gevormd rondom de  eerste letter van de 
Bijbel: de Beth. 
Aan de hand van die letter zoeken we wat ons houvast 
geeft voor het nieuwe jaar. 
Natuurlijk is er ruimte om elkaar een gezegend nieuwjaar 
te wensen. 
 

Gemeentebrief in 2026 
Na meerdere decennia trouwe dienst (voor de ouderen: sinds “Ot en Noor” en het “Huisorgaan”!) heeft Jankie Verhoeven 
besloten met ingang van komend kalenderjaar te stoppen als contactpersoon, eindredacteur, vormgever en verspreider van 
onze gemeentebrief. Dit na vele, vele, jaren trouwe dienst op de (late) vrijdagavond. En op de achtergrond, zoals Jankie dat 
graag zelf wil. Toch is dit wel het moment om hier als Ontmoetingskerk publiekelijk onze grote dank uit te spreken voor haar 
ongekende inzet en toewijding. Jankie, héél veel dank! Gelukkig gaan haar kennis en ervaring op dit gebied niet verloren, zij 
blijft met Esmiralda de Jongh actief als de redactie van onze Scipio kerk-app.  
 
Hiermee staan we voor de vraag: hoe nu verder? De gemeentebrief lijkt nog steeds, naast onze Scipio kerk-app, te 
voorzien in een behoefte. Daarom is er afgelopen maanden gewerkt aan een manier om ook in 2026 wekelijks ons 
gemeentenieuws per mail en geprint in de kerk te kunnen verspreiden. De moderne techniek en Erwin Slob (een digitaal 
vaardig gemeentelid) bieden hier uitkomst. Alle berichten die doordeweeks in onze Scipio kerk-app zijn verschenen onder 
Nieuws, Lief & leed, Pastoraat en Overig, (N.B.: niet de Prikbordberichten) worden samen met de relevante informatie uit 
de diverse roosters, ‘automatisch’ gebundeld en verzonden als Weekoverzicht, minder arbeidsintensief, wellicht minder 
fraai, maar even functioneel.  
Als u het weekoverzicht niet ziet verschijnen in uw postvak dan kan het zijn dat hij bij u in het postvak ‘reclame’ terecht is 
gekomen 
 
De wijze waarop u berichten voor onze Scipio kerk-app  
en gemeentebrief aan kunt leveren blijft ongewijzigd:  
stuur een mailtje naar gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl.  
 
 
Henk Voormolen 
 

ZondagAvondSpecial Sing-In op zondag 18 januari 2026 
 

Om de Sing-In te kunnen organiseren hebben wij uw hulp 
nodig: Zijn er liederen die u graag weer eens zou willen 
zingen, dan is dit misschien nu het moment om dit weer 
eens met elkaar te doen. Bert Kruis zal ons deze avond 
begeleiden.  
U kunt uw lied/verzoeknummer opschrijven op de lijst die 
achterin de kerk ligt, persoonlijk doorgeven aan  
Conny van Tussenbroek of Clarie Vink, of via de mail 
clarie.vink@gmail.com 

 

Bedankt 
Wat waren het veel kaarten, appjes, mailtjes en 
verrassingspakketjes die ik mocht ontvangen tijdens en na 
mijn opnames in diverse ziekenhuizen! 
Ik ontving ook prachtige bossen bloemen en 
bloemstukken, niet alleen van onze Ontmoetingskerk, 
maar ook van de Bethlehemkerk in Papendrecht, De 
Hoeksteen in Schoonhoven en verscheidene Noordelose 
verenigingen. Eigenlijk teveel om op te noemen. Ik ben 
oprecht ontroerd door zoveel blijken van medeleven.  
Veel dank daarvoor. 
Nu wacht nog een lange periode van revalidatie, maar met 
Gods hulp komt dat zeker goed. 
 

Hartelijke groet, ook van Annette, 
Ad Morelissen. 
 

mailto:gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 
 

Column 
Schatgraven… 
 

Een kleine mysterieuze wereld, in mist gehuld ….Snel even 
lopen, straks gaat de dag wel weer verder… Met ouwe 
baggerbanjerbroek, modderig in de polder. Alle bomen 
druipen dikke tranen, vooral de weeping willow (treurwilg). 
Die heeft ze met tuiten. Van de weeromstuit gaat m’n neus 
ook mee doen…’Heel gezond en voorbode van kouder weer..’ 
Aldus mijn onnavolgbare moeder.. Die nog dagelijks gemist 
wordt.. 
En waarvan nog steeds spulletjes op te ruimen zijn. Niet 
gemakkelijk wanneer je juist blij bent met wat er nog van over 
is. Zoveel- in keurig handschrift geschreven- notities en 
opmerkingen op willekeurige papiertjes en schrijfblokjes. Hoe 
kán ik die wegdoen? Oude foto’s evenmin… Toch wordt zo nu 
en dan een poging ondernomen, die steevast stagneert op iets 
wat nader onderzoek vereist, waarin ik vervolgens blijf 
hangen…  
Zoals de houten sigarendoos vol handgeschreven brieven (de 
meeste aardig religieus) van lang vergane familieleden… Leuk 
om deze dagen in te vertoeven…Ook kleine schattige 
felicitatiekaartjes die ze kregen voor mijn geboorte, vele 
decennia geleden…Gestoken in een envelopje met postzegel 
van 2 cent! Bijna relikwieën… Natuurlijk is weggooien zo 
gedaan, maar sommige dingen zijn het waard de tijd voor te 
nemen. Want- aldus ons Kerstkinderkoortje zingt (hoe leuk!): 
‘Wie zoekt…die vindt!’ Zoeken naar het Kerstkind… naar de 
kale eenvoud ervan. Het wonder: God, geboren in- en te 
midden van- het vergankelijke ons… Bijna bedolven onder 
glamour, schittering en al dat eten… lijkt het op schatgraven. 
Is het eigenlijk ook. Het wil niets liever dan gevonden, maar 
tegelijk ook gezocht worden. Gevonden als de allergrootste 
schat, ooit te vinden… En zoeken is een werkwoord… 
 
Roos 
 
 
 

Vlak voor Kerst, Kerst en na Kerst 
 

Vóór Kerst is genieten alvast. 
Zo teer en doorschijnend als albast, 
onbewerkt, zacht en verfijnend, 
zoals de voorpret nog niet is aangetast. 
 

Er is een sprankje, een traan van licht, 
dat het duister voorgoed verlicht. 
De dagen zijn vervuld van wat komen gaat. 
Van het Kind, dat op aarde is neergedaald. 
 

Kerst, die vandaag gaat beginnen 
rijd ik samen met de kerstman naar binnen. 
Eenmaal aangebroken kan het een gevoel opleveren 
van anticlimax. Waar moeten we nu naar toe leven ? 
 

Een kunst om de juiste sfeer vast te houden. 
Dat lukt zeker, omringt door mensen, die van je 
houden. 
Ik hoop dat het Kerstkind een troost is geweest, 
want helaas is het niet voor iedereen een vrolijk feest. 
 

Het mooiste kerstcadeau dit jaar voor mij is: 
dat iemand aan me heeft gedacht, 
die weet dat ik iemand mis. 
Die engel staat voor mijn neus, onverwacht. 

 

Zondag na Kerst                                 
Staat in de schaduw van kerst. 
Het is de herinnering, die rest. 
Het is de zondag van de Heilige familie 
en komt uit de katholieke traditie. 
 

Zijn wij ook een heilige familie 
en leven we in liefde en harmonie ? 
met de één meer dan met de ander 
als de basis goed is, geven we om elkander. 
 

Voor je familie heb je niet kunnen kiezen. 
Toch wil je de bloedband niet verliezen. 
Daarentegen zoek je je vrienden wel uit. 
Echte vrienden haal je er zo tussenuit. 
 

Kan vriendschap van één kant komen ? 
Wel of toch niet ? 
Ik kan van familie en vrienden dromen, 
dat je elkaar weer ziet. 
 
Lisette Snoeij 

 

 


