
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

   

   

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 19 december 2025 no. 50 

 

    De diensten 

Zondag 21 december 4e advent 
09.30 u. ds. E. Snaterse uit Gouda 
18.30 u. Top2000-dienst 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 28 december  
09.30 u. ds. G. Olde uit 
Molenaarsgraaf-Brandwijk 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderlingen 
Elise Kon en Kees van Gaalen 
 

Diakenen 
Nel den Hartog en Emmy Arnold  
Paula de Jong en Reinoud de 
Leeuw 
 

Organist/pianist 
Peter Veen en Hans Arnold 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Koster 
Eimert Vink 
 

Techniek  
Clarie Vink en Martin de Jongh 
Gerco den Oudsten en Henri Kon 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 
 

 

 
 

Bloemen 
De kerkbloemen zijn gebracht bij dhr. 
Ad Morelissen. Hij is weer thuis na een 
ziekenhuisopname. We wensen hem 
een volledig herstel. 
 

Collecteopbrengst 14-12 
Project € 438,20 

Jarig in december 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Kinderwoorddienst 
Jiska de Groot en Nienke Haag 
 

Kinderoppas 
Maartje van Wijk en  
Alie van den Bosch 
 

Koffie schenken 
Arie en Gonda Romeijn 
Hans Bassa en Annemiek van Vuren 
 
 

  

  
 

 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 
We zien uit naar bijzondere dagen en 
bijzondere vieringen. De 4de advent, de 
Top2000 dienst, het Kerstfeest!  
De hits van nu, toen en heel lang geleden 
komen zeker voorbij. Ook gepaard met de 
boodschap van vrede, kerstbellen, warmte en 
licht. De muziek en liederen zijn tradities om 
te koesteren, ze geven houvast en brengen 
saamhorigheid, maar het kan je ook 
melancholisch en verdrietig maken.  
Omdat het je terugbrengt naar de tijd die niet 
meer is. Omdat het je herinnert naar degene 
die er niet meer is. Of gewoon, omdat het 
anders is, niet meer zo vertrouwd, zonder dat 
je weet waarom.  
Weet dan dat altijd weer dat kleine grote 
nieuws is: Het nieuws van het Kerstkind, dat 
komt in grootse gezelligheid of juist in een 
heel klein lichtpuntje dat mag doordringen in 
het donker. 
 
We wensen u en jou, Gods zegen en licht 
over de komende dagen.  
 
Hans Bassa 
 
 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Top2000-dienst 
 

De bekende band 4Tune uit Hardinxveld-Giesendam 
verzorgt 21 december 18:30 onze jaarlijkse Top2000-
dienst. 4Tune brengt hierin bekende popsongs, afgewisseld 
met verhalen over eenzaamheid, twijfel, hoop en liefde.  
Door de verhalen rondom de nummers krijgen deze een 
nieuwe of andere betekenis. Centraal hierin staat onze 
relatie met God. Het wordt een avond vol herkenning en 
verrassing. Zegt het voort! 

 

 

Bij de diensten van Kerst 
 

Op de prachtige kerstkaart die we hebben ontvangen 
staat: Kerst is een feest van hoop en verwachting. Op de 
komst van Jezus Christus, die ons door zijn woorden en 
werken laat zien wat de kracht van geloof, hoop en liefde 
is. Dat gaan we vieren op die bijzondere dagen van Kerst. 
 

Op Kerstavond staat het Licht centraal  
Het thema van de dienst is: een traan van licht. 
Op deze avond zingen we, we luisteren naar verhalen en 
naar muziek. 
Het belooft een afwisselende dienst te worden. 
Deze dienst begint om 21.30 uur 
Voorganger: Greet Bijl 
m.m.v. Hans en Emmy Arnold en Margreeth den Oudsten. 
De vuurkorven zullen u verwelkomen. 
Na de dienst krijgen we traditiegetrouw een kaarsje van 
Amnesty met een brief over een slachtoffer van 
mensenrechtenschendigen.  
Onze steun via de diaconie beveel ik van harte bij u aan.     
 

Kerstmorgen 09.30 uur 
In deze feestelijke dienst gaat mw. Nel Rijneveld Schep 
voor. 
Het thema van de dienst is: Én dit zal u…  
het teken zijn. 
Een blazersensemble zal verschillende liederen 
begeleiden.  
Een kinderkoortje vanuit de gemeente zingt voor ons drie 
liederen. 
De collecte is dan  voor de diaconie. Zie het stukje 
hieronder ↓ 

Collecte voor Diaconie op 25-12 
 
Straks is het Kerstfeest en vieren we de geboorte van 
Jezus, meer dan 2000 jaren geleden. 
Toen leefde veel mensen in armoedige omstandigheden 
en ook Jezus kwam in een schamele stal in een kribbe te 
liggen! 
Tegenwoordig leven ook veel mensen in armoedige 
omstandigheden en weten maar amper het hoofd boven 
water te houden! Veel oorlog en geweld, overstromingen, 
aardbevingen en onenigheid zorgen dat veel mensen op 
de vlucht zijn.  
Een van de meest zichtbare resultaten van de inzet van 
Kerk in Actie is het herstel van 17 grote bakkerijen in 
Aleppo, Idlib, Hama, Homs, Latakia. Daardoor kregen 
1,28 miljoen mensen dagelijks toegang tot betaalbaar en 
goed brood. 

 

De diaconie ondersteunt organisaties die via Kerk in Actie 
zorgt voor mensen om stap voor stap het dagelijkse leven 
weer op gang te krijgen. 
Geef aan deze collecte, van harte aanbevolen ! 

Uw diaconie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

Kerstavond 24 december 
 
Gezocht: 
 

Voor Kerstavond zijn wij op zoek naar Kerstzangers die 
bekende Kerstliederen willen zingen bij de ingang van de 
kerk naast een vuurkorf. 
Houdt u van zingen en wilt u meezingen in dit koortje? 
Laat het dan even weten. U kunt zich aanmelden bij 
Clarie Vink of door een mail te sturen naar 
clarie.vink@gmail.com 
 

 

Collecte Kinderkerstdienst op 2e kerstdag 
 

Jongeren weerbaar tegen klimaatverandering 
 
Tijdens de kinderdienst op tweede kerstdag collecteren we voor Ethiopië. 
 
Vele landen in Afrika hebben problemen door de klimaatverandering. 
Zo ook Ethiopië. Steeds vaker wordt het getroffen door langdurige droogte  
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken.  
Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.   
 

Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen  
rondkomen, zoals hun ouders gewend waren.  
De Ethiopische kerk en hulporganisatie leert jongeren en vrouwen  
over irrigatielandbouw. Ze gebruiken een weeralarm dat aangeeft  
wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook hoe je een  
bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep,  
leren een restaurant of winkel opzetten, meubels maken, kleding  
ontwerpen, laptops of telefoons repareren.  
Met andere bronnen van inkomsten zijn ze minder kwetsbaar als de oogst  
tegenvalt. 
 
Mogen we rekenen op uw financiële steun?  
U kunt geven via de collecte of overmaken op rek. NL 82 RABO 0346 302 838  o.v.v. Project 26 december. 
 

De Projectie commissie 

ZondagAvondSpecial Sing-In op 

zondag 18 januari 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de Sing-In te kunnen organiseren hebben wij uw hulp 
nodig: Zijn er liederen die u graag weer eens zou willen 
zingen, dan is dit misschien nu het moment om dit weer 
eens met elkaar te doen. Bert Kruis zal ons deze avond 
begeleiden.  
 

U kunt uw lied/verzoeknummer opschrijven op de lijst die 
achterin de kerk ligt, persoonlijk doorgeven aan  
Conny van Tussenbroek of Clarie Vink, of via de mail 
clarie.vink@gmail.com 

 

 

 

mailto:clarie.vink@gmail.com


 

 

Alpha cursus 
 
Schuif JIJ aan? 

In De Rank aan de Dorpsstraat 55 in Giessenburg start op maandag 5 januari weer een Alpha cursus. 
Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat is de kortste samenvatting van Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk 
geloof. In 12 gezellige bijeenkomsten op maandagavond, we starten altijd met een maaltijd. Na het eten volgt een korte 
inleiding. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine 
gespreksgroepen. 
De cursus is georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Giessenburg en Giessen Oudekerk.    
Iedereen is welkom, de avond is telkens van 18.30 tot 21.00 uur.  
Er is ruimte voor al je vragen.  
 
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op  
www.alphacursus.nl of neem contact op met 
Martine Trouwborst via martine@huizetrouwborst.nl of 06-36192231.  
Aanmelden kan ook bij haar. 
 
Vriendelijke groet, 
Govert Slob 

Kerstproject 2025 
 

In de adventstijd komt elke zondag de Geluksbezorger in de kerk met een  
‘Pakketje Geluk’. De Geluksbezorger is heel nieuwsgierig wat er in het pakketje zit,  
maar hoort het als bezorger eigenlijk niet open te maken. Komen jullie zondag ook  
kijken wat er deze week in de doos zal zitten? 
 
    God is dichtbij 

Maria en Jozef zijn nog niet getrouwd, maar Maria verwacht wel een kind.  
Jozef maakt zich zorgen, maar een engel vertelt hem wat hij moet doen.  
 

   

      Kerstochtend 

     In de adventstijd komt elke zondag de Geluksbezorger in de kerk met een ‘Pakketje 
     Geluk’. De Geluksbezorger is heel nieuwsgierig wat er in het pakketje zit, maar  
     hoort het als bezorger eigenlijk niet open te maken. Komen jullie op kerstochtend 
     ook kijken wat er deze week in de doos zal zitten? 
 
        Bericht uit de hemel 

     Een engel vertelt aan de herders dat Jezus geboren is. 

 

 

 



Uniek benefiet kerstconcert  
in Schoonhoven  
  
Op maandag 22 december zal de Grote –  
of St. Bartholomeuskerk in Schoonhoven het  
decor vormen voor een prachtig benefiet  
kerstconcert.   
Op deze avond zullen mannenensemble  
‘Orpheus’ uit Oekraïne en gemengd koor  
‘Oriolus’ uit Doorn een prachtig kerst- 
programma voor u ten gehore brengen.  
 

Mannenensemble Orpheus heeft sinds de  
Russische invasie diverse optredens gegeven,  
onder meer in Nederland, om geld in te  
zamelen voor humanitaire hulp in Oekraïne.  
Het achtkoppige a-capella ensemble is in 2000  
opgericht en bestaat uit professionele zangers.  
Ze staan bekend om hun tradioneel Slavisch  
vocale klank en brengen een breed scala aan  
muziekstijlen ten gehore, van kerkmuziek en  
volksliederen tot internationale hits.   
 

Gemengd koor Oriolus is opgericht in 2008 als  
projectkoor voor amateurzangers met een  
hoger zangniveau. Sinds hun oprichting hebben 
zij vele kwalitatief hoogstaande concerten  
gegeven, ondersteund door professionele  
musici, onder leiding van dirigent 
André van Vliet.  
 

Tijdens dit benefietconcert zal er ook een  
collecte worden gehouden ten behoeve van  
de stichting ‘Hope4Ukraine’. Deze stichting richt zich op fysiek en geestelijk herstel in Oekraïne. Zo organiseren zij 
transporten met hulpgoederen en reizen vrijwilligers af naar Oekraïne om herstelwerkzaamheden te verrichten en te 
helpen in de dorpen langs de frontlinie. Naast materiële hulp richt de stichting zich op het bieden van geestelijke 
ondersteuning gebaseerd op het evangelie. Tijdens deze avond zal er speciaal gecollecteerd worden voor de aanschaf van 
nieuwe warmtegeneratoren.  
U bent deze avond van harte uitgenodigd om met elkaar te genieten van een sfeervol kerstconcert. De kerk is open vanaf 
19.00 uur, het concert begint om 19.30 uur. Op consolonl.nl  kunt u kaarten bestellen en terecht voor meer informatie. U 
bent van harte welkom.  
Zeger Colijn 

 

 

Op kerstavond collecteren we in onze kerk voor 
Amnesty International. 
Na de dienst worden brieven uitgedeeld met informatie  
over medemensen die onderdrukt worden en voor of naar 
wie u een brief of kaart kunt schrijven. Zo ook voor De Tunesische  
advocaat Sonia Dahmani. Ze sprak op radio en tv regelmatig over  
onrecht in haar land. Op 11 mei 2024 werd ze gearresteerd.  
De autoriteiten beschuldigen haar van het ‘verspreiden van 
nepnieuws’. Sonia zit vast in een krappe, smerige cel. 
Ze kan vele jaren gevangenisstraf krijgen. 

Collecte voor Amnesty International 

op kerstavond 

 



 
 

 

 

Column 

 

Tegenwicht… 
 

Het leeft echt een stukje prettiger met een kerstliedje in je hoofd… Ik maak een krans voor de voordeur met van alles wat 
de tuin te bieden heeft, superleuk om te doen! Wat, evenals kerstlichtjes, tevens fungeert als tegenwicht voor de stilte en 
duisternis. Overdag grijs,  
’s nachts zwart en doodstil. Echt winterslaaptijd, maar ik word wakker van de stilte. Geen eend die kwaakt…en waar blijft 
de uil nou? Dan liever een enorme stortbui, zolang er maar iets gebeurt!  
Overdag rijdt iedereen elkaar snel voorbij of is druk bezig met ‘op kersten’ van het eigen territorium (Niet te verwarren 
met het vroegere zgn. ‘kerstenen der heidenen’- hoe erg)  
Over de hele wereld is het Adventstijd, straks Kerstfeest.. Toch lijkt het me onmogelijk voor iemand in Australi - waar het 
nu zomer is - om dat intense verlangen naar licht te begrijpen…  
‘Toenemende bewolking’ aldus het  weerbericht…Kunnen er nóg meer wolken bij? Alsof ze m’n hoofd binnen komen, om 
voorrang strijden met het kerstliedje. 
 

Afgelopen weekend ben ik zomaar een paar dagen alleen- zelfs zonder hond! Dus wordt het scala aan mogelijkheden om te 
doen zorgvuldig afgewogen.. 
Toch zorgt onverwacht bezoek van een lieve, boomlange neef ervoor dat ik eerst aan het stoffen sla… Zelfs het woord 
klinkt suf…’Stoffen’. Met veel hilariteit  wijst hij op aardig wat spinnenwebben in de keuken, net boven m’n gezichtsveld… 
En die horen nu eenmaal niet bij het kerstfeest… Hoewel… bij die voederbak?...   
Enfin, zo gepiept met de stofzuiger. 
 

Wat me terugbrengt bij het Kerstliedje. Want stofzuigen en zingen gaan als  
soort automatisme meestal samen!  
Elke nieuwe dag is donkerder en korter dan gisteren. Tóch: Er komt een keer… 
Vanaf deze zondag, de kortste van het jaar. En al scheelt het nauwelijks  
een minuut per dag…Het wordt lichter!  
Fijn Kerstfeest allemaal! 
 

Roos 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4e advent 
Rorate  
Liefde en vertrouwen 
 
Lied 432d: 
Dauw, hemel, van omhoog, 
Laat dalen gerechtigheid uit de wolken. 
 

Lisette van der Valk-Snoeij 


