
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

   

   

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 december 2025 no. 48 

 

    De diensten 

Zondag 7 december 2e advent 
09.30 u. Stemmen in de woestijn 
(zie verderop in deze brief) 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 14 december 3e advent 
Viering Heilig Avondmaal  
09.30 u. ds. J. de Jong-Buursma uit 
Gorinchem 
Collecte voor KIA-project in Ghana 
 

Ouderlingen 
Nel den Hertog en Emmy Arnold 
 

Diakenen 
Kees van Gaalen en Henk 
Voormolen 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Koster 
Martin de Jongh 
 

Techniek  
Otto Bijl en Jan Vink 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
bij mw. Annemiek Bos voor een goed 
herstel en mw. Annemiek van Vuren  
ter bemoediging.  
 

Collecteopbrengst 30-11 
Diaconie € 522,02 

Jarig in december 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Kinderwoorddienst 
Jonneke Verhaar en Nomi den Hartog 

 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten 
 

Koffie schenken 
Peter en Mijnie van Wingerden 
 
 
 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 
 
Vorige week is mw. Adrie Hoffman van de 
Grotewaard 15 verhuisd naar de Zes Molens 
2, kamer 48 in Hoornaar. Dit is een moeilijke 
stap voor haar, maar ook voor haar kinderen. 
Wij hopen dat het gaat wennen en dat ze zich 
daar thuis zal gaan voelen. Ook dat de 
kinderen en kleinkinderen hun draai daar 
weer mogen vinden, het gemis van het 
ouderlijk huis zal groot zijn. 
Afgelopen zondag is Ad Morelissen plotseling 
ernstig ziek in het Beatrixziekenhuis 
opgenomen. Onderzoeken wijzen uit dat zijn 
nieuwe hartklep aangetast is door een 
bacterie. Dit is een flinke tegenvaller, zeker 
nu hij langdurig antibiotica moet krijgen. Hij 
knapt langzaam op en verblijft momenteel op 
de interne afdeling 3 Oost.  
 
Het zijn de donkere dagen voor Kerst; ze zijn 
donker omdat het minder lang licht is 
overdag. Maar ook donker voor de mensen 
die ziek zijn en zich somber gestemd voelen, 
dan wordt het moeilijk om het licht te zien. 
Toch steken we komende zondag het 2e 
kaarsje aan voor Advent. Het wordt langzaam 
lichter. 
 
Jacoline Fierloos 
 
 
 

 
 

 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Bij de dienst van 7 december  
Stemmen uit de woestijn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de dienst van zondag – Stemmen uit de woestijn 
 

Zoals vorige week uitgebreid beschreven, zal zondag de 
dienst er iets anders uitzien dan gewend; het zal een 
theaterviering over de schepping en de mens zijn. 
Stemmen uit de woestijn zet de verhouding tussen mens  
en schepping op scherp in een mozaïek van bekende 
verhalen uit het Oude Testament. We nodigen jullie 
allemaal uit naar deze theaterviering te komen die gewoon  

om 9.30 begint.  
Voor kinderen in de leeftijd vanaf groep 5 en ouder is 
de theaterviering goed te volgen en zij kunnen  
dus de hele dienst bijwonen. Kinderen van groep 1 
t/m 4 kunnen bij binnenkomst meteen mee naar  
hun kinderwoorddienst.  
Els Vlot 

 
Kinderwoorddienst kinderen groep 1 t/m 4 
 

In verband met de dienst ‘Stemmen uit de woestijn’ mogen de kinderen van groep 
1 t/m 4 gelijk bij binnenkomst (voor aanvang van de dienst) naar de grote 
jeugdruimte gaan. Daar zal een extra lange en gezellige kinderwoorddienst zijn.  
De kerkdienst is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Wees welkom plaats te 
nemen in de kerkzaal. 
 

Deze zondag steken we de 2e adventskaars aan. 
 

De tweede kaars voor de koning die komt, 
het lied van de vrede klinkt uit zijn mond. 
Hij vraagt of je meezingt, want dan wordt het goed. 
Zo komt Gods liefde ons hier tegemoet. 
 
 

 

  

2e Advent 
 

Afgelopen week lazen we in de Adventskalender van de 
Protestantse Kerk dat we het onverwachte mogen 
verwachten. We krijgen niet altijd wat we verwachten. 
Zo werkt het ook met Gods Geest. We zeggen vaak: ‘De 
Geest waait waarheen zij wil’. Gods Geest kun je 
namelijk niet vastleggen. Wat de Geest wél kan, en 
doet: je verrassen. Alsof je een cadeautje krijgt dat je 
niet had verwacht, maar waar je erg blij mee bent. God, 
van wie je dat cadeautje kreeg blijkt jou zó goed te 
kennen dat Hij jou het allermooiste heeft gegeven wat 
je maar kunt bedenken, Zijn eigen Zoon. 
 

Er is een brug gebouwd naar de overkant. 
Er is een weg gemaakt naar een ander land. 
Voel de belofte van een nieuwe tijd. 
De lucht is zwanger van een ander koninkrijk. 
 

Ik wens u allen een goede Advent toe. 
 
Groet,  
Jacoline Fierloos 
 

 

 

 

In de adventstijd komt elke zondag de Geluksbezorger met een ‘Pakketje Geluk’. De Geluksbezorger komt deze 
zondag in de grote jeugdruimte op bezoek en is weer heel nieuwsgierig wat er in het pakketje zit, maar ja dat een 
bezorger mag deze eigenlijk niet openmaken. Komen jullie zondag ook kijken wat er deze week in de doos zal zitten? 
 

Een prachtkoning 
Jesaja vertelt dat er een nieuwe koning zal komen, die zal regeren met de geest van de Heer. Dan zal er 
rechtvaardigheid en vrede zijn.  
 

Namens de Kinderwoorddienstleiding, 
Jonneke, Alie en Elvira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

Beste Gemeenteleden van de ontmoetingskerk, 
 

Al heel wat jaren zamelen wij samen met de diaconieën van Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. 
boodschappen in voor de voedselbank Giessenlanden- Zederik. Ook dit jaar weer. We hopen dat wij weer op u kunnen 
rekenen. Bent u niet in de gelegenheid om iets te komen brengen dan kunt u de contactpersonen benaderen die 
hieronder staan vermeld. 
 
Zaterdag 13 december tussen 10 en 12 uur kunt u producten brengen: 
In Goudriaan locatie De Multistee Slijpstraat 8 (Huib Kraaijeveld 06-23827894) 
In Hoornaar locatie Kerkbuurt Dorpsweg 125a (Nel den Hertog 06-14380077) 
In Hoogblokland locatie De Hoek Dorpsweg 81 (Reinoud de Leeuw 06-15612811) 
In Noordeloos De Martloods, Van Brederodestraat 33a (Emmy Arnold 06-25051821) 
Boodschappen waar behoefte aan is:  
- zonnebloemolie - houdbare melk- bloem - blikje met vis - zwarte thee - leverpastei 
- appelstroop – ontbijtkoek - pindakaas, - puree - blikje tomatenblokjes - limonade of sap 
 

De Diaconie 

 

Buurtgezinnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerken binnen Molenlanden zijn aangeschreven door 
de stichting Buurtgezinnen of zij wat willen betekenen 
voor gezinnen met een hulpvraag. 
Wat zijn Buurtgezinnen eigenlijk? Dat is een initiatief 
gebaseerd op de gedachte van ‘opvoeden doen we 
samen’. Gezinnen die steun kunnen gebruiken 
(vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en 
stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen 
kinderen wat extra aandacht en worden ouders even 
ontlast. 
Nu is er aan ons als gemeente een hulpvraag gekomen. 
Wilt u meer weten:  
https://share.google/Ut5XBH52wSDzTt3Zs 
en voor meer informatie Linda van der Burg 06-38720258 
 

Namens de diaconie, 
Huib Kraaijeveld 
 

 

 

 

https://share.google/Ut5XBH52wSDzTt3Zs


UPDATE VANUIT DE BEROEPINGSCOMMISSIE –  
BLIJFT U MEEDENKEN?   
 

Beste gemeenteleden, 
 

In de vorige update las u over onze eerste keer  
bijeen als beroepingscommissie en de diepere 
kennismaking en verkenning van onze taak. Inmiddels zijn we twee mooie 
stappen verder. Leuk om je daarover in deze update bij te praten. Want er 
wordt hard nagedacht, veel gesproken en uitgewerkt. Na de 1e 
bijeenkomst hebben we inmiddels een 2e en 3e werksessie achter ons. We 
staan aan de vooravond van onze 4e keer bijeen, a.s. zondag na de 
ochtenddienst. 
 

Een terugblik | over denken, praten en trainen 
Eerst terug naar die 2e sessie, maandagavond 17 november j.l.. Dat was 
een mooie avond vol gesprek over waar wij als Ontmoetingskerk onze 
kracht en ook onze zwaktes zien. En waar onze kansen en uitdagingen 
liggen. Een zeer waardevolle, reflectieve stap om van daaruit na te denken 
over de prioriteiten die wij als gemeente – en daarbinnen onze nieuwe 
predikant – de komende jaren voor ons zien weggelegd. 
 

Vervolgens zijn wij afgelopen zaterdag 29 november onder leiding van 
PKN-trainer Lydia een lange middag geschoold in het beroepingswerk. 
Enerzijds namen we allerlei processen door, van het opstellen van 
profielschetsen tot hoe je omgaat met het ‘horen’ van kandidaten en het 
zo objectief mogelijk beoordelen van brieven en gesprekken. Anderzijds 
werden wij met allerlei werkvormen aan het denken gezet over wat wij 
zien als meest belangrijke eigenschappen van onze volgende predikant, 
passend bij onze gemeente. 
 

Een vooruitblik | wie zijn wij, wie bent u 
Komende zondag hebben wij na de ochtenddienst onze 4e werksessie. Dan 
gaan we al het denkwerk vertalen naar een profielschets. Daarin 
verwerken we ook de inbreng vanuit de gemeente vanuit bijvoorbeeld de 
eerdere gemeentevergadering, de seniorenmiddag en het onderzoek 
‘nieuw kerkelijk peil’.  
 

Deze profielschets gaat dan overigens zowel over een profielschets “wie 
zijn wij” als een profielschets “wie bent u”. Die laatste is natuurlijk waar 
het om draait: de predikant die wij zoeken. Die eerste is echter evenzo 
belangrijk, omdat we scherp willen hebben wat de Ontmoetingskerk uniek 
maakt, in sterkte én zwaktes, in kansen én uitdagingen. Want daarmee 
moet onze nieuwe predikant uit de voeten kunnen. 
 

Een oproep | denk mee en lever voor de Kerst uw inbreng 
Gedurende de afgelopen weken zijn er zo af en toe gemeenteleden 
geweest die ons benaderden met ofwel concrete namen van predikanten 
en soms ook aandachtspunten voor de profielschets. Wij zijn heel blij met 
beiden! Daarom hierbij nogmaals de oproep om tot de kerst met ons mee 
te denken:  

Namen | Heb je specifieke namen in gedachten van predikanten 
waarvan je denkt dat zij een goede ‘match’ zouden zijn met onze 
gemeente, dan horen wij die graag. 
 

De profielschets | Heb je suggesties voor de profielschets, dan 
horen wij die ook die graag via 
beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl. 
 

Mocht je andere vragen of suggesties hebben, mail die aan 
beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl.  
 
 

 

10 december Dag van de 

rechten van de mens 

Op kerstavond collecteren we in onze 
kerk voor Amnesty International. 
Er worden dan ook brieven uitgedeeld 
met informatie over medemensen die 
onderdrukt worden en voor wie u een 
brief of kaart kunt schrijven. De 
komende weken kunt u hier in de 
gemeentebrief lezen voor wie we dit 
jaar gaan schrijven.  
 
Bijvoorbeeld voor Damisoa uit 
Madagaskar. 
 

 
 
HONGERSNOOD DOOR 
KLIMAATVERANDERING 
De inwoners van Androy, een regio in 
het zuiden van 
Madagaskar, merken elke dag de 
effecten van klimaat 
verandering. De droogte houdt aan, 
oogsten mislukken en er is een enorm 
voedseltekort. Veel mensen vluchten 
voor de hongersnood die er heerst. Ook 
Damisoa, zijn vrouw en hun drie 
kinderen zagen geen andere uitweg. Na 
een loodzware, maandenlange reis 
kwam het gezin aan in Boeny, een regio 
in het noordwesten van het land. Helaas 
bleek daar het leven nauwelijks beter. 
 

 “We vragen om hulp zodat we 
tenminste te eten hebben, want ons 
grootste probleem hier is honger.” Maar 
goede hulp blijft uit. De regering van 
Madagaskar schiet keer op keer tekort 
in het beschermen van de rechten van 
de mensen die voor de extreme droogte 
in Androy naar andere delen van het 
land zijn gevlucht.  

 

mailto:beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl
mailto:beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl


 
 

 

 

Column 

 

Fik stoken… 
 
Elk jaar opnieuw valt het me op: niet kerkelijke mensen 
hebben vaak als eerste kerstverlichting en een boom. 
Ruim vóór Sinterklaas alles uitbundig versierd... 
En dat blijft, zeker tot eind januari. 
Voor mijn vader was een kerstboom ‘iets uit den boze’… 
dus vroeger bij ons geen boom en aanverwante 
versiering. Het ene getolereerde armetierige kaarsje, 
roept bij mijn broer zoveel pyromane neigingen op, dat 
het snel gedoofd moet. 
Hoewel zelf altijd een boom met toebehoren, had m’n 
vader wel een punt. Het hele gedoe heeft niets met 
Kerstmis te maken. 
En ieder jaar wordt alles nóg meer onecht, pure nep… 
Kerstfeest in mijn jeugd, verloopt- evenals Sinterklaas- 
zonder uiterlijk vertoon. Het wordt gevierd op school, 
zondagsschool en kerk:….’En het geschiedde in die 
dagen…’ 
 

Toch is het als kind zelden saai. Een schommel aan 
balken tussen de koeien… Niet te hoog, je stoot je 
hoofd… aú… weer een bult! Vader en moeder samen 
aan het melken. In het begin is er nog geen 
vuilophaaldienst bij onze nieuwe 
Ruilverkavelingsboerderij in de middle of nowhere… Er 
komt alleen koe-gerelateerd verkeer het pad op. 
Huisvuil wordt in het droge slootje gesmeten. Eens in de 
paar weken klinkt: ‘We gaan fik stoken’… Alles wat maar 
branden wil gooien we op een hoop… Scheut petroleum 
erover en stoken maar… Wát een feest! Ik weet niet wie 
er meer genoot, moeder of wij… 
Maar één keer maakt ze het al te bont. Vader is een dag 
weg. (Hoogst ongebruikelijk en hooguit tot melktijd) Een 
deel van de hooizolder wordt als opslagplaats gebruikt 
voor spullen van oude tantes. Ik herinner me een oude 
kast en dekenkist. Moeder geeft er niks om.. en als kind 
ben je nog niet wijzer. ‘Gooi maar naar beneden…. Hup, 
ook op het vuur.. Opgeruimd staat netjes’. 
Maar dan komt m’n vader thuis… Oei!  
 
Roos 
 
 

 

 

 

Gedicht 
 

Voor de tweede zondag van advent: 
Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit. 
Liedboek 432b 
 

2e advent staat in het teken van vrede 
Zondag Populus Sion (Volk van Sion) 
 

Volk van Sion zijn we allemaal 
Als gelovigen spreken we dezelfde taal 
met de tweede zondag van advent 
legt ieder hierin zijn eigen accent. 
 

De flikkerende 2e kaars 
nog steeds geloken paars 
verlangt naar vrede, het is beloofd, 
de kaars mag niet worden gedoofd. 
 

Vrede lijkt ver te zoeken,  
hoopvol blijven verwachten 
het is nog geen feest 
vrede is een droom, nog steeds. 
 

Als het lied Imagine van John Lennon me te binnen schiet,  
dan kent de verbeelding geen grenzen, die zijn er niet. 
Ik doe mijn ogen dicht en ik proef een diep verlangen 
naar een volmaakt leven vertolkt door de zanger. 
 

Je kunt niet de hele wereld aan. 
Blijf dichtbij, niet met het grote, maar met het kleine 
begaan. 
Ik bid, dat in ons huis de vrede wordt bewaard 
dat is het meeste waard. 
 

Elkaar respecteren, niet alleen bij de knusse haard, 
dan kan er vrede worden bewaard. 
Verspreid liefde bij de vleet. 
Als een rivier die buiten zijn oever treedt. 
 

Dat doet me denken aan een ander lied. 
Een gouwe ouwe, vergeten ben ik het niet. 
Opgeduikeld in mijn herinneringen. 
Belangrijk, het gaat om de kleine dingen. 
 

van Saskia & Serge(1972) 
1e couplet 
 

Dat kleine beetje zon 
waar je al weken lang op wacht 
Die uitgestoken hand, 
die je van hem niet had verwacht 
Dat kleine bosje bloemen 
en precies op dat moment 
Die onverwachte brief 
als je alleen of eenzaam bent 
 

Refrein:  
't Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen 
't Zijn de kleine dingen die het doen 
't Zijn de kleine dingen die het doen, die het doen 
't Zijn de kleine dingen die het doen.                
     Lisette Snoei 
 
 

 


