
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

   

   

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 28 november 2025 no. 47 

 

    De diensten 

Zondag 30 november 1e advent 
09.30 u. ds. E. Westrik uit Boskoop 
Dienst met doventolk 
Collecte voor de diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 
 

Zondag 7 december 2e advent 
09.30 u. Stemmen in de woestijn 
(zie verderop in deze brief) 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderlingen 
Hans Bassa en Henk Voormolen 
 

Diakenen 
Reinoud de Leeuw en Paula de 
Jong 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Lector 
Gerla van Breugel 
 

Koster 
John van Maurik 
 

Techniek  
Clarie Vink en Jan Vink 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij 
mw. Trudy Zijlstra-Monteny  voor haar 
verjaardag. Van harte gefeliciteerd! 
Mw. Ellen Bouter kreeg bloemen als 
welkomstgroet als nieuw lid van onze 
kerkelijke gemeente. Van harte 
welkom! 
 

Collecteopbrengst 23-11 
Kerk € 661,45 
 

Jarig in december 
4-12 dhr. W.A.T. van der Ham 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Kinderwoorddienst 
Dinie Haag en Lieke van den Brakel 
 

Kinderoppas 
Cora en Ariëlle Klein 
 

Koffie schenken 
Nico en Willeke Verheij 
 

  

  
 

 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

Oud-predikant ds. Kees van de Vate is een 
poosje geleden gevallen en verblijft 
momenteel in Culemborg voor revalidatie. 
Een kaartje ter bemoediging is van harte 
welkom en kan worden gestuurd naar: 
Zorgcentrum Beatrix 
Beatrixstraat 20 
4101 HK Culemborg 
 

Nu we de laatste maand van 2025 ingaan, 
ontsteken we binnen en buiten licht om iets 
van het donker te doorbreken. Al blijven 
zorgen en nood deel van het leven, we 
bidden voor iedereen die licht nodig heeft: 
licht in het donker, hoop in momenten van 
wanhoop en de kracht en nabijheid van God 
ook door mensen om ons heen. 
Zo mag het opnieuw Advent worden: een tijd 
waarin het licht weer in ons leven mag 
ontwaken. En spreeuw of niet… een kaartje, 
telefoontje of ander lief gebaar blijft, samen 
met ons gebed, een prachtige manier om 
licht bij anderen te brengen. 
 

Els Vlot 
 

Adventskalender  
Deze zondag is de eerste dag van de 
Adventstijd. In deze Liturgische periode staan 
de verwachting en komst van Jezus Christus 
centraal. 
We hebben de adventskalender op het 
tafeltje in de hal om uit te delen. Voor elke 
dag staat er een korte overdenking in, 
aangevuld met liederen, gebeden en citaten. 
Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol 
uitzien naar de komst van Jezus. 
 

Bent u niet in de gelegenheid uit de kerk er 
een mee te nemen, laat het dan weten aan 
een diaken of stuur een mail naar 
diaconie@ontmoetingskerk.nl  
Dan zorgen wij dat u een adventskalender 
krijgt. 
De diaconie 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Bij de dienst van 7 december – Stemmen uit de woestijn 
 
Volgende week zal de dienst er iets anders uitzien dan gewend; 
het zal een theaterviering over de schepping en de mens zijn.  
Stemmen uit de Woestijn zet de verhouding tussen mens en  
schepping op scherp in een mozaïek van bekende verhalen uit  
het Oude Testament. Dieren, zeeën en planten krijgen een stem  
en schudden ons zelfbeeld op. Met indringende verhalen,  
scherpe dialogen en energiek spel rollen we door de grote vragen  
van deze tijd. Wat is onze rol in de schepping?  
Gelooft God nog een beetje in ons? En waar vinden we vrede en  
vrijheid in een wereld die op drift is? 

  
Twintigers van theatergroep Landlopers maken  
‘Stemmen uit de Woestijn’. 
We nodigen jullie allemaal uit naar deze theaterviering te komen  
die gewoon om 9.30 uur begint.  
 

Voor kinderen in de leeftijd vanaf groep 5 en ouder is de  
theaterviering goed te volgen en zij kunnen dus de hele dienst  
bijwonen. Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen bij binnenkomst  
meteen mee naar hun kinderwoorddienst.  
Stemmen uit de woestijn toert sinds mei 2025 langs kerken in  
heel Nederland. De voorstelling heeft de vorm van een  
theaterviering, met liturgische elementen en samenzang. 
 
Els Vlot 

 

Kerstproject 2025 
 

  
 

In de adventstijd komt elke zondag de Geluksbezorger in de kerk met een 

‘Pakketje Geluk’. De Geluksbezorger is heel nieuwsgierig wat er in het pakketje 

zit, maar hoort het als bezorger eigenlijk niet open te maken. Komen jullie 

zondag ook kijken wat er deze week in de doos zal zitten? 

 

In een ander licht 

Jesaja vertelt de mensen in Jeruzalem dat het goed komt met de stad. Op een 

dag zal iedereen optrekken naar de stad, omdat God de weg wijst. Dan zal er 

overal vrede zijn. 

 

Meet Me 
 

Kerstborrel op een schip – Sleeuwijk op 13 december om 19:30 uur. 
 

Meet Me organiseert een gezellige kerstborrel op een schip in Sleeuwijk!  
Het schip heeft een bar en diverse zithoeken. Onder het genot van een hapje en  
drankje, spelletjes en kerstmuziek belooft het een gezellige avond te worden!  
Van te voren aanmelden, uiterlijk tot 10 december. Zie voor meer informatie  
en aanmelden de website https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2025/ 
 
 

 

 

https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2025/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

Afgelopen zondag gedachtenis zondag 

’s Middags was de kerk open. Vele mensen kwamen. In rust en stilte werd naar de prachtige muziek geluisterd die 
gespeeld werd. Er werden kaarsen gebrand. Veel kaarsen. Het verdriet van gemis voelbaar. 
In de avonddienst brandden de kaarsen van de middag bij het kruis. Zeven namen werden hardop uitgesproken van onze 
gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun kaars werd in liefde aangestoken. Vele namen werden 
hardop uitgesproken, nog veel meer kaarsen werden aangestoken. In stilte en liefde herdacht. 
 

Dat het licht dat wij hebben aangestoken voor hen die wij missen ons mag troosten. Wij bidden dat Gods liefde ons in dit 
licht zal blijven omarmen en kracht geeft om verder te gaan. 

 

Anita Wallaard 

 

 
 

Kerstkinderkoortje 
 
Hallo ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd, 
 
In de kerstochtenddienst willen we graag weer een 
kinderkoortje samenstellen. We zingen 2 of 3 
kerstliederen, Rudolph begeleidt het koor op de piano, 
Gerdien en Annemarie zullen dirigeren.   
 
We sturen jullie de liedjes vooraf, zodat jullie het thuis 
alvast kunnen luisteren. We willen graag twee keer 
oefenen na de zondagmorgendienst, tijdens het 
koffiedrinken.  
- zondag 7 december 
- zondag 14 december 
- zondag 21 december (reservedatum)   
Geven jullie je kind(eren) op bij een van ons als het jullie 
leuk lijkt? Wij hebben er zin in!  
 
Groeten, 
 
Annemarie Aanen, 06-21817881, 
annemarieaanen@hotmail.com 
Gerdien van Mourik, 06-23601471, 
gerdienvanmourik@gmail.com 
 

mailto:annemarieaanen@hotmail.com
mailto:gerdienvanmourik@gmail.com


Kerstconcert IKK 
Dit jaar zingen we ons Kerstconcert in de Maranatha Kerk 
in Giessenburg op zaterdag 13 december om 19.30 uur.  
Er zingen ongeveer tien mensen mee van onze kerk. 
Bert Kruis bespeelt het orgel. 
Het belooft een geweldige avond te worden. 
Voor verdere informatie: zie poster 
 
Hartelijke groet, 
Dick en Marjan de Bruijn 
 

 
 

 

10 december Dag van de rechten van de mens 

Op kerstavond collecteren we in onze kerk voor Amnesty 
International. 
Er worden dan ook brieven uitgedeeld met informatie 
over een medemens die onderdrukt wordt en voor wie u 
een brief of kaart kunt schrijven. De komende weken 
kunt u in de gemeentebrief lezen voor wie er dit jaar zoal 
geschreven gaat worden.  
Bijvoorbeeld voor Ellinor Guttorm Utsi. 
 

 

Rechten van Noorse Sámi-gemeenschap 
bedreigd 
 

Voor Ellinor Guttorm Utsi en haar gemeenschap is de 
rendierhouderij veel meer dan een beroep. Voor de 
Sámi, de oorspronkelijke bewoners van Noord- 
Noorwegen, is het een manier van leven. Het is 
bovendien een wettelijk beschermde traditie. Maar de 
overheid wil windturbines bouwen en wegen aanleggen 
op de zomerweiden van de rendieren. Dit zal de 
trekroutes verstoren, het landschap opdelen en de 
Sámi-cultuur ernstig in gevaar brengen. 
 

De rendieren trekken elk seizoen naar andere gebieden 
en de Sámi trekken met hen mee. ’s Zomers verblijven ze 
op weiden aan de Noorse Arctische kust. Precies daar wil 
de Noorse overheid honderden windturbines bouwen en 
wegen en hoogspanningslijnen aanleggen. 
 

Hoewel een windpark duurzaam klinkt, is een deel van de 
stroom bedoeld voor een fabriek voor vloeibaar gas. Die 
blijft daardoor langer open en kan meer fossiele 
brandstof exporteren. De uitstoot wordt zo niet 
verminderd maar verplaatst. 
 

Als woordvoerder en leider van haar gemeenschap strijdt 
Ellinor niet alleen voor het behoud van de Sámi cultuur, 
taal en tradities, maar ook voor de toekomst van haar 
familie. “Zonder ons land verdwijnt onze cultuur. Onze 
toekomst moet worden beschermd door de 
mensenrechten,” zegt Ellinor. 
 
 

Vooraankondiging  
 

Voedselbankinzameling in Noordeloos 
op 13 december in de Mart loods 

 

 
 

door de gezamenlijke diaconieën  
 

 



 
 

 

 

Column 

 

IJssterren en chocolademelk 
 
Al dagen te voren voel ik het aankomen… In m’n rug, brrrr…niet 
warm te krijgen....Sneeuw op komst…En al is het nog zo’n klein 
beetje, het klopt wél. Helaas maakt de regen snel korte metten … 
Ik las ergens- écht waar(!)-  dat er mensen zijn die het allermeest 
van regen houden. ‘Pluviofiel’  genoemd.  
Van kerkmensen- ons dus- wordt verwacht dat we mekaar 
liefdevol bejegenen, iets gunnen…, dus vooruit dan maar…..af en 
toe een uurtje…. 
Maar regen of gure wind ten spijt…lopen is een múst…Jas, pet en 
capuchon. Een regenpak als finishing touch… Op de maat van het 
immer klinkende liedje in m’n hoofd, loop ik de dag tot een 
samenhangend geheel… Hier en daar ligt nog een flinterdun laagje 
ijs, het heeft vannacht echt gevroren …Bijna weg gedooid… Toch is 
het in één slootje- zo bijzonder- net of een rijtje sterren in het ijs is 
ontstaan…Hóe dan? De natuur creëert eigen wondertjes… 
Zoals- hóe lang geleden..?- Vorstbloemen op de ruiten wanneer je 
opstond….Adem in wolkjes… 
 
Een groep kauwtjes scheert met veel bombarie laag over het land, 
een morsige reiger vliegt krijsend op… Even later ook een fazant…’ 
kok-kok-kok…’ die maakt pas écht herrie!  
De rietpluimen, nu niet wuivend, staan zwaar van regen 
onbeweeglijk roodbruin te pronken,,. De draaiende molen 
verderop ontbreekt niet…Bedaard, als in zondagstand.. 
 
Zowel voor, als achter het huis bloeit nog één laatste dappere roos, 
wát nou tere bloemen? 
Om vijf uur is het al donker…Volgende maand nog eerder.. 
Binnen maak ik warme chocolademelk. Hoewel zonder vel, blijft dit 
voor mij immer met een muf zondagschool nasmaakje … 
 
De brandende houtkachel geeft deze duistere tijden een gloeiend 
hart…  
 
Roos 

 

 

 

 

      Gedicht 
 

 
 
 
 

Liedboek 432a:  
Voor eerste zondag van advent: 
Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, 
op U vertrouw ik. 
 
1e Advent* 
staat in het teken van hoop. 
 
Op zondag levavi*, de 1e advent 
wordt onze ziel opgetild, opgeheven 
naar de aankondiging van het nieuwe leven: 
De engel maakt de komst van het Kind bekend. 
 
In de adventskrans, waarin het eeuwige leven 
is gegrond, 
geeft de eerste kaars al een beetje licht. 

De donk’re nacht wordt verlicht. 
Daarmee is de cirkel rond. 
 
De liturgische kleur met advent is paars. 
Kleur van boete en inkeer, spiritualiteit, 
bezinning en ingetogenheid. 
Dromen van hoop bij het licht van de kaars. 
 
Met Advent versoberen, geeft inhoud 
door stil te staan bij wat komen gaat. 
Zodat je de betekenis verstaat. 
Leven in nederigheid en eenvoud. 
 
In deze tijd zijn we matigheid niet gewend. 
Weleens gehoord van een niet-winkeldag* ? 
Het is goed na te denken over ons koopgedrag 
om te doen aan versobering met advent. 
 
 
*advent betekent komst, God komt naar ons 
toe 
*levavi betekent opgeheven of opgetild 
*niet-winkeldag 29 november 2025 
 
 
Lisette Snoeij 
 
 

 


