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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 21 november 2025 no. 46 

 

    De diensten 

Zondag 23 november 
Voleindingszondag 
09.30 u. ds. R. Visser uit Rhenen 
18.30 u. ds. A.N. Driebergen en 
mw. G. Bijl Bor uit Noordeloos 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 30 november 1e advent 
09.30 ds. E. Westrik uit Boskoop 
Dienst met doventolk 
Collecte voor de diaconie 
 

Ouderlingen 
Anita Wallaard en Henk Voormolen 
 

Diakenen 
Paula de Jong en Nel den Hertog 
Avond: Huib Kraaijeveld en Clarie 
Vink 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
Avond: Peter Veen 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
Avond: Wies Harrewijn 
 

Koster 
Eimert Vink 
 

Techniek  
Gerco den Oudsten en Jan Vink 
Avond: Caroline Vreugdenhil en 
Henk Voormolen 
 
 

 

Bloemen 

 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
twee gouden bruidsparen: 
Bas en Corla Kon-de Baat en  
Wim en Bep van Wijngaarden-van 
Houwelingen 
Beide echtparen, van harte 
gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 16-11 
Kerkbloemen € 608,05 
 

Jarig in december 
4-12 dhr. W.A.T. van der Ham 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Kinderwoorddienst 
Maartje Aantjes 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk 
 

Koffie schenken 
Thijs en Arien Brouwer 
Avond: Henk Voormolen en Caroline 
Vreugdenhil 
 

  

  
 

Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

Zondagavond staan we stil bij alle 
verdriet om wie we missen. In de dienst 
worden allereerst de namen genoemd van 
wie in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. Dat zijn: 

Henk Bovekerk 

Pim Lodder 
Jos de Groot 
Bets Oosterbeek-Duijm 
Florina Blokland 
Corrie Korevaar 
Oege Wilstra 

We denken aan hun dierbaren, nu 
deze namen nog één keer in ons 
midden klinken. We bidden voor hen om 
troost van God, bij wie onze geliefden 
geborgen zijn. Daarnaast worden namen 
genoemd van 
mensen die ons zijn voorgegaan in de dood. 
Namen van mensen die blijvend leven in ons 
hart. We noemen ze met liefde en eerbied en 
houden zo hun levens in ons midden. 
 

Voorafgaand aan de gedachtenisdienst 
van 18.30 uur is zondagmiddag de kerk open 
tussen 15.00 en 16.30 uur. Er is 
gelegenheid stil te zijn, te luisteren naar 
muziek en een kaarsje aan te steken voor wie 
nog altijd een plek in ons hart en ons leven 
heeft. Een kort moment van binnenlopen of 
de volle tijd aanwezig zijn … er is ruimte om 
een eigen vorm te kiezen.  
Wie het fijn vindt dat in de dienst de naam 
van een geliefde wordt genoemd, kan 
daarvoor een briefje inleveren. Van harte 
welkom! 
 

Ad Morelissen heeft afgelopen week een 
nieuwe hartklep gekregen. De operatie is 
goed gegaan. We wensen Ad een goede 
revalidatietijd toe en bidden hem herstel toe 
waarin hij weer fit alles kan oppakken wat hij 
graag doet!                      
Hans Bassa 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Zondag 23 november is het Eeuwigheidszondag. 
We vieren dan dat Christus koning is, die regeert over de grens  
van de dood. 
Het is ook deze zondag waarop we stilstaan bij de overledenen,  
onze dierbaren die zijn weggevallen. 
Zondagavond zal daarvoor een mooie dienst worden belegd  
waarbij Annette en Greet voorgaan. 
 

Deze Gedachteniszondag is het ook een goed gebruik geworden  
in de Ontmoetingskerk dat we in de middag van 15.00 tot 16.30  
uur de kerk openen.  
Ieder die dat wil kan dan op een rustige manier gedenken en  
een kaarsje aansteken. 
 
Tijdens deze openstelling van de kerk zullen we passende live  
muziek brengen. 
 
Hans Arnold 

  

  

 
In 2025 is het precies 1700 jaar geleden dat het Concilie van Nicea samenkwam, het moment waarop de eerste universele 
geloofsbelijdenis werd verwoord. In het project Nicea 2.0 werd iedereen uitgenodigd om een hedendaags credo te 
schrijven. Met mijn bijdrage ben ik tweede geworden, en mijn credo wordt tentoongesteld tijdens de Nacht van de 
Theologie.  
Graag deel ik een aantal fragmenten met u. Niet de volledige tekst — denk aan bomen, denk aan papier — maar drie 
alinea’s die samen goed weergeven wat mijn credo probeert te verwoorden: verwondering, verbondenheid en hoop. 
 

Mijn Credo (2025) 
 
Tabitha Kazen 
 
 
Ik geloof niet in stenen zekerheden, 
maar in adem die ons gaande houdt. 
Adem die mij verbindt met de eerste mens, 
met de laatste die nog geboren zal worden, 
met bomen die zuurstof schenken, 
met zeeën die zuchten onder hun last. 
Adem die mij eraan herinnert: 
ik ben geen eiland, ik ben geen machine, 
ik ben stof en geest, een tijdelijke vonk, 
een ademtocht van het universum. 
 

Ik geloof dat waarheid geen bezit is 
maar een ontmoeting. 
Geen formule die ik kan vastleggen, 
geen systeem dat ik kan controleren, 
maar een glimp die mij verrast in de ogen van de ander. 
Waarheid gebeurt wanneer wij elkaar zien, 
wanneer muren van wantrouwen scheuren, 
wanneer mijn ik kleiner durft te worden 
en ruimte maakt voor een jij. 
 
Ik geloof dat liefde nog steeds 
het meest revolutionaire woord is dat we kennen. 
Niet als zoete droom, 
maar als daad die risico neemt, 
als kracht die muren breekt, 
als vuur dat licht geeft zonder te verteren. 
En wanneer mijn woorden tekortschieten, 
laat mijn leven dan spreken. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

 

Traantjeskoffer  
 

Als woorden moeilijk te vinden zijn, laat dan vooral je 
hart spreken. 
Iedereen heeft in het leven met verlies en rouw te 
maken, ook kinderen en jongeren. Het is voor hen heel 
waardevol om hun verhaal te kunnen doen en te praten 
over de vragen die hen bezighouden.  
Gevoelens en twijfels kunnen uiten biedt troost en 
verbondenheid en vormt een belangrijk onderdeel in het 
rouwproces van een kind/jongere. 
Daarom zijn we een traantjeskoffer aan het samenstellen. 
Met de traantjeskoffer hopen we hulp te bieden aan 
gezinnen bij rouw, verdriet en afscheid. De 
traantjeskoffer bevat verschillende boeken voor diverse 
leeftijden en objecten zoals een fotolijstje, een 
zorgenvriendje, een kaars en teken/kleur materiaal. De 
koffer wordt voorzien van een begeleidend schrijven bij 
de materialen. (zie foto hieronder) 
Wil je de traantjeskoffer een tijdje lenen?  
Laat het ons weten! 
 
Namens de jeugdouderlingen, 
Elvira van Mourik 

 

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 
Datum: donderdag 27 november 2025 
Locatie: Peperhof, Dr. de Vriesplein 12, Arkel,  
Tijd: 19.30 uur (inloop 19 uur) 
Thema: Dementie en eenzaamheid 
Begeleiding door Centrum voor levensvragen 
 

Adventskalender  

De adventskalender is er weer en ieder die dat wil 

kan een exemplaar meenemen.  

Komende zondag worden deze in de hal bij de deur, 

door een diaken aangereikt. 

 



 
 

 

 

Column 

 

Sint achter ’t urgel… 

Pas toen ik naar de kleuterschool ging konden mijn ouders er niet 
meer onderuit het te vieren. 
Maar helaas nooit met een gezellige pakjes avond. 
 
De verjaardag van de Sint viel gelijk met die van oma aan vaders 
kant. We kwamen er weinig… Opa heb ik nooit gekend en oma 
woonde samen met ongetrouwde zussen in een groot herenhuis 
aan het water. Ze droegen deftige zwarte lange jurken. Dus togen 
we jaarlijks op 5 december in een VW-kever met klein achterruitje 
naar Oud Alblas… Uiteraard ’s avonds ná melktijd, lekker lang 
opblijven!   
Omdat er zelden tijd was om op pad te gaan - boeren moeten altijd 
werken- was ik onvoldoende gewend aan autorijden. Onderweg 
moest steevast gestopt, ik werd geveld door wagenziekte... Dubbel 
vervelend, want we waren al zo laat…  
Na koffie met boterletter, werd door de volwassenen onderling 
wel wat aandacht aan Sinterklaas besteed, door uitwisseling van 
een presentje en gedicht. Ongetwijfeld was er voor ons als 
kinderen ook een kleinigheid bij, maar ik kan het me niet meer 
herinneren.  
Waarna de familie zich rondom het huisorgel schaart om oude 
psalmen te zingen. Omdat we dit thuis zo niet gewend zijn, blijft 
ook dit een ver van mijn bed show… 
 
Thuis, de dag erna mogen broertje en ik de schoen zetten.. In de 
woonkeuken bij de schoorsteen, zing ik uit volle borst 
hartstochtelijk sinterklaasliederen. 
Mijn moeder, die het helemaal niks vindt ons iets wijs te maken, 
kan niet nalaten mijn diepgeworteld geloof te saboteren. Zonder 
uitleg, met woorden als ‘Ach hou toch op over die rot mop….Hij 
bestaat helemaal niet’, veegt ze weinig subtiel, met bewoordingen 
die ik hier niet durf herhalen, de goedheilig man en zijn trouwe 
knecht de (Bisschops)mantel uit… 
Geen fiducie  met een tere kinderziel.  
Ik kan d’r helaas niks mooiers van maken. 
 
Roos 
 

 

 

      Gedicht 
 
 

Veranderen 
 
Iemand veranderen kun je niet, 
je kan je de moeite besparen, 
verspilde energie,  
die kun je beter bewaren. 
 
Zelfs jezelf veranderen is zwaar werk, 
want je karakter is heel sterk. 
Ik kan mijzelf alleen bijschaven. 
Daarbij moet ik niet te diep graven. 
 
Je aard verloochen je niet. 
Echt veranderen kun je niet. 
Als ik ergens in tekort schiet. 
Zeg het dan, anders weet ik het niet. 
 
Je kunt voor een ander niet zien. 
Alleen naar hem omzien. 
Niet corrigeren of beleren 
Alleen meeveren. 
 
Je kunt voor een ander niet denken 
Hem wel bedienen op zijn wenken 
Je weet niet altijd wat hij voelt 
Soms niet weten wat hij bedoelt. 
 
Jezelf zijn, je bent het waard. 
Luister naar je eigen aard. 
doe wat je hart je ingeeft 
dan weet je, dat je leeft. 
 
Het is een illusie iemand 
te kunnen veranderen, beloof 
Jezelf te blijven, houdt stand. 
Veranderen kan alleen doordat je in jezelf 
gelooft. 
 
Lisette Snoeij 
 
 
 

 


