De diensten

Zondag 16 november

09.30 dhr. A. Verdoorn uit
Papendrecht

Collecte voor de kerkbloemen

Zondag 23 november
Voleindingszondag

09.30 u. ds. R. Visser uit Rhenen
18.30 u. ds. A.N. Driebergen en
mw. G. Bijl Bor uit Noordeloos
Collecte voor de kerk

Ouderlingen
Gerda Blokland en Jacoline Fierloos

Diakenen
Reinoud de Leeuw en
Huib Kraaijeveld

Organist/pianist

Peter Veen

Lector
Anneke Pantekoek

Koster
Nelly Attema en Marian Verburg

Techniek

Otto Lodder en Henri Kon

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos

Lief en Leed
Verrast worden blijft voor veel mensen
spannend. Aan de ene kant kunnen we
ernaar uitkijken om verrast te worden; aan
de andere kant vinden we het prettig om te
weten wat ons te wachten staat. Toch
gebeuren er in de kerk, in de dorpen waar we
wonen, in ons land en in de wereld, telkens
weer dingen die ons kunnen overvallen. Soms
zijn dat vreugdevolle verrassingen, soms gaat
het om uitkomsten en gebeurtenissen die
pijn doen, die zorgen geven, die als een storm
door ons leven razen.
We zijn dankbaar voor al het mooie en goede
dat ons toevalt. En we bidden voor iedereen
die juist nu door een storm heen moet. Ook
al noemen we deze week geen namen, de
zorgen zijn er wel. Er is ziekte, er zijn
behandelingen die veel vragen, er zijn
mensen die de zwaarte van het leven voelen
door psychische nood of verdriet. We blijven
bidden voor iedereen die kracht en moed
nodig heeft.
Juist wanneer onze moed zakt, kunnen we
zomaar verrast worden door het stille,
onverwachte werk van Gods Geest. Waar je
je ook bevindt en welke weg je ook gaat: laat
je raken en verrassen door dat werk.
Lied 700: 1 en 3 verwoordt het als volgt:

Als de wind die waait met viagen,

zo verrassend wadait de Geest,

soms een storm, met donderslagen,

soms een stem: Wees niet bevreesd!

Soms een vlam, een vonk van boven,

soms een haard die laait van vuur,

soms een lamp die uit kan doven,

soms een glans van korte duur.

Soms, soms lijkt geen wind te waaien,

alles tevergeefs geweest,

totdat weer in lichterlaaie

vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!
https://www.youtube.com/watch?v=kRdKb5
gale4 (link naar lied 700 op Youtube)

Els Vlot

De kerkbloemen zijn gebracht bij
dhr. B. Schakel, ter bemoediging.

Collecteopbrengst 9-11
Diaconie € 377,70

Jarig in november
20-11 mw. E.E.J. van der Valk-Snoeij
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny

Koffie schenken
Hendrik en Ans van Vuren en
Arnold Schakel

Kinderwoorddienst
Jonneke Verhaar

Kinderoppas
Arina de Groot

Wie een predikant nodig heeft of
pastorale vragen heeft, kan contact
opnemen met de ouderlingen-

omzien, Anita Wallaard (06-
21971221) of met Jacoline Fierloos
(D6-13445053).
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Zondag 16 november — themadienst veilige kerk

Een klein jaar zijn we als kerk onderweg met het thema Veilige Kerk.

Er is door onze gelijknamige commissie inmiddels van alles ingericht;

van een gedragscode en omgangsnormen tot bijvoorbeeld het beleid
voor Verklaringen Omtrent het Gedrag voor iedereen die een taak

heeft in onze gemeente. Tijdens de gemeentevergadering van 15 oktober
j.I. gingen we hierover in gesprek met elkaar en met onze interne

_ ) veiligekerk.nl
vertrouwenspersonen Mathilde Bos en Anne Aantjes. Dat was waardevol.

Zondag 16 november a.s. is het ‘Safeguarding Sunday’ en zal onze ochtenddienst in het teken staan van de Veilige Kerk.
Als Ontmoetingskerk willen wij graag een plek zijn waar het goed verblijven en geloven is. En dit is geen gegeven of
automatisme. Dit is iets waaraan wij met elkaar — met vallen en opstaan — moeten blijven werken. De kerk is namelijk
helaas soms ook een plek waar dingen niet goed gaan. Juist daarom moeten wij met elkaar zorgen voor een sfeer
waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

In de dienst gaat dhr. Ad Verdoorn uit Papendrecht voor. Aan de hand van liederen, lezingen en gebeden zullen we
nadenken over wat het thema Veilige Kerk ons zegt en wat het van ons vraagt. Grensoverschrijdend gedrag en zeker
seksueel misbruik zijn geen eenvoudige gespreksonderwerpen, dat bleek ook tijdens de gemeentevergadering. Het
gesprek hierover zal voor sommigen onder ons wellicht ook oud (of actueel) zeer oproepen.

Tijdens de dienst zullen Mathilde en Anne hun gelofte van geheimhouding afleggen en daarmee officieel geinstalleerd
worden in hun rol als vertrouwenspersoon. Greet Bijl zal dit deel van de dienst begeleiden. Daarin vragen we ook een
zegen over het werk van Mathilde en Anne, en voor ons allemaal in het omzien naar elkaar en het tot een veilige plek
maken en houden van onze kerk. Voor iedereen.

We weten dat aandacht voor het thema grensoverschrijdend gedrag mensen over de drempel kan helpen om hun verhaal
te delen. Anne en Mathilde zijn hiervoor beschikbaar. Voor mensen die liever met iemand buiten de gemeente in gesprek
gaan over hun ervaring is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. De contactgegevens vind je onder meer op de
pagina Veilige Kerk op onze website en in Scipio-kerk-app onder het kopje ‘Veilige Kerk’.

ledereen is van harte uitgenodigd om bij de dienst van 16 november aanwezig te zijn!

Op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Deze zondag wordt in de traditie van de kerk ook wel

eeuwigheidszondag genoemd. We staan §til b‘ij wie ons Zlowda 23 Vw\/ﬂm ﬂ}’ 2025

zijn voorgegaan in de dood naar de eeuwigheid van God. GEDAc TENISZONDAG

Dit jaar staan we stil bij zeven gemeenteleden die het
afgelopen jaar overleden. Op zondag 23 november noemen
we met liefde en eerbied hun namen. Het is een zondag
waarop verdriet voelbaar aanwezig is én we ontdekken dat
we elkaar nodig hebben om troost te vinden en te geven.
Ook gedenken we zoveel andere geliefden die langer of
korter geleden zijn overleden.

In de middag is de kerk open van 15 tot 16:30 uur om stil

te zijn en naar muziek te luisteren. Ook is er de mogelijkheid
om een kaars aan te steken. Deze middag is een waardevolle
aanvulling voor wie niet in staat is de kerkdienst van 18:30 uur

mee te maken.
.. . KERK OPEN: 15.00-16.30 UUR
Tijd om de gedachten te openen voor wie in ons hart voortleven. (MOGELIJKHEID OM EEN KAARS AAN TE STEKEN)

AANVANG DIENST: 18.30 UUR
. . VOORGANGERS: GREET BIJL / ANNETTE DRIEBERGEN
Jacoline Fierloos ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS




Bouwplaats

Fred Blokhuis over liefhebben

© We hebheneen ,’
ingeschapen hehoefte
om gezien te worden

In De verwondering vertelt dominee Fred Blokhuis
over Bt belang van zien én gezien worden

Podcast van Annemiek Schrijver in de reeks “De
verwondering”, lengte 00:25

Predikant Fred Blokhuis is door de coming-out van zijn
zoon de bijbel anders gaan lezen. Hij moest van ver
komen: als orthodoxe jongen dacht hij dat aids echt een
straf van God was. Blokhuis is ervan overtuigd dat het
vooral zaak is om mens te zijn zoals de Schepper heeft
bedoeld. Concreet betekent dat voor hem:
onvoorwaardelijk liefhebben. Daar heb je je hele leven
genoeg aan. Daarom voor hem geen bijbeltekst maar een
citaat van Augustinus: ‘Amo volo ut sis’: ik heb lief, ik wil
dat jij bent.

Deze avond willen we naar aanleiding van de podcast
doorpraten over liefhebben. Liefhebben van jezelf, de
medemens, God van ons.

Genoeg gesprekstof voor deze zondagavond.

Zondag 16 november van 19:30 tot 21:00 in de
jeugdruimte van de Ontmoetingskerk.

Zoekterm voor de podcast: De verwondering; Fred
Blokhuis.

Begeleid door Daniél Dik en Conny van Tussenbroek
Opgeven bij : bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Collecte
voor de
kerkbloemen

Elke zondag en ook in een speciale dienst staan er
prachtige bloemen op de liturgietafel of een mooi
‘creatief’ bloemstuk. Dit wordt gedaan door de dames
van de Bloemendienst.

Elke week wordt het weer prima verzorgd!

Hierbij een Hartelijke Dank voor zoveel aandacht en
creativiteit en tijd die erin gestoken wordt.

Onze Buurtbezoekers zorgen er voor dat de kerkbloemen
gebracht worden bij zieken, een jubileum, geboorten, bij
nieuwe gemeenteleden, verjaardag van 80 jaar en ouder,
of ter bemoediging.

Er wordt één keer per jaar een collecte gehouden voor de
kerkbloemen, zo ook deze zondag.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Al uiemand weet die in aanmerking komt voor
kerkbloemen, dan hoor ik het graag.

Namens de Diaconie en de Bloemendienst,
Nel den Hertog

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 27 november 2025

Locatie: Peperhof, Dr. de Vriesplein 12, 4241 BW
Arkel

Tijd: 19.30 uur (inloop 19 uur)

Thema: Dementie en eenzaamheid

Begeleiding door Centrum voor levensvragen

Hans Arnold werd bij zijn repetitie op het kerkorgel
geobserveerd door deze vogel. Ik vind het een mooi
gebruik van onze nestkastjes die er nu sinds een jaar
hangen.

Mathilde Bos
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Column

Quality time of Multitasken

Dat zo’n ukkie zoveel geluid kan voortbrengen...

Het duurt voort en klinkt alarmerend hard door heel de
supermarkt. Het maakt onrustig. Je wil erheen... Troosten. In
blikken die- voornamelijk vrouwen- wisselen, is soortgelijke reactie
zichtbaar. Precies de reactie waar het huilen van een pasgeboren
baby voor bedoeld is.

Als de kinderwagen bij de kassa arriveert, haalt moeder het
piepkleine kindje eindelijk uit de wagen. Het wordt onmiddellijk stil
en er klinkt bijna hoorbaar een zucht van verlichting..

Bijna vijftig jaar geleden (ongelofelijk!) kwam oudste zoon ter
wereld... Toentertijd bleef een kinderwagen bij de supermarkt-
nog kruidenier- gewoon buiten staan... Of het kind bleef thuis in
bedje. Geen autostoeltje of maxicosy. Hooguit een ‘wippertje’ in
huis. Tussentijds huilen moest zoveel mogelijk genegeerd. ‘Alleen
maar goed voor de longen...” Vrij barbaars...

Tegen m’n gevoel in was ik, ook bij de tweede, genoodzaakt af te
zien van zelf voeden... Gelukkig komt er herkansing. In de strenge
winter van 1986, wonend aan het water... Naast het bedrijf,
waaraan ik dagelijks bijdraag. Terwijl vele schaatsers langs komen
zit ik met zoontje achter het grote plantenraam naast de
houtkachel ...

Stil van verwondering dat mijn lijf dit zomaar kan! Oké, misschien
soms wat lastig... maar één van de fijnste dingen is dat je het
voeden lekker niet uit handen kan geven. Gedwongen rustig tijd
nemen aan elkaar te wennen. Quality time! Helaas is in
hedendaagse economie hier nauwelijks ruimte voor. Hooguit een
week of tien...Tijd is immers geld! De mens zou zichzelf niet zijn als
hier niet wat op uitgedacht... De stugge volhouder die haar kind
het beste wil geven, is veroordeeld tot borstkolf en vriezer. En
écht waar, het gebeurt...

Een toppunt van multitasking:.... Kolven met een borstkolf op
batterij en opvangreservoir onder kleding, al auto rijdend achter
het stuur....

Roos

Gedicht

Hedendaags verleden

Vandaag ben je ouder dan gisteren
Maar jonger dan morgen.

Ik ben niet van gisteren

en ook niet van morgen.

Eén minuut voorbij gevlogen.

Het telt acuut, wat komt,

alles mee gewogen,

het heden, verleden en de toekomst.

Eén dag erbij is alweer verleden.
Voorbij het heden.

Een weg naar de toekomst.
Terug naar wat ons toekomt.

Vooruit naar het verleden.

Vol tegenstellingen in het heden.
Het heeft je leven gekleurd,

wat gisteren gebeurt.

Hedendaags verleden,

de toekomst nog niet geleden.
De toekomst-mist,

die niet te voorspellen is.

Vooruit naar het heden en de toekomst.

Neem het verleden mee aan de hand.
Wat de toekomst brengen moge...
... haar het onbekende land.

Lisette Snoeij




