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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 7 november 2025 no. 44 

 

    De diensten 

Zondag 9 november 
09.30 u. ds. M. Visschers uit 
Gorinchem        
 → en Tienerkerk ← 
Collecte voor de diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 

 
Zondag 16 november 
09.30 dhr. A. Verdoorn uit 
Papendrecht 
Collecte voor de kerkbloemen 
 

Ouderlingen 
Els Vlot en Anita Wallaard 
 

Diakenen 
Reinoud de Leeuw en Clarie Vink 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Koster 
Martin de Jongh 
 

Techniek  
Caroline Vreugdenhil en Henk 
Voormolen 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
Anita Korevaar en Gerard de Jong, als 
welkom omdat zij nieuw zijn 
ingekomen.    
 

Collecteopbrengst  
2-11 project duurzame landbouw in 
Kameroen: € 538,30  
5-11 kerk: € 434,70 
 

Jarig in november 
20-11 mw. E.E.J. van der Valk-Snoeij 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
 

Koffie schenken 
Nel en Jan-Willem den Hertog  
 

Kinderwoorddienst 
Jiska de Groot 
 

Kinderoppas 
Maartje van Wijk en  
Alie van den Bosch 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

Lief en Leed 

De afgelopen week vierden we Dankdag voor 
gewas en arbeid. Wat is er toch veel om 
dankbaar voor te zijn. Dagelijks gewoon drie 
dingen benoemen waar je dankbaar voor 
bent kan je al een geluksmoment bezorgen, 
een positief gevoel. Het is dus niet geluk dat 
ons dankbaar maakt, maar dankbaarheid die 
ons gelukkig maakt! 
 
We zijn dankbaar voor Annemiek Bos die 
afgelopen woensdag geopereerd is aan haar 
voet. De operatie is goed gegaan. We zullen 
haar een poosje niet zien, het herstel zal weer 
een lange weg zijn voor ze weer vrolijk 
rondloopt. Ze weet zich omringd door lieve 
mensen. 
 
In de gemeente weten we dat er veel mensen 
zijn die zorgen hebben om gezondheid, 
eenzaam zijn, of het ouder worden in moeite 
ervaren. Laten we oog hebben voor elkaar, 
neem ze mee in gebed of stuur een kaartje 
zodat wij als gemeente hen een dankbaar 
moment kunnen laten ervaren. 
 
Bidden is ademhalen voor de ziel. Bidden is 
uitademen en luisteren is inademen. We 
weten dat God waarde hecht aan contact met 
mensen, en dat we alle nood en zorgen bij 
Hem neer mogen leggen. 
Komende woensdag 12 november is er weer 
gelegenheid om dit samen met elkaar, in de 
kerk rondom het licht van de Paaskaars, te 
doen. Er is een mogelijkheid om een 
gebedskaartje in te vullen met een 
persoonlijke intentie of dankwoord, waar 
tijdens het gebedsmoment aandacht voor zal 
zijn. 
Zo zijn we ook weer met elkaar verbonden in 
stilte, gebed en dankbaarheid. 
 

Jacoline Fierloos 
 
 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Zondag 16 november – themadienst veilige kerk 

Een klein jaar zijn we als kerk onderweg met het thema Veilige Kerk.  
Er is door onze gelijknamige commissie inmiddels van alles ingericht;  
van een gedragscode en omgangsnormen tot bijvoorbeeld het beleid  
voor Verklaringen Omtrent het Gedrag voor iedereen die een taak  
heeft in onze gemeente. Tijdens de gemeentevergadering van 15 oktober  
j.l. gingen we hierover in gesprek met elkaar en met onze interne  
vertrouwenspersonen Mathilde Bos en Anne Aantjes. Dat was waardevol.  
 

Zondag 16 november a.s. is het ‘Safeguarding Sunday’ en zal onze ochtenddienst in het teken staan van de Veilige Kerk. 
Als Ontmoetingskerk willen wij graag een plek zijn waar het goed verblijven en geloven is. En dit is geen gegeven of 
automatisme. Dit is iets waaraan wij met elkaar – met vallen en opstaan – moeten blijven werken. De kerk is namelijk 
helaas soms ook een plek waar dingen niet goed gaan. Juist daarom moeten wij met elkaar zorgen voor een sfeer 
waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. 
 

In de dienst gaat dhr. Ad Verdoorn uit Papendrecht voor. Aan de hand van liederen, lezingen en gebeden zullen we 
nadenken over wat het thema Veilige Kerk ons zegt en wat het van ons vraagt. Grensoverschrijdend gedrag en zeker 
seksueel misbruik zijn geen eenvoudige gespreksonderwerpen, dat bleek ook tijdens de gemeentevergadering. Het 
gesprek hierover zal voor sommigen onder ons wellicht ook oud (of actueel) zeer oproepen. 
 

Tijdens de dienst zullen Mathilde en Anne hun gelofte van geheimhouding afleggen en daarmee officieel geïnstalleerd 
worden in hun rol als vertrouwenspersoon. Greet Bijl zal dit deel van de dienst begeleiden. Daarin vragen we ook een 
zegen over het werk van Mathilde en Anne, en voor ons allemaal in het omzien naar elkaar en het tot een veilige plek 
maken en houden van onze kerk. Voor iedereen. 
 

We weten dat aandacht voor het thema grensoverschrijdend gedrag mensen over de drempel kan helpen om hun verhaal 
te delen. Anne en Mathilde zijn hiervoor beschikbaar. Voor mensen die liever met iemand buiten de gemeente in gesprek 
gaan over hun ervaring is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. De contactgegevens vind je onder meer op de 
pagina Veilige Kerk op onze website en in Scipio-kerk-app onder het kopje ‘Veilige Kerk’. 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de dienst van 16 november aanwezig te zijn!  

 

 
 
 

"Danken komt van denken, 
Denken aan de gever en de gift. 
Alles wat ik heb, kan, ken, ben, 

Is mij gegeven, door de Vader hier, 
Die ons bij naam kent, door Jezus' gebaar. 

In alle omstandigheden dankbaar, 
Zeggen we "dank u," 

Voor het leven, voor de liefde, 
Voor de hoop, het licht en de vrede, 

Voor alles wat komt en wat was." 
 

Jacoline Fierloos 

 

Op weg naar de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 
 
Deze zondag wordt in de traditie van de kerk ook wel 
Eeuwigheidszondag genoemd. We staan stil bij wie ons zijn 
voorgegaan in de dood naar de eeuwigheid van God.  
 
Dit jaar staan we stil bij zeven gemeenteleden die het 
afgelopen jaar overleden. Op zondag 23 november 
noemen we met liefde en eerbied hun namen. Het is een 
zondag waarop verdriet voelbaar aanwezig is én we 
ontdekken dat we elkaar nodig hebben om troost te vinden 
en te geven. 
Ook gedenken we zoveel andere geliefden die langer of 
korter geleden zijn overleden. 
 
In de middag is de kerk open van 15 tot 16:30 uur om stil te 
zijn en naar muziek te luisteren. Ook is er de mogelijkheid 
om een kaars aan te steken. Deze middag is een 
waardevolle aanvulling voor wie niet in staat is de 
kerkdienst van 18:30 uur mee te maken. Tijd om de 
gedachten te openen voor wie in ons hart voortleven. 
 
Jacoline Fierloos 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

 

 

 

 
 

Aanstaande zondag is er weer tienerkerk. 
Alle jeugd vanaf ± 11 jaar welkom! 

Bij binnenkomst mag je direct naar de jeugdruimte 
komen voor deze viering. 

Wat we doen tijdens Tienerkerk? We bidden met elkaar, 
lezen of kijken naar een Bijbelverhaal of filmpje, luisteren 

een eigentijds lied en we gaan met elkaar in gesprek. 
De koffie/thee en iets lekkers staan altijd klaar. 

Schuif jij ook aan? Je bent uitgenodigd! 

Bouwplaats 
 

Fred Blokhuis over liefhebben 
Podcast van Annemiek Schrijver in de reeks “De 
verwondering”, lengte 00:25 
Predikant Fred Blokhuis is door de coming-out van zijn 
zoon de bijbel anders gaan lezen. Hij moest van ver 
komen: als orthodoxe jongen dacht hij dat aids echt een 
straf van God was. Blokhuis is ervan overtuigd dat het 
vooral zaak is om mens te zijn zoals de Schepper heeft 
bedoeld. Concreet betekent dat voor hem: 
onvoorwaardelijk liefhebben. Daar heb je je hele leven 
genoeg aan. Daarom voor hem geen bijbeltekst maar een 
citaat van Augustinus: ‘Amo volo ut sis’: ik heb lief, ik wil 
dat jij bent. 

     →→→→→ 
 

Deze avond willen we naar aanleiding van de podcast 
doorpraten over liefhebben. Liefhebben van jezelf, de 
medemens, God van ons. 
Genoeg gesprekstof voor deze zondagavond.  
Zondag 16 november van 19:30 tot 21:00 in de 
jeugdruimte van de Ontmoetingskerk.  
Zoekterm voor de podcast: De verwondering; Fred 
Blokhuis. 
Begeleid door Daniël Dik en Conny van Tussenbroek 
Opgeven bij : bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
     

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


Gebedsmoment

 

Collectanten gezocht voor  
Kerk in Actie 
Wij zijn op zoek naar mensen in 
Noordeloos die in de week van 17 tot 
22 november aanstaande willen 
collecteren voor Kerk in Actie. 
Jullie kunnen je voorkeur aangeven in 
welk deel van Noordeloos je graag wilt 
helpen met collecteren. 
We zijn heel blij met je/jullie hulp 
Graag opgeven via sms of telefoon  bij: 
Aty Wijsman 06-15152225 
 

Voedselbank 
We zoeken voor de voedselbank 
iemand die met enige regelmaat wil 
poetsen in de loods in Arkel. Het is 
af en toe echt nodig en het moet 
ook omdat de NVWA controles 
uitvoert. Vinden ze de boel niet in 
orde dan moet de voedselbank z’n 
deuren sluiten. Bij de voedselbank 
werken uitsluitend vrijwilligers, dus 
het in onbetaald. Reiskosten kunnen 
worden vergoed.  Info: 06-21485273 
 
 

Aangepaste Kerkdienst. 
Datum: 14 december 2025 

Aanvangstijd: 15.00 uur 

Plaats: Maranathakerk, 

Peursumseweg 15, Giessenburg  

Voorganger: ds. J. Hogenhout 

Na de dienst is er gelegenheid om 

met elkaar koffie te drinken. Voor 

verdere informatie kunt u bellen 

met Petra de Bruijn 06-83443017 

 

Beste mensen….. een oproep! 
 

Zondag 23 november is het Eeuwigheidszondag,  
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
We vieren dan dat Christus koning is, die regeert  
over de grens van de dood. 
Het is ook deze zondag waarop we stilstaan bij de  
overledenen, onze dierbaren die zijn weggevallen.  
 

Deze Gedachteniszondag is het een goed gebruik  
geworden dat we in de middag van 15.00 tot 16.30 uur  
de kerk openen. Ieder die dat wil kan dan op een rustige  
manier gedenken en een kaarsje aansteken. 
Tijdens deze openstelling van de kerk willen we graag  
passende muziek brengen. 
 

Wil je een deel van deze tijd muziek spelen…. Ja graag! 
Ieder instrument of combinatie van muziekinstrumenten is welkom als het maar passende muziek is.  
Doe je mee? Geef je op bij mij dan kan ik voor een rooster zorgen. Graag voor 9 november! 
Hartelijk dank! 
 
Hans Arnold 
 

 



 
 

 

 

Column 

 

Maneschijn en kraanvogels… 
 
De prachtige ‘super’ maan schijnt door het grote camperdakraam 
een tijdje precies op m’n kussen… Heerlijk om de lucht te kunnen 
zien! 
Slechts een paar dagen weg, het lijkt veel langer… Niet opschieten, 
maar genieten…Van een vlammende herfst in de Achterhoek. 
…Wandelen in en vooral nabij Groenlo….Met een geplastificeerde 
routebeschrijving op papier. Verademing… geen telefoon nodig 
hierbij… Veel meer ontspannen! Je kunt er ook nog eens op gaan 
zitten bij een viezig bankje of boomstronk… Toch speelt  
gaandeweg de Google afhankelijkheid weer zijn rol en wordt bij 
twijfel de route gecheckt. Werkt conflict vermijdend…  Google’s 
waarheid is immer doorslaggevend.   
 
We lopen nog onverharde zandpaden, een enkel klompenpad. In 
een afwisselend coulissenlandschap dat niet in één oogopslag al 
zijn geheimen prijsgeeft… Met, zoals in de meeste historische 
plaatsen, veel aandacht voor het verleden. Is ons land er niet mee 
doorspekt? Bij Lievelde komen we langs een nog in takt gehouden 
onderduikershut uit WOII. Uitgegraven in een houtwal… De erbij 
vermelde geschiedenis maakt gewag van grote menselijke moed, 
wat een helden! Zouden die heden ten dage nog te vinden zijn? 
Heerlijk deze paadjes en weggetjes, maar altijd uitkomend op 
asfalt. Net als ieders levensloop… -Soms via allerlei kronkelpaden 
of omwegen-  uiteindelijk onverbiddelijk uitkomend op ’s levens 
vastgestelde zekerheden…   
 
Precies lunchtijd (het lijkt speciaal neergezet) staat er een bankje in 
de zon. Het wandelrantsoen bestaat uit water en brood. En het 
laatste korstje is voor de hond. 
 
En dan komt aan het eind van de wandeling nog een toegift… Je 
hoort ze voor ze te zien zijn…Een karakteristiek geluid….En já 
hoor… vliegend in V formatie, net als ganzen… Zeker honderd 
kraanvogels, die in meerdere slingers  over vliegen… Wow…wat 
een lange poten!...  
 
Roos 
 

 

 

      Gedicht 
 

Het enthousiasme van ds. Noordam  
die voorging in de dankdienst van 
woensdagavond 5 november jl. 
werkte aanstekelijk en heeft me geïnspireerd. 
 
Dankbaar 
Voor het gewas dat U liet groeien 
de bloemen die U deed bloeien, 
die ik aan mensen mag geven 
daardoor te zien opleven. 
 
Dankbaar 
Voor de mensen die ik ontmoet, 
het respect dat ik ontvang. 
Dat is wat er toe doet.  
Het kleine is van groot belang. 
 
Dankbaar 
Met hergebruik tot het is versleten, 
Recycle met de kringloop mee. 
Fijn dat die er is, goed om te weten. 
Tegen hebzucht zeggen we nee. 
 
Dankbaar 
Voor dapperheid, voor moed. 
Niet hebben, maar zijn is goed. 
Met wat ik heb, tot op heden 
ben ik zeer tevreden. 
 
Dankbaar 
Om vergeving vragen en gekregen, 
dat ik op tijd heb gezwegen. 
Ging ik over de schreef 
en ik niet binnen de lijntjes bleef. 
 
Dankbaar 
dat ik lachen kan 
of huilen zo nu en dan. 
Opgelucht met elke nieuwe dag, 
dat ik het licht zag.  
 
Dankbaar 
Dat we elkaar zien in voor- en tegenspoed. 
Gezondheid is een groot goed. 
Een uitdaging als mij iets gaat hinderen, 
mijn dankbaarheid dan niet gaat verminderen. 
 
Weet je voor hoeveel je nog kunt danken ? 
te veel om op te noemen, ga je gang. 
Steek het niet onder stoelen of banken, 
vul zelf maar in, anders wordt mijn gedicht te 
lang. 
 
 
Lisette Snoeij 
 
 
 
 


