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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 31 oktober 2025 no. 43 

 

    De diensten 

Zondag 2 november 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. R. Meeder uit Leerdam 
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst 
Collecte voor Project 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww 
 

Woensdag 5 november Dankdag 
19.30 u. ds. A.D. Noordam uit 
Dordrecht 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 9 november 
09.30 u. ds. M. Visschers uit 
Gorinchem 
Collecte voor de diaconie 
 

Ouderlingen 
Gerda Blokland en Hans Bassa 
Middag: Aldwin Korevaar en  
Elvira van Mourik 
Dankdag: Henk Voormolen en  
Els Vlot 
 

Diakenen 
Reinoud de Leeuw en  
Caroline Vreugdenhil 
Middag: Paula de Jong 
Dankdag: Emmy Arnold 

 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
Middag: Dick van der Garde 
Dankdag: Peter Veen 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
Dankdag: Mijnie van Wingerden 
 

Koster 
John van Maurik 
Dankdag: Zeger Colijn 
 

Techniek  
Otto Bijl en Martin de Jongh 
Middag: Clarie Vink en Ronald de 
Groot 
Dankdag: Caroline Vreugdenhil en 
Ronald de Groot 
 

Bloemen 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
dhr. Gerard Lodder als welkom voor 
nieuw ingekomen. 
 

Collecteopbrengst 26-10 
Kerk: € 389,22 
 

Jarig in november 
20-11 mw. E.E.J. van der Valk-Snoeij 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
 

Koffie schenken 
Jeanet Severing en Leonie van Wijk 
Dankdag: Harrie en Marie Vertooren 
 

Kinderwoorddienst 
Cora Klein 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Ons Gemeentelid Oege Wilstra overleed op 
22 oktober. Verderop in deze brief vindt u het 
In Memoriam. Wij wensen Willeke en Nico, 
de kinderen en verdere familie Gods troost 
toe in de komende tijd. Aankomende zondag 
zal het kruisje met zijn naam worden 
opgehangen op het gedenkbord in de kerk.  
 

Gebed van licht en hoop 
 

Goede God, 
 

als het donker is in ons hart, 
vragen wij U om een straal van licht. 
Een klein beetje hoop, 
zodat wij weer kunnen ademhalen. 
 

Laat Uw licht schijnen 
in alles wat gebroken en zwaar is. 
Help ons te geloven 
dat er na de nacht weer een morgen komt. 
 

Geef ons de kracht om verder te gaan, 
ook als wij het pad niet zien. 
Houd ons vast met Uw liefde, 
zoals de zon de aarde verwarmt. 
 

Vul ons hart met vrede, 
en geef ons moed om te blijven hopen — 
want Uw licht is sterker dan elke duisternis. 
 

Amen. 
 
Anita Wallaard 
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Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

Hij woonde daar tot hij niet meer voor zichzelf kon zorgen. Hij ging wonen in Open Vensters in Ameide. Daar was hij met 
zijn grapjes en spraakzaamheid altijd aanwezig. Oege kon niet tegen onrecht, daar werd hij boos om. Hij was altijd 
spraakzaam maar zocht ook vaak zijn eigen stilte op. Oege werd lid van onze kerk in de tijd dat hij in Open Vensters 
woonde. Oege had een diep vertrouwen op God. Hij luisterde graag preken, zei psalmen en gezangen uit zijn hoofd op. En 
in Open Vensters was hij degene die altijd het dankgebed uitsprak na het eten. De laatste tijd nam zijn gezondheid af. 
Oege werd stiller en zocht ook vaker de stilte van zijn kamer op. Vorige week kreeg Oege longontsteking. Hij gaf aan dat 
hij er klaar mee was. Klaar om te sterven en dat het goed was en hij zong psalm 25.  
Op 22 oktober is hij rustig uit het leven weggegleden. Afgelopen zaterdag namen we afscheid van Oege in een dienst 
waarbij psalm 25 centraal stond.  
 
Anita Wallaard 
 

Vandaag collecte voor Project 
 

In het voorjaar is onze Ontmoetingskerk een Groene Kerk                                                                                                                   
geworden.  Via Kerk in Actie gaan we verschillende projecten                                                                                                             
ondersteunen met als thema: Mensen getroffen door de                                                                                                        
Klimaatsverandering. Het zijn kleine projecten, iedere keer                                                                                                                                    
besteden we aandacht aan één ervan. 
 

Duurzame landbouw in Noord-Kameroen 
Als het bloedheet is in Nederland zoeken we verkoeling                                                                                                                                               
in de schaduw of aan het water. In andere delen van de                                                                                                                                           
wereld is extreme hitte geen  incident, maar een                                                                                                                                                                
terugkerend probleem. In Noord-Kameroen regent  
het slechts 3 maanden per jaar. Door het veranderde klimaat,                                                                                                                    
houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten.                                                                                                                                                                             
De hitte heeft levensbedreigende gevolgen voor voedsel- en drinkwatervoorziening en de gezondheid van mensen.  
Armoede ligt altijd op de loer. De Lutherse Broederkerk traint de dorpsbewoners in duurzame landbouw. Ze combineren 
landbouw met bosbouw, zo herstelt de uitgeputte bodem. De oogst levert meer op, zodat de gezinnen voldoende voedsel 
hebben.  
Mogen we rekenen op uw financiële steun? Dat kan via de collecte of overmaken op rek. NL 82RABO 0346 302 838   
o.v.v. PROJECT, 2 november. 
 
De Projectcommissie 

In memoriam Oege Wilstra 

Woensdag  22 oktober overleed ons gemeentelid Oege Wilstra. 

Oege werd geboren in Friesland als één van een tweeling, als elfde kind. 
Hij groeide op in een gezin met twaalf kinderen. De lagere school was 
voor hem moeilijk en hij ging daarom al vroeg bij zijn vader op de 
boerderij werken. Daarnaast was hij ook melkvaarder. Hij haalde per 
boot de melk op bij de boer en leverde deze af bij de melkfabriek.  
Oege heeft in zijn werkbare leven vele banen gehad.  
 

Oege trouwde met Teuni. Zij kregen samen twee kinderen. Willem en 
Petra. Na drie jaar te zijn getrouwd overleed Teuni en bleef Oege achter 
met twee kleine kinderen. Toen kwam Joke in zijn leven. En Joke werd 
zijn tweede vrouw. Joke had al een zoon, Joska. Joska werd Oege zijn 
bonuszoon. Uit hun huwelijk werd Willeke geboren. Hun gezin was 
compleet. Samen probeerden zij geborgenheid en zorgzaamheid te 
creëren voor hun samengestelde gezin. Na 29 jaar overleed ook Joke. 
Oege vertrok kort daarna naar Beverwijk wat een verwijdering opleverde 
met zijn kinderen. Een tijd die verdriet en onbegrip heeft opgeleverd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

Woensdag 5 november Dankdag 

Kom, en vier mee om 19.30 uur om samen dank te 
zeggen aan God, die ons draagt, vandaag en in wat 
komt. 
 

In Uw licht vooruit 

Heer, soms is het stil in mij, 
tussen werk, gewoel en zorgen. 
Toch zie ik sporen van Uw trouw, 
in deze dag, in elk van morgen. 

U was er in het onvolmaakte, 
in wat misging, in wat bloeide. 
Uw stem klonk zacht, soms haast onhoorbaar, 
maar altijd daar, waar hoop zich groeide. 

Dank U voor wat blijven mocht, 
voor liefde, moed en nieuwe kansen. 
Voor mensen die, met open hart, 
mij droegen in hun stille handen. 

En als de toekomst voor mij ligt, 
nog onbekend, soms ongewis — 
dan weet ik: U zult verder gaan, 
waar ik slechts raden kan wat is. 

Dus dank ik U, met open ogen, 
voor heden, toekomst, elke tijd. 
Uw trouw blijft vast, Uw licht blijft schijnen, 
een weg van hoop, door eeuwigheid. 

Anita Wallaard 

 

 

Een hulpvraag vanuit Open Vensters te Ameide 
 

Wij zijn (met spoed) op zoek naar vrijwilligers om te 
ondersteunen bij de ochtendkoffie en we zoeken naar een 
pianist voor onze fijne muzikale middagen. 
Mogen wij de kerk hierin om hulp vragen? 
Onze concrete hulpvraag: 
Hulp gezocht tijdens de ochtendkoffie op vrijdag en/of 
zaterdagochtend van 9.15 – 11.15 uur. De vrijwilliger brengt 
en haalt de bewoners van en naar het restaurant en drinkt 
gezellig een kopje koffie/thee mee. 
Pianist gezocht 1x per maand op de vrijdagmiddag. Van 
14.30 – 16.00 uur. 
Bij vragen: telefoonnummer: 06-12125954 (Maria of Hilke), 
mailadres: ov-activiteiten@waardeburgh.nl 
We hopen op jullie medewerking en mochten er vragen 
zijn, horen wij dat graag. 
 

Namens ons team welzijn OV. 

Anita Wallaard 

 

Beste mensen….. een oproep! 
 

Zondag 23 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
We vieren dan dat Christus koning is, die regeert over de 
grens van de dood. 
Het is ook deze zondag waarop we stilstaan bij de 
overledenen, onze dierbaren die zijn weggevallen.  
 

Deze Gedachteniszondag is het een goed gebruik geworden 
dat we in de middag van 15.00 tot 16.30 uur de kerk 
openen. Ieder die dat wil kan dan op een rustige manier 
gedenken en een kaarsje aansteken. 
Tijdens deze openstelling van de kerk willen we graag 
passende muziek brengen. 
 

Wil je een deel van deze tijd muziek spelen…. Ja graag! 
Ieder instrument of combinatie van muziekinstrumenten is 
welkom als het maar passende muziek is.  
Doe je mee? Geef je op bij mij dan kan ik voor een rooster 
zorgen. Graag voor 9 november! 
Hartelijk dank! 
 
Hans Arnold 
 

 



 
 

 

 

Column 

 

Niets zonder moeite 
 
Best fijn, zomaar een uur cadeau…Maar tegelijk hiermee lijkt de 
herfst pas goed te ontwaken. Nog maar amper met hond het pad 
af of de stortbui barst los, dus op de schreden gekeerd een 
regenpak aan gewurmd... Brrr zo guur! Weer thuis, een en ander te 
drogen in de bijkeuken, acht ik de tijd rijp voor de jaarlijkse 
Winterjas Rentree Kapstok. (WRK) 
Een groeiende uitdaging, omdat deze op zolder hangt en het trapje 
smal en steil….  
Het lijkt of alles sowieso ineens wat moeizamer gaat… De 
kamerplanten,  solidair met buiten, neigen zich te hullen in 
herfstkleuren…  
Het wordt tijd om de mislukte moestuin definitief te ontmantelen. 
Door vele bomen is er simpelweg niet genoeg zon… Weer een 
illusie armer.  
Zonsafhankelijk….Eigenlijk zijn we het allemaal. Een dag zonder 
zon, is als een knuffel met afgewend hoofd… 
 
’Niets zonder moeite’  Als er iets tegen zit, weten m’n kinderen 
mijn veel gebezigde uitspraak feilloos terug te kaatsen. Afkomstig 
van jaren her, toen meisjes nog geacht werden voor hun uitzet te 
sparen. Ooit kreeg ik als cadeau een keukendoekrekje (Brabantia) 
waar aan de voorkant een beugel met Holy Hobby coverdoek , wie 
kent het nog? Onder twee, in schort gehulde figuurtjes,  de spreuk: 
“Niets zonder moeite’…Ik vond het niks, maar door de tijd heen al 
te zeer bewaarheid!....   
  
Oké…nu wat tegenwicht 
Als vanouds brandt het kacheltje in de voorkamer…Hóe zal ik ooit 
zonder? Kerstlichtjes in de tuinkamer. 
De zondagmorgendienst fungeert ook als lichtje. Met zomaar 
enkele bekende psalmen.. Ik hoor mijn moeder zingen tijdens het 
stofzuigen, vader onder de koe… De laatste dagen van zijn leven, 
praten kon hij niet meer, zong mijn vader zich los van de wereld. 
En in een flits begrijp ik hem, voel de verbinding. Want als je 
psalmen zingt ben je even los van de wereld. 
 
Roos 
 

 
 

 

 

      Gedicht 
 

 
 

De robot 
 
Mensen worden robots 
Robots worden mensen 
Tot het botst 
Dat zou je toch niet wensen ?  
 
Je robot maait het gras 
Of doet de was, 
stofzuigt je huis 
en jij zit voor de buis. 
 
Een robot doet een mens na, 
en vice versa. 
Op een plein in de stad 
Zie ik een mens in gouden pak. 
 
Het is geen machine, geen standbeeld  
Toch iemand die de show steelt. 
Hij zit doodstil en zegt niks, 
Kijkt in het niets. 
 
Het is een kunstig geheel 
een straatartiest, die pantomime speelt. 
Zonder woorden wordt gecommuniceerd. 
De man lijkt gemummificeerd. 
 
Ik schrik als hij ineens beweegt. 
zich naar het publiek begeeft. 
Knap dat hij dat urenlang volhoudt, 
fascinerend deze man van goud. 
 
We zijn niet als robot gemaakt, 
of als marionet, aan touwtjes zit ik niet. 
We hebben een eigen wil en smaak 
Je kiest zelf voor God, die ook voor jou kiest. 
 
Lisette Snoeij 
 
 


