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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 24 oktober 2025 no. 42 

 

    De diensten 

Zondag 26 oktober 
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. A. Wijting uit Gorinchem 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 2 november 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. R. Meeder uit Leerdam 
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst 
Collecte voor Project 
 

Ouderling 
Henk Voormolen en Elise Kon 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld en Emmy Arnold 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Koster 
Eimert Vink 
 

  Techniek 
   Clarie Vink en Peter Koot 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations
/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij  
mw. Hanneke Willemse ter 
bemoediging. Van harte beterschap!     
 

Collecteopbrengst 19-10 
Noodhulp in Gaza: € 832,35 
 

Jarig in oktober 
26-10 mw. A.A. van Vuren-de Bruijn 
 

Jarig in november 
8-11 mw. M. Boer-Bos 
20-11 mw. E.E.J. van der Valk-Snoeij 
21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny 
 

Koffie schenken 
Geri en Ad Vonk 
 

Kinderwoorddienst 
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas 
Eline van den Heuvel 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

Er is de komende week bij twee gezinnen uit 
de gemeente groot feest. Op 29 oktober zijn 
Bas en Corla Kon 50 jaar geleden in het 
huwelijk getreden. Ze zijn dankbaar dat ze dit 
met de kinderen en de kleinkinderen mogen 
vieren.  
Op 31 oktober is het 50 jaar geleden dat Wim 
en Bep van Wijngaarden in het huwelijk 
traden.  
 

Wat een vreugde dat dit gevierd kan en mag 
worden. We wensen beide echtparen veel 
gezondheid en liefde op hun verdere 
levenspad en de onmisbare zegen van onze 
Hemelse Vader. 
Wat zal er in die tijd veel gebeurd zijn. 50 jaar 
lief en leed delen in een heel andere wereld 
begonnen, dan momenteel. Zo’n jubileum is 
een mooie gelegenheid om terug te blikken 
naar wat geweest is en wat nog komt. 
 

Afgelopen dinsdag op woensdagnacht is dhr. 
Oege Wilstra op 92 jarige leeftijd overleden. 
De laatste tijd ging hij achteruit. Hij woonde 
al enkele jaren in Open Vensters in Ameide. 
We wensen dochter Willeke en haar man 
Nico heel veel sterkte om dit verlies een 
plekje te geven.  
De uitvaartdienst is zaterdagmorgen 25-10-
2025 om 10 uur in de Ontmoetingskerk; u 
allen daarbij van harte uitgenodigd. Volgende 
week zondag wordt in de dienst een in 
memoriam voorgelezen en wordt het kruisje 
op het gedenkbord gehangen. 
 

Annemieke van Vuren is begonnen aan een 
langdurig behandeltraject. Na een 
voorbereidende behandeling van 6-7 
maanden zal in het voorjaar van 2026 een 
stamceltransplantatie plaatsvinden. Het 
traject is risicovol en ingrijpend, maar er is 
ook hoop én kans op genezing. Woensdag 
krijgt ze haar eerste immunotherapie via 
infuus.     - “In - 
 
“In Zijn Naam worden we geroepen om naar elkaar om te zien, 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

“In Zijn Naam worden we geroepen om naar elkaar om te zien,  
anderen nabij te zijn en te blijven.” Dit was een zin die klonk op  
de afgelopen startzondag met het jaarthema: ‘Kijk, laat je  
verrassen door Gods Geest.’  Het is ook ónze opdracht om iets  
van Gods Geest te brengen op al die plekken waar we zijn.  
Dit mag op de manier die bij u past, want zoals in  
1 Korinthe 12 staat: ‘Vele gaven, één Geest.’  
 
Hartelijke groet, 
Jacoline Fierloos 

 

Kort verslag eerste bijeenkomst beroepingscommissie – denkt u mee? 
 

 
 
We hebben deze eerste bijeenkomst gebruikt om elkaar beter te leren kennen door onszelf aan elkaar voor te stellen, aan 
te geven wat ons aanspreekt in het beroepingswerk én wat ieder van ons nodig heeft om goed tot haar of zijn recht te 
komen in de commissie. We nemen deze eerste avond hier goed de tijd voor, wat een stevig fundament geeft voor het 
werk dat voor ons ligt. We stellen vast dat we een mooie, zeer diverse club van 11 zijn die met veel enthousiasme aan de 
slag gaat! 
  
Ook maken we met elkaar werkafspraken en kijken naar hoe het proces van beroepingswerk er in grote lijnen uitziet. We 
plannen twee volgende bijeenkomsten (17 november en 7 december). Ook besluiten we de ‘training beroepingswerk’ aan 
te vragen die vanuit de PKN wordt georganiseerd.  
  
De komende weken gaan we aan de slag met het opstellen van eerste versie van de profielschets. Hierbij gebruiken we 
onder meer de uitkomsten van de gemeentevergadering van 15 oktober j.l. en het onderzoek Nieuw Kerkelijk Peil dat 
eerder binnen onze gemeente is uitgevoerd. Ook denken we komende tijd na over namen van predikanten waarvan wij 
het gevoel hebben dat die goed in ons midden zouden kunnen passen om die later in het beroepingsproces eventuele 
rechtstreeks te benaderen.  
  

Om over mee te denken:  
  

De profielschets | Heb je suggesties voor de profielschets, dan horen wij die graag via 
beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl. 
  
Namen | Heb je specifieke namen in gedachten van predikanten waarvan je denkt dat zij een goede ‘match’ 
zouden zijn met onze gemeente, dan horen wij ook die graag. 

  
Mocht je andere vragen of suggesties hebben, mail ook die aan beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl.  
 

Beste gemeenteleden, 
 

Afgelopen dinsdag waren wij een eerste keer bijeen als beroepingscommissie. 
Ook onze consulent voor het beroepingswerk Harmke Heuver (predikant Lex 
Mundi, Lexmond) was aanwezig.  
 

Deel je geloof; gespreksgroep voor dertigers en veertigers 

Donderdag 6 november starten we met de gespreksgroep Deel je geloof.  
In een open sfeer wisselen we vier avonden met elkaar van gedachten.  
Dit jaar zal dat aan de hand van levensvragen zijn, die we spiegelen aan  
Jezus’ leven.  Dertigers en veertigers zijn voor het eerst of opnieuw van  
harte welkom vanaf 19.30 – 21.00 op Noordzijde 73, te Noordeloos.  
Opgeven kan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of via 06-12351560     
(Els Vlot)                                                                                                                                           
 

 

mailto:beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl
mailto:beroepingscommissie@ontmoetingskerk.nl
mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

Terugblik gemeenteavond 15 oktober 2025                     
 

 
 
 
A) Predikant in beeld: aan de hand van fotokaarten geven we antwoord op de vraag: “Wat verbeeldt voor jou een nieuwe 
voorganger en waarom? Daarna noteren we een top 3. 
B) Talentenjacht: uit zo’n veertigtal talentkaarten selecteren we 5 talenten/kwaliteiten voor een nieuwe predikant. 
Vervolgens ranken we deze op volgorde van belangrijkheid en beschrijven waarom hiervoor gekozen is.  
C) Over de streep: aan de hand van een aantal stellingen over geloof – theoloog, dominee in de gemeenschap, liturgie, 
identiteit, tradities peilen we of men het hiermee helemaal mee eens of juist helemaal niet. We merken dat het soms 
heel makkelijk is om een keuze te maken, maar ook dat je soms helemaal alleen staat in je keuze. Het is dan mooi om te 
zien dat je die keuze kunt toelichten en anderen daar nieuwsgierig naar zijn en open voor staan.  
 
Het was een inspirerende avond, die je aan het denken zet. De uitkomsten van de werkvormen zullen gedeeld worden 
met de beroepingscommissie.  
 
We vinden de input van de gehele gemeente belangrijk en daarom het verzoek gehoor te geven aan de oproep van de 
beroepingscommissie om suggesties in te dienen voor de profielschets en namen.  
Elders is meer te lezen over de eerste bijeenkomst van de beroepingscommissie. 
 
Het moderamen 

 
We starten de avond met twee 
beleidsstukken die herzien worden. 
De nieuwe plaatselijke regeling is 
vastgesteld, met als grootste 
verandering de nieuwe pastorale en 
diaconale structuur. Het beleidsplan 
voor de komende jaren zal 
opgesteld gaan worden en als 
startpunt maken we gebruik van het 
Nieuw Kerkelijk Peil waar het 
profiel van de gemeente uit naar 
voren is gekomen. 
 

Daarnaast hebben de interne 
vertrouwenspersonen zich 
voorgesteld. Waarvoor ze zijn en 
voor wie? De commissie Veilige 
kerk kwam vervolgens met 
prikkelende stellingen om meer 
inzicht te geven wat onder Veilige 
kerk wordt verstaan. Dit gaf een 
mooie interactie met de 
aanwezigen.  
 

Ook de beroepingscommissie werd 
voorgesteld. Een mooie en divers 
samengestelde groep. Dit geeft 
vertrouwen om met het 
beroepingswerk aan de slag te 
gaan. Via twee stromen gaan we op 
zoek naar een nieuwe predikant. De 
eerste stroom is de profielschets en 
de tweede stroom richt zich op het 
gericht benaderen van predikanten. 
profielschets. Met veel 
enthousiasme ging iedereen aan de 
slag. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek van de dominee en de tekenaar 

Begin vorige maand is er ook een einde gekomen aan 

de creatieve samenwerking tussen tekenaar Wim van 

Wijngaarden en onze dominee Annette Driebergen 

voor de Ontmoetingskerk. Alle illustraties die Wim de 

afgelopen jaren zo gemaakt heeft zijn verzameld in een 

prachtig naslagwerk. U kunt ‘Het boek van de dominee 

en de tekenaar’ vinden in de leeskast in de 

ontmoetingsruimte. Een feest van herinnering, 

herkenning en verwondering over zo veel mooie, 

grappige en rake plaatjes! 

 

 

KERKKLOKRADIO 
Zondagochtend wordt onze kerkdienst uitgezonden, 
waaraan wordt meegewerkt door Caroline Vreugdenhil en 
Conny van Tussenbroek 
Zondagavond wordt medewerking verleend aan het 
programma ‘Samen tot Gods eer’ door Wies Harrewijn, 
John van Maurik, Daniël Dik en Arie Slob. 
Woensdagavond verzorgt Arie Slob om 21.00 uur een 
meditatie onder de titel ‘Welvaart’. 

 

 

Projectbarometer 

De projectbarometer is aangepast aan de kleuren van de projecten 

voor het komende jaar. 

Mede doordat we een groene kerk zijn geworden is er besloten 

diverse projecten van Kerk in Aktie te steunen die te maken 

hebben met de klimaatverandering in diverse landen. 

Wilt u de projecten ondersteunen, maakt u dan uw gift over naar: 

rek.no. NL82 RABO 0346302838, onder vermelding van ‘gift 

project’. 

Namens de projectcommissie alvast vriendelijk bedankt voor uw 

gift. 

Eimert Vink 

 



 

 

 

Aanmelden kloosterweekend Oosterhout, 17 tot 19 april 
2026 
De eerste aanmeldingen voor het kloosterweekend druppelen binnen. Stuk 
voor stuk mooie mensen die meegaan op dit weekend. Het goede nieuws: 
er is nog plaats voor meer personen. 
Een kloosterweekend is een mooie manier om iets van het kloosterleven 
van dichtbij te ervaren, iets van rust en ruimte voor je eigen spiritualiteit te 
zoeken én een aantal gemeenteleden beter te leren kennen.  
Bij het bezoek aan het klooster worden we uitgenodigd om mee te draaien 
in het ritme van gebed en stilte van de zusters van de Onze Lieve Vrouwe 
Abdij in Oosterhout. 
We maken ook tijd voor gesprek met elkaar aan de hand van ons jaarthema: 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. Natuurlijk is er ook 
persoonlijke ruimte voor rust, lezen en wandelen. 
 

Wil je aansluiten? Geef je dan op bij Maartje en/of Anne Aantjes; 
maartjeaantjes@yahoo.com, 06-15488678. 
De kosten voor dit weekend zijn € 100,- 

 

Sirkelslag Kids  (groep 5 t/m 8) 
Eerst genieten we van een warme maaltijd. 
Daarna spelen we duizenden andere kinderen in heel Nederland. Sirkelslag 
is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit. Het thema 
dit jaar is: Kijk naar Jezus! Tijdens Sirkelslag ontdek jij hoe Gods Geest 
zichtbaar is in het leven van Jezus. Doe mee met vijf toffe spellen vol actie, 
creativiteit en samenwerking. Ontdek hoe de Geest werkt in Jezus én 
misschien ook al een beetje in jou!  
 
Datum  : 29 oktober 2025 
Tijdstip  : 18:00 uur 
Opgeven : via jeugd@ontmoetingskerk.nl  
  Jonneke of Elvira 

Sirkelslag YOUNG  

Kijk naar Jezus 
Op vrijdag 31 oktober spelen we Sirkelslag met club 12-14.  
Jezus zag mensen écht. Hij keek met liefde, geduld en kracht. Tijdens 
Sirkelslag ontdek jij hoe Gods Geest zichtbaar is in het leven van 
Jezus. Wat zag Johannes als leerling van Jezus allemaal aan Hem? 
En… zie jij dat ook? Hoe herken jij de vruchten van de Geest? Kun jij 
kijken zoals Jezus kijkt? Doe mee met vijf toffe spellen vol actie, 
creativiteit en samenwerking. Ontdek hoe de Geest werkt in Jezus én 
misschien ook al een beetje in jou!  
  
Leeftijd  : 12 t/m 14 jaar  
Datum  : vrijdag 31 oktober 2025 
Tijdstip   : 19:30 uur 
Plaats  : Grote jeugdruimte kerk 
 

 

 

 



 
 

 

 

Column 

In de tijd verdronken.... 

Het zal toch niet waar zijn? Ik vind mezelf terug, zittend op een 
traptree, nogal ontdaan van het zojuist ontvangen appje … 
Mijn nichtje vond haar moeder vanmorgen bewusteloos in de 
badkamer. 
Nu is tante An al 95 jaar en inmiddels ligt ze, wat opgeknapt weer 
veilig in bed. Maar het is wel frappant… Nét deze morgen haalde ik 
wat foto’s uit het oude fotoalbum van m’n moeder en deed ze voor 
haar in lijstjes. 
Samen met één oude aangetrouwde tante is tante An namelijk de 
enige overgebleven persoon van die leeftijdscategorie in de 
album... Zou dit het einde zijn? Hoewel je weet dat het elke dag 
gebeuren kan, lijkt het of iemand zó oud, gewoon altijd zal blijven… 
Een beetje kop-in-het-zand verhaal… Het is geruststellend zolang 
ze er nog is…. Heeft waarschijnlijk te maken met drempelvrees 
voor de fase: ‘Oudste generatie van de familie’ In genoemd album 
bevinden zich unieke foto’s, nergens in de familie te vinden. 
.Moeder was  verwoed foto snatcher! Heel haar leven (99 jaar) was 
ze dol op haar kleine zusje An- leeftijdsverschil tien jaar-  sleepte 
haar overal mee naar toe. Wanneer bij elkaar, hoorde je de 
mooiste verhalen… Samen aan de schoonmaak en behangen bij 
hun oude tantes… En ooit duwde tante An een hardnekkige 
aanbidder van haar grote zus resoluut de sloot in…Later kwamen 
ze wekelijks bij elkaar op zaterdagmiddag. Op het laatst met hulp 
van ons, de dochters.. Verhalen te over… geen ruimte in één 
column ... 
 

Ik denk aan de vele levens, verdronken in de tijd… 
En trek m’n wandelschoenen aan… 
Soms is de herfst echt genieten…Een verstilde wereld in 
adembenemende kleuren gehuld … Stap voor stap knisperend 
onder de voeten… Een schuchter omfloerst zonnetje zorgt voor 
een glimpje schaduw…  
 
Roos 

 

      Gedicht 
 

De regenboog 
 

Belofte van verbondenheid, 
fascinerende uitbundigheid, 
brug tussen hemel en aarde 
symbool van méérwaarde. 
 

Rood 
 

Liefdeskleur van de roos 
Pluk hem en zet hem op je hoed 
Dan ben je niet meer boos 
en morgen weer goed. 
 

Oranje 
 

Kleur van saffraan en pompoen 
in nuances, wel een miljoen. 
Van kaarslicht en vuur, 
koninklijk en puur. 
 

Geel 
 

Kleur van leven, 
lichtste van alle zeven 
van sterren en zon, 
van eeuwige bron. 
 

Groen 
 

Aan een boom vol kracht  
is een gelovige geplant, 
die aan klare wateren smacht 
ontkomen aan de jacht. 
 

Blauw 
 

Als de hemel oneindig hoog, 
een ontspannen boog, 
gaat God met je mee 
ook door de diepste zee. 
 

Indigo en violet 
 

Overgang van blauw naar paars, magnifiek. 
Wordt purper, vorstelijk, mystiek. 
Kleur van het viooltje te zien en te horen: 
de viool klinkt als muziek in de oren. 
 

De regenboog is een teken voor jou 
van Gods aanwezigheid en trouw. 
De hoop en troost aan de horizon 
is een herinnering aan hoe het ooit begon. 
 

Lisette Snoeij 
 

 
 


