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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 17 oktober 2025 no. 41 

 

    De diensten 

Zondag 19 oktober 
09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide 
18.30 u. Zondagavondspecial: 
Taizédienst o.l.v. Commissie 
Eredienst 
Collecte voor de diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 
 

Zondag 26 oktober 
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. A. Wijting uit Gorinchem 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Kees van Gaalen en Els Vlot  
 

Diakenen 
Emmy Arnold en Nel den Hertog 
Avond: Caroline Vreugdenhil 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
Avond: Hans Arnold 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Koster 
Martin de Jongh 
 

  Techniek 
   Caroline Vreugdenhil en  
   Henk Voormolen  
   Avond: Reinoud de Leeuw en  
   Jan Vink 

 

Bloemen 

 

De kerkbloemen zijn gebracht bij      
dhr. Kees van Gaalen vanwege zijn 
knieoperatie. Van harte beterschap! 
 

Collecteopbrengst 12-10 
Kerk: € 219,60 
 

Jarig in oktober 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de 
Jong 
26-10 mw. A.A. van Vuren-de Bruijn 
 

Koffie schenken 
Arie en Gonda Romeijn 
Avond: Peter Oosterbeek en  
Emmy Arnold 
 

Kinderwoorddienst 
Paula de Jong 

 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten 
 
 

 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Op 13 oktober is Jorik Martin geboren zoon 
van Aart en Desiré de Jong en broertje van 
Aron en Jonna. Van harte gefeliciteerd met 
jullie zoon en broertje. Een wonder van God, 
zo klein en zo kostbaar! 
Ad Morelissen werd vorige week een paar 
dagen met hartklachten opgenomen in het 
ziekenhuis. Hij is weer thuis en wacht op een 
oproep voor een ingreep van een nieuwe 
hartklep. Hopelijk is hij snel aan de beurt.  
Er zijn verschillende mensen bezig in een 
traject met chemokuren. Voor sommige zijn 
de kuren zo zwaar dat het veel vergt van 
lichaam en geest. Iedere keer is het erg 
spannend of de chemokuren daadwerkelijk 
aanslaan en hun werk doen. En wat fijn als er 
positieve uitslagen zijn! Laten wij hen moed 
en kracht toebidden voor de komende tijd en 
om hen heen blijven staan. 
Verdriet is er bij Marjan en Nelly nu de broer 
van Marjan is overleden. We wensen jullie 
sterkte en de troost van God toe bij het 
afscheid nemen en bij het missen van een zo 
dierbaar mens.  
Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend 
Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart 
Eén hand 
maakt de dag minder stil 
Eén vonk 
kan een begin van een nieuw vuur zijn 
Eén noot 
het begin van een lied 
Eén kind 
het begin van een toekomst.   
(uit medemens) 
 
Anita Wallaard 
 
 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

 

Komende zondag collecte voor 
noodhulp in Gaza 
 

Hoe helpt Kerk in Actie in Gaza? 
De situatie in Gaza is ongeëvenaard ernstig. Er is gebrek aan 
alles en veel kinderen zijn getraumatiseerd. Hoe is de situatie 
nu en hoe helpt Kerk in Actie? 
 

Onbeschrijfelijk leed in Gaza  
Ruim 85 procent van de 2,2 miljoen Gazanen moest 
noodgedwongen evacueren. Veel infrastructuur in Gaza 
wordt vernield, waardoor steeds minder mensen toegang 
hebben tot schoon drinkwater en goede voeding. Er dreigt 
hongersnood. Voor 495.000 mensen is de situatie zeer acuut. 
De gezondheidszorg functioneert nauwelijks meer door alle 
vernielingen. Slechts 16 van de 36 ziekenhuizen functioneren 
nog. Er is gebrek aan goed onderdak en toiletten.  
Er is geen elektriciteit. De hygiënische omstandigheden zijn 
uitermate slecht.   
 

Traumahulp nodig voor 1 miljoen kinderen 
Meer dan 40.000 Gazanen zijn gedood en minstens 
91.073 zijn gewond. Ontelbare mensen liggen nog begraven 
onder het puin. Gaza heeft een zeer jonge bevolking.  
Eén miljoen kinderen hebben dringend traumahulp nodig, 
zeker de 17.000 weeskinderen die er nu alleen voor staan. 
Ook andere kwetsbare groepen lopen gevaar, zoals  
chronisch zieken, gewonden, zwangere en zogende vrouwen. 
Kinderen en jongeren kunnen niet meer naar school.  
Van alle  schoolgebouwen is 85 procent in gebruik als 
schuilplaats voor vluchtelingen of is beschadigd.   
Hulp door Kerk in Actie sinds oktober 2023 

 

Gezondheidszorg 
In het midden en zuiden van Gaza biedt Kerk in Actie hulp in 
één van de vier gezondheidsklinieken, die nog patiënten kan 
behandelen. We hebben daar een laboratorium en een 
apotheek. We bieden hulp aan moeder en kind, prenatale en 
postnatale zorg, kindergeneeskunde en hulp bij 
ondervoeding, psychosociale hulp, eerstelijnszorg en 
tandheelkundige zorg, We verstrekken hygiënepakketten. Na 
de inval in Rafah zijn we ook gebruik gaan maken van 
mobiele klinieken. 
 

Hulp in vluchtelingenkampen 
In Zuid-Gaza bieden we in vluchtelingenkampen 
psychosociale groepssessies en EHBO-lessen voor moeders. 
Kinderen kunnen meedoen aan sport, spel, theater, 
poppenspel, muziek en schilderen. Vluchtelingen krijgen ook 
contant geld, zodat ze zelf  water, voedsel, kleding en 
medicijnen kunnen kopen. 
 

Dringend meer hulp nodig 
Meer steun is dringend nodig, zodat we door kunnen gaan 
met het bieden van noodhulp, traumahulp en 
gezondheidszorg aan kinderen en volwassenen in Gaza, die 
zwaar getroffen zijn.  
Kerk in Actie staat klaar voor noodhulp aan Gaza. 
 
(lees verder in de kolom hiernaast) 

 

Kerk in Actie helpt o.a. Palestijnse christenen en biedt 
deze hulp via het wereldwijde interkerkelijk netwerk ACT 
Alliance (Action by Churches Together). 
Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken en organisaties in 
Gaza en de Westbank met noodhulp aan enkele 
tienduizenden inwoners van Gaza en de Westbank 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

BEROEPINGSCOMMISSIE GESTART – JOUW INPUT IS ZEER WELKOM! 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Opnieuw een korte update vanuit het beroepingswerk. De beroepingscommissie is namelijk met veel enthousiasme aan 
de slag! En dat enthousiasme proefde we ook sterk bij jullie, als gemeente, tijdens de gemeentevergadering afgelopen 
woensdag; de gesprekken die avond hebben waardevolle input opgeleverd die wij meenemen in het opstellen van het 
profiel. 
 
Eerdere hoorde je de namen van de beroepingscommissie die gevormd is. Een mooie, zeer divers samengestelde groep 
van 11 gemeenteleden die een afspiegeling zijn van onze gemeente qua leeftijd, geslacht en achtergrond. De 
beroepingscommissie komt a.s. dinsdag 21 oktober voor het eerst als voltallige groep bij elkaar. Daarbij sluit ook aan 
onze beroepingsconsulent Harmke Heuver. Harmke is predikant van de gemeente Lux Mundi in Meerkerk en zij staat als 
consulent onze kerkenraad en beroepingscommissie bij met advies gedurende het beroepingsproces.  
 
De eerste bijeenkomst a.s. dinsdag zal in het teken staan van (1) het als beroepingscommissie elkaar beter leren kennen, 
(2) het maken van werkafspraken over bijvoorbeeld geheimhouding en besluitvorming, en (3) het vaststellen van een 
eerste opzet van het beroepingsproces. Vervolgens zal de komende tijd onze aandacht uitgaan naar het opstellen van de 
profielschets. Uiteindelijk gaan we als gemeente via twee ‘stromen’ op zoek naar onze nieuwe predikant. De eerste 
stroom loopt via de profielschets naar een vacature waarop geïnteresseerden zelf kunnen reageren. De tweede 
(gelijktijdige) stroom is die van het gericht benaderen van predikanten waarvan wij het gevoel hebben dat die goed in ons 
midden zouden kunnen passen. En voor beide stromen kunnen wij jouw hulp goed gebruiken! Namelijk, als volgt: 
 
De profielschets | Heb je specifieke suggesties voor de profielschets, dan horen wij die graag. 
 
Namen | Heb je specifieke namen in gedachten van predikanten waarvan je denkt dat zij een goede ‘match’ zouden zijn 
met onze gemeente, dan horen wij ook die graag. 
 
Mocht je andere vragen of suggesties hebben, neem dan  
vooral contact op met Anne Aantjes (secretaris beroepingscommissie)  
of met mijzelf. 
  
Namens de beroepingscommissie een hartelijke groet, 
 

Rudolph de Jong 
Voorzitter beroepingscommissie 

 

Van de Bouwplaats voor in de agenda 
 

Deel je geloof; gespreksgroep voor dertigers en veertigers 
 
Donderdag 6 november starten we met de gespreksgroep Deel je geloof.  
Ook dit jaar bieden we ruimte voor het gesprek over geloof.   
In een open sfeer wisselen we met elkaar van gedachten.  
Dit jaar zal dat aan de hand van levensvragen zijn, die we  
spiegelen aan Jezus’ leven.   
Dertigers en veertigers zijn voor het eerst of opnieuw  
van harte welkom vanaf 19.30 – 21.00 op Noordzijde 73,  
te Noordeloos. 
Opgeven kan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of via  
06-12351560 (Els Vlot) 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn wij een veilige kerk? 

Confronterend 

Ja, dat was best confronterend, die stellingen tijdens de gemeenteavond afgelopen woensdag. Veel groene ‘ja-kaartjes’ 

werden opgestoken in reactie op de stelling ‘Ik vind grensoverschrijdend gedrag en zeker seksueel misbruik best een 

ongemakkelijk onderwerp om over te praten.’ Idem bij ‘Ik ken tenminste één vriend of familielid die te maken heeft 

gehad met seksueel misbruik.’  

Ook de stelling ‘Ik heb mijzelf hier in de kerk best wel eens een keer onprettig gevoeld door hoe ik werd benaderd door 

een mede-gemeentelid’ leverde de nodige groene kaarten op. In zekere zin zijn deze signalen ‘goed’. Het zijn namelijk 

stuk voor stuk onderwerpen die wij met elkaar moeten kunnen bespreken, in openheid en vertrouwen. Want dat brengt 

ons dichter bij onze wens een veilige kerk te zijn. 

Veilige kerk 

Tijdens de ochtenddienst van 16 november a.s. worden wij – Mathilde Bos en Anne Aantjes – geïnstalleerd als 

vertrouwenspersonen. Samen met Elvira van Mourik en Henk Voormolen vormen we de commissie ‘Veilige Kerk’. Vanuit 

die commissie werken we aan een ‘plan van aanpak’ waar u komende tijd vaker over zult horen. Daarmee gaan wij – als 

gemeente, gezamenlijk – namelijk aan de slag om die Veilige kerk te zijn!  

Waarom Vertrouwenspersonen? 

Maar waarom nu deze rol van Vertrouwenspersoon? En wie kunnen ons waarvoor benaderen? 

 • Waarvoor | Hier kiezen wij als Ontmoetingskerk bewust een brede definitie. Natuurlijk valt seksueel misbruik 

daaronder, maar het is zoveel breder. Het gaat over alle vormen van (macht)misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 

Waarbij geldt dat – en dit is een heel belangrijk principe – diegene op wie het gedrag is gericht, bepaalt of er persoonlijke 

grenzen worden overschreden. En dat kan dus ook zijn wanneer diegene die het grensoverschrijdende vertoont zelf niet 

door heeft dat daarmee grenzen worden overschreden. Concreet: een grapje zonder verkeerde intenties kan door 

iemand nog steeds als kwetsend of pestend worden ervaren.  

• Voor wie | Ook hier kiezen we een ruime definitie. Het gaat verder dan ‘de kerkelijk functionaris’, zoals de 

predikant of ouderling. Ook wanneer gemeenteleden onderling grensoverschrijdend gedrag ervaren, of zelfs wanneer 

een gemeentelid thuis te maken heeft met bijvoorbeeld huiselijk geweld óf wanneer iemand als ‘omstander’ dergelijke 

signalen opvangt. Het uitgangspunt is: als iemand de kerk kiest als de plaats om hulp te zoeken, dan zijn wij er voor hen 

als luisterend oor en adviseur.  

In volgende updates zullen wij meer vertellen of hoe ons werk in elkaar steekt. Hoe het bijvoorbeeld zit met 

geheimhouding. Wat wij wel – en ook niet – kunnen betekenen voor diegenen die op ons pad komen. En natuurlijk over 

onze plannen om samen met u te werken aan onze Veilige Kerk! 

En mocht u zelf met vragen of suggesties rondlopen, dan horen wij heel graag van u. 

Hartelijke groet, 

Mathilde Bos & Anne Aantjes 

 

 



Van de diaconie 
 

Inleveren oude mobieltjes, postzegels, kaarten e.d. waardevol voor het goede doel 
 
De diaconie draagt niet alleen zorg voor de wekelijkse collectes.  
Het is van ouds een traditie die ook nu nog actueel is, want er kunnen dingen ingeleverd worden die nog geld 
opbrengen voor het zendingswerk van Kerk in Aktie en de GZB.  Vorig jaar bracht dit het prachtige bedrag van  
€ 22.738,15 op. 
 
Hierbij even op een rijtje wat er in de bus, die in de hal staat gedaan kan worden! 
U kunt oude mobieltjes, inktcartridges, kaarten, postzegels bewaren en in de bus deponeren.  
Oud Nederlands geld mag u ook inleveren in de bus. 
Tevens kassabonnen van slagerij Bouter en Dick Voor Mekaar en DA bonnetjes. 
 
TIP :  knip postzegels ruim (0,5cm.) af.  
          Kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en stichting Kinderpostzegels zijn geliefd en gewoon enkele kaarten. 
          Geen : dubbele kaarten, geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten of kaarten waar  de postzegel vanaf geknipt is ! 
 
De diaconie zorgt ervoor dat het via Kerk in Actie op zijn bestemming komt. 
 

Hartelijk dank! 
Uw diaconie. 
 

 Elisabethbode 

Beste mensen, lezers, het jaar 2025 nadert zijn einde,  

dus is het tijd dat ik u weer benader. 

Binnenkort  krijgt u  de factuur van de Elisabethbode over  

het afgelopen jaar in uw brievenbus. 

Het zou fijn zijn als u het bedrag zo snel mogelijk (nog dit jaar)  

overmaakt, zodat de penningmeester van de diaconie zijn  

boeken hiervoor nog in 2025  kan afsluiten. 

Met dit schrijven wil ik de mensen die een steunabonnement  

van de E.B. hebben bij voorbaat hartelijk bedanken voor hun bijdrage.                  

Ook Annie (die alles zo netjes klaar legt) en natuurlijk de trouwe                                                                                                           

bezorgers van de E.B. :Hartelijk dank voor dit werk! 

Elke keer verbaast het me weer dat de Elisabethbode zo’n prachtig,                                                                                                                     

actueel en eigentijds blad is. Het is een blad  vol met levensverhalen                                                                                                      

van mensen met aandacht voor  rouw, mantelzorg, ziektes, eenzaamheid enz.  Ook staan er schitterende illustraties in 

van mens en natuur ;bovendien is er aandacht voor duurzaam leven door kerk en maatschappij ; verder vindt u mooie 

gedichten, Bijbelstudies en verhalen. Kortom, een blad dat echt de moeite waard is. Neem gerust een nummer mee uit 

de lectuurkast van onze kerk.   

Als kerk hebben we een collectief abonnement, waardoor het blad relatief goedkoop is. U ontvangt het blad 2 keer per 

maand en betaalt hiervoor € 20,,- per jaar. 

Heeft u interesse en wilt u dit blad ook thuis bezorgd krijgen dan kunt u zich als abonnee  bij mij opgeven 

(ansvanvuren@hotmail.com) Nog vragen? Neem even contact met mij op (582079) 

Groet, 

Ans van Vuren. 

 



 

Komende activiteiten van Meet Me 

              

Komende activiteiten 
• 25 oktober: Klimbos, Dordrecht (opgeven vóór 18 oktober) 
• 1 november: Filmavond, Ameide 
• 13 december: Kerstborrel, Sleeuwijk 
Klimbos – Dordrecht, 25 oktober, 13:30 
Geniet van de Biesbosch en wellicht spot jij wel een bever! Met maar liefst 7 klimroutes kun je zelf kiezen hoe 
makkelijk of moeilijk je het maakt. Met als hoogtepunt al tokkelend tientallen meters tussen de bomen door de lucht 
te gaan. Zie voor meer informatie en aanmelden de website https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2025/ 
Filmavond – Ameide, 1 november, 19:30 
Op zaterdag avond 1 november organiseert Meet Me een filmavond in Ameide. 
Om 19.30 uur is er inloop met koffie en thee, om 20.00 uur zal de film starten. 
Als de film is afgelopen is er daarna voor de liefhebbers nog een borrel. Zie voor meer informatie en aanmelden de 
website https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2025/ 
 

Aanstaande zondag 19 oktober wordt er een 
ZondagAvondSpecial Taizédienst georganiseerd.  
Dit meditatieve avondgebed biedt gelegenheid voor 
rust en bezinning aan de vooravond van een nieuwe 
week.  
Liederen uit Taizé worden afgewisseld met korte 
lezingen uit de Bijbel, gebed en stilte. 
Tijdens deze dienst zullen enkele gemeenteleden 
een muzikale medewerking verlenen, d.m.v. muziek 
en zang. 
 

Zing mee, maar als je alleen wilt luisteren en 
toekijken is dat ook goed. 
Voel je welkom! 
Commissie Eredienst 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 22 oktober 2025 
Locatie: t Waellant in Nieuw- Lekkerland  
Tijd: 19.30 uur (inloop 19 uur) 
Filmavond 
 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: donderdag 30 oktober 2025 
Locatie: De Zes Molens in Hoornaar 
Tijd: 19.30 uur (inloop 19 uur) 
Filmavond 
 

 



 
 

 

 

Column 

Lutjelollum… 

Alles wat je slechts een enkele keer onderneemt blijft 
bijzonder…Zoals rijden over de afsluitdijk naar het noorden des 
lands.  

’N dag…’ Ietwat nasaal, maar vriendelijk komt het eruit en daar we 
in Franeker lopen, moet de begroeting wel in het Fries zijn… 

Heerlijke plaats om te vertoeven, wandelend onder carillongebeier 
tussen een rijke historie. Maar het meest bijzonder vind ik het 
Planetarium van Eise Eisinga, inmiddels Unesco wereld erfgoed. 
Terecht! Reeds in de 18e eeuw creëerde hij in de eigen huiskamer 
een waarheidsgetrouw perfect werkend zonnestelsel, compleet 
met alle toenmalig bekende planeten… Sindsdien nog steeds 
werkend- zelfs up to date!- en te bezichtigen met het verhaal 
erbij.. Zoveel vernuft…en evenals het heelal zelf, onmogelijk te 
bevatten..  

Friesland is prachtig… Verrassend afwisselend landschap, met veel 
diversiteit in begroeiing, minder eenzijdig dan bij ons…Mooie ’Kop-
hals-romp boerderijen’ leerden we op school….  Ook grappige 
plaatsnamen hier… Zo’n halve dag zijn we rond de Friese meren  
tevergeefs op zoek naar de Kleine Rietgans, de ganzensoort, dit 
deel van het jaar in deze contreien vertoevend. In Engeland wel 
‘pink feeth of Pinks’ genoemd, naar de roze poten. 

Later in Overijssel bij de Ommerschans, een verdedigingswal ten 
tijde van Napoleon. Nabij Ommen…. In uniek veengebied een 
wandeling die ter plekke de geschiedenis verhaalt van de in 1819 
opgerichte Koloniën van Weldadigheid. Met nog diverse gebouwen 
te herleiden…  (Inmiddels Cultureel erfgoed) 

Opgericht voor bedelaars, landlopers, zwervers en wezen, aan wie 
d.m.v. hard werken de kans geboden een eigen boerderijtje te 
verwerven. Uiteraard met alle wantoestanden in die tijd 
gebruikelijk… Met verdriet omgeven dus…Op de aanwezige 
begraafplaats onder bomen in herfsttooi, nog bijna voelbaar… 
Goed dat hier postuum aandacht aan wordt besteed. 

‘Pok, pok, pok’ klinkt op het camper dak…De eikenboom waar we 
onder staan begint met eikels te smijten…. Tijd om naar huis te 
gaan!  

Roos  

 

 

      Gedicht 
 

Vroeger - nu 
 

Héél veel vroeger: 100 jaar geleden  
en ver daarvóór in het verleden 
waren kleine kinderen gekleed als ouwetjes 
als volwassen mannetjes en vrouwtjes. 
 

Meisjes en ook jongens hadden jurkjes aan. 
Dat vond ik nog eens schattig staan. 
Ze hadden uitwasbare luiers aan, 
dat bleef nog lang bestaan. 
 

Iets later: zo’n 50 jaar erbij 
was ik met de nieuwe mode blij. 
Het was een zegen 
in díe tijd kinderen te hebben gekregen.  
 

Want toen mochten ze baby zijn 
met witte truitjes heel fijn. 
Jongetjes hadden blauwe sokjes 
Meisjes roze rokjes. 
 

Naar buiten met de kinderwagen  
De baby niet in een zak gedragen, 
Rust, reinheid, regelmaat was de teneur. 
Je rook de babygeur. 
 

Nu zijn kinderen weer gekleed als de ouders. 
Jongens met lang haar tot de schouders. 
Net als vroeger, niks nieuws allemaal   
Dat heet nu gender neutraal. 
 

Een ongeschoren kin 
is tegenwoordig weer in. 
Velen met een kale kop 
en tatoeage erop. 
 

Een meisje met een zware stem 
Dan pas ben je gelijkgestemd. 
Een jongen met make-up op 
Dat is helemaal top. 
 

Wat zit er binnenin ? 
Ik schets de buitenkant, 
die vaak weerspiegelt wat van binnen zit. 
Komt naar buiten in dit gedicht. 
 

Dat het uiterlijk niet alles zegt, 
mijn vooroordeel al klaar, maar wacht, 
hoe iemand er ook uit ziet, ik doe hem recht, 
want zijn aard is goed en zacht. 
 

Verrassend wat iemand in zich heeft. 
Ondanks wat zij heeft beleefd 
door het leven getekend en geraakt,  
toch veel hiervan heeft gemaakt. 
 
Lisette Snoeij 
 

 
 
 


