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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 10 oktober 2025 no. 40 

 

    De diensten 

Zondag 12 oktober 
09.30 u. Kinderdienst o.l.v. Elvira 
van Mourik en jeugdouderlingen 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 19 oktober 
09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide 
Collecte voor de diaconie 
 

Ouderling 
Aldwin Korevaar  
 

Diakenen 
Paula de Jong en Nel den Hertog 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Koster 
Nelly Attema en/of Marian 
Verburg 
 

  Techniek 
   Otto Lodder en Martin de Jongh 

 

Koffie schenken 
Marjan en Ron den Ouden 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

 

Bloemen 

 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij dhr. 
C. van Vugt omdat hij jarig is geweest. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 
 

Collecteopbrengst 5-10 
KIA werelddiaconaat: € 536,55 
 
 

Jarig in oktober 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de 
Jong 
26-10 mw. A.A. van Vuren-de Bruijn 
 
 

 
 

Kinderoppas 
Marijke Buizert 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Er zijn vele nuances te bedenken tussen goed 
en kwaad, tussen zwart en wit, tussen gezond 
en ziek zijn. Daar werd ik deze week ook weer 
mee geconfronteerd. Dat herkennen vast 
velen van u, vanuit de berichten in de krant 
maar ook vanuit het eigen leven. 
 
In onze gemeente leven we mee met de 
mensen die van de één op de andere dag in 
een ander vaarwater raken. Zo gaat het goed 
maar plotseling is er zorg en onduidelijkheid 
over de toekomst. Telkens moeten we dan 
een weg vinden hoe we met het onverwachte 
om kunnen gaan. Leren accepteren dat als we 
ziek zijn of ouder en gebrekkiger worden er 
ook mooie kanten aan zitten. Er komt dan 
rust om na te denken en kom je erachter dat 
als alles goed gaat het leven voorbijsnelt en je 
het niet eens beseft. 
 
Dankbaar zijn we dat de operatie van Wilma 
de Jong goed gegaan is, ze is weer thuis bij 
haar gezin.  
 
Dankbaar is ook Antoinette van der Garde, 
ze schrijft het volgende stukje: 
“Beste allemaal even een update. Nu 12x 
naar het ziekenhuis geweest voor chemo en 
nog 7x te gaan voor de operatie plaats kan 
vinden. Het is een pittig traject met veel 
bijwerkingen. Volgende week een week rust 
omdat mijn bloedwaardes minimaal zijn en ik 
weer wat op krachten moet komen. Wij 
bedanken iedereen hartelijk voor alle vormen 
van medeleven. Jullie vergeten ons niet.”  
 
Verder vraag ik u te bidden voor de 
kinderdienst en de gemeenteavond, dat Gods 
geest bij ons aanwezig mag zijn.  
 
Jacoline Fierloos 
 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

 

Van de ouderling-omzien 
 
In onze vacante periode van kerk zijn is het zoeken naar een 
predikant begonnen. Ook een voorbeeld van het zoeken naar 
een weg om met het onverwachte om te gaan.  
De beroepingscommissie is bekend en daar zijn we dankbaar 
voor. Maar ook wij als gemeente mogen meedenken en u 
mag uw stem laten horen. Dat kan a.s. woensdagavond als er 
gemeentevergadering is. Dus denk alvast over na wat u 
belangrijk vindt. 
 
Jacoline Fierloos 
 
 
 

 

 

 

 

Gemeentevergadering 15 oktober 
 

Er staat binnenkort weer het nodige op de agenda van onze 
halfjaarlijkse gemeentevergadering. 
Zo is er de herziene plaatselijke regeling en we gaan ook het 
beleidsplan voor de komende jaren onder de loep nemen. Onze 
herziene plaatselijke regeling is al terug te vinden in de kerk-
app en op de website, het beleidsplan is nog werk in uitvoering.  
Mathilde Bos en Anne Aantjes nemen ons als interne 
vertrouwenspersonen Veilige Kerk mee in de inmiddels door 
hen afgeronde cursus. Tot slot staat ook onze nieuw gevormde 
beroepingscommissie klaar voor haar belangrijke werk.  
Genoeg om samen over te praten én samen over na te denken.  
De eerste stap voor de beroepingscommissie is om te bepalen 
wat wij als geloofsgemeenschap nodig hebben, van daaruit kan 
dan een profielschets voor onze nieuwe voorganger gemaakt 
worden. 
 

Tijdens de gemeentevergadering willen wij daarom graag van 
jou horen wat wij als gemeente nodig hebben en welke 
kwaliteiten in een te zoeken voorganger daarbij passen. 
Daarom nu alvast de oproep daar over na te denken en met 
elkaar te delen op 15 oktober. Ieders inbreng is welkom!  
Inloop in de Ontmoetingskerk vanaf 19:45 uur, start 20:00 uur. 
Rond 21:30 uur sluiten we af met een drankje en hapje. Graag 
tot dan! 

 

De kerkenraad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

Avond over Geloof en/in Grond 
 

De agrarische natuurvereniging Den Haneker organiseert a.s. woensdag 16 oktober om 20.00 uur in onze kerk een avond 
over Geloof en/in Grond. Het is interessant voor iedereen die zich verbonden voelt met de natuur.  
In de uitnodiging, die ook aan vele kerken in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is verstuurd, staat onder 
andere: 

  
Het geheim van tot rust komen in de natuur is dat je voelt, je mag er zijn, met al je vragen, vreugde en verdriet. De natuur 
oordeelt niet. Ze overweldigt je met zoveel schoonheid. Elk seizoen heeft haar eigen betovering. De natuur maakt je stil 
en geeft je kracht. Ze spreekt tot je zonder klank. 
Vanuit die verwondering willen we op deze avond kijken naar hoe zorgvuldig we omgaan met die natuur. De grond van 
ons bestaan. Ooit geschapen, ons gegeven om op te leven. Met een opdracht haar te onderhouden. Eeuwenlang ook 
door vele culturen zo gedaan. 
 

Maar nu klinken over de hele wereld vele alarmbellen. Zijn we nog als producent, consument, bewoner van het stukje 
aarde waar ons huis staat, een goede verzorger, rentmeester van de aarde?  Voor een gezonde aarde nu en voor de 
volgende generaties? 

 

Korte inleidingen worden gegeven door: 
Ciska Stark, universitair docent en verbonden aan het 5-jarige project Grond van de Theologische faculteit Utrecht. 
Judith Westerink onderzoekster Wageningen Universiteit over het bevorderen van biodiversiteit op het boerenland. En 
vanuit welke houding daar wel/niet door boeren aan mee doen. 
Wilma Abspoel van gemeenschappelijke Boomgaard Arkel en initiatiefneemster Herenboeren Gorinchem i.o. 
Tot slot wordt er een korte film vertoond van natuurfilmer Stijn Philips uit Noordeloos,  
over een parkeerterrein bij zijn huis, dat hij in twee jaar weet om te toveren tot een poldertuin. 
 

In de 2e helft van de avond wordt in kleine groepen er verder  
over gesproken.  
Bij voldoende belangstelling worden er over gerelateerde  
onderwerpen in de komende maanden vervolgavonden  
in de streek georganiseerd.    
 
Kees van Gaalen 

Groengelovig 2025 
 

Op 18 oktober 2025 komen we samen in de Basiliek in Veenendaal voor  
GroenGelovig. Een dag vol inspiratie, ontmoeting en actie. Want de aarde 
 – Gods schepping – snakt naar herstel. Wat is onze rol daarin? 
 
 

Het land van mijn vader 
Laat je raken en uitdagen. Want dit jaar duiken we in het thema HET LAND VAN MIJN VADER: de aarde als een kostbaar 
geschenk, maar ook als een plek die lijdt. Hoe kunnen we dat land opnieuw zien, horen en helen?  
Met inspirerende sprekers én artiesten uit binnen- en buitenland verkennen we de diepere verbinding tussen ecologie en 
theologie. Wat drijft destructieve systemen? En hoe bouwen we samen aan systemen van herstel?  
Ga in de labs met ruim duizend andere bezoekers aan de slag om na te denken over systemen die gericht zijn op 
ecologische heelheid. We bundelen onze ideeën, inzichten en energie om samen krachtige stappen te kunnen zetten 
richting een herstelde schepping. Creativiteit en kennis komen hier samen – zodat jij als inspirator en hervormer naar 
huis gaat.  
Tijdens de lunch en netwerkborrel ontmoet je mensen die, net als jij, verlangen naar een levensstijl die zowel vreugdevol  
als rechtvaardig is.  
Doe mee en ontdek hoe jij verschil kunt maken. 
 
Kaartjes zijn hier te bestellen: https://groengelovig.tearfund.nl/tickets 
 

 

 

https://groengelovig.tearfund.nl/tickets


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Column 

Uitzicht… inzicht 

Voor het keukenraam staan een drietal knotwilgen, precies in m’n 
uitzicht, wat ze dan ook danig belemmeren. Maar bij aandachtig 
kijken geeft het juist inzicht…Tussen de takken schuilen piepkleine 
vogeltjes, veilig onder de blaadjes voor de heftige herfstregens, 
wat voor hen wel een enorm bos moet zijn… Er wordt heel wat 
gehipt en gefladderd… Leuk om te zien. 

Nog iets wat me vandaag opviel….Terwijl ik door het open 
bijkeukenraam iets in de container gooi, worden twee 
overvliegende eenden in het slootje weerspiegeld. Grappige 
conclusie… In een sloot zie je ze niet alleen zwemmen, maar ook 
vliegen. Een reiger die staat te vissen op een dicht boven de 
wetering hangende tak, is in de spiegeling van het water 
duidelijker zichtbaar dan het beeld zelf. Zoals in reflectie door 
mensen om je heen een scherper zelfbeeld kan ontstaan… 

In de auto, ’s morgens lekker vroeg, de beste tijd… De ochtendzon 
aan de bewolking ontworsteld zet herfstkleuren in lichterlaaie. 
Tegelijkertijd hoog erboven een volle maan, die overdag meestal 
onopgemerkt door schijnt. Een paar lantaarnpalen met 
aalscholvers, de vleugels uitgespreid om te drogen…  Hoe kan 
iemand zoveel moois gewoon niet zien,  onverschillig blijven? 

Onwillekeurig speelt me het woord ‘geheimenis’ door het hoofd… 

Bijna in Gorinchem, over de dijk, langs de mooie stadswallen en de 
natuurlijk boven alles uit torende St. Jan, die al eeuwen lang stoer, 
fier…. lekker scheef staat te wezen. Het maakt me zomaar even 
trots op m’n geboortestad!   

Roos 

 

 
 

 

 

      Gedicht 
 
 

 
 
 

Herfststorm 
 
Wind, die over het land raast 
je bijna omver blaast. 
Zoals de wind waait, 
waait mijn jasje. 
 
Storm, de bomen plat 
Takken op het pad 
Ik zag de bomen binnenste buiten, 
totdat mijn oren van binnen tuiten. 
 
Bladeren in allerlei kleuren 
pasteltinten en herfstgeuren. 
Dit jaargetijde is melancholiek  
als klassieke muziek. 
 
Het ritselt onder je voeten, als een tapijt. 
Ik voel me een majesteit. 
De smaak van noten is zacht als mos  
met paddestoelen in het vochtige bos. 
 
De herfst is zowel wild als mild, 
een seizoen van inkeer, verstild, 
kwetsbaar en teer. 
Nog even en de winter komt weer. 
 
 
 
Lisette Snoeij 

 
 
 
 


