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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 3 oktober 2025 no. 39 

 

    De diensten 

Zondag 5 oktober 
09.30 u. mw. I. Verberk uit 
Giessenburg 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
(zie pagina 2) 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw 
 

Zondag 12 oktober 
09.30 u. Kinderdienst o.l.v. Elvira 
van Mourik en jeugdouderlingen 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Hans Bassa en Elise Kon 
 

Diakenen 
Reinoud de Leeuw en Clarie Vink 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Koster 
John van Maurik 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

  Techniek 
   Otto Lodder en Ronald de Groot 

 

Koffie schenken 
Anneke en Michel Pantekoek 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

 

Bloemen 

De kerkbloemen zijn gegaan naar 
iemand die hier niet genoemd wil 
worden. 
 

Collecteopbrengst 28-9 
Kerk: € 441,75 
 

Jarig in oktober 
5-10 dhr. C. van Vugt 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de 
Jong 
26-10 mw. A.A. van Vuren-de Bruijn 
 

 
 

Maartje Aantjes 
 

 
 

Kinderoppas 
Jiska de Groot 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Je kunt op verschillende manieren naar de 
herfst kijken. Deze week fietste ik rond en de 
bomen verraadden dat dit seizoen echt 
aangebroken is. Ik kan daar wel van genieten, 
van die bomen en die kleuren. Japanners 
hebben er gewoon een woord voor: 
Momijigari, dat zoiets betekent als het 
bewonderen van de herfstkleuren van de 
bladeren in parken, tuinen en 
natuurgebieden.  
 

Laten we in deze periode van het jaar, waarin 
de dagen korter worden en de kleuren ons 
herinneren aan de schoonheid van Gods 
schepping, ook oog houden voor elkaar. 
Laten we bidden voor wie ziek is, voor wie 
zorgen draagt of zich alleen voelt. 
 

We willen in het bijzonder Wilma de Jong 
noemen, nu zij maandag een galblaasoperatie 
moet ondergaan, waar ze erg tegenop ziet.  
 

Midden in alle zorgen die we kennen, dichtbij 
of over wat er gebeurt in de wereld om ons 
heen, mogen we ook de momenten van kleur 
en licht ontvangen als tekenen van hoop: dat 
God ons niet loslaat en met ons meegaat, 
door elke tijd en elk seizoen heen. 
Ik deel met jullie een gedicht, waarvan de 
schrijver onbekend is: 

 

De herfst blaast zacht een gouden lied, 
van kleuren die verdwijnen, 
maar juist in wat weer losgelaten wordt, 
schuilt kracht om te verschijnen. 
 

Gods hand houdt vast in ieder uur, 
in vreugde én in zorgen. 
Zijn licht geeft moed, Zijn vrede rust, 
voor nu, en voor de dag van morgen. 
 
Els Vlot 
 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

 

Collecte voor Werelddiaconaat 
 

Begrip en dialoog blijven bevorderen in Israël 
 

Joodse en Palestijnse kinderen in Israël groeien op in een 
werkelijkheid vol angst en geweld. Vaak leren ze elkaar 
nauwelijks kennen en leven ze met beelden vol wantrouwen.  
Het Rossing Center in Jeruzalem wil dat doorbreken. Het 
centrum traint docenten en schoolleiders om vredeseducatie 
een vaste plek te geven in hun lessen en schoolcultuur. 
Jongeren leren omgaan met trauma’s en krijgen handvatten 
om conflicten op een respectvolle manier te bespreken.  
Zo ontdekken ze dat er een andere weg mogelijk is: die van 
dialoog, gerechtigheid en vrede. Sinds de oorlog die volgde 
op 7 oktober is dit werk moeilijker en tegelijk urgenter dan 
ooit.  
Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien op sociale 
media de verschrikkingen van het geweld. Daarom is er in de 
dialoogprogramma’s nu extra aandacht voor verwerking 
binnen de eigen groep, zodat er toch ruimte blijft voor echte 
ontmoeting en begrip.  
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie het 
Rossing Center om het ontmoetingsprogramma op scholen in 
Israël uit te voeren.  
We bevelen de collecte van harte bij u aan! 
Steun het werk van de diaconie en geef tijdens de dienst, via 
de QR code, de collectezak, of maak uw gift over naar de 
diaconie  bankrekening  NL82 RABO 0346 302838 
 

Namens de diaconie hartelijk dank. 

 

 

Gemeentevergadering 15 oktober 
 

Er staat binnenkort weer het nodige op de agenda van onze 
halfjaarlijkse gemeentevergadering. 
Zo is er de herziene plaatselijke regeling en we gaan ook het 
beleidsplan voor de komende jaren onder de loep nemen. Onze 
herziene plaatselijke regeling is al terug te vinden in de kerk-
app en op de website, het beleidsplan is nog werk in uitvoering.  
Mathilde Bos en Anne Aantjes nemen ons als interne 
vertrouwenspersonen Veilige Kerk mee in de inmiddels door 
hen afgeronde cursus. Tot slot staat ook onze nieuw gevormde 
beroepingscommissie klaar voor haar belangrijke werk.  
Genoeg om samen over te praten én samen over na te denken.  
De eerste stap voor de beroepingscommissie is om te bepalen 
wat wij als geloofsgemeenschap nodig hebben, van daaruit kan 
dan een profielschets voor onze nieuwe voorganger gemaakt 
worden. 
 

Tijdens de gemeentevergadering willen wij daarom graag van 
jou horen wat wij als gemeente nodig hebben en welke 
kwaliteiten in een te zoeken voorganger daarbij passen. 
Daarom nu alvast de oproep daar over na te denken en met 
elkaar te delen op 15 oktober. Ieders inbreng is welkom!  
Inloop in de Ontmoetingskerk vanaf 19:45 uur, start 20:00 uur. 
Rond 21:30 uur sluiten we af met een drankje en hapje. Graag 
tot dan! 

 

De kerkenraad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                          

               

 

 

 

VVB, Actie Kerkbalans e.d. 
 
Gestimuleerd door de Actie Kerkbalans maakten de VVB-inkomsten dit jaar een goede start. In vergelijking met vorig jaar 
kwam er meer binnen en werd er ook eerder betaald. Dat is mooi! Maar om de heer Cruijf geparafraseerd tegen te 
spreken: Elk voordeel heeft zijn nadeel. De gebruikelijke zomerdip in de VVB-inkomsten doet zich dit jaar namelijk extra 
voelen. En dat geeft mij aanleiding u aandacht te vragen voor mijn zorgen. Met uiteraard als uiteindelijke bedoeling dat 
de financiën van de kerk ook dit jaar weer helemaal op hun pootjes terechtkomen. 
 
Deze week heeft de Kerkenraad een beroepingscommissie ingesteld die op zoek moet gaan naar een nieuwe dominee 
voor maximaal 80%. Om een nieuwe predikant te kunnen beroepen moet de PKN een zogenaamde 
solvabiliteitsverklaring afgeven. Om die te krijgen moeten het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad bij het 
Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken een meerjarenbegroting indienen waaruit blijkt dat we zoveel 
dominee kunnen betalen, niet alleen volgend jaar, maar ook vele jaren daarna. En we zullen uiteraard ook al onze andere 
uitgaven moeten kunnen blijven doen en eventuele tegenvallers moeten kunnen opvangen. Dat betekent niet alleen een 
sluitende begroting over een reeks van jaren, maar ook voldoende weerstandsvermogen waarop in geval van nood kan 
worden teruggevallen. En uiteraard ook qua inkomsten inflatie-bestendig. Uiteraard is ons er alles aan gelegen om deze 
strenge keuring glansrijk te doorstaan! En daar staan we allen tezamen voor aan de lat. 
 
Zoals u weet zijn de Vaste Vrijwillige Bijdragen de hoeksteen van onze begroting. Het voorgaande geeft aan dat we het 
ons niet kunnen veroorloven het met de VVB-betaling in de vacante tijd maar even rustig aan te doen. Daarom aan een 
ieder de oproep: Gedenk de VVB! 
 
Begin dit jaar deden we voor de eerste keer met de Actie Kerkbalans mee, met de bedoeling tweejaarlijks op herhaling te 
gaan. De respons was deze eerste keer echter niet overweldigend. Van de 252 uitgezette brieven kwamen maar 106 
formulieren terug met naam en nog enkele formulieren zonder naam. Daarnaast waren er twee bedankjes. Er waren 11 
pastorale eenheden die geen formulier terugstuurden, maar wel hun bijdragen hebben verhoogd. Daarnaast zijn er 6 die 
niet reageerden, maar eerder een meerjarige overeenkomst  periodieke gift in geld afsloten waarin minstens het jaar 
2025 valt. Opgeteld zijn dit 125 reageerders, circa de helft..  
Een groot deel van de andere helft heb ik deze week per mail gevraagd om alsnog te reageren. Dat heeft gelukkig al tot 
menige reactie geleid. Mag ik de anderen vragen om dezer dagen ook te reageren? Het zou het College van 
Kerkrentmeesters een waar genoegen zijn! 
 
Hendrik van Vuren, penningmeester 

Gebruik van kerk: “nieuwe stijl” 
 

Dit nieuwe seizoen starten we met “de kosterij”. Met elkaar hebben we bedacht dat de  
doordeweekse activiteiten meer “zelfredzaam” kunnen zijn.  
We leggen hieronder kort uit wat er van de gebruikers wordt verwacht: 
 
Aanmelden: 
• Graag de activiteit aanmelden bij Gerco den Oudsten 
• Via gercodenoudsten@hotmail.com of een appje of een telefoontje naar 06-28887444 
• Graag erbij vermelden de datum, tijdstip en welke ruimte 

• niet aanmelden is geen verwarming 😉 deze wordt namelijk vooraf ingesteld 
De avond zelf:         
• Zorg dat je eerder aanwezig bent om koffie en thee klaar te maken 
• Zorg dat je een sleutel hebt (als je geen sleutel hebt, kun je deze ophalen aan de Noordzijde 73) 
• Graag de gebruikte spullen opruimen, de vaatwasser inruimen en aanzetten 
• Verwarming wordt op afstand weer uitgezet 
De activiteiten van de bouwplaats, jeugd en kerkenraad zijn bekend en ingepland. Bij wijzigingen graag aan Gerco 
doorgeven. We hopen op ieders medewerking en we hopen natuurlijk vooral op veel mooie en zinvolle ontmoetingen! 
 
De Kosterij 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bewoners pastorie 

Vanmorgen, vrijdag 3 oktober, zijn de sleutels van de 
pastorie overgedragen aan de gemeente Molenlanden. 
Een Oekraïens gezin met 4 kinderen kwam enkele uren 
later in het huis. Zij woonden hiervoor 2 1/2 jaar in 
particuliere opvang in Nieuw Lekkerland. Volgende week 
komt een Oekraïens gezin met 1 kind erbij die sinds kort 
in Nederland zijn. 
 

De verhuur is voor minimaal 6 maanden tot het moment 
dat er een nieuwe dominee zich aan onze gemeente gaat 
verbinden. 
Gemeente Molenlanden is verantwoordelijk voor de 
opvang en integratie van de 2 gezinnen. Maar als 
Ontmoetingskerk willen wij ook ons steentje daaraan 
bijdragen door een kennismakingsavond in 
oktober/november te organiseren. 
 

Mocht u nu of later vragen of opmerkingen hebben dan 
kunt u terecht bij kerkrentmeester 
keesvangaalen4@gmail.com 
Of tel. 06-23281345 

Hij staat! 
Vandaag is één van de geschenken bij mijn afscheid 
geplant: een amberboom! Nog een beetje groen en al 
neigend naar herfst brengt de boom nu al kleur in een 
vooralsnog stenen en houten omgeving. 
Wij zijn er blij mee!  
Hartelijk dank voor dit bijzondere geschenk! 

 

Een hartelijke groet, ook namens Ad, 
Annette  
 

 

Bedankt! 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik in het ziekenhuis 
belandde en een aantal stents heb gekregen. 
Gelukkig voel ik me inmiddels weer heel goed en daar 
ben ik dankbaar voor. 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de aardige en 
bemoedigende kaartjes en bezoekjes. 
Dat heeft me verrast en ontzettend goed gedaan. 
Wat fijn om deel uit te maken van zo een warme en 
betrokken gemeente. 
Hartelijke groet, 
  
Hans Hoffman 

Beroepingscommissie compleet! 
Enige weken geleden hebben we een oproep gedaan voor kandidaten in de beroepingscommissie. En niet zonder 
weerklank! Het aantal aanmeldingen overtrof het gezochte aantal leden zodanig, dat we genoodzaakt zijn geweest een 
keuze te maken. Weliswaar een luxeprobleem, maar ook lastig. Uiteindelijk is besloten om 11 gemeenteleden uit te 
nodigen daadwerkelijk zitting te nemen in de beroepingscommissie. Met deze groep denken we een goede afspiegeling te 
hebben van onze gemeente als het gaat om leeftijd, woonplaats en geslacht. Het zijn: Vera van Mourik, Tabitha Kazen, 
Dinie Haag, Thijs van Hoof, Anne Aantjes (secretaris), Rudolph de Jong (voorzitter), Conny van Tussenbroek, Hans Arnold, 
Floor Bos, Arianne Harrewijn en Henk Voormolen. 
  
De opdracht aan de beroepingscommissie is allereerst het maken van een analyse van wat wij als geloofsgemeenschap 
nodig hebben en het van daaruit opstellen van een profielschets voor onze nieuwe voorganger. Later volgen gesprekken 
met geïnteresseerde kandidaten, het horen van geselecteerde dominees en uiteindelijk het geven van een onderbouwd 
advies aan de kerkenraad met de naam van de voorkeurskandidaat. De kerkenraad neemt vervolgens het besluit of deze 
kandidaat ook aan de gemeente ter beroeping wordt voorgelegd. 
De beroepingscommissie functioneert onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad en we worden hierin bijgestaan 
door onze consulent voor het beroepingswerk ds. Harmke Heuver uit Lexmond. 
 

We willen iedereen die zich heeft aangemeld heel hartelijk danken en wensen de beroepingscommissie veel voorspoed en 
zegen bij hun taak. 
 

De kerkenraad 



 
 

 

 

Column 

Leve de verschillen… 

Een hevig gebrom, ’zoemen’ klinkt te zwak. Eentje met de baard in 
de keel… En dat ook nog eens bínnen… Rugbedekkend kippenvel. 
(Alsof een vijandelijke drone je privé luchtruim binnendringt!) 

En inderdaad, een enorme wesp van zeker zeven cm! Wat ben ík 
blij dat man-des-huizes er is… Na even googelen blijkt het een 
Aziatische hoornaar… Wat moet zo’n monster hier? Zulke 
‘asielzoekers’ kan je missen als kiespijn! Evenals de wolf overigens, 
waarover men in deze contreien - nuchtere Alblasserwaard 
bewoners -  eensgezind deze mening zijn toegedaan… Eigenlijk 
‘dubbel’, omdat velen van ons - in onwetendheid - er mede debet 
aan zijn.. De doelen van de postcodeloterij zijn vaak goed, maar 
hier is duidelijk niet over nagedacht! Dit terzijde.  

Het braadstuk wild zwijn in de pan is bijna gaar. Al ben ik  
allesbehalve een keukenprinses (integendeel) is het niet raadzaam 
dit uit handen te geven. Echtgenoot is met veel capaciteiten 
gezegend, prima zelfredzaam, maar lekker kunnen koken valt daar 
niet onder…  

Zolang je, in wat voor relatie dan ook, elkaar gelijkwaardig aanvult, 
helemaal goed. 

Gelijkwaardigheid is totaal iets anders dan hetzelfde zijn, al wordt 
dat nogal eens vergeten…   

Toch zijn we verschillend bedoeld en hormonen houden dat in 
stand. Eén aspect uitgelicht van velen: Een man zorgt zonder 
twijfel even goed voor een kind, maar het groeit niet in hem en 
evenmin maakt zijn lijf de hormonen aan om het te voeden en 
verzorgen. Toen mijn jongste voor ‘t eerst naar de (toen nog) 
peuterspeelzaal ging, moest ik stiekem huilen… Voor een man 
ondenkbaar! Het ontkennen van de kracht van die hormonen is 
een ontkenning van jezelf en dat kan doodongelukkig maken. 
Psychologen en psychiaters draaien overuren in deze hectische 
economie… Waarom zou je in vredesnaam hetzelfde willen zijn? Zo 
saai….Leve de verschillen.  

Enne….ik ga never-nooit-niet zo’n joekel van een wesp te lijf. 

Roos 

 

 

  

 
 

 

 

 

Gedicht 
 

Inspiratie 
door Gods Geest ! 

 
Inademing 

Adem in, Adem uit 
Met lichaam en geest 

Tot op de huid. 
 

Gods geest 
Ingeblazen  
Verbazing  
Verrassing 

 
Aangeblazen 

Schepping  
Creativiteit  
Inventiviteit 

 
Begeesteren 

Bezielen 
Betekenis 
Belevenis 

 
Ontmoeting 
Onderlinge 
Bezinning 

Bewustwording  
 

Aanvuren 
Motiveren  

Communiceren 
Stimuleren 

 
 

Lisette Snoeij 
 

 

 


