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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 september 2025 no. 38 

 

    De diensten 

Zondag 28 september  
09.30 u. mw. H. Blom uit 
Gorinchem 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 5 oktober 
09.30 u. mw. I. Verberk uit 
Giessenburg 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 

Ouderling 
Anita Wallaard en Jacoline Fierloos 
 

Diakenen 
Emmy Arnold en Huib Kraaijeveld 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Koster 
Eimert Vink 
 

Lector 
Gerla van Breugel 
 

  Techniek 
   Reinoud de Leeuw en Martin de 
   Jongh 

 

Koffie schenken 
Arnold Schakel en Ans en Hendrik 
van Vuren 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar 
fam. Henk en Joke Vlot, omdat zij 
nieuw ingekomen zijn in onze 
gemeente. Van harte welkom! 
 

Collecteopbrengst 21-9 
Kerk: € 294,80 
 

Jarig in oktober 
5-10 dhr. C. van Vugt 
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de 
Jong 
26-10 mw. A.A. van Vuren-de Bruijn 
 

 
 

Marijke Buizert 
 

 
 

Kinderoppas 
Tabitha Kazen 
 

 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Deze week noem ik geen namen. Maar ons 
gebed blijft zeer gewenst voor velen in onze 
gemeente maar ook daarbuiten. We bidden 
voor onze wereld waar dingen gebeuren 
waar we met ons hoofd niet bij kunnen. 
“Heer ontferm U”. 
 

En dan kom je bij geloof (uit Geloof, hoop en liefde) 

Geloof wat is dat? ‘Ik geloof dat het gaat 
regenen’- zeker weten doe je het niet, het 
lijkt waarschijnlijk.  
‘Ik geloof in God’- dan heeft geloof een 
religieuze betekenis.  
Als het om ‘geloven’ gaat is dat woord voor 
sommige mensen synoniem aan vertrouwen. 
Voor anderen gaat het woord juist gepaard 
met twijfel.  
Geloof: het is niet enkel een  
‘gemoedstoestand’: het overkomt je en je 
blijft lekker zitten waar je zit.  
Geloof doet ook een appèl op je wil en je 
verstand. En het vraagt om daden. 
 

Zo zei Moeder Teresa: 
De vrucht van stilte is gebed. 
De vrucht van gebed is geloof. 
De vrucht van geloof is liefde. 
De vrucht van liefde is dienstbaarheid. 
De vrucht van dienstbaarheid is vrede. 
 

Anita Wallaard 
 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

 

Dankbaar 
 
Na een half jaar ziekte, vol zorgen en onzekerheden 
zijn we dankbaar! 
Bas heeft een zware operatie gehad waarvan hij nog 
verder herstellen moet. 
De chirurg vertelde dat de operatie goed geslaagd is 
en dat we weer hoop op een toekomst mogen 
hebben! 
We willen iedereen graag bedanken voor het 
meeleven, voor het gebed, de kaarten, telefoontjes 
en bezoek. Het heeft ons geholpen moed en 
vertrouwen te houden. Bovenal danken we onze 
hemelse Vader, die erbij was als we het moeilijk 
hadden! 
 
Hartelijke groeten, 
Bas en Tineke Schakel  
 

 

 

 

 

Bericht van de Bouwplaats 
 

De Bouwplaats organiseert vier gespreksavonden rond het 
thema duurzaamheid en Het Goede Leven. Het boek 
‘Eenvoudig Leven; bijbelstudies over het goede leven’ van ds. 
Sam Janse e.a (zie de cover hiernaast) zal daarbij centraal 
staan. Hoe kunnen we als gelovigen het goede leven in al zijn 
rijkdom vorm geven zonder mee te gaan met het 
consumentisme dat de schepping uitput?   
 

De afzonderlijke thema’s van de avonden zijn:  
1) Genieten van Gods goede gaven;  
2)Verlangen naar het goede;  
3) Ontmoeting met ds Sam Janse die deze avond aanwezig is;  
4)De zegen van het (laten) rusten. 
 

Henk van Achterberg en Mathilde Bos zullen de avonden 
begeleiden.  
De bijeenkomsten zijn in de Ontmoetingskerk op 1 okt, 14 jan, 
15 april en 27 mei van 19.30 tot 21 uur.  
Het boek kost 15 euro, maar zonder het boekje zijn de 
bijeenkomsten ook bij te wonen.  
 
U kunt zich opgeven via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl;  
meer info 06-20491027 (M. Bos) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                          

Nieuws van de ouderlingen 

 

Als ‘ouderlingen omzien’ en ‘ouderlingen ontmoeting’ hebben we het afgelopen jaar gepionierd met het werken in een 
nieuwe structuur. Inventariseren en organiseren voor de ouderlingen ontmoeting en contact zoeken en maken voor de 
ouderlingen ontmoeting. 
Dit nieuwe seizoen gaan we hier mee verder.  
De ouderlingen ontmoeting gaan met alle commissies op zoek naar een optimaal aanbod en ontmoetingsmogelijkheden 
voor iedereen binnen, en soms ook buiten de Ontmoetingskerk.  
 

Met het vertrek van Annette kan er een gat vallen in de pastorale zorg voor de gemeente. Voor de ouderlingen omzien 
een uitdaging om dit zo goed mogelijk op te vangen. Dit thema is tijdens een avond met alle buurtbezoekers onlangs 
uitgebreid besproken. De buurtbezoekers zijn een onmisbare schakel in het ‘zien’ van elkaar, door stil en verborgen leed 
op te merken en lief met elkaar te kunnen delen. 
 

We gaan werken aan een optimale communicatie tussen buurtbezoeker en ouderling. De ouderlingen ontmoeting helpen 
dit de faciliteren. 
U en jullie als gemeenteleden kunnen hier een actieve bijdrage aan leveren. Heb je behoefte aan contact, schroom niet 
om dit aan te geven bij je buurtbezoeker of aan het ouderlingenteam.  
 

Omzien naar elkaar is taak van iedereen. Vergeet niet er op los te ‘spreeuwen’, 
via de mooie kaarten die in het tasje zitten of op elke andere manier.  
Kleine moeite, groot plezier. 
 
Ouderlingen omzien en ontmoeting 
 

Gebruik van kerk: “nieuwe stijl” 
 

Dit nieuwe seizoen starten we met “de kosterij”. Met elkaar hebben we bedacht dat de  
doordeweekse activiteiten meer “zelfredzaam” kunnen zijn.  
We leggen hieronder kort uit wat er van de gebruikers wordt verwacht: 
 
Aanmelden: 
• Graag de activiteit aanmelden bij Gerco den Oudsten 
• Via gercodenoudsten@hotmail.com of een appje of een telefoontje naar 06-28887444 
• Graag erbij vermelden de datum, tijdstip en welke ruimte 

• niet aanmelden is geen verwarming 😉 deze wordt namelijk vooraf ingesteld 
De avond zelf:         
• Zorg dat je eerder aanwezig bent om koffie en thee klaar te maken 
• Zorg dat je een sleutel hebt (als je geen sleutel hebt, kun je deze ophalen aan de Noordzijde 73) 
• Graag de gebruikte spullen opruimen, de vaatwasser inruimen en aanzetten 
• Verwarming wordt op afstand weer uitgezet 
De activiteiten van de bouwplaats, jeugd en kerkenraad zijn bekend en ingepland. Bij wijzigingen graag aan Gerco 
doorgeven. We hopen op ieders medewerking en we hopen natuurlijk vooral op veel mooie en zinvolle ontmoetingen! 
 
De Kosterij 

 

 

 

 

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 
 

Succesformule 
 
Heel bijzonder om in een huis te wonen dat zo gebouwd is, dat als  
- op wat voor moment van de dag ook - de zon schijnt, deze altijd 
wel ergens door een raam naar binnen komt. Waardoor er altijd 
wel een plant uitgelicht wordt … Die dan bijna zichtbaar staat te 
genieten…  
 

Zijn het niet nét mensen die, in het zonnetje gezet, zich koesteren 
in de warmte van het ‘gezien worden’? Weten dat je er toe doet… 
Er bij hoort … Klinkt als bij onze Ontmoetingskerk… 
 

Sommige mensen houden de zon angstvallig uit huis, zodra een 
streepje verschijnt gaan de rolluiken dicht…Soms blijven die de 
hele zomer naar beneden… Hier in huis wordt hooguit gefilterd 
met bamboe rolgordijnen, desnoods door een oud wit laken. Nooit 
verduisterd!  
‘Wie de zon uit huis verwijdert krijgt de dokter aan de hand’. Mijn 
moeder was een kei in zelf bedachte spreekwoorden. Als er één 
van de zon genoot… Nee geen buitenland, geen zonvakantie, maar 
gewoon achter het huis, vaak op een simpele keukenstoel… In het 
verzorgingshuis - haar laatste jaren - gingen, zodra de zon begon te 
schijnen, alle schermen tegelijk automatisch naar beneden. 
Vreselijk vond ze dat! We verzonnen al gauw iets om de boel te 
saboteren! Alsof iedereen gelijk is…  
Elk mens is een individu, heeft eigen specifieke aandacht nodig… 
Om niet te verpieteren. Mooi werkwoord: Ik verpieter, hij 
verpietert… Het komt van bederven van etenswaren… Werd, later 
uitgebreid naar levende wezens,  vertaald in ‘wegkwijnen’… 
  
Intussen is een succesformule gaande… Op steeds meer plaatsen 
komen jonge mensen, veelal studenten, in een kamer van een 
verzorgings- of verpleeghuis wonen… Gewoon tussen bewoners. 
(Zie ook het boek VerpleegThuis door Teun Thoebes) Ze kunnen er 
kosteloos wonen tegen het verrichten van allerlei 
vrijwilligerstaken, zo’n 30 uren per maand. Het wordt door beide 
partijen als heel positief ervaren… Een verrijking van het leven!  
 
Roos 
 

 
 

 

Gedicht 
 
Eigenlijk was ik al begonnen met een gedicht 
over bidden. 
Verdere inspiratie heb ik opgedaan tijdens de 
eerste avond van de Bijbelkring: 
Met als thema: Bidden met handen en voeten. 
 
Met als ondertitel: 
Bidden is ademhalen voor de ziel,  
bidden is ook uitademen,  
luisteren is inademen. 
Waarom bidden we eigenlijk ? 
 
God zij dank. 
 
Ja, dankbaarheid 
om gezondheid. 
Ik ben klein als ik nederkniel 
Hij verheft wie nederviel. 
 
God zij dank. 
 
Eerst voor Uw goedheid danken,  
niet alleen in de kerkbanken. 
Dan bidden of U er wil zijn 
In de ellende en de pijn. 
 
God zij dank. 
 
Dit lijden is soms teveel 
Het grijpt je naar de keel. 
De waarom-vragen mogen er zijn. 
Dat is heden wel fijn. 
 
God zij dank. 
 
Tranen zijn mij tot spijze dag en nacht 
Mijn ziel verlangt naar de Wijze 
Zoals een hinde naar water smacht 
Waar is God die ik verwacht ? 
 
God zij dank. 
 
Waarom alles zo loopt ? 
Bidden om geloof en hoop 
In stilte of lofgezang 
kom ik tot rust, ben ik niet meer bang. 
 
God zij dank. 
 
 
Lisette Snoeij 
 
Op vakantie in Oostenrijk in ons pension werd 
heel vaak uit dankbaarheid gezegd: Gott sei 
dank. Dat vond ik mooi. Vandaar steeds dat 
refrein. 
 



 
 

 

 

World Servants: Interesse in project voor volwassenen?  

World Servants is een christelijke organisatie die jaarlijks honderden jongeren uitdaagt om de wereld te ontdekken en 
een blijvende impact te maken. World Servants gelooft dat dienstbaarheid en betrokkenheid levens veranderen, 
zowel die van de deelnemers als van de gemeenschappen waarmee samengewerkt wordt. Zie ook: 
www.worldservants.nl 
Bij voldoende animo worden ook projecten voor volwassenen georganiseerd. Momenteel wordt landelijk de animo 
gepeild voor een nieuw project voor volwassenen in het voor – of najaar van 2026. Bestemming nog nader te bepalen. 
Een project voor volwassenen duurt, in tegenstelling tot een project voor jongeren, twee weken. 
Graag zouden wij vanuit Giessenburg ook de animo hiervoor willen peilen.  
Dus: 
Heb je / heeft u zin om mee te bouwen aan verandering, ben je / bent u 25 jaar of ouder (65+ is dus ook prima) en heb 
je / heeft u een goede gezondheid? 
Meld je dan (uiterlijk 30 september as) even (telefonisch / WhatsApp) bij Petra Quarré (06 –57 708 458) of  
Leonie Veldhuis (06- 15 434 836) voor meer informatie.  
 
 

 

http://www.worldservants.nl/

