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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 19 september 2025 no. 37 

 

    De diensten 

Zondag 21 september 
09.30 u. Startzondag 
Dienst met doventolk 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 28 september 
09.30 u. mw. H. Blom uit 
Gorinchem 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Els Vlot en Elise Kon 
 

Diakenen 
Nel den Hertog en Paula de Jong 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Koster 
Martin de Jongh 
 

Lector 
Sanne van Wijk 
 

  Techniek 
   Otto Bijl en Henri Kon 

 

Koffie schenken 
Tiny Rol en Arie Slob 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar 
Wim Robbertsen vanwege de operatie 
aan z’n knie. Van harte beterschap! 
 

Collecteopbrengst 14-9 
Kerk: € 275,31 
 

Jarig in september  
26-9 mw. B.N. Attema 
 

 
Cora en Ariëlle Klein 
 

 
Kinderoppas 
Arina de Groot en Nomi den Hartog 
 
 
 
 

* * * 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 

 

Er is veel feestelijk nieuws te melden.  
Zaterdag 20 september geven Saskia van 
Vuren en George Straatman elkaar het Ja-
woord in Berkel en Rodenrijs. Nadat ze vorig 
jaar al samen met hun kinderen aan de 
Noordeindseweg 268a in Berkel en Rodenrijs 
zijn gaan wonen, wordt hun liefde nu 
bevestigd met een huwelijk.  
 

Donderdag 25 september trouwen Dico van 
Toor en Else Marit. Het huwelijk wordt 
voltrokken in Enkhuizen. Hun nieuwe adres 
wordt Emmastraat 20, 3361 XB in Sliedrecht. 
We wensen de bruidsparen en de families 
van Vuren en van Toor een mooie dag en een 
liefdevolle toekomst toe.  
 

Er zijn nog meer bijzondere gebeurtenissen in 
het gezin van Martin en Heleen van Toor. 
Luca vertrekt 26 september naar Albanië om 
daar 12 weken lang naar een Bijbelschool 
gaan. Wat een mooie en uitdagende manier 
om inzicht te krijgen in het woord van God. 
Veel inspiratie en succes! 

 

Bas Schakel herstelt thuis van de zware 
operatie. Bas en Tineke zijn dankbaar voor de 
geslaagde ingreep en de artsen zijn hoopvol 
over de toekomst. 
 

Soms liggen vreugde en verdriet dichtbij 
elkaar. 
 

Er zijn zorgen om de gezondheid van 
Annemiek van Vuren. Het huidige medicijn 
verliest zijn werking. Daarom start ze 
volgende week met een nieuwe behandeling. 
Wanneer deze goed aanslaat volgt in het 
voorjaar van 2026 een stamceltransplantatie. 
Het behandeltraject is ingrijpend.  
 
Hans Bassa 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Nieuw seizoen Gemeente Groei Groep 
Onderwerp: Bidden met handen en voeten 
Start: woensdag 24 September 2025 
8 bijeenkomsten van 19:45 tot 21.45 uur   

 

Op weg naar zondag: 
Startzondag 
 
Komende zondag 21 september is het startzondag. 
De zomervakantie is écht voorbij en onze kerkelijke 
activiteiten zullen weer starten. De dienst van 
zondag sluit aan bij het thema van de PKN Kijk! Laat 
je verrassen door het werk van Gods Geest. Dit 
thema nodigt uit tot verwondering en lijkt een 
uitnodiging om niet alleen vast te houden aan het 
bekende, maar ook open te staan voor het 
onverwachte. Het zal een dienst zijn met 
verrassende invulling.  

 
Buurtbezoekers komen deze weken langs met een 
tasje mét inhoud. Laat je opnieuw inspireren door 
het spreeuwenproject. Laat je verwonderen door het 
aanbod binnen jeugdwerk en de bouwplaats en 
noteer alvast data in de agenda. 
Maar nu eerst op naar zondag;  Laat je verrassen 
door het werk van Gods Geest. 
 
De voorbereiders: Greet, Henk, Elise en Els 
 
 
 

Wie een predikant nodig heeft of 
pastorale vragen heeft, kan contact 
opnemen met de ouderlingen-
omzien, Anita Wallaard (06-
21971221) of met Jacoline Fierloos 
(06-13445053). 

 

 

 

Bericht van de Bouwplaats 
 

De Bouwplaats organiseert vier gespreksavonden rond het 
thema duurzaamheid en Het Goede Leven. Het boek 
‘Eenvoudig Leven; bijbelstudies over het goede leven’ van ds. 
Sam Janse e.a (zie de cover hiernaast) zal daarbij centraal 
staan. Hoe kunnen we als gelovigen het goede leven in al zijn 
rijkdom vorm geven zonder mee te gaan met het 
consumentisme dat de schepping uitput?   
 

De afzonderlijke thema’s van de avonden zijn:  
1) Genieten van Gods goede gaven;  
2)Verlangen naar het goede;  
3) Ontmoeting met ds Sam Janse die deze avond aanwezig is;  
4)De zegen van het (laten) rusten. 
 

Henk van Achterberg en Mathilde Bos zullen de avonden 
begeleiden.  
De bijeenkomsten zijn in de Ontmoetingskerk op 1 okt, 14 jan, 
15 april en 27 mei van 19.30 tot 21 uur.  
Het boek kost 15 euro, maar zonder het boekje zijn de 
bijeenkomsten ook bij te wonen.  
 
U kunt zich opgeven via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl;  
meer info 06-20491027 (M. Bos) 



Oproep kandidaten voor de beroepingscommissie 

Na ons afscheid van Annette afgelopen weekeinde is het tijd om een begin 
te maken met de zoektocht naar een opvolger.  
Een eerste stap daarbij is het instellen van een beroepingscommissie.  
De opdracht aan de beroepingscommissie is allereerst het maken van  
een analyse van wat wij als geloofsgemeenschap nodig hebben en het  
van daaruit opstellen van een profielschets voor onze nieuwe voorganger. 
  
Later volgen gesprekken met geïnteresseerde kandidaten, het horen van  
geselecteerde dominees en uiteindelijk het geven van een onderbouwd  
advies aan de kerkenraad met de naam van de voorkeurs kandidaat.  
De kerkenraad neemt vervolgens het besluit of deze kandidaat ook  
aan de gemeente ter beroeping wordt voorgelegd. 
 

De beroepingscommissie functioneert onder eindverantwoordelijkheid  
van de kerkenraad en we worden hierin bijgestaan door onze consulent  
voor het beroepingswerk ds. Harmke Heuver uit Lexmond.  
 

De beroepingscommissie telt in totaal circa 10 leden en het is daarbij  
belangrijk dat de leden gezamenlijk een zo goed mogelijke afspiegeling  
vormen van ons als gemeente. Denk hierbij aan leeftijd, woonplaats en  
geslacht. Vanuit de kerkenraad zal minimaal één persoon ook lid zijn  
van de beroepingscommissie. 
 

Wil jij meehelpen aan het vinden van onze nieuwe dominee?  
Meld je dan voor 22 september aan via scriba@ontmoetingskerk.nl 
 

Projectcommissie 
 

Zoals u in de nieuwe gemeentegids en de daarbij gevoegde informatiebrief heeft kunnen lezen zijn we per 1 september 
gestart met de ondersteuning van nieuwe projecten. 
We hebben twee jaar lang diverse projecten in Ghana ondersteund, waarbij we aan diverse projecten van Kerk in Aktie, 
totaal € 15000 konden overmaken.  
Hier mogen we heel dankbaar en blij mee zijn. 
 

Voor meer informatie over de nieuwe projecten van Kerk in Aktie,  
die te maken hebben met de klimaatverandering,  
kijk op www.kerkinaktie.nl/projecten. 
Giften kunt u overmaken op: NL82RABO0346302838 onder vermelding  
van Project: mensen getroffen door de klimaatverandering. 
 
Namens de projectcommissie en Kerk in Aktie  
alvast hartelijk dank voor uw gift. 
 
De Projectcommissie 

 

 

 

Op 24 september  om 21.00 uur verzorgt Arie Slob een korte meditatie met als titel Het zal je maar overkomen 

 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed bij ziekenzondag 
Een gebed voor Aandachtszondag en Nationale Ziekenzondag, de tweede zondag in september. Een gebed waarmee je 
je zorgen, pijn en hoop kan toevertrouwen aan God, die nabij is in kwetsbaarheid, en troost biedt met liefde die alles 
omvat. 
 

Eeuwige God, 
bron van leven, liefde en troost, 

aan U die ons draagt in vreugde en verdriet 
brengen wij onze stille en zichtbare zorgen: 

om hen die gebroken zijn in lichaam en geest, 
om hen die in hun eenzaamheid verlangen naar nabijheid, 

om de vergetenen en de verdwaalden, 
en om hen wier hart in scherven ligt. 

Heer, onze God, 
wij geloven dat niemand buiten uw liefde valt, 

een liefde die als een zachte hemel onze ziel omarmt. 
In onze zwakheid bent U dichtbij, 

als een stille adem die onvoorwaardelijk troost schenkt. 
Geef ons moed om onze pijn te uiten, 

onze vragen fluisterend bij U neer te leggen, 
en onze angsten te dragen op vleugels van vertrouwen. 

Laat ons niet alleen streven naar genezing van het lichaam 
maar ontluiken in het stille licht van geloof, 
waar vrede en vertrouwen diep wortelen, 

en hopen te bloeien als een tere bloem in dauwdruppels. 
Heilige Geest, 

ontsteek het licht in onze duisternis, 
breng vrede in de storm van onze onrust 

en zaai hoop waar wanhoop dreigt te heersen. 
Laat uw liefde tastbaar worden in nabijheid, 

in woorden en stil gebed. 
Leer ons met een open hart te luisteren 

naar wie lijdt en zich klein voelt, 
zodat wij in onze gebrokenheid uw belofte horen: 

“Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” 
U die leven schenkt, zult herstellen, vernieuwen en genezen. 

Hemelse Vader, 
U hebt ons gezegend met uw voortdurende nabijheid, 

zodat wij nooit alleen zijn, ook niet in verdriet. 
In die zekerheid vinden wij rust en kracht. 

U bouwt aan een hemels erf, een nieuwe aarde, 
waar tranen zacht verdwijnen als ochtenddauw, 

waar duisternis voorgoed vervaagt, 
en leven stroomt als een heldere beek, vol vrede. 

Dank U, Jezus Christus, die lijdt en overwint, 
die leeft in eeuwigheid, onwankelbaar en rein. 

Voor uw nabijheid, zacht als morgenlicht, 
en verlossende kracht die ons hart trouw houdt. 

In uw heilige naam leggen wij neer onze pijn, 
onze zorgen en dromen, vol vertrouwen, 
wetend dat U hoort in stilte en in strijd, 

en ons zacht vasthoudt, in liefde en in tijd, 
als een fluistering van warmte die verblijdt, 

als de adem van de wind die door de bladeren glijdt, 
tot in de eeuwigheid, waar stilte eeuwig blijft. 

AMEN 
(door ds. Theo de Zwart, Predikant-Geestelijk Verzorger in het 

Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Column 
 

Rode besjes, witte klompen 

Harde donderslagen, óók bij heldere hemel… Gevolgd door heftige stortbuien, van het soort waarbij het ’s nachts zo 
lekker slaapt. Hiermee lijkt de zaak beklonken… Overgave van de zomer aan de herfst, al is het nog slechts de 
zogenaamde meteorologische. Waarna een massale uitbraak van verkoudheden. 
De zwaluwen vertrekken, slechts een enkele talmt nog… 
‘We gaan de nachtschuit weer in’. Mijn moeder zei het, ieder jaar opnieuw… 
 

‘Vooruit maar….!’Geen verkeer of soortgenoot te bekennen dus tijdens de polderwandeling mag de hond even lekker 
los. Om met terugwerkende kracht de opgekropte eekhoornfrustratie eruit te rennen, ontstaan op de laatste camping 
nabij de Veluwe, waar hij, vaststaand, zich moest laten welgevallen dat binnen zijn gezichtsveld een eekhoorn 
ronddartelde, druk bezig om - boompje in boompje uit - noot voor noot, een wintervoorraad bij elkaar te 
sprokkelen…. Het bracht hem in opperste staat van paraatheid… 
 

In het meidoornlaantje kan hij even heerlijk heen en weer rauzen terwijl ik wat rode bessen pluk, waar het hier vol 
mee staat… Mooi! Denkend aan de zoetgeurende bloesems in de meimaand…  Je kunt er thee van zetten, 
hartversterkend en rust gevend aan het gemoed…(heel heilzaam dus). Evenals eikels, kastanjes, (wal)noten appels en 
peren is het oogst. In het voorjaar de bloesem, in het najaar de oogst. Een vanzelfsprekend, maar ingenieus systeem… 
Gift van de natuur.  
 

Bijna bij huis, ten langen leste toch één passant. Verrassend, dit keer niet in een gelikt sporttenue - bezweet hijgend - 
hollend met oortjes in, maar een reuze sympathieke jongeman… rustig kuierend op witte houten klompen… Hij heeft 
zelfs zomaar tijd voor een praatje!... Dat ze nog bestààn! 
La vie est belle…. (Is het leven niet mooi?) 
 
Roos 

 

 

 


