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De diensten
Zondag 31 augustus

09.30 u. ds. P. van Ankeren uit

Papendrecht
Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv

erzoek/?id=K938_xeSWONC9vTeE-7tQ

Zondag 7 september
09.30 u. afscheidsdienst

ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de diaconie

Ouderling

Els Vlot en Kees van Gaalen

Diakenen
Reinoud Leeuw en Caroline
Vreugdenhil

Organist/pianist
Peter Veen

Koster
John van Maurik

Lector
Arianne Harrewijn

Techniek

Gerco den Oudsten en Henk
Voormolen

Koffie schenken
Arjan Verhaar en Annemarie
Ebbendorf

Lief en Leed

Komende week moeten alle jongeren en
kinderen weer in het dagelijkse ritme van
school komen. Dat zal — na zoveel heerlijke,
vrije weken — niet helemaal meevallen. En
tegelijk is het vaak ook fijn weer in de
regelmaat te leven. Sterkte met oppakken
van wat even anders was!

Lief en leed heeft geen vakantie. Op adressen
in de gemeente is vreugde en reden om te
vieren, bij anderen hebben ziekte en
behandeling de overhand. Aan ons allen de
opdracht om in lief en leed met elkaar mee te
leven!

Bas Schakel gaat op weg naar de ingrijpende
operatie, die op vrijdag 5 september zal
plaatsvinden.

De voorbereidende operatie heeft nog best
ingrijpende gevolgen gehad, maar nu lijkt het
tij weer gekeerd en loopt Bas weer een
rondje. Voor wat komen gaat, is veel moed,
geduld en kracht nodig. Laten we aan Bas en
Tineke blijven denken!

Namens Wilma de Jong mag ik u bedanken
voor de aandacht die ze vanuit de kerk in de
vorm van kaartjes ontving. Dat heeft haar
goed gedaan. In de loop van september zal ze
opnieuw in het ziekenhuis worden
opgenomen voor een kleine ingreep. Dat
heeft best grote impact.

We gaan een bijzondere week in. Of: ik ga
een bijzondere week in. De week op weg naar
het afscheid. Wie mij een beetje kent, weet
dat ik het niet eenvoudig vind om niet precies
te weten hoe en wat. |k laat me verrassen. Ik
probeer me te concentreren op dat waar ik
wel de regie over mag voeren:
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Bloemen

De kerkbloemen zijn gegaan naar
mw. M. Slob-Alting, met de hartelijke
felicitaties voor haar verjaardag.

Collecteopbrengst
24-8 kerk € 348,15

Jarig in september
26-9 mw. B.N. Attema
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KINDERWOORDDIE

Kinderwoorddienst
Maartje en Iris Vlot

BIJBEL

NST

Kinderoppas
Maartje van Wijk en Alie van den
Bosch
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Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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afscheidsdienst, volgende week zondag. Ik denk dat dat een
mooie, gedenkwaardige dienst gaat worden.

Lief en leed speelt zich af in onze eigen kring, dichtbij. Maar
wat is er ook veel schrijnend leed wereldwijd. Eén van mijn
collega’s van de missionaire specialisatie, Irene van der
Meulen, schreef dit gedicht bij de machteloosheid van
verdriet en strijd in onze kleine en grote wereld. Ik herken
me in haar woorden:

Woordeloos

Ik heb het geprobeerd:

te schrijven over hoop en vrede,
maar de woorden blijven loos
en leeg, ze zeggen niets.

Alsof de wereld hen

met stomheid heeft geslagen.

Ik zoek een woord dat sterker is
dan wat mijn ogen zien,

dan angst en haat en dood,

een woord van hoop en vrede.

Ik vind het niet vandaag.
Zwijgend steek ik een kaars aan.

Annette Driebergen

Afscheid Annette van de Jeugd

De vakantie is bijna ten einde, het afscheid van ds. Annette
Driebergen komt steeds dichterbij. Annette wil heel graag
afscheid nemen van de jeugd, dus dat gaan wij voor haar
organiseren en wel op vrijdag 5 september. Alle ouder(s)
hebben via de jeugdmail een bericht ontvangen met
informatie. Heeft u deze mail niet ontvangen?

Check even de spam of app ons met uw juiste mailadres,
zodat we de mail alsnog aan u toe kunnen doen.

Vrijdag 5 september

Kleuters en kinderen groep 3 en 4.

Tijdstip > 16:00 tot 17:00 uur.

Wil je zo vriendelijk zijn om te laten weten of je wel/niet
komt?

Jeugd Groep 5 t/m 8, Tieners club 12-14 en Club 15+.
Tijdstip > 17:30 uur — 19.30 uur.

Graag opgeven i.v.m. het eten!

Jeugd 14 t/m 21 jaar

Zaterdagavond 6 september is er een borrel in de
Ontmoetingskerk. Uiteraard zijn jullie hier ook van harte
welkom.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de mail.
Heeft u vragen stel ze aan onderstaande personen.

Zo zorgen we samen voor een mooi, warm en VERRASSEND
afscheid.

Namens de Jeugdambtsdragers,

Paula de Jong—Buizert, Aldwin Korevaar en Elvira van Mourik,

Programma afscheid Annette

Zoals uinmiddels weet nemen we volgend
weekeinde afscheid van Annette als onze voorganger.
Ter herinnering hierbij nogmaals het programma:

Donderdag 4 september Seniorenmiddag

Vanaf 14:30 uur bent u van harte welkom voor een
gezellige middag met koffie, thee, wat lekkers en
volop tijd voor ontmoeting en gesprek met elkaar en
met Annette. In de loop van de middag wordt er ook
gezorgd voor te eten en te drinken, dus u kunt rond
18:00 uur met een goed gevoel en goed gevuld naar
huis.

Vrijdag 5 september Jeugd

De kleuters en kinderen in groep 3 en 4 komen van
16:00 uur tot 17:00 uur bij elkaar voor een gezellig
uitzwaaimoment.

Groep 5 t/m 8 en de tieners van 12 t/m 18 jaar zijn
van harte welkom om tussen 17:30 uur en 19:30 uur,
met dan uiteraard ook wat te eten, afscheid te
nemen van Annette als hun dominee.

Zaterdag 6 september Informele afscheidsavond

Vanaf 19:30 uur is iedereen, van jong tot ouder, van
harte welkom voor een gezellige avond, met
uiteraard een hapje en een drankje, maar vooral ook
met diverse bijdragen van mensen in en rondom onze
kerk. Mis het niet: het belooft een leuke en
afwisselende avond te worden!

Zondag 7 september Officieel afscheid

Tijdens en direct na de ochtenddienst van 09:30 uur
nemen we als Ontmoetingskerk formeel afscheid van
Annette als onze voorganger.

Alle activiteiten vinden plaats in het gebouw van de
Ontmoetingskerk. U/jij bent uiteraard bij meer dan 1
activiteit welkom!

Namens de kerkenraad,

Henk Voormolen, voorzitter (06-21573847)




Column

Kleur en flashback

Het liefst ging ik aan de weg in een tuinstoel zitten kijken...

Langzaam transformeert de schilder ons Alblasserwaards huisje
enigszins richting cottage. Als een heel bijzonder souvenir uit Engeland
krijgt het houtwerk een veel gebruikt Engels kleurtje, aangezien het
net aan een schilderbeurt toe was.... Spannend!

Hoe bepalend kleur kan zijn, zien we bij de ‘van Gogh experience’ in de
Utrechtse Jaarbeurs. Een feest van kleur. Je wordt er blij van, vooral in
de grote ruimte waar de impressionistische schilderijen levensgroot
geprojecteerd tot leven komen... Zit je midden tussen! Bij boeren
rustend in hooiland, ruik je het hooi! Tussendoor verrassend wijze
citaten van Vincent van Gogh, opgeschreven tijdens zijn heftige, korte
leven... Waarin veel depressie en miskenning... Don McLean zong
erover in ‘Vincent Starry starry night’ (YouTube) Moeite waard!

Twee kerkdiensten op één zondag. Téveel van het goede kan ook
averechts werken... ‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel’...
Een tentdienst in het kader van feestweek Hoornaar. ‘Kort’,
laagdrempelig en voor iedereen. Heet dat niet oecumenisch? Wat een
kans! Waarom het dan toch bijna twee uur duurt?...

Maar...heerlijk gezongen, zeker het gelegenheidskoor.... De vele
kinderen kunnen zo naar buiten. Al worden ze voornamelijk door hun
ouders op de bankjes gehouden.

De rest van de dienst - inclusief uitleg - lijkt voor mij een flashback naar
jaren her. Hoewel... een kinderkwartiertje véér de preek? Maar
helaas... dat blijkt voornamelijk een - voor hen (niet alleen) -
onbegrijpelijke ode aan Joden en Israél. Met tot slot een verhandeling
over profeet Ezechiéls visioen van de vallei vol dorre
doodsbeenderen...

Gelukkig (‘welzalig?’) het kinderbrein dat dit nog niet bevat...
Het moet even bezinken... Dit was lang geleden nogal
levensloopbepalend...

Geen betere plaats hiervoor dan de natuur... Lopen! Zoals Vincent van
Gogh ooit zei ‘Alles ligt voor het oprapen in de natuur, het moet alleen

nog ontwart worden...’

Roos

Sty 4(’54/ Over e Rhipe, 1668

Gedicht

Herkenning

Nooit elkaar ontmoet,
toch herkenning,
zelfde stemming,

het zit goed.

Alles klopt aan hem,
klinkt bekend.
Die zachte stem
herkend.

Je kent elkaar pas,
lijkt of het al jaren was.
Bijzonder snel gewend.

Alsof je familie bent.

Je hoeft niets uit te leggen,
niet veel te zeggen.
Het klikt meteen,
de chemie is één.

Hij kwam op mijn pad,
heb veel aan hem gehad.
Heeft me gespeten,
niet genoeg van hem te weten.

Hoe heb je geleefd ?
Waar je om geeft.
Tot hij er niet meer is...
Wat een groot gemis.

Lisette

Moederkring

Dinsdagavond 2 september is de startavond
van de moederkring Noordeloos. Elza
Hoogendoorn van 'Thuis in liefde' neemt ons
mee in een thema over seksuele opvoeding.
Het belooft een inspirerende avond te
worden.

Heb je interesse om aan te sluiten bij de
moederkring? van harte welkom in de
Wegwijzer (van Brederodestraat 33a) vanaf
19:45 uur.

Voor opgeven voor of meer informatie over
de moederkring kan je terecht bij

Corina de Jong (0618911826) of

Arinda Verbaan (0638365657).

Margreeth den Oudsten




