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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 22 augustus 2025 no. 33 

 

    De diensten 

Zondag 24 augustus 
09.30 u. ds. D.J. van Diggele uit 
Barneveld 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 31 augustus 
09.30 u. ds. P. van Ankeren uit 
Papendrecht 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Elvira van Mourik en Gerda 
Blokland 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld en Paula de Jong 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

   Kinderwoorddienst  
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas 
Jiska de Groot 
 

Koffie schenken 
Margriet Korevaar en Henk van 
Achterberg 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar  
mw. Jo van Mourik, ter bemoediging 
 

Collecteopbrengst  
17-8 diaconie € 425,25 

Jarig in augustus 
22-8 dhr. A. Morelissen 
 

Jarig in september 
26-9 mw. B.N. Attema 
 
 

 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

We kunnen vele namen noemen die onze 
aandacht en gebed nodig hebben. Laten we 
hen allen omringen door hen de liefde, 
trouw, troost en kracht van God toe te 
bidden.  
 

Jo van Mourik is begonnen aan de 
chemokuren. Deze vallen niet mee. We 
bidden haar kracht en sterkte toe samen met 
Arie en haar gezin.  
 

Bas Schakel heeft afgelopen donderdag de 
voorbereidende operatie gehad voor de grote 
operatie van 5 september. Deze is goed 
gegaan. Bas zal dit weekend, als alles verder 
goed gaat, weer naar huis mogen. We zijn 
dankbaar voor hem en Tineke. We bidden 
hem een goed herstel van deze operatie toe 
om zo de grote operatie te kunnen 
doorstaan.  
 

Afgelopen maandag hielden we een 
gebedsmoment in de kerk bij het licht van de 
Paaskaars. Om God dank te zeggen en te 
bidden voor onze wereld en voor de mensen 
om ons heen. We merken dat de behoefte 
om met elkaar te bidden groot is. Er gebeurt 
veel waar we ons zorgen om maken. We 
zullen deze gebedsmomenten vaker gaan 
houden en zoeken naar verschillende vormen 
om hier gestalte aan te geven. 
 
Anita Wallaard 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

     Koster gevraagd 
 

     Nog slechts één vacature 
     voor “De Kosterij” 
 
      Enige tijd geleden hebben onze 
      fantastische kosters Nelly en  
      Marian aangegeven, dat ze het na 
      5,5 jaar wat rustiger aan wille 
      gaan doen en hun werkzaam- 
      heden af willen gaan  bouwen en 
      overdragen. Natuurlijk vinden we  
      dit jammer, maar we zijn dit 
      kosterspaar vooral heel dankbaar  
      voor alles wat ze voor de kerk  
      hebben betekend!  
 

       Kosteren nieuwe stijl:  met een  
       groep van nu zeven personen zijn  
       we onderweg en hebben we een  
       taakverdeling, waarbij we in deze 
       nieuwe stijl de taken over meer 
       personen verdelen, naar ieders 
       tijd en mogelijkheden.                                              
 
       We zijn al heel ver, maar we 
       hebben nog plaats over voor de 
       volgende taak: 
 

koster op één zondag per 1 
of 2 maanden. 
 

Het gaat dan dus uitsluitend om de 
activiteiten die horen rondom de 
dienst op zondag. 
 

Dus: ben jij of ken jij iemand, waarbij 
deze taak past en vind je het leuk om 
onderdeel te worden van de nieuwe 
groep “De Kosterij” meld je dan aan 
of stel je vragen bij Nelly en Marian 
of bij: 
Gerco den Oudsten 
T: 06-28887444 
kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.
nl  
 
 

 

Van de predikant 

Onze vakantie is voorbij. Het was fijn om even uit het dorp te zijn en vooral om 
te merken dat mijn voet verder herstelt. In ieder geval lukt fietsen heel goed. 
Lopen gaat steeds iets beter; staan is nog een uitdaging. Een groot deel van de 
vakantie bestond uit het organiseren van onze komende verhuizing: 
schoonmaken op Rietvelderf 5 en het huis zo langzaam een beetje eigen maken 
én natuurlijk inpakken en uitzoeken wat mee gaat en wat overbodige bagage is 
geworden. 
 
Mijn laatste twee weken in jullie midden beginnen. Ook dat heeft een groot 
deel van de vakantie bepaald. Gedachten aan de afgelopen (bijna) negen jaar en 
de geschiedenis die we met elkaar hebben opgebouwd.  
Wat lopen er op alle mogelijke manieren veel lijntjes naar mensen! In 
persoonlijke contacten, maar ook via kerkdiensten, kringen, bijeenkomsten, 
vergaderingen. Verhalen die alweer wat vergeten waren, lichten op. Mensen 
van wie we afscheid hebben genomen, komen terug. Ineens denk ik weer aan 
coronajaren vol creativiteit en filmpjes.  
Wat zijn er veel momenten van verbondenheid, goedheid, gedeeld geloof en 
gedeelde hoop geweest! Ze vormen een mix van verwondering, dankbaarheid, 
liefde en blijdschap in mijn hoofd en hart. Met dat in mijn hoofd gaan we op 
weg naar 7 september.  
 
Annette Driebergen 
 

Wat zie ik (van Bea Mulder) 

Ik zie mensen vluchten, honderden! Duizenden! 
Ik zie mensen oorlog voeren 
Ik zie honger! Zo schrijnend, zo mensonterend 
Ik zie dode mensenkinderen, weggespoeld, door elkaar geschud, bedolven 
Ik zie mensen in rouw 
Ik zie mensen die ieder dubbeltje moeten omkeren 
Ik zie mensen levend met een versluierde geest 
Ik zie mensen gevangen in alcohol en drugs 
Ik zie mensen die leven met de gevolgen en de pijn van verkrachting  
uitbuiting en geweld 
Ik zie mensen die ziek zijn. 
 

Ik sluit mijn ogen en met hart en ziel schreeuw ik het uit ‘God ontferm U’! 
En als ik mijn ogen open….. 
 

Zie ik mensen die werken met gevaar voor eigen leven om de aarde te  
behoeden voor een nucleaire ramp 
zie ik vrijwilligers tegen de wanorde in vluchtelingen opvangen 
zie ik mensen geven van hun genoeg 
zie ik kerkmensen oog krijgen voor hun omgeving, het dorp, de stad en  
wat daar leeft 
zie ik diakenen en andere vrijwilligers mensen helpen orde te scheppen in 
hun financiële chaos 
zie ik mensen werken aan gerechtigheid, barmhartigheid en wederkerigheid 
zie ik ambtsdragers en vrijwilligers zich inzetten voor zieken/ouderen en 
rouwenden 
zie ik en doe ik als velen, ik open de ogen en steek de handen uit de mouwen 
zie ik en hoor ik mensen zingen tegen de wanhoop in ‘De steppe zal bloeien’ 
zie ik een levende missionair-diaconale kerk die THUIS is in deze wereld en  
een THUIS wil zijn.  
 

Anita Wallaard 

 

mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl
mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

Hij komt er aan!  

Kerkgids versie 2025/2026 

 

 

 

 

 

 

Anke de Leeuw (a.deleeuw@solcon.nl) of  

Otto Bijl (ocbijl@gmail.com) 

 

 

Geef uw (adres)wijzigingen door  
voor woensdag 27 augustus! 

Met name 06 nummers (bij vervallen 

vaste telefoonnummer) en uw e-

mailadres.  

 

 

Welkom op de Tienerzomeravond! 
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Column 

Augustus misère   

Het komt vooral door de stilte,  de vogels zijn in augustus wel 

uitgezongen. En het duurt nog een hele tijd voor ze weer gaan 

beginnen! 

Hoewel het officieel nog hoogzomer heet en de temperatuur meestal 

lekker is, zijn we in een volgende fase beland. Het verwachtingsvolle 

voorbij…alles wat spannend is rondom nieuw leven hebben we 

gehad…  De glans eraf. Altijd gericht op het buitengebeuren, staan 

raam en deur meestal open…  Goh, wat mis ik ze… die vogels, vooral 

de aubade en serenade van de merel… We horen alleen nog groepjes 

ganzen, soms een eend en de haan van hiernaast. O ja, en zo nu en dan 

een duif… De rozen uitgebloeid of gesneuveld aan roetdauw. En het 

weinige in de moestuin heeft het loodje gelegd. Te weinig zon door 

bomenschaduw en overwoekerd door onkruid (lees ongewenste 

planten), oorzaak: vakantieafwezigheid. Je zult er maar van moeten 

leven….Schraalhans koning!  Dan is er ook nog es de muggen en 

wespen misère… Om half 10 ’s avonds is het alweer hartstikke donker.. 

Augustus maakt mistroostig, het valt niet mee m’n draai te vinden.   

Peanuts uiteraard, dit ‘klein leed’… Zeker indachtig het groot 

overweldigend wereldleed. Dat alsmaar doorgaat.. ondanks alle 

capriolen van de machtigen der aarde. Waarbij we overdonderd, 

lamgeslagen en met ongeloof aan de zijlijn staan..  

Blij met de voorganger van afgelopen zondag. Blij met zijn dappere 

realiteitszin. Want welke  kerkelijke gemeente zou gebaat zijn bij 

ongenoemd laten van verschrikkelijke dingen, ze vergoelijken…. Of 

overgieten met een Christelijk sausje?  Ook hiervoor zijn de ingelaste 

gebedsavonden broodnodig…Gebed, ook om Wijsheid en Inzicht ! 

Waar moeten we het anders vandaan halen?  

Roos 

 

Gedicht 

Huid waarin je zit 
 
Je scheldt me de huid vol, 
van kwaadheid sla je op hol. 
Ik kan er tegen, als er op me wordt gevit, 
als ik maar goed in mijn vel zit. 
 
Al haal je het vel over mijn oren, 
Ik ben niet te verstoren. 
Heb ik geen goede snit ? 
Geeft niks, als ik maar goed in mijn vel zit. 
 
Houd van de huid waarin je zit. 
Wat voor kleur en structuur het ook is. 
Houd van het moment, 
hoe je zelf bent. 
 
Houd van de huid die je past 
Ook al heb je van rimpels last. 
met bril, pruik of kunstgebit. 
Als je huid en haar maar goed zit. 
 
Heb je een huid als een olifant ? 
Toch heb je een gevoelige kant. 
Er zit heel veel onderhuids, 
ook al heb je een dikke huid. 
 
Houd van wat je hebt gekregen 
Aan talent, wat een zegen ! 
Het varkentje gewassen, 
dan moet de huid je goed passen. 
 
Lisette Snoeij 
 
 
 
 
 

 


