De diensten

Zondag 17 augustus
09.30 u. ds. B. Grandia uit
Doetinchem

Collecte voor de diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=011EcrgHRMCQloWUmgiqwQ

Zondag 24 augustus

09.30 u. ds. D.J. van Diggele uit
Barneveld

Collecte voor de kerk

Ouderling

Hans Bassa en Elise Kon

Diakenen
Caroline Vreugdenhil en Emmy
Arnold

Organist/pianist

Bert Kruis

Lector
Arie van Mourik

Kinderwoorddienst
Liesbeth van Halm

Kinderoppas
Esmiralda de Jongh

Koffie schenken
Greet Bijl en Emmy Arnold

Lief en Leed

In de eerste plaats willen we danken voor de
mooie zomer, voor de vakantie waarvan we
mogen genieten om weer op adem te komen.
De zon schijnt overdadig de laatste week, de
temperatuur stijgt, misschien naar ieders zin
iets te ver, maar in het weekend gaat het
weer dalen. Wat een tegenstellingen, net als
in het Bijbelboek Prediker. Voor wie de
overdenkingen op de Scipio-app volgt weet
vast nog de prachtige uitleg over dit
bijzondere deel uit de Bijbel.

Deze week is er verdriet in de kring van de
familie Hoffman. Afgelopen week is hun
familielid Philip Weber overleden na een
langdurig ziekbed.

Zoals we weten zijn er vele zorgen in onze
gemeente. Zware behandeltrajecten worden
gevolgd om weer te herstellen van ziekte.
We brengen het biddend bij de Heer die ons
hoort, ziet en weet wat we doormaken. We
vragen om kracht, wijsheid en geduld.

Het is zelfs mogelijk dat je kracht kunt putten
uit de wonden van het lijden en zo voor de
mensen om je heen iets betekenen. Deel wat
je ervaart als je ziek bent, de wonden,
zonden, vragen en twijfels, woede en angst of
boosheid. Het kan zo waardevol zijn voor de
ander, durf open te zijn.

Komende maandag is er een gebedsmoment,
waar iedereen die wil, komen kan rond het
licht van de Paaskaars. We mogen bidden
voor de nood in de wereld, ons dorp, in onze
gemeente en voor onszelf. Dit kun je ook
doen door een gebedskaartje te schrijven en
voor je te laten bidden.

Laten we niet vergeten dat er ook heel veel
dankpunten zijn! Zo kunnen we biddend
gemeente zijn verbonden met elkaar en onze
Hemelse Vader.

Jacoline Fierloos

De kerkbloemen zijn gegaan naar
Antoinette van der Garde, dit ter
bemoediging.

Collecteopbrengst
10-8 kerk: € 546,05

Jarig in augustus

17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar
18-8 mw. W.K. Slob-Alting

22-8 dhr. A. Morelissen

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos

Vakantietijd

Ik ben de komende twee weken niet
beschikbaar voor het werk in de
Ontmoetingskerk. Wanneer dat nodig
is, kunt u contact opnemen met de
ouderlingen-omzien. Zij weten de weg.
U kunt bellen met Anita Wallaard
(06-21971221) of met

Jacoline Fierloos (06-13445053).

Annette Driebergen


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos

Gebedsmoment

Vanwege de onrust in de wereld,
vanwege zorgen bij mensen om ons heen,
vanwege zieke gemeenteleden,

vanwege zorgen bij onszelf

en nog zoveel meer

organiseren de ouderlingen op maandag 18 augustus een gebedsmoment.
We komen samen in de Ontmoetingskerk en bidden bij het licht van de Paaskaars.
De avond is van 19:00 tot +/- 19:30 uur en is als volgt opgebouwd:

» Moment van bezinning

» Uitgesproken gebeden

> Stil gebed

» Aansteken van een kaarsje aangestoken aan de Paaskaars

Allen van harte welkom!

Column

Time to set sail

Een laatste oude kerk wordt bezocht in Withersfield, ditmaal wel heel oud!

Vanaf het moment dat je de krakende deur binnentreedt- zo’'n gebouw treed je
binnen- ben je eeuwen terug. Door alles wat we zien, inclusief geur, ingeademde
lucht, akoestiek en temperatuur. Boeiende historie, waarvan hoogtepunten op
borden. In het voorportaal informatie over het herstel van een door Henry Vil in
1538 verboden Camino /Pelgrimstocht van Londen naar Walshingham (noord
Yorkshire), die deze kerk aandoet. Het pelgrimstempeltje, afbeelding ‘de deurkruk’
uit de 12° eeuw ligt hier ook.

Eenmaal weer buiten, ben ik verdwaasd als na een tijdreis.

Als de verwondering plaats maakt voor gewenning is het tijd huiswaarts te keren...
Maar veel hier blijft verrassen... Nabij Notthingham, weilanden vol scharrelvarkens
compleet met kraamhutten. Echt super! Informatie opgezocht via Google. De
bacon in het befaamde Englisch breakfast heeft vaak een duurzame herkomst.

Als ik jonger was nam ik degenen me het dierbaarst mee, en verhuisde hierheen...
Om de rust van het glooiende landschap, de gastvrije wandelpaden. Hele velden,
uren ongehinderd lopen... Hond uiteraard aangelijnd. Vee is er gewoon aan
gewend... Overal doorgang gecreéerd! Ik kwam in verleiding zo’n bordje ‘Public
foothpad’ mee te nemen. Ik weet een prima locatie! Ook zijn ze hier (nog?) niet zo
onwijs om wolven te herintroduceren. En de meeste mensen zijn vriendelijk. Je
voelt je moeiteloos geaccepteerd.

Maar vooralsnog kwam zaterdag een herinnering via de mail: ‘Its time to set sail,
Bon voyage!’ Grappig is dat ‘Set sail’... Er komt geen zeil aan te pas.

Thuis het dagelijks polderrondje hervat... ‘s Avonds, de ergste warmte geluwd. Er
fladdert een groepje staartmezen van boom tot boom op zoek naar een
slaapplaats...

Ik vertel de speciale eik halverwege, over indrukwekkende overzeese
soortgenoten, tussen 500 en 1000 jaar oud,
staand in het grote eikenbos Nottingham
Forest, waar volgens de legende Robin Hood
rond liep...

Roos

Gedicht

Verschil

In één familie
zoveel verschil
in religie
of ander geschil.

We appen

met elkaar
maar praten
ho maar !

Onrechtvaardig
gevoel
Onaardig
en koel.

Belangrijk is,
het kleine dat telt,
niet het gelijk,
dat knelt !

Waardevol,
respectvol
toegeven

kan dat even ?

Aanvoelen, inleven
is niet ieder gegeven.
Zeggen wat je bedoelt,
zodat je niet bekoelt.

In het goede geloven.
ledere keer
Komt ‘t naar boven,
keert het weer.

Lisette van der Valk




