De diensten

Zondag 10 augustus
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda

Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 18 augustus
09.30 u. ds. B. Grandia uit

Doetinchem
Collecte voor de diaconie

Ouderling

Jacoline Fierloos en Anita Wallaard

Diakenen
Clarie Vink en Huib Kraaijeveld

Organist/pianist
Peter Veen

Lector
Mijnie van Wingerden

Kinderwoorddienst
Jiska de Groot

Kinderoppas
Wies Harrewijn

Koffie schenken
Michel en Anneke Pantekoek

Lief en Leed

Voor de meeste mensen is het vakantietijd en

kan er genoten worden van even rust. De
jaarmarkt was weer een dag van ontmoeten
er kon dan ook veel “gespreeuwd” worden.
Maar al is het vakantietijd er zijn ook veel
zorgen en verdriet in onze gemeente.

Vorige week vrijdag namen we in liefde
afscheid van Corrie. Afgelopen zondag werd
het kruisje met haar naam op het
gedenkbord gehangen. Haar in memoriam is
geschreven door Annette en vindt u elders in
de weekbrief.

Er is verdriet bij Ton en Cora Klein- Hofman,
Janco, Thimo en Ariélle nu zij afscheid
moeten nemen van de vader van Ton. Hij zal
zeer gemist worden in de kring van zijn gezin
maar ook in het verenigingsleven en de
gemeente van Hoogblokland. We bidden hen
troost en nabijheid van God en mensen toe.

Jo van Mourik is thuis vanuit het ziekenhuis.
Zij zal eind volgende week beginnen met de
chemo-kuren.

Wilma de Jong is thuis vanuit het ziekenhuis,
zij zal 18 augustus opnieuw worden
opgenomen voor een operatie waarin
galstenen moeten worden verwijderd.

Wij bidden jullie maar ook die niet genoemd
worden troost, moed, hoop en kracht toe.
De kracht van het samen bidden. Omdat er
zoveel speelt in onze wereld en in de kleine
wereld om ons heen willen we op 18
augustus om 17.00 uur een gebedsmoment
houden in de kerk bij het licht van de
Paaskaars. De uitnodiging vindt u elders in de
weekbrief.

Anita Wallaard

De kerkbloemen zijn gegaan naar
mw. J.W.P. de Vries-Brouwer. Nog
van harte gefeliciteerd met uw
verjaardag!

Collecteopbrengst
3-8 Diaconie € 429,25

Jarig in augustus

10-8 mw. Janneke de Bruijn

17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar
18-8 mw. W.K. Slob-Alting

22-8 dhr. A. Morelissen

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos

Vakantietijd

Ik ben drie weken niet beschikbaar
voor het werk in de Ontmoetingskerk.
Wanneer dat nodig is, kunt u contact
opnemen met de ouderlingen-omzien.
Zij weten de weg.

U kunt bellen met Anita Wallaard
(06-21971221) of met

Jacoline Fierloos (06-13445053).

Annette Driebergen


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos

(uit Medemens van kerk in Actie)

Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft aan mens en wereld

Wees aanwezig
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven

Wees aanwezig
Kracht tot bevrijding voor wie niet gezien worden

Wees aanwezig
Vuur van verlangen van recht en vrede

Wees aanwezig
Gij die genoemd wordt licht, stem, kracht, vuur,
dat wij worden mens — medemens — naaste.

Uw ouderling Anita Wallaard.

Gebedsmoment

Vanwege de onrust in de wereld,
vanwege zorgen bij mensen om ons heen,
vanwege zieke gemeenteleden,

vanwege zorgen bij onszelf

en nog zoveel meer

organiseren de ouderlingen op maandag 18 augustus
een gebedsmoment.

We komen samen in de Ontmoetingskerk en bidden bij
het licht van de Paaskaars.

De avond is van 19:00 tot +/- 19:30 uur en is als volgt
opgebouwd:

Moment van bezinning

Uitgesproken gebeden

Stil gebed

Aansteken van een kaarsje aangestoken aan de
Paaskaars

YV VYV

Allen van harte welkom!

K §

We gedenken Corrie Korevaar

Op 1 augustus namen we in de Ontmoetingskerk afscheid
van ons bijzondere en geliefde gemeentelid Corrie
Korevaar. Corrie overleed op 25 juli en is 60 jaar geworden.
Corrie werd geboren als 6°€ kind in een rij van uiteindelijk 7
Korevaren. Omringd door zussen en broers groeide Corrie
op. Als een gewoon zusje, maar één die tegelijk anderen
nodig had, omdat het leven voor haar iets anders was dan
voor de rest.

Corrie was een vrolijk mens. Ze hield van gezelligheid, van
fietsen, van puzzelen en memory spelen, van grappen, van
toneelspelen, van tekenen en van alle mensen om haar
heen. Ze was enthousiast en spontaan, kon heerlijk
uithalen met zingen en deed graag mee in een polonaise of
met de vogeltjesdans.

Corrie groeide op in een gelovig gezin, omringd door liedjes
en verhalen. Daarin bleef ze wonen. Geloof was — zo
typeerden we het — als een warme deken om haar heen,
vanzelfsprekend. Ze voelde zich veilig bij — zoals zij dat zei —
de Here Jezus. Daar waren haar papa en mama en daar zou
ook zij komen. We lazen in de dienst het verhaal van de
goede herder, die over mensen waakt en beschermend is.
In die veiligheid heeft Corrie geleefd, omringd door veel
liefdevolle herders en hoeders.

We noemden haar in de afscheidsdienst ook het kleine
meisje van de hoop, dat niet door haar grote zussen geloof
en liefde werd voortgetrokken, zoals je zou denken. Nee,
dat meisje van de hoop helpt anderen vooruit en laat zien
wat mogelijk is. Aan puurheid, eerlijkheid, goedheid en
vertrouwen.

Corrie zal gemist worden. In de grote kring van zussen en
broers en verdere familie en in het bijzonder bij Dikkie en
Leen, bij wie ze de laatste jaren van haar leven een thuis
heeft gevonden. Ze zal gemist worden op veel plekken,
want er is veel van haar gehouden. Die liefde blijft, ook in
de dood. We geloven dat ze is opgenomen in de wereld
van God, in de hemel, veilig in Jezus’ armen.

We bidden voor allen die haar zullen missen om troost en
nabijheid van God en mensen.

Annette Driebergen




Terugblik koffiekraam jaarmarkt

Op zaterdag 2 augustus 2025 hebben we als Ontmoetingskerk weer de koffiekraam verzorgd op de jaarmarkt.

De dag begon helaas met flinke plensbuien, waardoor het aantal bezoekers niet zo hard opliep als we gewend zijn. Maar
na de middag klaarde het gelukkig op en kwam er alsnog voldoende aanloop om te genieten van de heerlijke
appeltaarten, tomaten- en groentesoep en ander lekkers, de gezelligheid en een mooi plekje op het terras voor de winkel
van Fa. Bos.

De opbrengst van de koffiekraam is dit jaar bestemd voor Stichting Alpe d’HuZes, in samenwerking met KWF
Kankerbestrijding. Alle inspanningen hebben een netto opbrengst van € 2.250 opgeleverd. Een héél mooi resultaat.

Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen!

Geef uw (adres)wijzigingen door.

Met name 06 nummers (bij vervallen vaste telefoonnummer) en uw e-mailadres.

Anke de Leeuw (a.deleeuw@solcon.nl) of Otto Bijl (ocbijl@gmail.com)



mailto:a.deleeuw@solcon.nl
mailto:ocbijl@gmail.com

Scipio

Nieuw: Scipio Web

Een populaire wens van Scipio App-gebruikers is gerealiseerd: Scipio Web is nu beschikbaar! Deze uitbreiding van de
Scipio App is speciaal ontworpen voor gebruik op de computer. Scipio Web opent een wereld aan mogelijkheden voor
gemeenteleden én beheerders. Heeft u geen smartphone of tablet: gebruik onderstaande link op je computer!
Gebruik hetzelfde wachtwoord en cijfercode als op je smartphone.

(= klik hier: https://web.scipio-app.nl/app/#/login

5 Scipio

Scipio Web!

Met trots presenteren wij u de
web variant van de app!

7 2 7

Toegang voor iedereen Documenten delen Lezen op groot scherm
ledereen binnen de gemeente
kan nu ook meedoen, ook
zonder smartphone of tablet
valt Scipio vanaf nu te
benaderen op een laptop.

Deel eenvoudig documenten in | Nieuws, berichten en

de Scipio App, direct vanaf uw | documenten zijn duidelijk en
computer prettig leesbaar op laptop of
desktop.

PS. Nog niet alle menu items zijn direct beschikbaar!



https://web.scipio-app.nl/app/#/login
https://gs3ai.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13DKl5nZUt6MMv76Gf/BZAZVKZ4YHPH

Column

Toedeledokie!

Rijpe bramen.... Overal langs de wandelpaden... Je wordt er hebberig van....

En voor het eerst deze Engelandweken: Al bij het ontwaken geen wolkje aan
het firmament. Het is dan ook augustus en ‘firmament’ is echt zo’n
augustuswoord. Het ademt- evenals ‘zwerk en heelal’- iets van
bestendigheid en ontzag. Het duurt maar even... Dan verschijnt een enorme
ijsberenkop boven de heuvels ... Als witte wolk... Gelukkig geen grizzlybeer.

‘Het weer’... Veruit het meest favoriete onderwerp bij de vriendelijke
mensen, tijdens hun dagelijkse doggywalks. ‘Goodmorning....Lovely
weather...’(veelzeggende pauze)... ‘For the moment...!"” Want het duurt nooit
lang. Ook de regenbuien niet...Na het cloudy and dampy- vloeibaar grijs-
steeds weer sunny spells...

Al is die storm wel uitzonderlijk. Gelukkig vinden we een beschutte
overnachtingsplek bij een knusse pub, waar we ook eten...Naast het
wandelen, één van de leukste bijkomstigheden deze vakantie! Gezelliger
dan reguliere campings, die erg saai en (vooral in kustplaatsen) vol staan
met enorme plastic stacaravans.....Ongelofelijk! Enfin, het mooiste aan een
camper zijn misschien wel de wielen, want wegrijden van sommige locaties
is een feestje op zich... Toedeledokie!

Een paar kaarten moeten verstuurd, minimaal vergeleken met decennia
terug. Ook hier wordt, door (notabene) Royal Mail, verlies geleden.
Jammer... Zo very Brittisch....die rode gietijzeren brievenbussen! Evenals
rode telefooncellen, waarvan velen als mini-bibliotheek een nieuwe functie
kregen. En alles laten we ons welgevallen. Gaan we straks ‘de boeken in” als
de generatie van het grote verlies? Vooral verlies van zelfdenkend
vermogen....Misschien ook van handmatig schrijven? Vanaf mijn 17e tot 22
levensjaar schreven beste vriendin en ik elkaar om beurten wekelijks een
dikke brief.... Ongecensureerd! Ouder, wijzer en beducht voor vreemde
ogen gingen ze op een avond, onder genot van een fles wijn, allen de open
haard in. Helaas is de vriendin er niet meer. Maar hoe bijzonder, waardevol
en inmiddels ondenkbaar om een echte brief te ontvangen. Alleen al het
idee dat iemand er speciaal voor jou - in eigen uniek handschrift- een gaat
zitten schrijven...

Roos

Gedicht

Wandelend op de berg,

voel ik me een dwerg.
Ingespannen loop je omhoog.
Gespannen is de boog.

Terwijl ik erop moet letten,

waar ik mijn voeten zal zetten

om struikelen te voorkomen,
geniet ik niet van natuur en bomen.

Geen tijd om me heen te kijken.
Het doel is de top te bereiken.
Kom ik boven op de berg aan,
ben ik pas voldaan.

Maar ik moet ook terug,

dan heb ik het zwaarste achter de rug.
En ben ik geheel ontspannen en
verblijd

Om rond te kijken, heb ik nu de tijd.

Om de bergen te zien,

kun je beter beneden blijven
misschien,

dan zie je de vele bergen vooral.
Boven zie je alleen het dal.

(die gedachte in het laatste couplet,
heb ik van een oude Oostenrijker)

Een 18e eeuws lied schiet me te
binnen:

Op bergen en in dalen, ja overal is
God

Waar wij ook immer dwalen, of zitten,
daar is God.

Waar mijn gedachten zweven

Of stijgen, daar is God

Omlaag en hoog verheven,

Ja overal is God.

Lisette Snoeij




