De diensten

Zondag 3 augustus
09.30 u. Hendrik van Vuren is

preeklezer.
Collecte voor de diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=011EcrgHRMCQloWUmgiqwQ

Zondag 10 augustus
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda
Collecte voor de kerk

Ouderling
Aldwin Korevaar en Kees van
Gaalen

Diakenen
Emmy Arnold en Reinoud de
Leeuw

Organist/pianist

Hans Arnold

Lector
Gerry Bronkhorst

Kinderwoorddienst
Paula de Jong

Kinderoppas
Arina de Groot

Koffie schenken
Koen en Elsbeth Verspui

Lief en Leed

Vandaag namen we afscheid van Corrie
Korevaar. Wat zal zij gemist worden op veel
plekken, maar natuurlijk vooral in de familie
Korevaar. Zondag zullen we haar in de dienst
gedenken. Volgende week leest u hier een
woord van gedachtenis.

Jo van Mourik moest deze week in het
Beatrixziekenhuis worden opgenomen. Een
infectie veroorzaakte verhoging. Die moet
weg, voordat er een behandeling kan
plaatsvinden. Er wacht Jo en Arie een
spannende week.

Wilma de Jong is ook in het Beatrixziekenhuis
opgenomen met hevige pijnklachten.
Onderzoeken moeten duidelijk maken wat
daar achter zit.

Twee weken geleden moest ik schrijven dat
Bas en Tineke Schakel geen goed bericht
hadden gekregen over de gezondheid van
Bas. Nader onderzoek heeft duidelijk
gemaakt dat er toch nog weer mogelijkheden
zijn. In de komende tijd wordt duidelijk of Bas
een heel grote operatie zal ondergaan. Ze
houden moed!

Voor wie genoemd wordt én voor wie
ongenoemd blijft, maar tobt met ziekte, zorg,
behandelingen en onzekerheid: laten we
elkaar dragen in gebed!

We verwelkomen opnieuw nieuwe leden. Het
zijn Anita Koorevaar en Gerard de Jong. Ze
zijn vanuit Gouda verhuisd naar Grotewaard
2A. We hopen dat ze zich snel thuisvoelen in
ons midden.

Annette Driebergen

De kerkbloemen zijn gegaan naar de
jarige mw. Joke Blokhuis-Veenstra en
naar de familie de Groot-Wallaard
vanwege de geboorte en doop van
Koen. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Collecteopbrengst 27 juli
Kerk: € 377,80

Jarig in augustus

10-8 mw. Janneke de Bruijn

17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar
18-8 mw. W.K. Slob-Alting

22-8 dhr. A. Morelissen

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos

Collecte voor de diaconie
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Van onze predikant

Voor mij begint dit weekend de vakantie. Ik ben drie weken niet beschikbaar voor het
werk in de Ontmoetingskerk. Wanneer dat nodig is, kunt u contact opnemen met de
ouderlingen-omzien. Zij weten de weg.

U kunt bellen met Anita Wallaard (06-21971221) of met Jacoline Fierloos (06-
13445053).

Ik deel nog maar een keer één van mijn favoriete gedichten van Judith Herzberg. Het is
veelzeggend in eenvoud.

Er is nog zomer

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was,

als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

Annette Driebergen

Column

Louterend

‘Wandel met mij, want jij weet dat mijn ziel te voet gaat.
En zolang we lopen, kan de tijd ons niet inhalen’

‘Kloek’, zegt het kannetje, ‘kloek, kloek’... Aldus een Kinderboekje van W.G. van der
Hulst. Twee jongetjes brengen een kannetje koffie naar hun vader, die hard aan het
werk is, wat natuurlijk omvalt... Wie van de oudere generatie is niet met deze boekjes
opgegroeid? Vaak een beetje zielig en behoorlijk moraliserend, maar ‘t liep altijd goed
af...

Tijdens een lange wandeling in de heuvels van Yorkshire Dales, horen we de bidon
klotsen in de rugzak, vandaar deze associatie. Gedachten maken rare kronkels.
Vreselijk genieten. Over public foothpaths, dwars door weilanden; kruip-door sluip-
door weggetjes, over klauterhekjes, waar de hond soms overheen gegooid moet;
bruggen, boerenpaden, dorpjes en schapenweiden. Gewoon de pijlen volgen. Langs
mooie oude bomen, knoestige eiken, hun geschiedenis gegrift in de stam (eiken —
naamgenoot - leven intens). Totdat blijkbaar iets niet goed gaat... Pijl gemist? Bijna
verdwaald, spoor bijster... Ten langen leste dezelfde weg terug. Uren gebanjerd,
helemaal bekaf... maar zeker voldaan en tevreden. Zo goed is het dus om je lichaam te
gebruiken! Lichaam en geest louterend. En....-het fijnst: Alles wat er voor nodig is zit al
aan je lijf!

De plaats Appleby, ligt redelijk op route. Heel lang geleden (25 jaar?) kwamen we hier
min of meer uit nostalgie. Als 14-jarige was het grammafoonplaatje (jeempie wat een
ouderwets woord) ‘Mrs. Applebee’ van David Garrick een eerste favoriet. Dat ik - oh
bitterzoet - niet mocht luisteren... Radio Veronica was thuis strikt verboden! Maar
daardoor des te mooier... In Appleby aten we ooit een stuk taart genaamd ‘Death by
chocolate’. Dit overleefd hebbende gingen we er nu nog eens kijken. Geen taart terug
vindend, stuitten we op een langdurige wegblokkade. Die bracht ons samen met
praatgrage lotgenoten in een gezellige pub met aardig wat honden. Een beetje UK-
bewoner heeft er tenminste één en neemt die overal mee naar toe. Sommige pubs
serveren zelfs doggyfood!

Een oponthoud is zelden leuk, maar as the lady said, ‘Whith a good night sleep and a
nice cup of tea, its oké again... Zou koffie ook werken?

Roos

Gedicht

7 x7 jaar

De stadia van het leven
van één tot zeven.
een schertsend betoog,
met een knipoog.

van 1-12
In stadium één
ben je nummer één,
niet meer gedwee,
je telt voor twee.

van 12-23
In stadium twee
op zoek naar nummer twee,
naar jezelf, verbaasd,
verdwaasd.

23-34
In stadium drie
ben je met drie.
Ingericht,
gezin gesticht.

34-45
In stadium vier
ben je met vier,
Sandwichen,
tussen generaties switchen.

45-56
In stadium vijf
rijp, beetje wijs
wel vitaal
met moraal.

56-67
In stadium zes
een oude bes
met een oma lijf
Je wordt stijf.

67-78
In stadium zeven
als pensionado leven
een cadeau,
als het je is gegeven.

Lisette Snoeij




