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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 18 juli 2025 no. 29 

 

    De diensten 

Zondag 27 juli 
09.30 u. ds. C.P. Koole uit 
Schoonhoven 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 3 augustus 
09.30 u. Hendrik van Vuren is 
preeklezer. 
Collecte voor de diaconie 
 

Ouderling 
Henk Voormolen en Gerda 
Blokland 
 

Diakenen 
Nel den Hertog en Huib Kraaijeveld 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Lector 
Wies Harrewijn 

    

Kinderwoorddienst  
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten 
 

Koffie schenken 
Zeger Colijn en Annelies van de 
Kolk 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar  
dhr. Kees Hoeksma, vanwege zijn 
verjaardag. Nog van harte  
gefeliciteerd! 
Ans en Hendrik van Vuren kregen  
bloemen ter bemoediging. 
 

Collecteopbrengsten 
13 juli diaconie: € 363,30 
20 juli diaconie: € 379,95 
 

Jarig in juli 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman 
 

Jarig in augustus 
10-8 mw. Janneke de Bruijn 
17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar 
18-8 mw. W.K. Slob-Alting 
22-8 dhr. A. Morelissen 
 

Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

Collecte voor de kerk 

 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

Voor Jo van Mourik kwam zekerheid over 
haar diagnose: een tumor in de nieren met 
uitzaaiingen in de lymfeklieren. Dat is een 
bijzonder ingrijpend bericht, want een 
behandeling zal niet genezend zijn, maar 
alleen levensverlengend. In de komende 
weken wordt duidelijk wat mogelijk is. Laten 
we meeleven met Jo en Arie en hun gezin en 
bidden voor hen om moed en nabijheid van 
God.  
 

Wie meeleest in de Scipio-app, weet dat ik 
aan het eind van de middag schreef dat 
Corrie Korevaar heel rustig uit het leven 
wegglijdt.  
Vanavond is Corrie overleden. We geloven 
dat ze thuis is bij God. In de woorden van 
Corrie: ‘Ik ga naar de Here Jezus’. We gunnen 
haar die thuiskomst, maar weten ook dat er 
veel verdriet is om haar overlijden. Want wat 
zal zij in de kring van haar familie worden 
gemist. Laten we bidden voor de families 
Korevaar en Buizert om troost van nabijheid 
van God en mensen.  
 
 

Het is een bijzondere tijd. De één geniet van 
vakantie, de ander ontvangt een 
verpletterend bericht over de dood van een 
jong mens. Rust en genieten staan tegenover 
diep verdriet.  
En het wereldnieuws blijft schokkend, 
ongekend wreed en tegelijk soms ver van ons 
bed.  
We houden ons vast aan het geloof, dat ieder 
mens gekend is bij God.  
 

Huub Oosterhuis schrijft het zo, in een gebed 
als lied:  
 
    - Gij - 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 
Huub Oosterhuis schrijft het zo, in een gebed als lied:  
 

Gij die weet wat er in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel,  
domheid, drift, plezier, onzekerheid,  
 

Gij die ons denken peilt 

en ieder woord naar waarheid schat  
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat,  

 
Gij toetst ons hart 
en Gij zijt groter dan ons hart.  
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.  
En niemand, of hij heeft een naam bij U. 
 

En niemand valt of hij valt in uw handen,  
en niemand leeft of leeft naar U toe.   

 
Annette Driebergen 
 

 
 

 
 
Geborgen in Gods handen 

 

Nieuwe bewoners van de pastorie 

Bij het naderende vertrek van Annette als onze voorganger vroegen we als kerkrentmeesters ons af  wat we met de leeg 

komende pastorie zouden kunnen doen. Onze inschatting is dat het minimaal een half tot een jaar kan duren voordat we 

weer een nieuwe voorganger mogen verwelkomen. 

In overleg met de gemeente Molenlanden, over de mogelijkheden van tijdelijke bewoning van de pastorie in die periode, 

kregen we de vraag of onze kerk de pastorie beschikbaar wil stellen voor tijdelijke opvang van 8 tot 10 Oekraïense 

vluchtelingen. De gemeente Molenlanden zal dan de huurder worden, draagt zorg voor de begeleiding en is het 

aanspreekpunt van de Oekraïense vluchtelingen. Op bepaalde tijden is er begeleiding aanwezig. De opvangkosten worden 

gedekt door de Nationale Opvang Organisatie (NOO). 

Zo dragen we als kerk voor minimaal een half jaar bij aan de regionale opvang van vluchtelingen. Zou de vacante periode 

langer duren dan zou de huur verlengd kunnen worden. Vrijwilligers uit onze kerk, andere kerken of omgeving zijn van 

harte uitgenodigd om de Oekraïense vluchtelingen te helpen integreren. 

Mochten er vragen zijn of denkt u graag mee over hoe we                                                                                                             

deze vluchtelingen een mooi tijdelijk huis in Noordeloos                                                                                                                               

kunnen geven, dan horen wij dat graag.                                                                                                                                                       

U kunt daarvoor met Hendrik van Vuren of met mij contact                                                                                                                                          

opnemen. Via kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl                                                                                                                                                           

of telefonisch 06-23281345. 

Kees van Gaalen    

  

mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht 
 

Geïnspireerd door de woorden van 
ds. Annette afgelopen zondag 20 juli 
met het thema:  
 
Op wie lijk jij ? 
 
Maria of Martha, op wie lijk ik ? 
uit één familie, een verschil  
van dag en nacht  
dat is niet altijd wat ik wil. 
 
Je kunt niet kiezen. 
Het is je aard of niet. 
Je vult elkaar aan, 
‘t is maar hoe je het ziet. 
 
Je mag verschillend zijn. 
De een maakt koffie met koek. 
De ander leest een boek  
en houdt zich bezig met het brein. 
 
Zijn wie je bent 
een Maria- of Martha talent 
of een mix van beiden. 
Het is niet altijd zwart wit te 
scheiden. 
 
Soms kun je beter luisteren dan 
bedienen. 
Ben ik meer van het dienen, 
is het dan het goede deel dat ik 
koos? 
Als het er op aankomt wordt Martha 
boos. 
 
Toch is er een tijd dat ik Martha ben. 
Dan weer klimt Maria in de pen. 
Per dag is dat een verschil 
Afwisseling is wat ik wil. 
 
Allebei willen we Jezus volgen 
ieder op haar of zijn eigen manier. 
Er is een tijd voor bedienen 
en een tijd voor dienen. 
 
 
Lisette Snoeij 
 

 
 

 

 

 
 

Column 
 

Uniek, eigenzinnig en bijzonder 

Eerst naar de kerk, dan op vakantie. Prima volgorde. Gezegend op reis. Kan 

het beter? Vanaf zondagmorgen, constant het mooie lied, gezongen bij 

aanvang: ‘Wees stil en weet…’ in mijn hoofd.  

Na zever uur varen gearriveerd in Harwich. Horloge een uur terug… Links 

rijden(!)… Navigatie in miles in plaats van kilometers… Engeland, uniek en 

lekker eigenzinnig. Op de autoweg, rotondes niet te tellen… Hier geen 

gejakker, er wordt voorbeeldig gereden. Na een dik half uur blijkt de 

beoogde camperovernachtingsplaats  gesloten. De rit naar de volgende, 

strandt bij een wegafzetting. Rijdend op een landweggetje, blijkt een 

hekkendam met een flinke betonplaat -  tikkie illegaa l- een prima 

slaapplaats! Al zijn we zeker beducht voor een boze boer (BBB) die gelukkig 

niet komt… Midden over de akker een public footpath. Dus voor het donker,  

nog net een eerste wandeling.  

De volgende dag drenzige regen, overgaand in plensbuien. Rijdend door 

diepe plassen, beekjes stromend over de smalle weg… Toch is het ergste 

snel voorbij en het blijft verder redelijk droog. Heerlijk ouderwets genieten 

in Groot-Brittannië,  bijna alles mooi en karakteristiek, Uren wandelen! 

Natuur met majestueuze bomen, die het verdienen er U tegen te zeggen. De 

prachtige landhuizen met enorme chimneys/schoorstenen omringd door 

tuinen en parken. Vroeger behorend tot de adel. De gewone burger werd 

nogal eens uitgebuit. De nazaten, inmiddels veel socialer, werken met hulp 

van vrijwilligers keihard om alles in stand te houden. Komt de gehele  

omgeving ten goede..    

Eeuwenoude kerkjes, steeds vrij toegankelijk… Het voorgeslacht rondom… 

verenigd in scheefgezakte grafstenen. 

In Beverley bezoeken we de Minster, de grootste kerk in Engeland die geen  

kathedraal is. Het eerste waar mijn oog op valt is een opgehangen vaandel 

met de tekst: ‘Be stil and know that I am God’ Hoe ontroerend en bijzonder!  

Roos 

 

 


