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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 11 juli 2025 no. 28 

 

    De diensten 

Zondag 13 juli 
09.30 u. dienst met doventolk  
ds. S. Janse uit Ameide 

   Collecte voor de diaconie (zie 
verderop in deze brief) 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 
 

Zondag 20 juli 
09.30 ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Ouderling 
Jaconine Fierloos en Anita 
Wallaard 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld en Caroline 
Vreugdenhil 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Lector 
Arie Harrewijn 

    

Kinderwoorddienst  
Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Wies Harrewijn  
 

Koffie schenken 
Willy Korevaar en Jan Vink 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar  
mw. Adrie Hoffman-Slob, met 
hartelijke felicitaties, want ze was  
jarig. 
Mw. Annemiek Bos kreeg bloemen 
ter bemoediging na een operatie aan 
haar voet. 
 

Collecteopbrengst 6-7 
Kerk € 305,05 
 

Jarig in juli 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman 
 

Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

Collecte voor: 

 

 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

Jo van Mourik is na een ziekenhuisopname 
weer thuis. Dat is natuurlijk fijn, maar tegelijk 
zijn er grote zorgen om haar gezondheid. 
Komende week is er opnieuw een onderzoek 
en in de week daarna komt daar de uitslag 
van. Het zijn heel spannende tijden vol 
onzekerheid voor Jo en Arie. Laten we om 
hen heen staan met gebed en liefde. 
 
Vorig weekend werd ook Corrie Korevaar 
opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek 
is gebleken dat ze zodanig ziek is, dat er geen 
behandeling meer mogelijk is. Sinds 
afgelopen dinsdag is ze weer thuis bij Dikkie 
en Leen aan de Dorpsweg. Daar wordt ze met 
veel liefde omringd en verzorgd. We denken 
aan Corrie en allen die van haar houden. 
 
Antoinette van der Garde begint dinsdag aan 
een lang traject van behandelingen. De 
eerste serie duurt 20 weken, met wekelijks 
een kuur. We bidden voor haar en Dick om 
moed voor de komende tijd. 
 
Van deze drie gemeenteleden noem ik de 
namen. Van anderen blijven de namen 
achterwege, maar wat is er veel zorg om 
gezondheid. En: wat is er veel verdriet. Ik 
hoop dat we blijven bidden voor elkaar! 
Mij troffen de woorden van lied 818: 
 
 Niet is het laatste woord gesproken, 

er klinkt een lied, al is het nacht. 
Onzeker gaan wij, lotgenoten, 
op weg met wie ons samenbracht. 
Wat komen zal is nog verborgen, 
God weet, wat ons te wachten staat: 
het stille licht, een nieuwe morgen, 
waarmee ik mij verzoenen laat. 

 
Annette Driebergen 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Collecte voor het werk van de Diaconie  
 

Tijdens de viering van aanstaande zondag collecteren we 
voor het werk van de Diaconie. En dat werk is zeer divers. 
Het is soms heel lokaal, andere keren landelijk en dan 
weer internationaal. 
 

Lokaal bijvoorbeeld doordat wij renteloze leningen ter 
beschikking stellen aan mensen die vastlopen en 
daarmee tijdelijk geholpen zijn. Dit doen wij in 
samenwerking de stichting “Schuldhulpmaatje” (die wij 
ook financieel steunen).  
 

Maar ook door bijvoorbeeld in onze regio het werk van 
het Dovenpastoraat, het Hospice en de Voedselbank 
financieel te ondersteunen. 
 

Landelijk werken wij regelmatig samen met Kerk in Actie, 
via het ‘Diaconaat Binnenland’ ondersteuning te bieden 
aan (dakloze) vluchtelingen, jonge ex-gedetineerden en 
prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven.   
 

Het wereldwijde diaconaat omvat onder meer de 
situaties waar noodhulp gevraagd wordt, bijvoorbeeld als 
gevolg van extreme droogte of juist wateroverlast als 
gevolg van tropische stormen en overstromingen. 
 

Help ons anderen te helpen, dichtbij en ver weg. Steun 
het werk van uw diaconie door uw gift over te maken op 
het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 
0346 3028 38 

 

Hartelijk dank voor uw steun!  
Namens de Diaconie  
 

Jeugdwerk 
 
De zomervakantie is voor velen in zicht. Wij maken ons 
alweer op voor een nieuw seizoen. Momenteel zijn er vijf 
actieve jeugdgroepen in de diverse leeftijden en dat 
willen we graag zo houden! 

Helpt u daarom mee? 
 

- Club 12 - 14: 
We zoeken mensen die het leuk vinden om 2 of 3x keer te 
helpen bij een leuke avond voor club 12 t/m 14. 
 

- Tienerkerk: 
6x per jaar is er tienerkerk. 
Gezocht: twee personen om op toerbeurt mee te helpen 
(of alle keren). 
 

- Kinderwoorddienst 
Lijkt het je leuker om kinderwoorddienst te geven? 
Welkom om aan te sluiten en eens in de 2 à 3 maanden 
een keer Kinderwoorddienst te geven. We werken met de 
‘Kind op zondag’ methode. Hierin wordt materiaal 
aangereikt. Zo volgen de kinderen ook het leesrooster en 
krijgen ze op eigen niveau iets mee over het Bijbelverhaal 
van die week. 
 
Opgeven kan bij Aldwin of Elvira 
 
 

 
 

 

Actie vakantietas 

 
 
Als diaconie waren we positief verrast over de opbrengst 
van de collecte voor ‘actie vakantietas’ van dit jaar. Met 
dit geld hebben konden we tassen vullen die zijn 
bestemd voor gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd, die gebruik maken van de 
voedselbank. Dit jaar konden we zelfs voor 21 gezinnen, 
met in totaal voor 44 kinderen, tassen vullen met 
spulletjes voor een leuke zomer. Allen hartelijk dank voor 
uw bijdrage! 
 
De diaconie en het jeugdteam 
 

 



TIENERKERK, met ontbijt! 
 

Welkom aan alle Tieners vanaf 11 jaar! 
Zondag gaan we uitgebreid ontbijten in de jeugdruimte, tijdens 
Tienerkerk. 
Van een gebakken of gekookt eitje tot aan broodjes en vers geperst 
sinaasappelsap. Rol uit je pyjama in je kleding en schuif aan tafel! 
Zo sluiten we met elkaar het seizoen gezellig af. 
 

Kom je ook? 
Je bent van harte  
uitgenodigd! 
 
Els, Aldwin en Elvira  
 

Gedicht 
 

Een leeg blad  
 
Elke dag opnieuw beginnen  
met een leeg blad  
eerst in ‘t klad 
je op jezelf bezinnen. 
 
Soms interesseert het je geen bal 
heb je ‘t er helemaal mee gehad. 
met alles wat ik moet en zal  
ben je het zat. 
 
wie zegt wat ik moet ? 
dat het er iets toe doet ? 
Veel trek je je aan 
Anders zegt de baas: je kunt gaan 
 
Loop je één keer over me heen  
Dat doet al een beetje zeer. 
Ga je heen en weer  
Dat is verschrikkelijk gemeen. 
 
Bewaak je grens  
Ga er niet over heen  
In je comfort zone blijven 
Blijf je dan mens ? 
 
Lisette van der Valk 
 

 
 

 

 

 

 

 

Interkerkelijke Evangelisatiewerkgroep 

De interkerkelijke werkgroep evangelisatie staat op 
de komende jaarmarkt weer met een kraam.  
Doe mee en geef je op via de mail: 
int.werkgroep@gmail.com of 06-39402920. 
Donderdag 31 juli om 20.00 uur is er ter 
voorbereiding een bijeenkomst in De Wegwijzer, Van 
Brederodestraat 33A, Noordeloos. We hopen u/jou 
daar te zien! 
 
Namens de interkerkelijke werkgroep evangelisatie,  
Irma de Jong  
 

mailto:int.werkgroep@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet me 
 

Gezelligheid op en rondom een schip in Sleeuwijk 
Datum: zaterdag 12 juli 19.15 
Omschrijving: Een gezellige avond op en rondom een schip. 
Hier is genoeg ruimte om te poolen, tafeltennissen of gezellig 
wat te drinken. Later op de avond steken we een kampvuur 
aan op het strand. 
Aanmelding: t/m 9 juli 
 

Sloepvaren Arkel 
Datum: zaterdag 2 augustus 13.45 
Omschrijving: we gaan het water opzoeken! Dit keer in 
elektrische sloepen zodat we in alle rust kunnen genieten van 
de natuur en mooie gesprekken met elkaar. 
Aanmelding: t/m 16 juli 
 

BBQ Schoonrewoerd 
Datum: zaterdag 30 augustus 17.00 
Omschrijving: het is weer tijd voor de jaarlijkse BBQ op een 
mooie plek tussen Hei-en Boeicop en Schoonrewoerd. Ben jij 
er (weer) bij? Meld je nu aan! 
Zie voor meer informatie en aanmelden de 
website https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2025/ 
  

 
 

 

Column 
 

Midzomerpannenkoek… 
 

‘Kijk eens,  mijn achterkleinkind!’ 
Trots toont mevrouw de Vries een computeruitdraai 
waarop een piepklein mensje met een mutsje. 
‘Ja… een meisje, haar naam? Ma…ma…, ik weet niet 
meer, zo’n moeilijke, ik moet het een keer 
opschrijven.’  
Een week of twee later zit ze met keurig gekapte 
haren blij te wachten: ‘Straks halen ze me op voor 
een foto’ 
Mooie foto’s op haar dressoir, vier generaties is niet 
niks! Ze kijkt er altijd naar. Alleen hoe oud is Marilene 
nu, toch zeker al een maand of acht…? Ze zal wel erg 
veranderd zijn. Wat zou het fijn zijn haar weer eens 
vast te houden, te knuffelen…  
Ze probeert er maar niet te veel aan te denken, het 
doet pijn dat verlangen… De kinderen hebben het 
tegenwoordig nu eenmaal zo druk.  
Wie weet van de eenzaamheid en een hart vol liefde 
waar niemand op zit te wachten… 
 

Enkele jaren terug, werkend in een verzorgingshuis, 
raakte zoiets me hevig. Ik denk dat het nog steeds 
aan de orde van de dag is…  
Is de zo gevreesde, bij ouderdom behorende 
vergeetachtigheid er niet gewoon als verzachting?  
 

Oud worden… Misschien wel het moeilijkste ervan is 
dat niemand meer op je zit te wachten. Mijn moeder 
reed auto tot haar 93e. De laatste jaren hiervan was 
mijn broer (met boerderij) gescheiden. Op 
zaterdagmorgen waren zijn puberkinderen meestal 
alle drie aanwezig. Om acht uur was broerlief klaar 
met melken en ging naar binnen. Tenminste één keer 
per maand was mijn moeder rond die tijd present. 
Onder aan de trap riep ze steevast: ‘Wakker worden, 
Oma is er’ Iedereen kwam uit bed, waarna ze met 
elkaar ontbeten.  
Tegen mij verklaarde ze: ‘Dan heb ik ze tenminste 
allemaal weer even gezien’. 
Zolang ze kon zorgde mijn moeder voor zichzelf. Ook 
hierin. En al heb ik helaas niet het lef van mijn 
moeder, een slim idee met een 
‘Midzomerpannenkoek’ bracht me wel hetzelfde 
resultaat!  
 
Roos 
 

 
 
 

https://meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2025/spellenavond-vianen

