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De diensten

Zondag 20 juli
09.30 ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de diaconie

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=011EcrgHRMCQloWUmgiqwQ

Zondag 27 juli
09.30 u. ds. C.P. Koole uit

Schoonhoven
Collecte voor de kerk

Ouderling

Elise Kon en Kees van Gaalen

Diakenen
Reinoud en Leeuw en Nel den
Hertog

Organist/pianist

Hans Arnold

Lector
Gerla van Breugel

Kinderwoorddienst
Marijke Buizert

Kinderoppas
Geri Vonk

Koffie schenken
André van der Ham en Bartha
Nieuwland

Lief en Leed

Bas Schakel kreeg geen goede uitslag van
onderzoeken in het ziekenhuis. Terwijl hij zich
juist beter voelt, zeggen uitslagen anders. Er
hangt weer onzekerheid en spanning over het
leven van Bas en Tineke. We bidden voor hen
om moed voor deze tijd.

Vorige week noemde ik de namen van
Antoinette van der Garde, Jo van Mourik en
Corrie Korevaar. Ook voor hen en hun
dierbaren blijft gebed nodig. Om geduld, om
kracht, om nabijheid voor de weg die wordt
gegaan.

Het belooft een feestelijke zondag te worden
voor Jiska, Ronald en Fleur de Groot. Hun
zoon en broertje Koen wordt gedoopt. We
verheugen ons met hen op dat bijzondere
moment!

In diezelfde dienst worden twee
ambtsdragers bevestigd: Emmy Arnold als
diaken en_Anita Wallaard als ouderling-
omzien. Zij konden met Pinksteren niet
aanwezig zijn. Ze leggen nu een gelofte af en
ontvangen zegen voor het werk in onze
gemeente.

We verwelkomen een nieuw lid in onze
geloofsgemeenschap. Het is Gerard Lodder,
en inderdaad, die naam klinkt ons bekend in
de oren. Gerard leeft al een tijdje digitaal met
ons mee en wil dat graag officieel maken. En
natuurlijk stemmen we daarmee in en heten
we hem van harte welkom in ons midden. We
hopen dat Gerard zich — ondanks de afstand —
met ons verbonden voelt en zich welkom
weet.

Zijn adres: Spinnerijstraat 81 — 3295 VL ’s-
Gravendeel.

Annette Driebergen

Bloemen

De kerkbloemen zijn gegaan naar
dhr. Sjaak Bak en naar mw. Joke Koot
Zij waren allebei jarig. Nog van harte
gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 13-7

Diaconie

Jarig in juli

24-7 dhr. A.A. van der Ham

27-7 mw. J.M. Boer

28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos

Collecte voor de diaconie
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Van onze predikant

Vandaag is ook voor de kinderen van de basisschool de
vakantie begonnen. Voor wie op reis gaat én voor wie
thuis rust en ontspanning zoekt: een goede zomer
gewenst.

Ik deelde dit lied vast al eerder, maar daar is het ook
mooi genoeg voor. De tekst, een zomerpsalm, is van ds.
A.C. Bronswijk, te zingen op de melodie van Psalm 89.

Ik zie in zomerlicht

de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.

Ik hoor in vogelzang

het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,

als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart

in al wat leeft en bloeit

in kleuren duizendvoud,

als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door

de wolken en de winden.
Door vis en klein insect

en witte akkerwinde.

Zij spellen uw bestaan

in woordeloos belijden.

U bent de zomerzon

en ook mijn oorsprong beide.

Annette Driebergen

Bij de dienst van komende zondag

Zondagmorgen staat het verhaal van de zussen Martha en
Maria op het leesrooster. Het is een verhaal dat soms
wordt gebruikt als beeld van onze gemeente. Wanneer de
vraag klinkt ‘Op wie lijken wij?’, dan is het antwoord vaak:
‘Martha’. We zien onszelf als doeners en dat zit ook wel
echt in ons DNA. Tegelijk is er meer Maria onder en in ons
dan we soms denken.

De vraag is of we de zussen tegen elkaar moeten
uitspelen. Ik ben ervan overtuigd dat ze - met hun
verschillende levensstijl - allebei hard nodig zijn in de
gemeente van Christus. En misschien zitten ze beiden ook
in ons? Het thema van de dienst: ‘Op wie lijk jij?’

Ik ben mezelf erg bewust dat het de laatste dienst is voor
mijn afscheid. Hij is - met doop en bevestiging - extra
gevuld. Ik stel me voor dat we daar dan maar van
genieten.

Annette Driebergen

Vakantie Bijbel Club

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het
Vakantie Bijbelwerk zijn al in volle gang. Dit jaar zijn er
twee ochtenden en een tieneravond gepland in de laatste
week van de zomervakantie: op dinsdag 26 en woensdag
27 augustus. Tijd: 9.30-11.30 uur in de Ontmoetingskerk
(Veder v. Hobokenstraat 15e). Inschrijven vanaf 9.15 uur.
Alle kinderen van de basisschool, groep 1 t/m 8, zijn van
harte welkom!

Op donderdag 28 augustus zal de tieneravond zijn. Deze
vindt plaats op Noordzijde 73 om 18.00u. Alle tieners van
12-16 jaar zijn van harte welkom.

Het thema van dit jaar is ‘Ik zie jou!” God ziet jou. En niet
alleen jij bent door Hem gezien en geliefd, maar ook je
buurman. Ook dat kind waar je niet goed mee overweg
kunt. Ook die vrouw van wie de gebruiken zo ver afstaan
van die van jou. Contact over de ochtenden kan via de
mail naar: vbworganisatie@gmail.com

of per telefoon naar Geertje Bassa 06-41611991.
Contact over de tieneravond gaat via Mariette de Bruijn
06-29230431.
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Uitnodiging afscheid ds. Annette Driebergen

Na bijna negen jaar pakt Annette de fiets om haar werk als ‘dominee in

de polder’ voort te zetten aan de overkant van de Lek. We zullen haar zeker
gaan missen als onze voorganger, tegelijkertijd wensen we Annette een mooie
en gezegende periode in Schoonhoven.

Er is sinds de komst van Annette in en rondom de Ontmoetingskerk veel
gebeurd en gedaan om met plezier en dankbaarheid op terug te kijken.

En al blijven Annette en Ad gelukkig in de buurt wonen, we gaan natuurlijk wel
echt afscheid nemen van onze dominee. Donderdagmiddag

4 september is er een gezellig samenzijn voor onze senioren en vriidagmiddag
5 september is er een uitzwaaimoment voor de jeugd. Beide groepen
ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.

Graag nodigen we u/jou hierbij uit voor de volgende bijeenkomsten in de
Ontmoetingskerk te Noordeloos:

« Zaterdag 6 september vanaf 19.30 uur: informele afscheidsavond
» Zondag 7 september om 9.30 uur: officieel afscheid in de ochtenddienst

Graag tot ziens in de Ontmoetingskerk!

Namens de kerkenraad, )$

Henk Voormolen, voorzitter (tel. 06-21573847)

Presentie plaatselijke kerken op jaarmarkt in Noordeloos

Zoals veel andere maatschappelijke organisaties zijn ook de plaatselijke kerken actief aanwezig op de jaarmarkt van
Noordeloos. In allerlei vormen. Denk bijvoorbeeld aan de samenzang in de Hervormde Kerk, het gastvrije open huis in de
Christelijke Gereformeerde Kerk en uiteraard onze 'eigen' koffiekraam voor een 'bakkie troost' en een goed

doel. Daarnaast zijn we ook al sinds mensenheugenis gezamenlijk aanwezig met de Interkerkelijke Werkgroep
Evangelisatie.

In de loop der jaren is die Werkgroep steeds onafhankelijker van de lokale kerken gaan opereren. In een recent overleg
van de moderamina van de drie kerken is dit aan de orde geweest. Uit overlevering begrijp ik dat de kerken betreuren dat
zij die 'verlossing' van de band zelf hebben laten gebeuren. Maar ook, dat zij er hard aan willen werken die band met de
Werkgroep weer te versterken en deze presentie op de jaarmarkt voortaan weer duidelijker als iets gezamenlijks uit te
stralen.

Dat betekent voor de bezetting van de kraam dat wij op zoek zijn naar herkenbare mensen die lid zijn van of een
duidelijke binding hebben met één van de drie Noordelose kerken. Zeker onze kerk zal een stevig tandje bij moeten
zetten! Concreet: we zoeken uit onze kring circa 6 mensen die zaterdag 2 augustus ieder een uur in de kraam willen
staan. |k zie uit naar uw aanmeldingen.

En passant willen we komend seizoen de doelen van onze aanwezigheid en de wijze waarop we die in deze tijd het beste
kunnen bereiken, tegen het licht houden. Hebt u daarover ideeén en/of wilt u daaraan meewerken, dan verneem ik dat
eveneens graag.

Uiteraard ben ik graag beschikbaar om één en ander nader toe te lichten.

Hendrik van Vuren
lid Werkgroep Interkerkelijke Evangelisatie Noordeloos




Gedicht

Ben ik van deze tijd ?

Van Tik Tok weet ik niks
ook niet van X.

Noch van Instagram

Of Twitter en Telegram.

Geen Spotify, Blogs
LinkedlIn, Vlogs
Pinterest

en de rest.

Geen WeChat

en Snapchat

geen Fat bike troep
wel You tube.

WhatsApp bericht

is heel gericht.

Op Facebook liken

Uit nieuwsgierigheid bekijken.

Bestanden downloaden,
Foto’s uploaden,

is te leren

zonder panikeren.

Communicatie online
is niet altijd fijn.

Je begrijpt elkaar niet
Dat geeft verdriet.

Is social media

sociaal? Af en toe: ja

Face to face in gebarentaal
Dat is pas echt sociaal !

De tijd staat niet stil.
Ook niet als ik het wil.
Ik wil het even kwijt:
ben aardig bij de tijd.

Lisette van der Valk

Snapchat

|kTok

IlYuuTube 0 "'“e

reddltt

Column
Onbarmhartige hitte, genadige wolken...

Je hoort het gesnater tot laat in de avond... Alleen midden op de dag doen
ze waarschijnlijk een tukkie. Het zijn tenslotte nog maar peuters. De jonge
ganzen krijgen vliegles. Wat heerlijk om juist nu vliegen te leren, met een
frisse wind langs de veren en net vddr die beklemmende hittebubbel van
pas geleden. Waarin we opgesloten zaten... Onbarmhartige, verzengende
hitte... Is er in barre maanden van kou en regen verlangen naar een
winterslaap; dit fungeert als zomerslaap. Mens en natuur volkomen lam
gelegd... Beetje beangstigend. Zwijgende vogels...

Binnenshuis alles dicht, het licht uitgebannen. Huis ingepakt... Gesluierd als
een moslima... Wolken, genadige wolken...

Wat heerlijk dat ze altijd terug komen.... Variérend van grote witte wollige
tot gestapelde donkere... Of een ‘kudde schaapjes’ die de vriendelijk blauwe
lucht bewolkt...

Zomertijd, geniettijd bij uitstek.... En ook nog eens op onze wenken
bediend... Want de zo gewenste plensbuien kwamen bijna op afroep...
Overgaand in aangenaam zomerweer... Een groepje mensen vaart luid
zingend de Giessen uit, ik wil er ook bij!

De was droogt als een tierelier... (wat dat ook moge zijn?) Over de sloot
geeft een haan hanenkraai-les aan een fazantenhaan, die hem probeert te
imiteren... En in een gematigd briesje fluisteren de ritselende boomblaadjes
elkaar geheimen toe .... Wanneer je heel goed luistert...

Maar de camperkriebels die de kop opsteken, leiden ons - uit vrees voor nog
meer lamleggende hitte - deze keer de Noordzee over, waar dit niet zo snel
voorkomt.

Alvorens te vertrekken, moet - hoe voorspelbaar - eerst het huis ‘gekuist’
(Belgische taal, zoveel leuker). Dat betekent minstens een dag thuisblijven,
waarbij het nuttige gecombineerd met het aangename tegelijkertijd een
suddervleesdag inlast. Wat eveneens tijd en aandacht vergt...

Boven m’n macht bezig met de ragebol, zie ik oneindig hoog vliegende
zwaluwen.... Het weer blijft mooi....
Hopelijk ook in Engeland... Altijd spannend!

Roos




