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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 27 juni 2025 no. 26 

 

    De diensten 

Zondag 29 juni 
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. A. Wijting uit Gorinchem 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
( zzie verderop in deze brief) 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalve
rzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw 

 
Zondag 6 juli 
09.30 u. overstapdienst o.l.v. 
ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Hans Bassa 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld en Nel den Hertog 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Lector 
Arie van Mourik 

 

Kinderwoorddienst  
Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh 
 

Koffie schenken 
Henri en Elise Kon 
 
 

 

Bloemen 

 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar  
twee jarigen: dhr. P. Baan en 
mw. Nel van den Berg-van Zessen 
 

Collecteopbrengst 22 juni 
Kerk: € 384,90 
 

Jarig in juli 
1-7 dhr. J. Bak 
6-7 dhr. W. van Wijngaarden 
6-7 mw. J.M. Koot-Aten 
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lief en Leed  
Hans Hoffman is weer thuis! Hij is dankbaar 
voor de goede zorgen, alle liefdevolle 
aandacht én voor tijd van leven. Wij zijn met 
hem dankbaar en blij. 
Corrie Korevaar was een aantal dagen 
opgenomen in het Beatrixziekenhuis met veel 
te hoge ontstekingswaarden. Antibiotica 
moet voor herstel zorgen. Zaterdag mag ze 
weer naar huis. 
Voor wie een kaartje wil sturen nogmaals 
haar adres: 

Corrie Korevaar 
Merwebolder, Punter 2 
Spoelmaker 1.2 
3363 WH Sliedrecht. 

 

We denken aan wie weet dat de toekomst er 
anders uitziet dan gehoopt of verwacht, aan 
wie worstelt met de zwaarte van het leven en 
bidden om kracht en moed om te dragen wat 
is. 
Met woorden uit het boek ‘Help ons U te 
vinden’:  
 

Oog in oog met tranen 
voelen we ons vaak machteloos. 
Hoe kunnen wij troosten?  
Kunt U ons dat leren? 
 

Kunnen wij er ooit zijn 
in antwoord op de schreeuw 
van wie zich door U verlaten voelt 
zoals U er bent? 
 

Behoed ons voor lege woorden, 
geef ons aandachtige oren. 
Maak ons zacht en kwetsbaar, 
geef ons kracht om te helpen dragen.  
 

Wij bidden: 
Ga met ons mee, 
wees de Trooster waar wij gaan. 
Help ons er te zijn, in Jezus’ naam. 

 

Annette Driebergen 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Van onze predikant 
 

Terugblik Ontmoetingsdienst van 22 juni 

 
 
Er kwamen leuke reacties op de Ontmoetingsdienst van 
afgelopen zondag. Mooi om te zien hoe inbreng van 
jongeren wordt gewaardeerd! En wat een heerlijkheid 
om onszelf letterlijk met elkaar te verbinden! Op de 
website en op de kerkapp Scipio staan een paar foto’s. 
Op bijgaande link klikken mag ook: 
https://myalbum.com/album/RCFNU4YT6w7q/ 
 
 

 

 

 

 

 

Collecte Werelddiaconaat  
 

 
 
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië  
 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel 
inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven 
vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen 
en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig 
actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt 
Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en 
financiën bij het opzetten van lokale diaconale 
initiatieven. 
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en 
jongeren getraind om steun te geven en op te komen 
voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft 
een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de 
ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor 
anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van 
eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen 
doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen 
ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er 
is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder 
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht 
kunnen. 
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in 
Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die 
niemand anders hen kan geven.  
Van harte aanbevolen.  
Uw diaconie 
 

 
 
 

 

Dit Koningskind 
 
Afgelopen week weer als vakantie begeleider van Dit 
Koningskind reizen,  mee geweest naar Hardenberg. 
Het was  een week met zeven fantastische 
vakantiegangers met een beperking. 
Wat hebben we met elkaar als begeleiding en 
deelnemers genoten van een onvergetelijke 
vakantieweek. 
Door een prachtige gift van onze Diaconie hebben we de 
gasten een extra uitje naar de knuffelboerderij, en het 
pannenkoekenhuis kunnen aanbieden. 
Namens onze vakantiegangers en begeleiding heel 
hartelijk dank aan de Diaconie voor de gift. 
Wil je ook eens een week vol plezier, dankbaarheid en 
liefde beleven, ga dan ook eens mee, als begeleider met 
een vakantie week, van dit Koningskind. 
 
Groeten van Eimert vink. 
 

 

https://myalbum.com/album/RCFNU4YT6w7q/


 

Terugblik vergaderingen kleine en grote kerkenraad 

Twee juni vergaderde de kleine kerkenraad en drieëntwintig juni de grote kerkenraad. 

In de KKR nodigen we met regelmaat een commissie uit om te horen hoe het gaat en wat ze eventueel van de 

kerkenraad nodig hebben. Dit keer is de beurt aan de ledenadministratie. Anke de Leeuw en Gerla van Breugel 

beheren het ledenadministratiesysteem (het LRP) van onze gemeente. Zij zorgen dat gegevens van gemeenteleden 

geregistreerd of gewijzigd worden en dat er beveiligde toegang tot deze gegevens is. De predikant en de ouderlingen-

omzien registreren hun pastorale bezoeken in LRP. Via LRP kunnen ook lijsten gemaakt worden voor bijvoorbeeld het 

spreeuwenproject en ook voor buurtbezoeker, zodat zij inzicht hebben wie in zijn/haar buurt woont. Het LRP is ook de 

bron van gegevens van gemeenteleden in de kerk-app. We zijn dankbaar voor dit belangrijke werk dat veelal achter de 

schermen gedaan wordt. 

De laatste GKR van het seizoen staat in het teken van de wisseling van de ambtsdragers. Een aantal gemeenteleden 

heeft de stap gezet om zich binnen de kerkenraad in te zetten voor de gemeente. Voor de één een grote stap in het 

onbekende voor de andere een wat kleinere stap omdat ze eerder al eens deel uitmaakten van de kerkenraad. Een 

aantal anderen doet een stap terug. Hen is even wat meer rust gegund. Het is goed en mooi om met elkaar in gesprek 

te gaan over wat je hoopt vast te houden of waar je op hoopt voor de komende ambtsperiode. 

Daarnaast kijken we terug naar het eerste seizoen onderling-pastoraat. We zijn blij met de nieuwe structuur. Soms is 

het wennen om het ‘oude’ los te laten en de nieuwe weg te gaan die we hebben uitgestippeld. Het is logisch dat het 

tijd nodig heeft voordat alles loopt zoals we voor ogen hebben. We zijn met minder ambtsdragers en staan daardoor 

misschien wat verder van de gemeente af. We vinden het heel belangrijk en waardevol om gemeenteleden bij te staan 

met pastorale en diaconale zorg (daar waar het nodig is). Een belangrijk punt is hoe ouderlingen zichtbaar blijven voor 

de gemeenteleden en hoe gemeenteleden hun weg naar hen vinden. Diakenen zoeken naar een manier om goed te 

weten wat speelt op het diaconale vlak in de gemeente. Buurtbezoekers hebben hierin in ieder geval een verbindende 

rol. Voor de jeugddiaken is het inmiddels goed gelukt om binding met de jeugd te krijgen. We blijven ons het komend 

seizoen inzetten voor het optimaliseren van onderling-pastoraat en rekenen daarbij ook op u! 

We sluiten de laatste GKR van het seizoen af met een viering in de kerkzaal, waarbij we ook de buurtbezoekers 

aansluiten.  We lezen en overdenken psalm 91 over God die bescherming, troost en zegen biedt aan degenen die hun 

vertrouwen op Hem stellen. 

 

De laatste vergadering van de kleine kerkenraad van dit seizoen vindt plaats op maandag 7 juli.  
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 

Meer ‘wespen’ met stroop…  
 
Hoe onbenullig is een muggenbeet, een wespensteek iets 
serieuzer, maar nog steeds peanuts in het wereldleed…. Te 
bestrijden met de vliegenmepper als wapen, raamhor en 
klamboe als schild. Toch voelt ieder het eigen leed het 
meest… Is het geen haast beschamende luxe dat het enige 
leger hier te vrezen een horde muggen, mieren of wespen is? 
Deze laatsten vinden het heel gezellig onder de dakpannen 
van de bijkeuken. En zoals bij ieder ouder huis, een kiertje om 
binnen te komen is zo gevonden. Na een paar dagen, toch 
een professional ingeschakeld, die helaas genoodzaakt is een 
andere werkwijze te hanteren dan zijn vroegere collega uit 
Hamelen… Hoewel de bijkeuken gemeden, word ik toch 
gestoken in m’n ringvinger, die zo opzwelt, dat het gouden 
ringetje - al zeker 35 jaar om - moet doorgeknipt… Vaag 
herinner ik me als kind - wat een verdriet - hetzelfde te 
hebben ondergaan met een lieveheersbeestjesring.    
En dan… ook zeker vier decennia terug; is er het 
trouwringdrama van manlief. (Wat is dat toch met mannen 
en trouwringen?) Na een hulpactie aan twee vissertjes om 
een vastzittende haak, achterin de bek van een snoek te 
verwijderen, blijkt de ring verdwenen. Pas thuis komen we 
erachter… Weggezwommen, als Jona in de vis. 
 
Ondanks huiveringwekkend wereldtumult is het rustig 
voortleven in ons niets-aan-de-hand dorpje. In grotere 
plaatsen speelt een en ander wel degelijk een rol! 
Om niet met m’n kop in het zand te leven, lees ik, na een tip, 
een verhelderend boek van Natasja van Weezel: ‘Hoe houd je 
je hart zacht’…  Aanrader! 
Tot slot deel ik een - misschien naïeve - gedachte over de 
wereldtop deze week: ‘Als iemand zich gezien weet, het idee 
heeft gewaardeerd te worden, doet dat iets met die 
persoon...’ En in een enkel uniek geval - denk aan president 
Trump - zou dit de wereldpolitiek wel eens wat kunnen 
verzachten. Zowel Rutte als onze koning zijn Christen (én 
slim). En zo we geloven: God werkt door mensen heen’… 
 
Roos 
 

 

Gedicht 
 
Voetstappen in het zand 
 
(Een bekend thema, dat al vele malen in allerlei 
versies is belicht door verschillende auteurs en 
dichters) 
  
Hier in mijn eigen woorden: 
 
Wandeling aan zee  
in de branding 
gaan de golven 
met je mee 
 
Als het hete zand 
onder je voeten brandt, 
zoek je de koelte 
in het natte zand. 
 
Samen, met z’n twee  
lopen we met elkaar mee. 
Vier voetstappen, die kleine 
zijn de mijne. 
 
Ik ben opgebrand,  
niet alleen door het hete zand. 
Door stress en burn-out  
krijg ik het benauwd. 
 
Plotseling word ik opgetild en onverwacht 
is mijn pijn verzacht. 
Mijn zorgen verlicht 
Ik voel geen gewicht. 
 
Ik krijg weer lucht 
en zweef door de lucht. 
Met een diepe zucht 
zie ik in vogelvlucht: 
 
alleen de grote voetafdruk, 
wat een geluk, 
wanneer ik het leven niet meer kan verdragen, 
word ik gedragen. 
 
Lisette van der Valk 
 
 

 
 
 


