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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 20 juni 2025 no. 25 

 

    De diensten 

Zondag 22 juni 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 29 juni 
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. A. Wijting uit Gorinchem 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 

Ouderling 
Jacoline Fierloos 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld en Caroline 
Vreugdenhil 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Lector 
Sanne van Wijk 

 

Kinderwoorddienst  
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas 
Carolien van Maurik en 
Lieke van den Brakel 
 

Koffie schenken 
Arie en Jo van Mourik 
 
 

 

Bloemen 

 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar  
twee jarigen: mw. Tineke Schakel en 
mw. Annie Vink. Nog van harte 
gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 15 juni 
Project in Ghana: € 463,55 
 

Jarig in juli 
1-7 dhr. J. Bak 
6-7 dhr. W. van Wijngaarden 
6-7 mw. J.M. Koot-Aten 
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lief en Leed  
Op 12 juni waren Marjan en Dick de Bruijn 55 
jaar getrouwd! Wat een mijlpaal en wat 
bijzonder om dat te kunnen vieren. Dat 
deden ze in dankbaarheid om alles wat ze in 
elkaar, hun gezin en veel mensen om hen 
heen hebben ontvangen aan goedheid en 
zegen. We delen in hun dankbaarheid! 
 

Hans Hoffman is opgenomen in het Albert 
Schweitzerziekenhuis in Dordrecht op de 
hartbewaking. Hij maakt spannende dagen 
mee. Laten we denken aan Hans en zijn gezin. 
Voor wie een kaartje wil sturen het adres: 
Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT 
Dordrecht. 
 

Ook aan wie niet genoemd wordt, denken 
we. Met een gebaar, een berichtje of een 
kaartje én met gebed. Voor wie worstelt met 
het leven, voor wie verdriet meedraagt, voor 
wat pijn doet, voor spanning rond uitslagen 
en mogelijke behandelingen. Sterkte voor wie 
dat betreft. 
 

Annette Driebergen 
 
 

Buitendienst afgelast 

 
 
De buitendienst die we zondagmiddag bij de 
molen van Thijs Brouwer zouden houden gaat 
vanwege de hitte niet door. De dienst is 
verplaatst naar zondag 14 september, 
eveneens om 17.00 uur. 
Noteer alvast in de agenda! 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c428db43368d25:0x6652245b21781161?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c428db43368d25:0x6652245b21781161?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Van onze predikant 
 
Het wordt een zonnig weekend. Dat roept een lied in me 
wakker, te zingen op de melodie van Psalm 89. De tekst is 
van Alfred Bronswijk: 
 

Ik zie in zomerlicht  
de glimlach van de bron, 
waaruit het leven stroomt,  
als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang  
het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier,  
gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit 
en nodigt mij te leven, 
als mens, die lied en licht 
en zomer door wil geven. 
  
U bent het kloppend hart 
in al wat leeft en bloeit 
in kleuren duizendvoud, 
als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door 
de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect 
en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan 
in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon 
en ook mijn oorsprong beide. 

 
Annette Driebergen 
 

 

 

 

 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

 
 

Zondagmorgen staat een Ontmoetingsdienst op het 
rooster. Voor wie die naam niet veel zegt: een 
Ontmoetingsdienst heeft als doel generaties te 
verbinden, in geloof, hoop en liefde. De liturgie is soms 
net iets anders, er is inbreng van jongere gemeenteleden 
en er wordt meer dan anders gebruikgemaakt van 
filmpjes en beeldmateriaal.  
Drie B’s staan centraal in deze dienst, 3 B’s als onderdeel 
van geloof: Belonging, Behaving en Believing.  
We lezen uit Handelingen 2:43-47 en ontdekken de kracht 
van de Geest in de kring rond Jezus. 
Het belooft creatief en speels te worden en tegelijk 
serieus en diepgaand.  
Ik weet nu al dat ik deze diensten - en de ‘schwung’ 
waarmee ze worden voorbereid - ga missen! 
 
Annette Driebergen 

 

Kerkbloemen 
 
Per 1 juli aanstaande worden voortaan de kerkbloemen alleen gegeven aan jarige gemeenteleden als zij 80 jaar en ouder 
zijn! Voorheen was dit bij 75 jaar. Wel wordt er vanaf 75 jaar een felicitatie vermeld bij de afkondiging en in de 
gemeentebrief gezet.  
De “bloemengroep” maakt regelmatig een liturgisch stuk voor op de liturgietafel. Steeds vaker moeten er bloemen 
worden gekocht.  
We zijn een “Groene Kerk “ en willen dit ook hierbij uitdragen en dit wat beperken. 
De groep ouderen wordt steeds groter en daarom is nu de leeftijd om de kerkbloemen te ontvangen verhoogd.  
Dit is in overleg met de KKR, de Bloemendienst en Diaconie. 
Ter bemoediging worden ook bloemen gebracht, bij ziekte en bij heugelijke gebeurtenissen. 
 
Namens de diaconie, 
Nel den Hertog 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 

Tuininspiratie 
 

‘Onder grauwe tegels   
Van het dagelijks bestaan 
creëer ik dromen- ragfijne spinsels 
fluisteringen 
het zaad der verbeelding 
onvermoed krachtig 
want zie 
weerbarstige tegels splijten 
een rode klaproos deint 
heen en weer op de wind- 
meer hoeft mijn droom niet te zijn’     
 

(Oeke Kruythof   gevonden in m’n tafella)  
 

Minuscuul kleine druppeltjes…. Een klein vleugje regen zorgt 
voor een Engelse countrysfeer. Precies goed voor een 
middagje tuinen kijken. Nee, geen keurige, glad geschoren 
gazons. Juist niet! De natuur zwaait de scepter bij deze 
Noordeloose tuinsafari, er wordt hooguit begeleid. Tuinen als 
paradijsjes, vooral voor vogels en insecten.  
Bij elke tuin hoort een eigen verhaal en geschiedenis. Zelfs bij 
iedere plant! Graag en met veel passie en kennis van zaken 
verteld door de eigenaars, beheerders, creators….  Stuk voor 
stuk boeiend en leerzaam….En zeker interessant en 
uitdagend, omdat deze wijze van tuinieren in plaats van 
méér, juist minder inspanning vergt!   
Een enkele verhalenkunstenaar weet, door kennis te 
combineren met humor en de nodige fantasie (Wie ore om te 
horen heeft…) aan sommige planten – heel boeiend- een rijke 
historie ‘vast te breien’…. Teruggaand tot Bijbelse tijden en 
daarvoor! Inclusief eventueel genezende werking, medicinale 
toepassing en zelfs een religieuze betekenis in vervlogen 
tijden. 
Inspirerend, zeer zeker! Elke avond deze week is het nodig de 
zwarte aarde onder m’n nagels uit te borstelen… Al vrees ik 
dat deze ijver heel incidenteel en mooi weer gerelateerd is…  
 

Zondagavond, half elf. Bijna donker, bijna naar bed. Nog even 
iets uit de auto halen. Op dat moment begint een merel op 
de nok van het huis prachtig te zingen. Wel een paar minuten 
lang. En ik luister onbeweeglijk, ademloos. Intens dankbaar 
voor het eigen rommelige tuinparadijs…Want, (ooit van 
vriendin toegestuurd) ‘Gardens are the closest thing to 
heaven man can achieve  on earth’ (Tuinen zijn het dichtst bij 
de hemel dat de mens op aarde kan bereiken). 
 

Roos 
 

 
 

 

Gedicht 
 
Je naaste liefhebben als jezelf 
 
Vroeger kwam je naaste 
op het eerste plan. 
dat verbaast me, 
waar blijf je zelf dan ? 
 
Jezelf wegcijferen altijd  
Tot opofferen bereid 
Het is een deugd 
overgebleven uit mijn jeugd. 
 
Meer en meer jezelf vertrouwen. 
Van jezelf leren houden. 
Dat je niet naast je schoenen mag lopen,  
is niet meer te verkopen. 
 
Om je naaste liefde te schenken, 
moet je ook om jezelf kunnen denken. 
Die ander en mij evenveel gewicht, 
dan is het mooi in evenwicht. 
 
Je stroomt niet altijd over. 
We hoeven niet te overdrijven. 
De rivier moet in zijn bedding blijven 
dan blijft er nog wat van jezelf over. 
 
Af en toe wat van mijzelf geven. 
Een beetje hier een beetje daar 
Afromen noem ik het maar even. 
Dan is het niet zo zwaar. 
 
 
Lisette van der Valk  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


