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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 13 juni 2025 no. 24 

 

    De diensten 

Zondag 15 juni 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
ds. J.A. Schelling uit Sliedrecht 
Collecte voor project Ghana (zie 
verderop in deze brief)  

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww 
 

Zondag 22 juni 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
18.30 u. Buitendienst o.l.v. 
de Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Aldwin Korevaar 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld, Nel den Hertog 
en Caroline Vreugdenhil 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 

 

Kinderwoorddienst  
Cora Klein 
 

Kinderoppas 
Paula de Jong 
 

Koffie schenken 
Peter en Joke Koot-Aten 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar 
iemand die anoniem wil blijven 
 

Collecteopbrengsten 
1-6 diaconie € 379,85 
8-6 pinksterzendingsweek voor 
Myanmar € 706,60 
 

Jarig in juni 
15-6 dhr. D.A. van Halm 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

Op 20 juni gaat ons voormalig gemeentelid 
Saskia Rijnhout trouwen met Dennis 
Moerland. Ook vanaf deze plaats wensen we 
hun een bijzondere, feestelijke dag en een 
liefdevolle toekomst. Die felicitaties en 
wensen gelden natuurlijk ook voor Adri en 
Rob Rijnhout. 
Voor wie Saskia en Dennis een kaartje wil 
sturen hun adres: J.C. Pieckstraat 15, 4251 ZR 
Werkendam. 
 

Annemiek Bos werd afgelopen week 
geopereerd aan haar voet. Met een 
dagopname was dat achter de rug, maar het 
herstelproces gaat iets langer in beslag 
nemen. Voorlopig zal ze zich met allerlei 
hulpmiddelen moeten verplaatsen. We 
wensen haar moed en geduld! 
 

Bas Schakel maakt moeilijke dagen door. De 
behandelingen zijn achter de rug en het 
effect ervan is zodanig, dat hij totaal geen 
energie meer heeft. De dagen zijn moeizaam 
en spannend. Laten we bidden voor Bas en 
Tineke om kracht en hoop op verbetering. 
 

Voor Ans en Hendrik van Vuren zijn het 
verdrietige dagen. Freek, broer van Ans, 
overleed. Zijn overlijden kwam niet 
onverwacht. Het is opnieuw een lege plaats 
in de kring van het gezin. We bidden voor hen 
om troost en nabijheid van God en mensen. 
 
Annette Driebergen 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Van onze predikant 
 
gelukkig was er wel gelegenheid goed nieuws te delen. Bij 
Annieck Hoeksema, Bram de Groot, Marilou van der Grijn 
Iris Vlot, Jelle de Jong en Thimo Klein kon de vlag uit! Van 
harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat, dat voelt 
vast heerlijk. Na de vakantie begint voor allemaal een 
nieuwe fase van vervolgonderwijs. Twee namen 
ontbreken: voor Simon Bassa wacht een herkansing en 
Tabitha Kazen deed door haar beperking niet alle 
examens in de eerste fase. We wensen hun succes voor 
de laatste loodjes en hopen op 1 juli opnieuw vlaggen te 
zien. 
 

We vierden Pinksterfeest, feest van de Geest. Een collega 
schreef dit gebed: 
 

God, blaas het vuur in ons aan 
als we moe en uitgeblust onderuit zitten  
met de gedachte dat het toch niet helpt  
ons in te zetten voor een betere wereld.  
 

Laat de hoop in ons opvlammen, 
zodat we de onverschilligheid van ons afgooien  
en opstaan en aan de slag gaan,  
in geloof en vertrouwen.  
 

Want u, God, bent de windvlaag  
die ons in beweging zet.  
U wakkert onze idealen aan  
en doet de vonk overslaan  
van de ene mens op de andere.  
 

Fris ons op met water en Geest,  
kom bij ons van boven –  
dat we als kinderen van u mogen leven,  
als mensen nieuw geboren uit donkerheid en 
dood. 

 

Annette Driebergen 
 

 

 

 

Vooruitblik: Ontmoetingsdienst op 22 juni 

 
 

Volgende week staat een Ontmoetingsdienst op het 
rooster. Voor wie die naam niet veel zegt: een 
Ontmoetingsdienst heeft als doel generaties te 
verbinden, in geloof, hoop en liefde. De liturgie is soms 
net iets anders, er is inbreng van jongere gemeenteleden 
en er wordt meer dan anders gebruikgemaakt van 
filmpjes en beeldmateriaal.  
Drie B’s staan centraal in deze dienst, 3 B’s als onderdeel 
van geloof: Belonging, Behaving en Believing.  
Het belooft creatief en speels te worden en tegelijk 
serieus en diepgaand.  
Ik weet nu al dat ik deze diensten en de ‘schwung’ 
waarmee ze worden voorbereid, ga missen! 

 

Annette Driebergen 

 

 

 
 

dankbaar voor alles wat ze voor de kerk hebben betekend!  
Begin deze week hebben we een startavond gehouden met als insteek: kosteren nieuwe stijl. Met een groep van nu zes 
personen hebben we gekeken naar een taakverdeling, waarbij we in deze nieuwe stijl de taken over meer personen 
verdelen, naar ieders tijd en mogelijkheden. We zijn al heel ver, maar we hebben nog plaats over voor de volgende taken: 
 - Twee personen voor koster op één zondag per maand; 
Het gaat dan dus uitsluitend om de activiteiten die horen rondom de dienst op zondag. 
-  Eén persoon voor een coördinator van “De Kosterij” 
Hierbij gaat het om een persoon die het leuk vindt om aanspreekpunt te zijn, roosters te maken taken te verdelen en de 
agenda te beheren.  
Dus: ben jij of ken jij iemand waarbij deze taken passen en vind je het leuk om onderdeel te worden van de nieuwe groep 
“De Kosterij” meld je dan aan of stel je vragen bij Nelly en Marian of bij: 

 

Gerco den Oudsten, T: 06-28887444, kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl  
 

Vacature “De Kosterij”  
Enige tijd geleden hebben onze fantastische kosters Nelly 
en Marian aangegeven, dat ze het na 5,5 jaar wat rustiger 
aan willen gaan doen en hun werkzaamheden af te 
bouwen en over te dragen. Natuurlijk vinden we dit 
jammer, maar we zijn dit kosterspaar vooral heel  
 

mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaar de data! 
 

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt.  
Vandaar deze herinnering om  

6 en 7 september  

alvast in de agenda aan te kruisen.   
Op 7 september, de eerste zondag na de zomervakantie, 
nemen we in de ochtenddienst als kerk officieel afscheid 
van Annette als voorganger.  
De avond ervoor, op zaterdag 6 september, doen we dat 
ook al, in een wat losser en informeler samenzijn. Dus 
bewaar deze data, nadere info volgt.  
 

Henk Voormolen 

 

  

 

 

 

Scipio 

Inmiddels hebben al meer dan 90 leden  

de kerkapp in gebruik! 
Wil jij er ook bij horen? Zie de (verkorte)  

procedure hieronder hoe dat te doen. 
 

 

Of kijk op www.ontmoetingskerk.nl/kerkapp voor meer 

informatie. 

 

 

 

 
 

Datum: donderdag 26 juni 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Peperhof, Dokter H. de Vriesplein 12,  Arkel 
Thema: De avonden zullen als uitgangspunt het 
volgende thema hebben: Rondetafelgesprek 
met mantelzorgers en hun naasten rondom mensen met 
dementie. 'Er over praten helpt' 
Onder leiding van Leden van de Werkgroep Alzheimer 
Trefpunt Molenlanden. 
Toegang is gratis. 
U bent van harte welkom! 
In juli en augustus zijn er geen Alzheimer Trefpunt 
bijeenkomsten 
 

 

http://www.ontmoetingskerk.nl/kerkapp


 

Column 

Napoleon, een leeuwerik en de uil… 
 
De camperparkeerplaats is gratis en gevestigd net buiten de 
wal van het Middeleeuws ommuurde stadje. Aan een 
stromend riviertje met loopbrug. Een mooie plaats met veel 
bomen. Her en der zijn poortjes en kruip-door-sluip-door 
steegjes om de stad in te komen. Frankrijk blijft verrassen. 
 

We wandelen het pad langs velden, over heuvels, met altijd 
genoeg bomen om het vee van schaduw te verzekeren en ons 
van een vogelconcert. Stilstaan nu! Hoofd omhoog… 
luisteren. Zonlicht door de boomblaadjes gefilterd, schijnt 
blommig op m’n gezicht …  
Een enkele leeuwerik stijgt juichend naar grote hoogte. 
Zoveel te genieten, maar immer op zoek naar het detail in het 
grote geheel… 
 

Dan de terugreis. 
Donkere wolken boven eindeloos glooiende graanvelden. 
Wegen, slingerend door dorpen, waarin huizen - statig 
gebouwd met mooie ornamenten, maar leegstaand - 
getuigen van een zoveel rijker verleden. Maar ook over 
heuvels met wijngaarden, een kerkje erboven… Landschap 
naar m’n hart… Totdat de windmolens - als stoorzender - 
weer opduiken.  
Met stromende regen hobbelen we om 10 uur België binnen. 
Wat een wegdek! Een stukje verder passeren we Waterloo. 
Oh ja, Napoleon, waarvan ik - overgeleverd aan en gevangen 
op de Belgische snelwegen - via Wikipedia de geschiedenis 
lees: Slag bij Waterloo in 1815. Wat een heerschap, wat een 
oorlogen! Goed om weer te vergeten op een enkele anekdote 
na. Napoleon werd geboren met tanden, iets wat heel zelden 
voorkomt. Hij was een groot strateeg met een 
wiskundeknobbel, heel eigengereid. De enige die echt tot 
hem door wist te dringen was zijn geliefde Josephine…  
 

Thuis beland viert de tuin - extra rommelig, maar met 
bloeiende rozen en unieke magie - een eigen feestje! En ’s 
nachts horen we behalve kwakende kikkers, ook nog diverse 
keren de roep van een uil! Echt zo’n heerlijk mysterieus oer 
geluid. Het is niet moeilijk om er een paar van angst 
klappertandende muizen bij te fantaseren. 
 
Roos 
 

 
 
 
 

Gedicht 
 
De ogen van een kind  
kijken onbevangen de wereld in, 
zo mooi, in het begin. 
Een uitstraling, die mij verblind ! 
 
Kinderen nog ongedeerd,  
ongeschonden, ongecompliceerd, 
zoals ze vóór het leven staan. 
Ze kunnen de hele wereld aan. 
 
Zolang het kind wordt gezogen 
heeft het nog nooit gelogen. 
Aan moeders liefdevolle borst 
gestild de honger en de dorst. 
 
Eerlijke onschuld, naïef, 
voldaan, zoet en lief. 
Tot de roze wolk is geklapt, 
uiteen is gespat. 
 
Weg is onze kinderlijkheid. 
Verleerd de onbevangenheid. 
Toch is dat kind nog te vinden,  
in mij diep van binnen. 
 
Ik ga het naar boven halen 
en krijg geen spijt. 
Ik zit nog vol verhalen 
uit mijn kindertijd. 
 
Ieder heeft het in zich 
bij een lach op je gezicht. 
Als een lach en een traan  
even, dicht bij elkaar ligt. 
 
Door een waas van tranen verblind, 
van blijdschap of van verdriet, 
ben ik terug bij het kind. 
‘t Is openheid wat je ziet. 
 
Emoties laten gaan, 
die mij in de weg hebben gestaan. 
Tranen, die over je wangen stromen 
van verdriet of geluk, laat maar komen. 
 
 
Lisette van der Valk 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Collecte voor ons project in Ghana 
 

Een beter inkomen voor sheaboerinnen 
 
Tijdens de diensten waarin we het avondmaal vieren, collecteren we voor ons project in Ghana. In dat land zijn 
verschillende projecten opgezet om inwoners van het land te helpen. Vandaag richten we ons op het werk voor de 
sheaboerinnen in Ghana. 
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit 
gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. 
Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender 
geworden.  
 

 
 

Sheanoten en sheaboter 
 

De vrouwen rapen de noten van mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken, komt de 
olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De 
traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren 
als de prijs laag is door het hoge aanbod. 
 

Meer inkomsten na training 
 

De Ghanese kerk zet centra op, waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal verwerken tot boter. Dat 
scheelt veel werk. De vrouwen gaan samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren 
training lukt het steeds meer vrouwengroepen om hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciële bedrijven. 
Boerin Kubura Neindow vertelt trots: “Dankzij de verkoop van sheanoten, kunnen we voldoende eten en kleding kopen. 
Vroeger bepaalden de handelaren de prijs van onze noten, maar door de verbeterde kwaliteit kunnen we die zelf 
bepalen.” 
 

Voldoende eten en naar school 
 

De kerk begeleidt inmiddels 20.000 sheaboerinnen met succes. Met steun vanuit Nederland kunnen ze ieder jaar duizend 
nieuwe vrouwen trainen in steeds weer nieuwe dorpen. Dat verandert levens: gezinnen hebben het hele jaar te eten en 
kinderen kunnen naar school. 



Kamp 2025: In alle Talen 
Vorig weekend beleefden we weer een TOPKAMP met de jeugd vanaf groep 5 t/m 15 jaar. We mochten weer 
verblijven in het prachtige kampgebouw van HC Giessenlanderij in Overslingerland. Daarom eerst een dikke dankjewel 
naar Wim en Miranda! Het is een heerlijk gebouw om in te verblijven.   
 

Vrijdagmiddag kwam iedereen binnen, maakten we de bedden op, werden de ideeën voor de Bonte-avond gedeeld en 
voorbereid. Er was vrije tijd voor spel/knutsel of een balletje trappen met Aldwin. 
Het thema was dit jaar `In alle talen´.  Vrijdagavond na het eten speelden we eerst met elkaar Puzzel-je-rijk. In het 
kampgebouw stonden allerlei puzzels klaar: van woordzoeker, lingo, IQ games tot foamkubussen en meer. Per ronde 
kon je punten scoren voor je groep.  
Daarna was DE Bonte avond! Bijna iedereen had thuis al iets voorbereid of in het hoofd. We zetten alle acts nog even 
voor u op een rij: 
- Jasmijn en Johanna: deze ‘J-J Banana girls’ zetten iedereen aan het dansen in een vreemde taal en wel met de 
 Macarena. 
- Ruben stond helemaal klaar met een speciale goocheltruc, die niemand behalve hem lukte!  
- Joanne, Tim en Joël hadden een heuse Quiz voorbereid waaraan iedereen mee kon doen. 
- Jesper en Merel brachten de ‘Jannie en Jopie voorstelling’ ten tonele. 
- Chris, Marijn en Tom waren ‘The Rainbow Guys’ met stoere dans en Kwizzzzzz. 
- Guus en Cas hadden een heuse modeshow ‘In alle talen’! 
- Lucas & Lucas verschenen als ‘De Lukaazen’ met een Talen Quiz. 
- Dieke en Isa speelden met iedereen ‘Raad het lied’.  
- Jan en Gertje brachten ‘De Gekke clown en de Zwembroekmanshow’ waar ballonhondjes in een handomdraai 
 gevormd werden. 
- De leiding had uiteraard ook een geheime act en tot slot hadden de tieners een Act waarin zij het 
schoonzwemmen op droog vlak zelfs voor elkaar kregen.. Kortom, het was één groot feest!  
 

Na het ontbijt op zaterdagochtend was er een speurtocht ’In alle talen’. Morse, braille, gebarentaal Twentse streektaal, 
buitenlandse taal, geheimtaal en de straattaal Bijbel kwamen voorbij! 
Na de lunch was er een 7-kamp. In grote kring speelden de teams tegen elkaar de diverse (behendigheid)spellen, onder 
andere spijkerpoepen 2.0, mastermind 3.0, feestfluitjesrace, ping de pong in je bekertoren, steen/papier/schaar race 
en nog veel meer. Iedereen deed fanatiek mee! 
 

Nadat alle  spullen ingepakt waren, zodat de slaapzalen alvast leeg waren, genoten we van het buffet. Om 19:00 uur 
arriveerde de bedden-sjouw- en schoonmaakploeg. Terwijl wij met de groep Levend Kolonisten speelden in de 
paardenbak, poetsen zij in de tussentijd met de kampleiding het kampgebouw schoon. 
   
Nu denkt u misschien…’Maar het is toch een kerk-kamp’? Ja, dat klopt en daarom hebben wij gedurende het kamp ook 
een Kerkprogramma. Rond de maaltijden zingen we met elkaar een lied, lezen een verhaal en doen daar iets leuks bij. 
Vrijdagavond ging het over: ‘In beweging’…Waar de Heilige Geest komt, ontstaat beweging. Tijdens de Blaas-challenge 
keken we of de jeugd ook iets in beweging kon zetten zonder de handen te gebruiken.  
Zaterdag rond het ontbijt ging het over ‘Vuur en Wind’. Naast vuur is de wind ook een symbool voor de Heilige geest. 
Beiden kan je niet zien maar wel voelen. Daarom maakten we windvangers, die hebben het kampgebouw mooi 
versierd en hangen nu bij iedereen thuis. Zaterdagavond spraken we net als de leerlingen van Jezus ‘In alle talen’ met 
elkaar. We testten met elkaar de talenknobbel. Kan je de ander echt verstaan in een andere taal? 
 

U ziet het, een heel kampverslag. Zoveel leuke dingen, zo’n gezellige tijd. Het is helaas alweer voorbij.  
Waar we het meest van genieten….De jeugd! Het is zo fijn om iedereen te zien genieten. De sfeer, iedereen die 
meedoet, vriendschappen tussen jong en oud die ontstaan. We hebben vernomen dat er thuis weer veel leuke 
verhalen verteld zijn. 
Het fotoalbum volgt nog, voor wie ingelogd is in de Scipio-app! Aldaar kan u een leuk filmpje over het kamp bekijken!  
Iedereen bedankt! Wij zeggen:  op naar volgend jaar! 
 
Jonneke, Aldwin, Maartje en Elvira 
 

(foto op volgend pagina) 

 



 

 


