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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 6 juni 2025 no. 23 

 

    De diensten 

Zondag 8 juni Pinksteren 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor KIA-pinksterzending 
(zie verderop in deze brief) 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA 

 
Zondag 15 juni 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
ds. J.A. Schelling uit Sliedrecht 
Collecte voor project Ghana 
 

Ouderlingen 
Henk Voormolen en Elise Kon 
 

Diakenen 
Ria Kon en Clarie Vink 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 

 

Kinderwoorddienst  
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Tabitha Kazen en Nienke Haag 
 

Koffie schenken 
Rudolph en Aty de Jong 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn ter bemoediging 
gegeven aan mw. Jacky Bak. 
Dhr. Arie van Mourik kreeg bloemen 
omdat hij jarig was. Nog van harte 
gefeliciteerd!  
  

Collecteopbrengst 
 

Jarig in juni 
7-6 dhr. P. Baan 
8-6 mw. N.H. van den Berg-van Zessen 
9-6 mw. A.A. Vink-de Jong 
12-6 mw. A. Hoffman-Slob 
15-6 dhr. D.A. van Halm 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
---------------------------------------------- 
---------------------------------------------- 
 
 
 

Op een later moment worden ook 
Emmy Arnold en Anita Wallaard 
bevestigd. 
We wensen de nieuwe ambtsdragers 
dat ze met vreugde en voldoening hun 
taak kunnen oppakken en dat het ook 
voor henzelf een verrijkende ervaring 
zal zijn! 
 
Annette Driebergen 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
Tiny Rol maakte een onfortuinlijke val en brak 
haar heup. Na een geslaagde operatie is ze 
weer thuis. Daar wacht een periode van 
revalidatie en geduld. Laten we haar 
ondersteunen met meeleven! 
 

We verwelkomen nieuwe gemeenteleden in 
ons midden, die we misschien beter 
herintreders kunnen noemen, want al veel 
eerder, zelfs al in de oude kerk, waren ze lid 
van de Ontmoetingskerk. Na een verhuizing 
zijn ze weer terug. Het zijn Henk en Joke Vlot. 
Hun adres: Doetseweg 65, 3381 KE 
Giessenburg. 
Van harte welkom in ons midden! Hopelijk 
voelt het weer snel als vanouds. 
 

Komende zondag is er wisseling van de wacht 
in de ploeg van ambtsdragers.  
We nemen afscheid van  

Ria Kon, diaken 
Maartje Aantjes, jeugddiaken 
Arie Harrewijn, ouderling-omzien,  
Henny Kool, ouderling-
kerkrentmeester, 
Gerco den Oudsten, ouderling-
kerkrentmeester. 

Ze hebben met toewijding en trouw vier (en 
zes!) jaar hun taak op zich genomen en 
worden zondag daarvan losgemaakt. We 
bedanken hen hartelijk voor hun inzet, elk op 
een eigen manier vormgegeven. 
 

Gelukkig zijn er ook weer nieuwe mensen 
gevonden voor een taak in de kerk.  
Zondag worden daarom bevestigd:  

Gerda Blokland, ouderling-
kerkrentmeester,  
Kees van Gaalen, ouderling-
kerkrentmeester 
Paula de Jong-Buizert, jeugddiaken en 
Reinoud de Leeuw, diaken.  

  

(bericht gaat hiernaast verder → 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Bewaar de datum! 
 

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. Vandaar deze 
herinnering om 6 en 7 september alvast in de agenda aan 
te kruisen.   
Op 7 september, de eerste zondag na de zomervakantie, 
nemen we in de ochtenddienst als kerk officieel afscheid 
van Annette als voorganger.  
De avond ervoor, op zaterdag 6 september, doen we dat 
ook al, in een wat losser en informeler samenzijn. Dus 
bewaar deze data, nadere info volgt.  
 

Henk Voormolen 

 

 

Van onze predikant 
Deze dagen zijn kinderen en jongeren van onze kerk 
samen in het onvolprezen kamp. Dat wordt vast een 
vermoeiende, maar hopelijk ook vooral een mooie 
ervaring! 
 

De eindexamenkandidaten van de middelbare school 
horen komende donderdag of hun harde werken met een 
diploma is beloond. Hopelijk levert dat niet te veel stress 
op! We leven graag mee, dus laat maar weten of de vlag 
wel of niet uit kan.  
 

Het is Pinksterweekend. We vieren het feest van de 
Geest. De Geest die in de Bijbel wordt beschreven als 
bron van kracht, moed, troost, inspiratie en vreugde. 
Laten we bidden voor elkaar en voor onze wereld dat de 
Geest geeft wat nodig is! 
 

We zingen zondagmorgen onder andere lied 700. Die 
tekst geef ik graag mee voor deze dagen: 
 

Als de wind die waait met vlagen, 
zo verrassend waait de Geest, 
soms een storm, met donderslagen, 
soms een stem: Wees niet bevreesd! 
Soms een vlam, een vonk van boven, 
soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, 
soms een glans van korte duur. 
 
Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest, 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 

 

Annette Driebergen 
 
 
 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 

 

Pinksteren! In de kerk hangen de versieringen waarmee 
de School met de Bijbel in Noordeloos hun Pinksterviering 
feestelijk vormgaf. Duiven, vlammen, vrolijke kleuren… 
tekens van de Geest. 
De Geest die - in het verhaal uit Handelingen 2 - op de 
leerlingen van Jezus wordt uitgestort, maar natuurlijk al 
vanaf het begin van de schepping haar geestkracht heeft 
uitgedeeld.  
We lezen over de werking van de Geest en hopen ook zelf 
door die Geest bevlogen te zijn en blijven. Dat we mogen 
ervaren dat de duif van vrede ook via ons haar weg in de 
wereld vindt en we levend bewijs zijn van de 
voortdurende kracht van de Geest.    
Juist om die Geest is het mooi dat we op deze morgen 
nieuwe ambtsdragers bevestigen. Ook zij hebben Gods 
Geest nodig bij hun taak! 
 
Het thema: ‘Gaven van de Geest’. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scipio 

Inmiddels hebben al meer dan 80 leden  
de kerkapp in gebruik. 

Wil jij er ook bij horen? Zie de (verkorte)  
procedure hieronder hoe dat te doen. 

 

 

Of kijk op www.ontmoetingskerk.nl/kerkapp voor meer 

informatie. 

 

 
Kampsnoepwinkeltje 
Zondag na de dienst is het 'Kamp-snoepwinkeltje' weer 
open! Rollen Mentos en pepermunt en zakjes gemengde 
snoepjes. De opbrengst is voor het jeugdwerk. 
Neemt u een extra centje mee en zien we u in ons 
kraampje na de dienst? Tot dan! 
 

Aldwin, Jonneke en Elvira 
 

 

Vacature “De Kosterij”  
 

Enige tijd geleden hebben onze fantastische kosters Nelly 
en Marian aangegeven, dat ze het na 5,5 jaar wat rustiger 
aan willen gaan doen en hun werkzaamheden af te 
bouwen en over te dragen. Natuurlijk vinden we dit 
jammer, maar we zijn dit kosterspaar vooral heel 
dankbaar voor alles wat ze voor de kerk hebben 
betekend!  
 

Begin deze week hebben we een startavond gehouden 
met als insteek: kosteren nieuwe stijl. Met een groep van 
nu zes personen hebben we gekeken naar een 
taakverdeling, waarbij we in deze nieuwe stijl de taken 
over meer personen verdelen, naar ieders tijd en 
mogelijkheden. We zijn al heel ver, maar we hebben nog 
plaats over voor de volgende taken: 
Twee personen voor koster op één zondag per maand; 
Het gaat dan dus uitsluitend om de activiteiten die horen 
rondom de dienst op zondag. 
Eén persoon voor een coördinator van “De Kosterij” 
Hierbij gaat het om een persoon die het leuk vindt om 
aanspreekpunt te zijn, roosters te maken taken te 
verdelen en de agenda te beheren.  
 
Dus: ben jij of ken jij iemand waarbij deze taken passen 
en vind je het leuk om onderdeel te worden van de 
nieuwe groep “De Kosterij” meld je dan aan of stel je 
vragen bij Nelly en Marian of bij: 
Gerco den Oudsten 
T: 06-28887444 
kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl  
 

 

 

http://www.ontmoetingskerk.nl/kerkapp
mailto:kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl


 

Column 

Eigen geraniums 

Verbazend veel soorten heel oude mensen zien we deze 
vakantie. Confronterend ook. 
Tijdens een wandeling bij een dorp passeren we een 
vervallen, in onbruik geraakte boerderij. Oude tractor op het 
erf. In de deur van het nog intact zijnde woongedeelte staat 
een vriendelijk groetende oude vrouw. Later in het dorp een 
grote vervallen werkplaats met allerlei oud roest rondom. 
Een scheef klein deurtje wordt geopend, een stok eruit 
uitgestoken. Daarop leunend een heel oude man.   
Hoe vaak zullen de kinderen langskomen, hen trachtend te 
overreden te verhuizen naar het Maison de Retraite in hun 
buurt?  
Oude mensen… Overal hetzelfde…. Het liefst zo lang mogelijk 
bezig in hun vertrouwde omgeving. Laat maar rommelen….En 
wat is er mis met achter de geraniums zitten? Zeker achter 
die van jezelf? Zolang je er maar tevreden achter zit… 
  
Na de middag, onderweg naar een camping aan de Loire, 
staat ineens aan de weg iemand heel nadrukkelijk te liften. 
Niet gewoon zijnde lifters mee te nemen (zeker niet met 
camper in het buitenland) rijden we er eigenlijk met een 
boogje omheen…..Maar…: ‘Was dat nou een oude vrouw?’ 
Zodra het kan keren we en inderdaad! Onder het vertellen 
van een heel verhaal, waarvan we niks verstaan, stapt ze 
dankbaar in. Ze wil graag meerijden naar Charité-sur-Loire, de 
plaats waarnaar we onderweg zijn. Charité betekent: Goed 
doel of barmhartigheid (hoe bijzonder). Het enige wat ik 
verder nog versta van de mevrouw, die er - hoewel geen tand 
meer in haar mond -  heel goed uitziet: vlot gekleed, nette 
haren, mooi zongebruind, is haar leeftijd: quatre-vent-dix,  
jawel, negentig jaar! Behalve een tikje warrig lijkt ze 
volkomen in orde. Zo jammer dat we de verhalen niet 
verstaan! Aangekomen in Charité, wijst ze  precies waar we 
heen moeten: rechtdoor, hier links, daar rechts…  
Na bijna vast te zijn gereden in de nauwe bochten, belandden 
we op een pleintje waar ze dankbaar lachend graag uitstapt…. 
Bonjour Madame!  
 
Roos 

 
 

Van Hemelvaart naar Pinksteren  
 
“Op een lichte wolkenwagen, 
werd de Heer van de aard’ gedragen.” 
Naar de wolken staren 
als Hij naar de hemel is gevaren. 
 
Ik kijk niet langer naar de lucht. 
Hij is niet “ergens ver weg” boven. 
Dat kunnen wij geloven. 
Ík ben in de wolken en opgelucht. 
 
Deze droom van Hemelvaart heeft zin 
en houdt een belofte in, 
die met Pinksteren wordt vervuld 
en ons met de Geest heeft gevuld. 
 
Hij is niet weg, maar vervangen. 
Na de uitstorting van de Heilige Geest, 
hoef ik niet lang naar Zijn komst te verlangen, 
Hij ís al gekomen op het Pinksterfeest. 
 
Met de Geest verstaan we elkaars taal 
Maar begrijpen we ieders verhaal ? 
Toch komen de vuurtongen los, 
als we zingen uit volle borst:                                                     
 
Lied 477: 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
 
Lisette van der Valk-Snoeij 
 

 
 



 

 

 

 

 

Pinkstercollecte : Het gebeurde in MYANMAR! 
 

Je bent al jaren iedere dag bang voor luchtaanvallen op jouw  
dorp, of voor gevechten tussen het leger of rebellengroepen. 
Dan wordt je land ook nog eens getroffen door een zware  
aardbeving.  
Dit gebeurde in MYANMAR. Veel kinderen en  
jongeren zijn door al het (natuur) geweld al getraumatiseerd  
en de aardbeving eind maart heeft voor nog meer angst  
gezorgd.  
Het is een groot taboe om te praten over wat je  
meemaakt. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en  
traint kerk- en jeugdleiders in Psychosociale zorg, zodat ze  
jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.  
Zij bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving.    
 

De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om  
aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. We collecteren juist met Pinksteren, zodat meer  
kerkleiders  getraind en ingezet kunnen worden en zo Gods troost en hoop kunnen verspreiden.  
Laten we Myanmar niet vergeten. 
 

Geef aan de collecte of maak uw/je bijdrage over naar het rekeningnummer van de diaconie: NL 82RABO 0346302838.  
Hartelijk dank! 

 

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 

Datum: woensdag 18 juni 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) in Odensehuis, Peperstraat 40, 2969 AZ Oud-
Alblas 
Thema:  Rondetafelgesprek met mantelzorgers en 
hun naasten rondom mensen met dementie. 'Er 
over praten helpt' 
Onder leiding van Leden van de Werkgroep 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden. 
 



 

 

Kamp 2025 ‘In alle talen’ 
 

Van vrijdagmiddag 6 t/m zaterdagavond 7 juni 
genieten we met kinderen en tieners van het 
kamp! Alle matrassen in het kampgebouw zijn 
gevuld, er moet zelfs leiding thuis slapen. 
 

Het thema van het kamp is ´In alle talen´. Een 
bonte avond, speurtocht met opdrachten, 
kerkprogramma, een heuse 8-kamp en een 
kookploeg die ons weer voorziet van een ‘natje 
en een droogje’, al wat een kamp nodig heeft!  
De voorbereidingen zijn op het moment van 
schrijven getroffen, de tassen staan gepakt. De 
bedden zijn reeds op hun plek gesjouwd, kortom 
het kamp kan beginnen. Wij hebben er zin in! 

 

Volgende week leest u hoe het geweest is en 
zullen er vast allemaal leuke foto’s zijn om met u 
te delen. Zit u nog niet in de scipio kerkapp, dan 
is dit het moment om aldaar in te loggen en al 
eerder mee te kunnen genieten van onze mooie 
kamp-momenten! 
 
Groetjes van Aldwin, Jonneke, Maartje en Elvira 
 
 


