Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 30 mei 2025 no. 22

De diensten Lief en Leed Bloemen

Zondag 1 juni
09.30 dienst met doventolk

ds. G.A. van de Weerd uit
Geertruidenberg
Collecte voor de diaconie

Geen concrete namen voor deze rubriek,
deze week. En tegelijk zijn er mensen genoeg
die in onze hoofden en harten zijn. Om in
dankbaarheid bij stil te staan. Om voor te
bidden in hun situatie van verdriet en zorg.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=011EcrgHRMCQloWUmgiqwQ

Zondag 8 juni Pinksteren
09.30 ds. A.N. Driebergen
Collecte voor KIA-pinksterzending

Ouderlingen
Gerco den Oudsten en Els Viot

Diakenen
Caroline Vreugdenhil en Maartje
Aantjes

Organist/pianist
Hans Arnold

Lector
Gerry Bronkhorst

Kinderwoorddienst
Sanne van Wijk

Kinderoppas
Geri Vonk

Koffie schenken
Cees Zaanen en Lisette van der
Valk

We blijven met elkaar meeleven.
Voor deze dagen tussen Hemelvaart en
Pinksteren een gebed van Erik Borgman:

Jij,

die je terugtrekt en ruimte maakt
om ons zo Op een nieuwe manier
ongehoord nabij te zijn:

blijf met ons verbonden,

want overgelaten aan onszelf
kunnen wij niets doen.

Blijf onze bron,

blijf onze levenskracht,

blijf ons uitzicht.

Kijk niet naar de hemel,

zo is ons gezegd.

Zoals Hij onder jullie was
als uitweg in de dreiging,
als herstel in gebrokenheid,
als vrede in conflict,

zo zal Hij er opnieuw zijn:
verborgen in nabijheid,
wonder van gewoonheid,
vernieuwend in het leven
dat gewond en gekwetst
ongebroken voortgang vindt.

Als een moeder,

zo beloofde jij,

schep |k een thuis voor jullie.
‘Zoals je werkelijk bent,

jij en geen ander,

zal je ruimte vinden,

zal je ruimte bieden,

zal je ruimte worden

op de weg van het leven.’

(gebed gaat hiernaast verder >

De kerkbloemen zijn gegaan naar
mw. Corrie Korevaar, met de hartelijke
felicitaties voor haar verjaardag.

Collecteopbrengsten
25-5 actie Vakantietas € 962,15
29-5 kerk € 234,35

Jarig in juni

1-6 mw. M. Schakel-Bac

7-6 dhr. P. Baan

8-6 mw. N.H. van den Berg-van Zessen
9-6 mw. A.A. Vink-de Jong

12-6 mw. A. Hoffman-Slob

15-6 dhr. D.A. van Halm

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/
301-Ontmoetingskerk-Noordeloos

Geen wezen zullen wij zijn,

maar jouw zussen en broers:
geliefd in de verbondenheid

die alles draagt,

die alles bergt,

die alles laat bestaan en doet leven.
Tegen elke dood in.

Annette Driebergen
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We gedenken Florina Blokland

Op 20 mei overleed onze zuster in Christus: Flora Jeanette Blokland. Florina is 59 jaar geworden.

Nog geen twee maanden geleden kreeg ze het bericht van een ernstige ziekte. Waar ze — met allen die haar lief zijn —
hoopte op nog iets van behandeling en tijd van leven, bleek al snel dat die tijd haar niet gegeven was.

Florina groeide op op de boerderij van haar vader op de Hoogt en woonde later samen met broer Piet dichtbij haar
ouderlijk huis én dichtbij de koeien. Na het behalen van haar middelbare schooldiploma ging ze aan het werk, maar ze
was altijd in om iets nieuws te leren. Ze gaf les, schreef materiaal voor het onderwijs en was daar bevlogen in.

Met haar ouders en broer Piet was ze van jongs af aan lid van de Ontmoetingskerk. Ze deed rond haar 25¢ belijdenis,
maar raakte haar zicht op God in een periode in haar leven ook wat kwijt.

Na het overlijden van haar vader in 2016, en een fietsongeluk met gevolgen én de verplichte verkoop van de koeien
kwam ze op een nieuw spoor en kwamen God, geloof en de kerk weer in beeld. Altijd wat van een afstand, want omgang
met veel mensen ging haar niet vanzelfsprekend af en gesprek over geloof ook niet.

Tegelijk was die omgang met mensen wel haar kracht. Ze kon zich op heel creatieve manier uitleven, had scherp oog voor
mooie teksten en wist vaak de goede snaar van aandacht voor wie dat nodig had te raken. Met kaartjes, briefjes,
berichtjes strooide ze liefdevolle aandacht rond. Altijd weer zat ze op haar fiets, ze was een echt buitenmens. Zo zaaide ze
veel liefde.

Dat er door mensen ook van haar gehouden werd ... daar was ze niet altijd zeker van.

Ze was wel zeker van Gods liefde voor haar. Die bleek diep in haar hart gegrond.

Het was een zegen dat er in de periode van haar
ziekte zoveel liefde en warmte naar haar toe
kwam. Dat heeft haar erg goed gedaan.

Bij het afscheid stonden we stil bij woorden uit
Psalm 139 over God die mensen ten diepste
kent. We hebben haar aan de liefdevolle
nabijheid van God toevertrouwd.

Laten we blijven bidden voor broer Piet, moeder
Flora en voor allen die van Florina houden om

troost en nabijheid van God en mensen.

Annette Driebergen
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De Ontmoetingskerk gaat digitaal met de Scipio app

Zoals u wellicht al heeft gehoord gaan wij net als veel andere kerken over tot de introductie van een eigen kerk-app. Met
een kleine werkgroep hebben we ons het afgelopen jaar verdiept in nut, noodzaak en (on)mogelijkheden. Op basis van dit
onderzoek is onlangs door de kerkenraad besloten om de Scipio app in gebruik te nemen als onze kerk-app.

Want meer en meer belangrijke zaken vinden hun plek op onze mobiele telefoons en
tablets, en de kerk hoort daarbij!

De Scipio app biedt ons een centrale plek voor alle communicatie binnen onze
gemeente. We willen hiermee het onderlinge contact versterken en tegelijkertijd
belangrijke informatie laagdrempelig beschikbaar maken. Er is de afgelopen tijd hard
gewerkt aan de inrichting van deze app. De app is per direct beschikbaar voor al onze
leden!

In de Ontmoetingskerk-app vindt u straks in een besloten omgeving voor leden alle
informatie van onze gemeente.

Denk allereerst aan de gegevens zoals die in de Kerkgids staan, maar natuurlijk ook aan actueel nieuws, de agenda en
informatie over komende activiteiten. Ook de roosters voor de diverse taken in de diensten vindt u hier overzichtelijk
terug.

Binnen de app is het mogelijk om subgroepen aan te maken, ter vervanging van communicatie via losse WhatsApp-
groepen. Uiteraard kunt u via de app ook onze kerkdiensten volgen. Kortom, de Ontmoetingskerk-app is een eigentijdse
manier om op een eenvoudige, snelle en laagdrempelige manier betrokken te raken en te blijven bij de Ontmoetingskerk,
en vooral ook bij elkaar. De app kan bovendien een stimulerende rol vervullen in het onderlinge pastoraat en diaconaat.
In de app zitten alle spreeuwen immers bij elkaar.

Meer weten of aanmelden?

Alle informatie over de app, inclusief instructies voor installatie, vindt u op onze website:

(7 www.ontmoetingskerk.nl/kerkapp Of via: (5 https://www.scipio-app.nl/instructie-installeren/

Hulp nodig?

Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Geen zorgen. U kunt mailen naar kerkapp@ontmoetingskerk.nl.
Ook is Otto Bijl regelmatig aanwezig na de ochtenddiensten om u te helpen bij de installatie of het gebruik van de app.
Loop gerust even langs met uw telefoon of tablet.

Heb jij de App al?
Ontdek onze app!

v Actuele ledenlijst

v Eenvoudig in gebruik

v Onmisbaar in onze Gemeente
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Column

Ontdekkingsreis...

Bonne route, vermeldt het bord wanneer we het plaatsje
uitrijden. Altijd leuk om een wens mee te krijgen. Evenals
‘Bienvenue’- Welkom, bij binnenkomst.

Wat een ruimte hier, wat een mogelijkheden... Waarom
blijven we eigenlijk allemaal op een kluitje zitten?

Hoewel goed voor te stellen hoe desolaat het glooiende
Noord-Franse landschap in herfst en wintertijd is, hebben we
daar momenteel door de vele vogels en bloeiende velden
weinig last van.

Eindeloos wandelen, helemaal prima, zolang we ook maar
door dorpjes komen. Al is het nog zo dunbevolkt, je ziet
menselijke aanwezigheid met de altijd aanwezige kerk- vaak
onwijs groot- en het dorp eromheen geschaard. En soms is er
een plaats zoals Vic-sur-Seille, met zoveel historie dat het
verbijstert... Waar je voortdurend gedwongen stil staat...
Luisterend naar de stem van het verleden, zoveel
welluidender dan die van vandaag... Statige huizen met
ornamenten, heiligenbeeldjes op de hoek... Een boogpoortje
in een oude muur, met alles wat er op- en aan groeit, onthult
een begroeid pad langs het water. Een wereld op zich, een
eigen verhaal gevuld met vogelzang.

Na een bocht voert het pad via een trap door een volgend
poortje terug de camperparkeerplaats op... De rust van
slechts een ‘enkele verspreid voorkomende toerist’, voedt het
idee van een eigen ontdekkingsreis... Onverwachts toch wat
reuring.... Een groepje jonge mensen op toertocht met oude
Puch en Tomos brommers uit de 70-er jaren, zorgt door onze
enthousiaste herkenning voor hilariteit over en weer.

Al smaakt de herinnering aan de bijna continue aanwezige
brandplek op mijn linker kuit- veroorzaakt door de uitlaat-
dan ook bijna bitterzoet...

Kenmerk van een Puch Maxi rijder...

Verder... inderdaad, overal rozen, prachtig blozend en...
ongelofelijk:.... groeiend in nagenoeg geen- of heel arme
grond... Rijdend door het plaatsje waar Doornroosje wel moet
hebben gewoond, besluiten we uit te stappen. Helaas blijkt
het hier behalve rozen ook stampvol honden, die in tuinen
verspreid achter even zoveel hekken, gigantisch tekeer gaan.
En worden we de plaats letterlijk uit geblaft!

Roos

de stad, de natuur, de mensen

Ik kan van de stad houden

met zijn bijzondere gebouwen

en de winkelboulevard

het voelt als een warm bad, zowaar.

Ik hou van de stad

met daarin het volle leven.
Er is veel te beleven,

ze is als een warm bad.

Ik hou van de stad

zelfs van het hondengeblaf en katten gemiauw
maar de herrie op straat ben ik nu zat
langzaam wordt het bad lauw.

Ik verruil de stad voor de natuur,
weg van lawaai en apparaten
zelfs de vele mensen ga ik haten
ik houd de natuur in de gaten.

Ik hou van de natuur

zuivere lucht en geuren, zo puur,
die ik met alle zintuigen
langzaam in me op ga zuigen.

Ik houd van de natuur,
die is mild en maakt zacht
tegelijk wild en grillig
kalm en onverschillig.

Ik hou van de natuur.

Ze is ruig en heeft macht,

die me tot mezelf terugbracht
en bij de mensen, op den duur.

Ik hou van mensen die luisterden
naar ontluisterden

en zorgen voor

de aan huis gekluisterden.

Ik hou van mensen van heden
en uit het verre verleden,

die bouwen en helen

huizen als kastelen.

Ik hou van mensen en hun werk
in een oud dorp met stompe kerk,
gegrondvest door het vele bidden
ik word er stil van binnen.

Vol van alles wat ik bewonder

ga ik terug naar wat het mij gaf:

natuur, stad en mensen, ik kan niet zonder
en wissel dat graag af.

Door de mens, de natuur en de stad
alle drie, waar ik van houd,

is het bad niet meer koud.

Ben ik weer in een warm bad.

Lisette




Oproep!
Wij zoeken nog div. vrijwilligers
vooronze vakanties
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Van 20 — 27 juni ga ik als reisbegeleider mee met een vakantieweek van Dit Koningskind naar Harderberg.

Dit koningskind organiseert vakantieweken/reizen voor mensen met een beperking.

Op dit moment zijn erbij diverse reizen nog tekorten aan vrijwilligers zoals reisleiders, reisbegeleiders en
koks.

Als deze tekorten aan vrijwilligers niet ingevuld kunnen worden, is men genoodzaakt om reizen te annuleren.
Dit betekent voor een grote groep mensen met een beperking een grote teleurstelling en kunnen ze dit jaar
misschien wel niet op vakantie.

Dus heb je nog een weekje vrij/over en wil je een week lang veel liefde en dankbaarheid ervaren en
ontvangen, kijk dan snel op: www.ditkoningskind.nl , of bel naar 030-2363780.

Ook mag je bij mij altijd informatie opvragen, of mij bellen 06-40199786.

Namens alle medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers van Dit Koningskind, alvast hartelijk
dank!

Eimert Vink



http://www.ditkoningskind.nl/

