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De diensten

Zondag 25 mei
09.30 ds. A.N. Driebergen

Collecte voor Actie Vakantietas (zie
verderop in deze brief)

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=011EcrgHRMCQloWUmgiqwQ

Donderdag 29 mei Hemelvaartsda
09.30 ds. A.D. Noordam uit
Dordrecht

Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSWONC9vTeE-7tQ

Zondag 1 juni
09.30 ds. G.A. van de Weerd uit

Geertruidenberg
Collecte voor de diaconie

Ouderlingen

Aldwin Korevaar en

Elvira van Mourik
Hemelvaartsdag: Henny Kool en
Jacoline Fierloos

Diakenen

Maartje Aanen en Huib Kraaijeveld
Hemelvaartsdag: Clarie Vink en

Ria Kon

Organist/pianist
Hans Arnold
Hemelvaartsdag: Peter Veen

Lief en Leed

Lief en leed: soms is het een heel rake
omschrijving van deze rubriek in de
gemeentebrief, want alle facetten van het
leven komen voorbij.

U ontving al bericht over het overlijden van
Florina Blokland. Ze is 59 jaar geworden.
Zaterdag nemen we afscheid van haar en
gedenken we haar met liefde en eerbied. Bidt
u deze dagen voor Piet, Flora en voor allen
die van Florina houden?

Aanstaande zondag zullen we Florina ook in
ons midden gedenken en wordt een kruisje
met haar naam opgehangen op ons
levensloopbord.

Het wordt een bijzondere en vreugdevolle
zondag voor Dico van Toor en Henri en Arina
de Groot-van Wingerden en voor allen die bij
hen horen. Zij doen belijdenis van hun geloof
en zeggen zo in het openbaar ‘ja’ tegen God
en zijn gemeente. Natuurlijk zullen ze zelf iets
vertellen over hun weg van geloof en over
deze stap.

De glans van deze dag heeft voor Martin en
Heleen van Toor en hun kinderen Dico, Else
en Luca (en voor onze gebarentolk Anja) een
droevig randje. Afgelopen dinsdag overleed
de vader van Martin aan de gevolgen van een
herseninfarct. Tot dat moment was hij een
vitale, meelevende man. We bidden voor hen
in deze dagen van afscheid om Gods
nabijheid en troost.

Ik vergat vorige week het overlijden te
vermelden van de moeder van Henk
Voormolen en Caroline Vreugdenhil. Met Kai,
Famke en Nieske namen zij afscheid van haar.
Haar overlijden kwam relatief onverwacht,
maar er is vrede en dankbaarheid om haar
lange leven.

- Jacky Bak belandde -

Bloemen

De kerkbloemen zijn gegaan naar
mw. Riet Baan, met de hartelijke
felicitaties voor haar verjaardag.

Collecteopbrengst 18-5
Kerk: € € 412,41

Jarig in mei
26-5 mw. Corrie Korevaar
26-5 dhr. A. van Mourik

Lector
Wies Harrewijn
Hemelvaartsdag: Gerla van Breugel

Kinderwoorddienst
Dinie Haag
Hemelvaartsdag: Paula de Jong

Kinderoppas
Cora en Ariélle Klein
Hemelvaartsdag: Eline van den Heuvel

Koffie schenken

Arien en Thijs Brouwer
Hemelvaartsdag: Antoinette en Dick
van der Garde

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/
301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Lief en leed (vervolg)

Jacky Bak belandde vorige week zondag in het
ziekenhuis. Ook zij werd getroffen door een
herseninfarct. Ze mocht dinsdag weer naar huis en de
schade is gelukkig beperkt. Naar omstandigheden gaat
het weer goed met haar. We denken aan haar en Sjaak,
want natuurlijk veroorzaakt zo’n gebeurtenis ook angst
en schrik.

Op 14 mei is Koen Frederik Frank geboren. Koen is de
zoon van Jiska en Ronald de Groot-Wallaard en broertje
van Fleur. Ze genieten met volle teugen van dit nieuwe
leven. Van harte gelukgewenst met de komst van Koen
in jullie midden! We bidden dat hij mag opgroeien als
een gelukkig mensenkind onder Gods hemel.

Op een andere plek in de gemeentebrief schrijft Lizanne

Lanser over haar vertrek uit onze gemeente. We zijn
dankbaar voor wat ze voor de Ontmoetingskerk heeft
betekend!

Voor ieder die wordt genoemd en voor wie het ook
nodig heeft, deze woorden van zegen, die zo prachtig
gezongen kunnen worden:

God zal met je meegaan
als licht in je ogen

als lamp voor je voet
als hand op je hoofd

en arm om je schouder;
als baken bij ontij

en verte die wenkt

als groet op je lippen

en hoop in je hart

als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat

Annette Driebergen

Bij de dienst van zondagmorgen

L

Drie jonge mensen doen deze morgen belijdenis van hun
geloof. We zingen in de dienst onder andere deze zin: ‘Het
werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt’. Zo
ervaar ik dat op momenten als deze. Er is gezaaid, door
ouders, door vrienden, door de kerkelijke gemeenschap,
maar uiteindelijk is het God die roept en een ‘ja’ in het hart
van mensen legt.

We lezen twee gedeeltes uit de Bijbel. In het eerste,
Marcus 8: 27-29, klinkt uit de mond van Jezus de vraag:
‘Wie zeg jij dat ik ben?’

In het tweede, Romeinen 12: 9-18, spiegelt Paulus ons voor
wat een levenshouding is die bij mensen van Jezus past.
Heel concreet. We lezen dat als antwoord op een vraag
van de belijdeniskandidaten.

Ik verheug me op deze morgen!

Annette Driebergen

Familie uit Oekraine vond onderdak in Noordeloos

Graag willen u informeren over de huisvesting van de familie Bortnik, een Oekraiens echtpaar dat noodgedwongen moest

vluchten uit hun land.

Na een periode van veelvuldige verhuizingen (zeven keer in iets meer dan twee jaar), vonden we als Comité Oekraine
Noordeloos, in samenwerking met de familie Otten, eind vorig jaar een duurzamere oplossing.

De familie Otten werd bereid gevonden een deel van hun terrein af te staan om daar permanentere huisvesting te
realiseren voor het echtpaar, zodat verhuizen niet steeds meer nodig is. De familie Otten heeft besloten deze woonunit
op hun terrein, zelf te financieren en in eigendom te nemen. Zij regelen hiermee ook de bijkomende kosten, zoals
onderhoud. Dit geeft zowel de familie Bortnik als ons als comité meer stabiliteit en helderheid.

Mede door uw gewaardeerde steun, via de diaconieén van alle drie kerken op het dorp, hebben wij deze opvang
financieel kunnen ondersteunen en kunnen we de familie Bortnik een veilige en stabiele plek bieden. Wij danken u
daarom hartelijk voor uw betrokkenheid en bijdragen aan deze belangrijke vorm van naastenzorg. Ook willen we
iedereen bedanken die in de afgelopen meer dan 2 jaar heeft bijgedragen aan een veilige opvang voor de familie Brortnik.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Rudolph de Jong
Comité Oekraine Noordeloos




Collecte voor Actie vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op
vakantie. Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen we kinderen
in het hele land blij maken met een rugzak vol verrassingen voor de
zomervakantie. Een aantal kerken uit de regio doet hier, in samenwerking
met de Voedselbank, aan mee.

A

,;,Wm,v,,M W [ | ; Wij willen als Ontmoetingskerk ook dit jaar meedoen en zo verschillende

kinderen een tas met vakantiepret geven. De tas wordt gevuld met
speelgoed, een spelletje en iets lekkers, maar ook zullen we denken aan
praktische producten zoals zonnebrand.

i

Rainbow toont op de foto een voorbeeld van de inhoud van zo’n
vakantietas. De tassen worden verstrekt via de voedselbank. De
medewerkers zien dat de kinderen, zoals u kunt indenken, zeer
enthousiast reageren op de tassen.

Voor dit mooie project is geld nodig. U kunt hier zondag 25 mei voor geven in de collecte of uw gift overmaken op de
bankrekening van de diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38 onder vermelding van ‘actie vakantietas’.

Vindt u/vind jij het leuk om mee te denken over de inhoud van de tas? Dan kunt u dit aangeven bij jeugddiaken Maartje
Aantjes (maartjeaantjes@yahoo.com).

De Ontmoetingskerk gaat digitaal met de Scipio app

Zoals u wellicht al heeft gehoord gaan wij net als veel andere kerken over tot de introductie van een eigen kerk-app. Met
een kleine werkgroep hebben we ons het afgelopen jaar verdiept in nut, noodzaak en (on)mogelijkheden. Op basis van dit
onderzoek is onlangs door de kerkenraad besloten om de Scipio app in gebruik te nemen als onze kerk-app.

Want meer en meer belangrijke zaken vinden hun plek op onze mobiele telefoons en
tablets, en de kerk hoort daarbij!

De Scipio app biedt ons een centrale plek voor alle communicatie binnen onze
gemeente. We willen hiermee het onderlinge contact versterken en tegelijkertijd
belangrijke informatie laagdrempelig beschikbaar maken. Er is de afgelopen tijd hard
gewerkt aan de inrichting van deze app. De app is per direct beschikbaar voor al onze
leden!

In de Ontmoetingskerk-app vindt u straks in een besloten omgeving voor leden alle
informatie van onze gemeente.

Denk allereerst aan de gegevens zoals die in de Kerkgids staan, maar natuurlijk ook aan actueel nieuws, de agenda en
informatie over komende activiteiten. Ook de roosters voor de diverse taken in de diensten vindt u hier overzichtelijk
terug.

Binnen de app is het mogelijk om subgroepen aan te maken, ter vervanging van communicatie via losse WhatsApp-
groepen. Uiteraard kunt u via de app ook onze kerkdiensten volgen. Kortom, de Ontmoetingskerk-app is een eigentijdse
manier om op een eenvoudige, snelle en laagdrempelige manier betrokken te raken en te blijven bij de Ontmoetingskerk,
en vooral ook bij elkaar. De app kan bovendien een stimulerende rol vervullen in het onderlinge pastoraat en diaconaat.
In de app zitten alle spreeuwen immers bij elkaar.

Meer weten of aanmelden?

Alle informatie over de app, inclusief instructies voor installatie, vindt u op onze website:

(¢ www.ontmoetingskerk.nl/kerkapp Of via: (& https://www.scipio-app.nl/instructie-installeren/

Hulp nodig?

Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Geen zorgen. U kunt mailen naar kerkapp@ontmoetingskerk.nl.
Ook is Otto Bijl regelmatig aanwezig na de ochtenddiensten om u te helpen bij de installatie of het gebruik van de app.
Loop gerust even langs met uw telefoon of tablet.
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Heb jij de App al?

Ontdek onze app!

v Actuele ledenlijst
v Eenvoudig in gebruik
v Onmisbaar in onze Gemeente

Kerkschoonmaak

KLOKRADI@)))

Het is weer binnenkort weer tijd voor de kerkschoonmaak. Deze
staat gepland op maandag 16 en dinsdag 17 juni. Ik zoek wat

Op woensdag 28 mei verzorgt Arie Slob vanaf hulp voor de ochtend, middag of avond. Vele handen maken
10.30 uur een meditatie Tussen Pasen en licht werk!
Pinksteren Geef je alstublieft op bij Mirjam Wallaard

06-53606001, stuur een appje of

e-mail : mwallaard@outlook.com.

Foutje Alvast bedankt!
De familie Vonk attendeerde de redactie op een Hartelijke groet,
fout in de vorige gemeentebrief. Het adres van

zorgcentrum Beatrix, waar dhr. Cees van de Vate, Mirjam Wallaard

verblijft is Beatrixstraat 20 is in plaats van 40.
Waarvan acte.

Lieve mensen, dankjewel!

Soms verandert de stroom van het leven van richting. En voel je: dit is het moment om een vertrouwd pad af te ronden
en een nieuw pad te bewandelen.

Na ruim dertig jaar verbonden te zijn geweest met deze gemeente neem ik nu afscheid. Wat ben ik dankbaar voor de
warmte, het vertrouwen en de oprechte verbondenheid die ik hier heb ervaren. Een bijzonder hoofdstuk was ook de
periode waarin ik 1,5 jaar als pastor aan deze gemeente verbonden was. Wat was het een voorrecht om op die manier
dienstbaar te mogen zijn.

Mijn weg leidt al even naar een andere (esoterische) gemeenschap. Zowel online als op locatie in Vézelay, waar Bert en
ik inmiddels ook een klein huisje hebben gekocht, vervul ik daar een rol en voel ik me gedragen door een nieuw
netwerk van mensen met eenzelfde verlangen.

Hoewel ik formeel afscheid neem, draag ik de gemeente van
Noordeloos in mijn hart met me mee.

De basis die ik hier ontving, leeft in mij voort en reist met me mee,
waar ik ook ga.

Heel veel dank en wellicht tot ziens als ik
nog eens voorga of in de buurt ben.

Warme groet,
Lizanne Lanser




Column

Vliegende koekoeksklok

De blauwe regen geurt bedwelmend. Nagenoeg alles wat leeft roert zich...

Om ‘mijn koninkrijk’ te overzien neem ik in verbeelding plaats op een van de bovenste takken van de boom in de tuin,
naast de merel, de heraut die elke morgen een nieuwe dag aankondigt...

De boom leek te kwijnen, maar staat voor het eerst in bloei met grote trosvormige bloemen. Eromheen gonst het van
de bijen! Het doet bijna pijn om hier vandaan te gaan, al is het maar voor een paar weken vakantie. Zo’n explosie van
leven, en die geluiden! Het opvallendst deze week is de koekoek, hij geeft jaarlijks acte de présence - maakt zijn
aanwezigheid kenbaar- maar deze keer lijkt er een doorgedraaide koekoeksklok rond te vliegen. Ongelofelijk wat een
energie heeft zo’n beestje!

En alle rozen staan in knop. Wie denkt er nu aan weggaan met de rozen op uitkomen? Oké, die zullen onderweg genoeg
te zien zijn, door heel Europa, maarre... deze zijn wel van mezelf. En ‘zoals de rozen thuis bloeien....’

Door al het verdriet rondom mensen van de Ontmoetingskerk, voelt weggaan ook een beetje als deserteren.

Hebben we in moeilijke tijden elkaar niet juist nodig?

Toch inmiddels in Duitsland beland, nabij Rheinland-Pfalz.

Wandelden met uitzicht over de Rijn. Op de landschaps ontwrichtende windmolens na, als bewiekte gedrochten her en
der boven de heuvels uitstekend, is Duitsland prachtig!

Deze keer met een extra missie: op ouderlijke inspectie bij een kleine wijngaard op een steile helling nabij de Rijn, die
door toedoen van zoonlief (en compaan), immer ondernemend- sinds kort bij de familie behorend. Hoe bijzonder.

Ik heb bovenaan die helling een tijd echt ontroerd in het gras gezeten! Beetje hetzelfde gevoel als ‘de eigen rozen’...
Het heeft iets Bijbels, een oude overwoekerde wijngaard met veel werk een tweede kans geven....In de gauwigheid
weet ik hierin genoemd twee wijngaardeniers: Naboth, een rechtschapen man en koning Achab, een dwaas met
afstandsbediening, in handen van lzebel, zijn vrouw... (Lijkt iets van alle tijden...)

Morgen rijden we richting Dordogne...

Roos

Kerkbloemen voor jarigen

In overleg met de diaconie, bloemendienst en de KKR is besloten om met ingang van 1 juli aanstaande alleen nog
kerkbloemen bij onze jarige ouderen te brengen als ze 80 jaar worden of ouder.




