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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 16 mei 2025 no. 20 

 

    De diensten 

Zondag 18 mei 
09.30 u. mw. G. Bijl-Bor 
18.30 u. Commissie Eredienst 
Muziek met een glimlach 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 25 mei 
09.30 ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Ouderlingen 
Els Vlot en Henk Voormolen 
 

Diakenen 
Ria Kon en Caroline Vreugdenhil 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kinderwoorddienst  
Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas 
Paula de Jong 
 

Koffie schenken 
Sjaak en Jacky Bak 
Avond: Anne en Maartje Aantjes 

 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar 
Marlijn Schouten vanwege de doop 
van haar zoontje Micha. Van harte 
gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengsten 
4 mei project Ghana: € 297,85 
11 mei kerk: € 362,18 
 

Jarig in mei 
21-5 dhr. C.E. Hoeksma 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
26-5 dhr. A. van Mourik 
 
 

 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/
301-Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

Florina Blokland is maandag thuisgekomen. 
Dat is fijn, maar het is ook in de wetenschap 
dat het eind van haar leven dichtbij is. We 
bidden voor haar, broer Piet en moeder Flora 
om kracht, troost en nabijheid van God en 
mensen. 
 
Eén van onze ‘oud’-predikanten, ds. Cees van 
der Vate, is gevallen en brak een heup. Dat is 
een tegenvaller. Hij verblijft in een 
zorgcentrum voor revalidatie. Wellicht wilt u 
hem een kaartje sturen als bemoediging?  
Het adres: 
Zorgcentrum Beatrix 
Beatrixstraat 40 
4101 HK Culemborg 
 
Volgende week zondag doen drie 
gemeenteleden belijdenis van hun geloof. 
Het zijn Dico van Toor en Henri en Arina de 
Groot-van Wingerden. We hebben met elkaar 
een mooi traject van geloofsgesprekken 
afgelegd en verheugen ons op wat komen 
gaat. Bidt u voor hen komende week?  
 
Met een groepje gemeenteleden verblijven 
we deze dagen (van vrijdagmiddag tot 
zondagmiddag) in de Onze-Lieve-Vrouwe-
Abdij in Oosterhout. Dat zijn altijd intensieve 
en bijzondere dagen.  
Denkt u aan ons?  
 
Annette Driebergen 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

 
 
Deze ZondagAvondSpecial zal worden ingevuld door Rob 
Favier, waarbij hij niet alleen voorgaat, maar ook de 
muzikale medewerking voor zijn rekening neemt. 
Het thema dat als een rode draad door de liedjes loopt is: 
“Dat het Goede Nieuws van Jezus, 'Gods Glimlach is over 
de aarde'”. Tijdens deze avond kunnen en mogen wij 
ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven. 
En hoe wij als gelovig mens in de huidige maatschappij dit 
een plaats mogen geven. 
Zijn teksten noemt men ‘zeer sterk’ en zijn muziekstijl is te 
omschrijven van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens 
er tussenin.  
Laat u verrassen!  
Allen hartelijk welkom! 

 
 

 

 

 

 

Van onze predikant 
 

Afgelopen week kreeg ik een ‘spreeuw’-vraag 
voorgelegd: ‘Weet jij wie dit is?’ Ik antwoordde dat er op 
een groet best mag staan: Hallo - voor ons - onbekend 
gemeentelid, een spreeuwengroet van ons. Wij zijn …. 
Uiteindelijk is ook dat de aandacht waarin het in ons 
spreeuwenproject gaat. Om oog hebben voor elkaar. 
Om gezien zijn.  
Laten we zo gemeente zijn. Met gebeden en gebaren 
om elkaar heen staan.  
 
 Ik bid voor je, 
 voor jou, met je verdriet om wie je mist, 
 voor jou, in je worsteling met ziekte, 
 voor jou, in je vasthouden en loslaten, 
 voor jou, in de pijn van gebrokenheid, 
 voor jou, in je dappere dankbaarheid. 
 Ik bid voor je, 
 ik noem je naam, ook als ik je niet ken. 
 Weet je gekend door de Eeuwige zelf! 
 
Annette Driebergen 

 
 
 

 

 

 

 

Terugblik grote kerkenraad 12 mei 2025 

Ambtsdragers 
De afgelopen maand begon de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. In korte tijd vonden we de eerste ‘ja-zeggers’ en dit 
zette gestaag door. Geweldig dat velen zich weer willen inzetten voor onze gemeente, ieder met haar/zijn kwaliteiten. 
We zijn blij te kunnen melden dat alle openstaande ambten opgevuld zijn. Een reden om dankbaar te zijn! 
De volgende gemeenteleden hebben toegezegd om de taak van ambtsdrager op zich te nemen: 

 

Anita Wallaard-de Vries (ouderling-omzien) 
Kees van Gaalen (ouderling-kerkrentmeester) 
Gerda Blokland-Erkel (ouderling-kerkrentmeester) 
Paula de Jong-Buizert (jeugd-diaken) 
Reinoud de Leeuw (diaken) 
Emmy Arnold-van Diggele (diaken) 

 

We hopen dat iedereen op haar/zijn eigen wijze kan gaan bouwen aan onze gemeente. We heten de nieuwe 
ambtsdragers alvast hartelijk welkom! 
Tijdens de dienst op Eerste Pinksterdag vindt hun bevestiging plaats. 
  
(terugblik gaat verder op de volgende pagina) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vervolg Terugblik grote kerkenraad) 
 
Op weg naar een nieuw beleidsplan 
Ons beleidsplan is aan vernieuwing toe. De eerste vraag 
die we ons stelden is: Wat voor een kerk willen we zijn? 
Met de inrichting van de nieuwe pastorale en diaconale 
structuur is een eerste stap gezet, maar daar blijft het 
niet bij. Als kerkenraad hebben we in kleine groepen 
over deze vraag van gedachten gewisseld. Daarbij 
namen we ook de volgende vragen mee: Wat kan 
groeien en waar willen we mee stoppen? Met de 
opbrengst uit deze gesprekken gaan we aan de slag om 
te komen tot een nieuw beleidsplan. 
 
Kerk-app 
Achter de schermen is hard gewerkt aan de inrichting 
van de kerk-app voor onze gemeente. Inmiddels is deze 
gevuld met allerlei informatie, van lief en leed, nieuws, 
roosters, buurten, tot de gemeentebrief. Afgelopen 
maandag heeft de grote kerkenraad een inkijkje 
gekregen. Erwin Slob, Henk Voormolen en Otto Bijl 
presenteerden wat er allemaal te zien, te vinden en in 
te stellen is voor de gebruikers. De app biedt heel veel 
mogelijkheden. Complimenten voor de commissieleden 
voor al het werk dat hierin gestoken is!  
De leden kerkenraad weten inmiddels hoe ze kunnen 
inloggen. Hoe dat voor u in zijn werk gaat, hoort u 
binnenkort van de commissie.   
 
* De kleine kerkenraad vergadert weer op 2 juni.  
* De grote kerkenraad vergadert nog 1 keer voor de 
zomer op 23 juni.  
 
 

       

 

 
 

 

 

 
 

 
 
     

 

Lenteparadijs 
 

Het lijkt hier wel een paradijs. 
Ik hoor de merel en de sijs. 
De mees maakt zijn nest, 
het vrouwtje doet de rest. 
 
De lente is begonnen. 
De winter overwonnen. 
Het gras groeit als een tierelier. 
De lammetjes dansen van plezier. 
 
Ook de lijster zingt zijn hoogste lied 
Het is vredig in dit gebied. 
Vogels passen niet in een kooi 
daar buiten is de natuur pas mooi. 
 
Ook een mens kan opgesloten zijn. 
Gevangen, dan is de wereld klein. 
Of met beperkingen te leven, 
Zonder ziekte is niet ieder gegeven. 
 
Al breek je “maar” een been. 
Met mensen om je heen, 
het lijkt niet zo bijzonder. 
Je hebt ze nodig, je kunt niet zonder. 
 
Knap als je ondanks oorlog 
ziekte of pijn alsnog 
zonder chagrijn 
jezelf kunt zijn. 
 
De schepping is ongelofelijk mooi gemaakt. 
Elk dier, plant en mens aangeraakt 
door de Schepper, zoals Hij het bedoeld heeft. 
En voor alles het leven geeft. 
 
We schenden de natuur 
Het is niet meer puur 
Terwijl we zien dat het zo niet kan. 
Sorry, Heer, wij maken er een potje van. 
 
Lisette 
 

 

 

In mei is er maar één bijeenkomst van het Alzheimer 
Trefpunt Molenlanden.  
 
Datum: donderdag 22 mei 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Zes Molens, De Zes Molens 2, Hoornaar 
Thema: Samenleven met een moeder met dementie 
Gast: Elroy Borst uit Dordrecht. Hij zal deze avond zijn 
indrukwekkende verhaal met ons delen over zijn 
moeder die op op 62-jarige leeftijd dementie kreeg. 
Vanaf het begin is hij haar mantelzorger geweest. 
 
De toegang is gratis. 

U bent van harte welkom! 



 

 

 
De uitnodiging valt snel op je deurmat! 
Bij deze nodigen we alle jeugd van groep 5 t/m 8 
en de tieners t/m 16 jaar alvast uit voor Het 
Kamp en wel op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni! 
Dit jaar mogen we weer logeren in het prachtige 
kampgebouw van HC Giessenlanderij, 
Overslingeland 7, te Noordeloos. 
  
Op vrijdagmiddag 6 juni vanaf 16:00 uur is de 
inloop voor de kinderen van groep 5 t/m 8. 
Om 16:30 uur starten we het middagprogramma. 
Op vrijdagmiddag 6 juni vanaf 17:30 
uur verwelkomen we ook de tieners. 
Zaterdag om 20:00 uur eindigt het kamp. 
  
Je krijgt een geheel verzorgd kamp, voor eten en 
drinken wordt gezorgd. T.z.t krijg je een 
uitgebreide mail met alle informatie en het 
kampprogramma. 
Geef je alvast op, dan weten wij hoeveel 
kinderen/tieners er aanwezig zullen zijn en 
kunnen we verder met de voorbereidingen. 
  
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op 
met één van ons. 
  
Wij zien uit naar 2 hele gezellige dagen! 
Groetjes Jonneke, Maartje,  Aldwin & Elvira           
jeugd@ontmoetingskerk.nl  
  
 

Kerkschoonmaak 

Het is weer binnenkort weer tijd voor de kerkschoonmaak. Deze staat gepland op  
maandag 16 en dinsdag 17 juni. Ik zoek wat hulp voor de ochtend, middag of avond.  
Vele handen maken licht werk!  
Geef je alstublieft op bij Mirjam Wallaard  
06-53606001, stuur een appje of 
e-mail : mwallaard@outlook.com.  
Alvast bedankt! 

 
Hartelijke groet,  

Mirjam Wallaard  

 

 

 

mailto:jeugd@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

Column 
 

Middeleeuwen, nachtegalen en klaprozen 
 
‘Tegenwoordig krijgen we per dag meer indrukken te verwerken als mensen in de Middeleeuwen hun hele leven’ (om 
dit eerder geschreven citaat maar weer eens uit de kast te halen). Het zou best eens waar kunnen zijn, want ondanks 
de reuring van de Schelluinse Middeleeuwse markt ter ere van hun 805 jarig bestaan, is het een heerlijk vertoeven in 
die rustige oase van het verleden… 
Mensen gehuld in prachtige middeleeuwse kleding- gemaakt van natuurlijke pure stoffen- demonstreren met veel 
kennis van zaken en humor oude ambachten. Onder het vertellen van anekdotes en verhalen wordt het voor ons als 
bezoekers heel toegankelijk gemaakt. En wat een indrukwekkende botanische  kennis, de geneeskrachtige werking en 
toepassing van planten en kruiden. Wat goed dat deze nog bewaard wordt. Koesteren!   
Een en ander omringt met kunst, muziek, dans en spelen, staat de dag bol van activiteiten. De tevens in historische 
outfit gestoken ‘Schelluinenaren’ zorgen voor een heel authentieke sfeer. Echt mooi gedaan…! 
 
Wat een bijzondere tijd die Middeleeuwen; met weliswaar aardig wat wreedheden, maar vooral nog stampvol 
mogelijkheden, dromen en ontdekkingen… De mens in opkomst- ik kan er jaloers op worden.  Zijn we nu niet 
voornamelijk aan het afbouwen?  
 
Veel wind...Iedere dag weer. Ik hou niet van wind. Wind brengt chaos en die heb ik meestal genoeg van mezelf. Maar 
het buiten ‘rommelen’; rondom huis werken, brengt rust. Omringt door alle soorten leven, allerlei beestjes en hun 
geluiden. Ik weiger me dusdanig te laten beïnvloeden waardoor er geen plaats meer is voor verwondering… 
De wind gaat liggen in de avond. Na een recente tip van ervaringsdeskundigen rijden we naar een parkeerplaats in de 
Biesbosch, thermosfles koffie mee. Kleine excursie naar een concert van nachtegalen. Ondertussen ….al gezien? Niet 
vergeten te genieten…: Het is Klaprozentijd!   
 
Roos 
 

        
 
 
 
 

 


