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De diensten

Zondag 11 mei
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v.

ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSWONC9vTeE-7tQ

Zondag 18 mei
09.30 u. ds. N. van Splunter uit

Rotterdam

18.30 u. Commissie Eredienst
Muziek met een glimlach
Collecte voor de kerk

Ouderlingen
Arie Harrewijn en Henny Kool

Diakenen
Huib Kraaijeveld en
Maartje Aantjes

Organist/pianist

Hans Arnold

Lector
Arie Harrewijn

Kinderwoorddienst
Alie van den Bosch

Kinderoppas
Margreeth den Oudsten en
Nomi den Hartog

Koffie schenken
Dick en Marjan de Bruijn

Lief en Leed

Het belooft een feestelijke zondag te worden
voor Marlijn Schouten, haar familie én voor
ons als gemeente: Misha wordt gedoopt!
Water kan bijzonder veelzeggend zijn. Dat
hopen we met elkaar te ervaren.

Florina Blokland is nog steeds in het
ziekenhuis. Het blijft zoeken naar de juiste
pijnbehandeling. Dat valt niet mee, al lijkt het
of er iets van evenwicht is gevonden.
Wanneer dat er is, kan ze mogelijk naar huis.
Dat is haar van harte gegund. Laten we
bidden voor haar om moed, geduld en
uithoudingsvermogen.

Ons gebed blijft nodig voor wie ziek is, voor
wie behandelingen ondergaat, voor wie
verdriet heeft om wie wordt gemist. Gelukkig
is er ook vreugde om wat mogelijk is. Laten
we aan elkaar blijven denken!

Even iets over mezelf:

Het doet me goed om weer aan het werk te
zijn. Tegelijk voel ik dat daar nog beperkingen
aan zitten. Mijn herstel vordert, al is dat meer
zichtbaar in sprongen van weken dan van
dagen. Ik ben voor een deel van de werktijd
beter gemeld, maar ook nog voor een deel in
de ziektewet. Ik gaf in een vorig bericht al aan
dat u een beroep op mij mag doen, maar ik
zal blijven overleggen wat mogelijk is.

Annette Driebergen

Bloemen

De kerkbloemen zijn gebracht bij
mw. Joke Bovekerk en bij
mw. Flora Blokland, ter bemoediging

Collecteopbrengst

Jarig in mei

21-5 dhr. C.E. Hoeksma
26-5 mw. Corrie Korevaar
26-5 dhr. A. van Mourik

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/
301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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De avond met de belijdeniskandidaten opende ik met Bij de dienst van zondagmorgen
een gedicht van Alfred Bronswijk.

We mochten in de sfeer van dat gedicht geloof delen dat
ruimte schept en adem geeft.

Geloven en geloven is twee:
er is een geloof

dat scheidt en deelt

en een dat samenbrengt,

er is een geloof

dat eist en veroordeelt

en een dat in mildheid wegen wijst, Op het leesrooster van de kerken staat deze morgen een
er is een geloof gedeelte uit Johannes 5: 1-13. Een bijzonder verhaal over
dat buigt en breekt een genezing in Betzata, eerder ook Bethesda genoemd.
en een dat opricht en heelt, Huis van barmhartigheid betekent dat, maar of het ook

er is een geloof een plaats van barmhartigheid is?

dat lucht en adem geeft Jezus komt er en ziet een mens. Met intense aandacht. Dat
en een dat verstikt en drukt, maakt verschil in het leven van deze mens; hij kan opstaan!
er is een geloof Hij verlangde naar bewegend water, maar ontving levend
dat afwijst en begrenst water.

en een dat ruimte schenkt, Een treffend verhaal nu op deze morgen wordt gedoopt.
er is een geloof Ook dat is verlangen naar bewegend, levend water. Ik

dat gevoelens kent en tranen droogt verheug me erop!

en een dat hard en hardnekkig maakt,

er is een geloof

dat menselijkheid bevordert

en een dat onmenselijkheid vraagt,

er is een geloof dat zoeken en vragen vreest

en een dat denken en verbeelden stimuleert. D P
TEKEN VAN

Annette Driebergen

Geloven en geloven is twee —
Heer, leer mij de juiste keuze te maken.

~VERBONE
. PR T —
Annette Driebergen . S e

We gedenken Elizabeth Oosterbeek-Duijm

Op 29 april kwam een einde aan het lange leven van onze zuster in Christus,

Bets Oosterbeek-Duijm. Ze is 99 jaar geworden.

Bets was een lieve, bescheiden, intelligente, betrokken en meelevende vrouw.

Ze groeide op in Noordeloos, woonde met haar man Cor en hun gezin met

zeven kinderen op verschillende plekken in het midden van het land, maar

was erg blij dat ze uiteindelijk weer op haar geboortegrond terechtkwam.

Het leven met het gezin was niet altijd zorgeloos. Juist daarom was een van de
bijbelteksten die ze voor haar afscheid koos een bijzondere: Maak je niet bezorgd,
kijk naar de vogels... kijk naar de bloemen, God zorgt. Die woorden uit de Bergrede
vertellen over haar vertrouwen dat ze de zorgen van het leven niet alleen hoefde
dragen.

Ze stamde uit de tijd dat — met een lied van Stef Bos — ‘geloof heel gewoon was'.
Bets durfde vragen te stellen bij vanzelfsprekendheden en stond open voor nieuwe
inzichten. Bets hield van de natuur, van lezen, van haar lijfblad Trouw en bleef tot het laatst helder van geest.

Na een val moest ze in 2018 besluiten iets van haar zelfstandigheid op te geven. Ze woonde de laatste jaren in Open
Vensters in Ameide. Wekelijks bleef ze verbonden met onze kerk en betrokken bij het wel en wee van gemeenteleden. Ze
koos zelf ook woorden uit het bijbelboek Prediker voor bij haar afscheid en geeft ons allemaal op die manier wijsheid en
positieve kracht mee: Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang
leeft, laat hij dan van elke dag genieten.

Afgelopen dinsdag namen we in de Ontmoetingskerk met liefde en eerbied afscheid van haar. Ze is begraven bij haar
man. We vertrouwen haar toe aan het licht van God en bidden dat die God allen die haar missen met troost zal omgeven.

Annette Driebergen
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ZondagmvondSpecial,
HZEK netent

ZONDAG 18 MEI 2025
ONTMOETINGSKERK NOCRDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR

Deze ZondagAvondSpecial zal worden ingevuld door Rob
Favier, waarbij hij niet alleen voorgaat, maar ook de
muzikale medewerking voor zijn rekening neemt.

Het thema dat als een rode draad door de liedjes loopt
is: “Dat het Goede Nieuws van Jezus, Gods Glimlach is
over de aarde.” Tijdens deze avond kunnen en mogen
wij ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks
leven. En hoe wij als gelovig mens in de huidige
maatschappij dit een plaats mogen geven.

Zijn teksten noemt men ‘zeer sterk’ en zijn muziekstijl is
te omschrijven van pop tot luisterliedjes tot cabaret of
ergens er tussenin.

Laat u verrassen!

Allen hartelijk welkom

Inleiding

‘t Kan zijn dat u niet zo van gedichten houdt.
U vindt ‘t vaag, zweverig en laat u ijskoud.

Ik wil uw hart verwarmen en bereiken,
zodat u uw hand over uw hart zult strijken.

Door mijn concrete manier van verwoorden,
zal ook u tot mijn toehoorder gaan behoren.
Hierbij een waar verhaal in een gedicht gelegd.
Echt gebeurd ? Dat kan, maar is niet gezegd.

Vasthouden, bevrijden

Er was eens een aap,

best een slimme knaap.

Hij graait van voorpret en genot
in een bomvolle pindapot.

Helaas kan door de smalle tuit,

zijn gevulde hand er niet meer uit.
Geen noot komt zo nog naar buiten.
Zijn hebzucht is niet meer te stuiten.

Geobsedeerd door zijn gulzigheid,

Is hij verwikkeld in een verbeten strijd.
Driftig in gevecht, al trekkend met zijn klauw
heftig schuimbekkend, hij ziet asgrauw.

Krampachtig houdt hij zijn hand gevuld.
Komt er dan geen einde aan zijn geduld?

Als ik verwonderd naar dit schouwspel staar,
lijkt hij er nog niet mee klaar.

Ineens, ik had het niet durven hopen
doet hij zijn volle hand weer open
gestreden is de strijd.

Hij is van kramp bevrijd.

Nu kan hij eten, niet door graaien,

maar door de pot eenvoudig om te draaien.
Als een waterval stromen de noten naar buiten
Zijn geluk is niet meer te stuiten!

Is deze apen stress

Nu ook voor mij een les?

Ben ik net als de aap zo slim?
Of ben ik slechts zijn schim?

De hebzucht in mijn knuisten
vastgeklemd in “saamgebalde” vuisten.
Hierin zit ik opgesloten, gevangen:

in mijn eigenbelangen.

Alle spieren verkrampt, gespannen.

De kunst is om te ontspannen

Net als de aap heb ik mijn handen opengedaan
om voor alles open te staan.

Lisette van der Valk




De uitnodiging valt snel op je deurmat!

Bij deze nodigen we alle jeugd van groep 5 t/m 8
en de tieners t/m 16 jaar alvast uit voor Het
Kamp en wel op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni!

Dit jaar mogen we weer logeren in het prachtige
kampgebouw van HC Giessenlanderij,
Overslingeland 7, te Noordeloos.

Op vrijdagmiddag 6 juni vanaf 16:00 uur is de
inloop voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

Om 16:30 uur starten we het middagprogramma.
Op vrijdagmiddag 6 juni vanaf 17:30

uur verwelkomen we ook de tieners.

Zaterdag 18 mei om 20:00 uur is het kamp ten
einde.

Je krijgt een geheel verzorgd kamp, voor eten en
drinken wordt gezorgd. T.z.t krijg je een
uitgebreide mail met alle informatie en het
kampprogramma.

Geef je alvast op, dan weten wij hoeveel
kinderen/tieners er aanwezig zullen zijn en
kunnen we verder met de voorbereidingen.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op
met één van ons.

Wij zien uit naar 2 hele gezellige dagen!
Groetjes Jonneke, Maartje, Aldwin & Elvira
jeugd@ontmoetingskerk.nl

Seniorenmiddag

Ruim op tijd lag de uitnodiging in de bus, van duidelijk en stevig formaat, dat je niet snel kwijt raakt. Dus kwam de
datum in de agenda terecht.

Toch was er aanvankelijk nog enige twijfel om er heen te gaan, het zou de eerste keer worden... Misschien niet
helemaal netjes, maar het feit dat ik dan die dag lekker niet hoefde te koken gaf de doorslag.... Want verwend werden
we zeker!

Na koffie en thee, met prachtige gebakjes, ging in het kader van 80 jaar vrijheid eerst het woord naar dhr. Gé Rijke, die
ondanks zijn hoge leeftijd geheel uit het hoofd zijn persoonlijk verhaal van de bevrijding vertelde.
Daarna gooide Lisette van der Valk met een leuk gedicht het begrip ‘bevrijding’ over een andere boeg.

Tijd om de hersenen te laten kraken met twee, echt geen gemakkelijke quizzen, waarmee leuke prijzen te winnen
waren! Onderwijl werden er heerlijke hapjes en een drankje geserveerd waaronder heuse bowl en advocaat met
slagroom.

Petje af voor alle voorbereiding! Terwijl het steeds gezelliger werd, konden we kiezen uit maar liefst vier soorten soep,
salade en vele soorten heerlijke broodjes met beleg. Tot slot was er ook nog ijs.

Aan het eind zongen we onder begeleiding van onze senior organist Hans Arnolds dankbaar een slotlied...

Alle lof voor de organisatoren van dit samenzijn!

Volgend jaar hopen we er weer bij te zijn!

Helaas één punt van aandacht te melden (waaraan de diakenen niets kunnen doen): het geluid, dat voor senioren echt
ondermaats blijkt!.....

Arianne Harrewijn

Foto’s van de seniorenmiddag zijn te zien via deze link:
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Column

Wie wat bewaart....

De eerste stap is essentieel....beslissend. Hup je bed uit. Snel wat kleding aan, zo nodig over het nachtgoed.
Loopschoenen en naar buiten. Wassen en eten komt later. (Desnoods ook nog een poosje slapen...)

’s Morgens vroeg, bij zonsopkomst, of kort erna...

Geboorte van een splinternieuwe, nog onbezoedelde dag.

De nog laagstaande zon achter de ganzenkuikens in het weiland, omhult hun donzige veertjes als een aura.

Het is niet nieuw, meestal voorbehouden aan het voorjaar. Niet zo moeilijk in de mooiste tijd van het jaar. Intens
genieten, diep besef van dankbaarheid. Wat wel nieuw is... het doordrongen raken van kwetsbaarheid hiervan, de
vanzelfsprekendheid voorbij... Het gedicht ‘Vleugels,” afgelopen weekend voorop dagblad Trouw, geeft dit treffend
weer. Ook zondag in de kerk: ‘Geef Mij nu je angst, Ik geef je er hoop voor terug....” Toepasselijk in deze tijd. Hoe
waardevol is het ‘thuiszijn in een kerkelijke gemeente!’ leder mens heeft het nodig ergens bij te horen. 'People needs
people’ zong Barbra Streisand. Ik vraag me soms af: Kun je dezelfde saamhorigheid ervaren in een stadion waarin
eensgezind het clublied gezongen wordt of in een voetbalkantine? Als een soort pseudo religie, om ingeschapen,
zoekende leegte te vullen?

Enfin, het geeft energie, moed om dingen aan te pakken. Zoals een inspectietocht in de kelder. Met de bewaarmodus
meestal groter dan mijn (zeer) incidentele opruimwoede, levert dat meestal wat op. De oogst dit keer o.a. drie
oliestellen in uiteenlopende maten- (De jongere generatie heeft nauwelijks weet van bestaan en doel hiervan) De
lonten zijn op één na ook nog intact. Die blijken gewoon op Internet te bestellen, compleet met reukloze petroleum.
Een waardevolle aanvulling voor een benodigd noodpakket...

De kruidcakemix, (houdbaarheidsdatum 01-1998, stond al die tijd hoopvol op een plankje te wachten);... heb ik snel,
netjes gescheiden - schaamrood op de kaken- het pak bij het papier, de binnenzak in het plastic en het spul zelf -het
ergste- in de groene kliko, weggegooid!

...Jeempiel.

Roos




