De diensten

Zondag 27 april
09.30 u. ds. W.Bisschop uit Breda

Collecte voor plaatselijk missionair

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=WS7sCV76RzaVOPaPaWRGFA

Zondag 4 mei
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit

Lopik
Collecte voor KIA-Ghana

Ouderling van dienst
Arie Harrewijn

Dienstdoende diakenen
Maartje Lodder en Huib Kraaijeveld

Organist/pianist
Hans Arnold

Lector
Gerry Bronkhorst

Kinderwoorddienst
Marijke Buizert

Kinderoppas
Tabitha Kazen

Koffie schenken
Hetty en Wim Hoeke

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos

Lief en Leed

De wens om een draagbaar Pasen voor
Florina Blokland ging helaas niet in vervulling.
Er was zoveel pijn, dat ze zelfs is opgenomen
in het ziekenhuis. Daar lijkt het tij voorzichtig
te keren. Dat gunnen we haar van harte. We
blijven bidden om kracht en troost voor
Florina, Piet en Flora.

Er is op veel plekken in de gemeente zorg en
gemis. Laten we bidden voor elkaar en met
warmte en aandacht elkaar dragen.

Een bericht over mijn situatie:

Het was erg fijn deels te kunnen voorgaan in
de dienst op Paasmorgen. Dat was een
feestelijke start! Ik doe mijn best op de been
te komen, maar weet ondertussen dat er nog
behoorlijk wat geduld gevraagd wordt. Ik zal
de komende tijd langzaam een aantal dingen
oppakken. U mag zich ook weer bij mij
melden in bijzondere situaties. Of ik die
situaties zelf kan oppakken of moet
doorverwijzen, dat bezien we op dat
moment.

We leven in de periode na Pasen. We geloven

in de kracht van de opstanding, maar zien
ook - in de Bijbel én in de wereld - dat dat
geloof niet vanzelfsprekend is. Vanwege wat
donker blijft. Vanwege tekort. En toch
houden we elkaar voor dat het leven wint!

Annette Driebergen

De kerkbloemen zijn ter bemoediging
gebracht bij Elsbeth Verspuij-de
Kluijver.

Collecteopbrengst

Witte Donderdag Project in Ghana
€ 170,25

Paascollecte jeugdwerk: € 546,70

l(‘ R «A!n
een muzikale
vertelvoorstelling

over moed en
overlevingskunst

Datum: Vrijdag 2 mei.

Tijd: 20.00 ( inloop vanaf 19.30)
Locatie: Ontmoetingskerk. Entree:
€10,- Tickets, aanmelden en meer
info verderop in deze brief en via
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl,
www.ontmoetingskerk.nl of

via Els Viot (06-12351560)
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Opstanding

Ds. Jaap Zijlstra schreef een gedicht ‘Opstanding’.
Fragmenten eruit helpen mij de hoop op opstanding
vast te houden.

Opstanding is een groot woord
Ik probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.

Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels: Jezus leeft!

Opstanding is een berm vol bloemen,
een poldersloot vol leven,
beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.

Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King
en daarop de letters:
God zij dank, ik ben eindelijk vrij.

Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon,
regen naar de wolken, woorden terug in mijn mond.

Opstanding is een wonder, een verwondering,
Je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.

Opstanding is een schaterlach van licht,

de hoeken van je mond krullen om,

je ogen gaan open en dicht van zoveel licht
na zoveel waarom.

Annette Driebergen

REV. MARTIN LUTHER KING, JR

1929— 1968

“Free ut lust. Free at List,
Thank God Almighty

I'm Free at last”

Gesprek over belijdenis — 8 mei!

Op zondag 25 mei doen drie jonge mensen uit onze
gemeente belijdenis van hun geloof. In de periode van
januari tot Pasen hebben we met belijdeniskandidaten uit
Ameide, Lexmond en Noordeloos mooie gesprekken
gehad. Die hebben tot dit verlangen van de drie
Noordelose kandidaten geleid.

We gaan in dorpsverband op weg naar 25 mei.

Het lijkt ons mooi ook met andere gemeenteleden in
gesprek te gaan over het doen van belijdenis. Misschien
heeft u nog herinneringen aan eigen motivatie ooit? Of is
het er nooit van gekomen? Of weet je nog hoeveel indruk
de belijdenisdienst of de weg daarheen heeft gemaakt?
Wat is of was eigenlijk het belang van belijdenis doen voor
uw of jouw geloof?

Het lijkt ons mooi om daarover met anderen in gesprek te
gaan. Dat gesprek is gepland op donderdag 8 mei, 20.00
uur, in een van de zalen van de Ontmoetingskerk.

Zin om mee te doen? Van harte uitgenodigd!
Laat het even weten aan Annette.
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Bedankt

En 93 geworden én terug in mijn oude aangepaste huis
én Pasen gevierd, wat wil een oude man nog meer? U
allen bedanken voor de overweldigde steun in welke
vorm dan ook gedurende mijn hele revalidatie.

Niets als dankbaarheid en mijn groet vergezellen u allen.

Ge Rijke

KLOKRADI®)

Op zondag 27 april hoort u ons weer via Kerkklokradio.
Onze morgendienst, waaraan wordt meegewerkt door
Conny van Tussenbroek en Emmy Arnold, wordt
uitgezonden.

Het programma ‘Samen tot Gods eer’ is er van 19.00 tot
22.00 uur. Daaraan werken mee Wies Harrewijn, Ad
Duym, Daniél Dik en Arie Slob.

De muziek voor beide programmaonderdelen is
uitgezocht door Peter Veen




De diaconie stelt zich voor

De diaconie houdt zich bezig met de zorg voor mensen dichtbij en ver weg. Actieve betrokkenheid van de gemeente is
daarbij onmisbaar.

De diaconie bestaat uit: Huib Kraaijeveld, Maartje Aantjes, Nel den Hertog en Ria Kon. Caroline Vreugdenhil is als
diaken afgevaardigd naar de classis en Clarie Vink is diaken voor het dovenpastoraat. Reinoud de Leeuw verzorgt de
financién.

Wij houden ons bezig met verschillende taken. Een - niet volledige opsomming - van wat er gebeurt:

- We verzorgen de bloemengroet. Elke week gaan de kerkbloemen naar een of meerdere van onze
gemeenteleden, ter bemoediging, bij een feestelijkheid en verjaardag (vanaf 1 juli vanaf 80 jaar).

- We verzamelen bonnen van Slager Bouter, Kousenkoning, Dick voor mekaar en DA.

Postzegels kunt u deponeren in de melkbus in de gang.

- We collecteren tijdens de diensten. De opbrengst hiervan gaat naar doelen binnen en buiten
Nederland, die we bekend maken via de nieuwsbrief en/of de beamer.

- We brengen het project onder de aandacht van de gemeente. Dit jaar is dit een project in Ghana .

- Mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen, kunnen gebruik maken van de kerkauto. Wie
gereden wil worden, kan contact opnemen met Ria Kon (06-12299578).

- We verzorgen kerstattenties.

- De jaarlijkse seniorenmiddag wordt — samen met andere vrijwilligers uit de gemeente — verzorgd.

- We helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal en de voorbereidingen ervan.

- Met Kerst besteden we aandacht aan Amnesty Internationaal (kaarsen).

- Enkele weken voor Pasen is er een schrijfactie om gevangenen te bemoedigen.

- De jeugddiaken Maartje Aantjes heeft een eigen taak binnen de diaconie. Zij bezoekt o.a. jaarlijks de
club met Rainbow de duif, betrekt kinderen bij het avondmaal, verzorgt de vakantietas en gaat mee
op kamp.

- De actie ‘geef warmte door’ loopt ook via de diaconie. Er is eind 2023 geld ingezameld voor mensen
die leven in energie-armoede. De diaconie deelt dit geld uit aan huishoudens die door de hoge
energieprijzen in problemen komen. Bent u, of kent u, iemand die deze steun ook goed kan gebruiken,
dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen.




De poppenspeler van Warschau — een bijzonder verhaal in een hoopvolle voorstelling

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog
maken?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de joodse tiener Mika Hernsteyn te overleven in het getto van Warschau.
In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel
biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

De poppenspeler van Warschau is een aangrijpende voorstelling over levens die zich verweven, bezien vanuit het
perspectief van vriend én vijand.

Ontroerende Oost Europese melodieén en liedjes geven de vertelling nog meer kleur. Dit grotendeels waargebeurde
verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van Eva Wieser.

We nodigen u uit voor dit bijzondere verhaal in een hoopvolle voorstelling in De Ontmoetingskerk. (De voorstelling is
geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf tien jaar.)

Column

Het recht van de sterkste

is misschien wel het oneerlijkste ‘recht’ dat er bestaat. Maar het geldt voor alles wat leeft.

Inmiddels al weer veertien jaar geleden dat mijn beste vriendin op Moederdag overleed. De tijd dat ze ziek was en nog
niet wist dat ze het niet ging winnen van de darmkanker, was ze vaak fanatiek in de tuin aan het werk. Met ware
doodsverachting bestreed ze woekerende heermoes, groef diep de wortels uit.

Een soort wanhopig afreageren. Ze werd zo moe... en verloor de strijd.

Onkruid, we noemden het ook wel ‘rucht’, bestaat niet meer. Inmiddels gepromoveerd tot ‘ongewenste plant’...

Alles verdient een plaatsje in de tuin. Maar... | beg your pardon... zonder mijn begeleidend ingrijpen wordt alles toch
echt overwoekerd door de meest dominante planten, brandnetels, graszaad en van die soort nep-boterbloemen...
Doffe ellende!

Laat je de natuur haar gang gaan, ontstaat wildgroei. En de grond bedekt laten met afgevallen bladeren of compost,
blijkt niet afdoende, het komt overal doorheen. Elk voorjaar hetzelfde patroon. Urenlang kaf van koren scheiden...
Dromen van een mooie tuin... En ja, rommelig mag, inclusief brandnetels en ander gespuis. Maar dan wel in een hoek
of langs de slootkant...

Van begin af aan moet je beheren, in de tuin, in het hele leven... Ook bij de dieren en zelfs (juist) je gedachten! (Al is dat
een ander verhaal) Alles wat je laat woekeren wordt een onleefbare puinhoop.

Dus draag ik, het liefste ’s avonds, welgemoed- met af en toe een wanhoop aanval - het nodige water naar de zee.
Begeleid door merel- en lijsterzang om het vol te houden.

In de sloot op de achtergrond is vader meerkoet fanatiek bezig zijn territorium te bewaken. Het vaderschap maakt hem
behoorlijk agressief. Alles wat waagt in de buurt van zijn gezin te komen wordt fanatiek weggejaagd. Zelfs inclusief
achtervolging op de kant. En hoorde ik gisteravond de karekiet in het riet. Zojuist liet de koekoek weten ook weer
present te zijn.

En die zit vol snode plannen...

Roos




