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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 11 april maart 2025 no. 15 

 

    De diensten 

Zondag 13 april Palmzondag 
09.30 u.ds. C.P. Koole uit 
Schoonhoven 
18.30 u. Klanken rond Pasen  
o.l.v. Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 

17 april Witte Donderdag 
19.30 u. Heilig Avondmaal o.l.v.  
mw. G. Bijl-Bor 
Collecte voor project Ghana 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww 
 

18 april Goede Vrijdag 
19.30 u. mw. G. Bijl-Bor 
19 april Stille Zaterdag 
21.30 u. mw. G. Bijl-Bor 

 

Zondag 20 april Pasen 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor het jeugdwerk 
 

Organist/pianist 
Dick van der Garde 
Avond: Bert Kruis 
17-4 Hans Arnold 
18-4 Bert Kruis 
19-4 Hans Arnold 
 
 

 

 

Bloemen 

 

De kerkbloemen zijn ter bemoediging 
gebracht bij mw. A. Hoffman-Slob. 
En er gingen bloemen naar de jarige 
mw. T. Rol-van der Loon. Nog van 
harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 6 april 
Hulp aan Myanmar: € 1266,76 
 

Tijdelijke vervanging 
Wie in deze weken een predikant 
nodig heeft, kan contact opnemen 
met Henk Voormolen (06-21573847) 
of met Jacoline Fierloos (06-
13445053). Zij weten de weg. 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
17-4 Hans Bassa 
18-4 Els Vlot 
19-4 Elvira van Mourik 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
17-4 Arianne Harrewijn 
18-4 Peter Oosterlee 
19-4 Arie van Mourik 
 

Kinderwoorddienst  
Paula de Jong 
 

Kinderoppas 
Carolien van Mourik 
 

Koffie schenken 
Annemiek en Floor Bos 
Avond: Huib Kraaijeveld en Aria Bor 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
Er is een ingrijpend en bijzonder verdrietig 
bericht rond de gezondheid van Florina 
Blokland.  
Bij Florina is slokdarmkanker geconstateerd, 
met uitzaaiingen op verschillende plekken in 
haar lichaam. Er is geen genezing mogelijk. 
Voor nu wordt zo snel mogelijk ingezet op 
bestrijding van pijn. Hoe het daarna verder 
gaat en wat er wel of niet mogelijk is, blijft 
nog onzeker. 
Voor Florina, haar broer Piet en haar moeder 
Flora en voor allen die van Florina houden is 
het een bericht om stil van te worden. Laten 
we hen omringen met meeleven, aandacht, 
in de vorm van een kaartje bijvoorbeeld en 
vooral met ons gebed om moed en kracht 
voor wat komen gaat. 
Florina deelde afgelopen week deze woorden 
met me; haar vertrouwen ontroerde me: 
 

 Aan het begin van een nieuwe 
 morgen 
 leg ik mijn zorgen voor U neer; 
 mijn leven is bij U geborgen 

en U helpt mij altijd weer. 
 

Wat deze dag mij ook zal geven,, 
als ik mijn hulp van U verwacht, 
dan leidt U vol liefde heel mijn leven 
en word ik gedragen door uw kracht.  

 

Het zijn verdrietige dagen voor Peter en Riet 
Baan. Heel plotseling overleed afgelopen 
week één van de zussen van Peter in de 
leeftijd van 78 jaar. We denken aan hen in 
deze dagen van afscheid. 
 

Ons gebed is nodig voor iedereen die in 
onzekerheid verkeert, die zorgen meedraagt 
en verlies heeft ervaren. We mogen elkaar 
biddend opdragen aan de Levende God, in 
het geloof dat zijn aandacht en liefde kracht 
geeft.  
 

Annette Driebergen 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

De Passieweek en afsluitend met de 
Paasmorgen viering 
 
Vanwege het ziekteverlof van Annette zal ik (Greet Bijl), de 
drie passie-diensten voor mijn rekening nemen. 
Deze diensten hebben een vast stramien, die we zullen 
volgen zoals gebruikelijk.  
Dit kerkelijk jaar staat het evangelie van Lucas op het rooster 
en we zullen dan ook zoveel mogelijk het lijdensverhaal uit 
dit evangelie volgen. 
 
19.30 Witte Donderdag 
We horen dat Jezus ernaar verlangt om met zijn vrienden de 
gedachtenismaaltijd van Pesach te gebruiken. 
In deze dienst wordt een verbinding gemaakt met het 
bevrijdingsverhaal van de Uittocht uit Egypte.  
We zullen samen als vrienden van Christus het Avondmaal in 
de kring vieren. 
 
19.30 Goede Vrijdag 
In deze dienst stellen we ons de Lijdensweg van Jezus voor. 
Er zullen verschillende liederen worden vertolkt door de 
zanggroep ‘Gospel Unlimited’ o.l.v. Marcel van der Poel. 
Verder zijn er meditatieve momenten en orgelspel. 
Bij binnenkomst kunt u een steen meenemen: symbool voor 
alles wat zwaar weegt in uw leven. Voor wie wil is er na het 
doven van de kaarsen gelegenheid om die steen neer te 
leggen bij het kruis. Om achter te laten wat je wilt loslaten. 
Om het te geven aan Hem die ons draagt voor altijd. 
 
21.30 Stille Zaterdag 
In de stilte van de avond komen we samen om de gang te 
maken van het donker naar het licht. De nieuwe Paaskaars 
wordt naar binnen gedragen. 
In deze dienst gedenken we onze doopbelofte: we 
herdenken hoe eens de Godsnaam met ons broze en 
kwetsbare leven werd verbonden. 
Het is van oudsher een belangrijk moment in de Passieweek 
als we op Stille Zaterdag de doorgang vieren van dood naar 
leven, zoals ook de doop symbolisch staat voor die gang: 
met Christus ten onder gegaan en met Christus opgestaan. 
 
9.30 Paasmorgen 
We gaan deze belangrijkste feestdag met elkaar vieren. Hoe 
de invulling zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. 
Maar een ding is zeker: we gaan het kruis weer kleuren met 
bloemen. 
Dus van harte uitgenodigd om een of meerdere bloemen 
mee te brengen. 
 
 

 

 

 

 

Van onze predikant 
 
En dan een bericht over mijzelf: er zijn bijna 7 weken 
voorbij van deze periode in de ‘ziektewet’.  
Komende week moet een ziekenhuisbezoek uitwijzen 
of de operatie heeft geholpen én wat nodig is om op 
de been te komen. Of in Paas-termen: om weer op te 
staan. Dat ik ook na dat moment niet volledig zal 
functioneren, is me ondertussen wel duidelijk. Daarom 
zal ik niet voorgaan in de diensten van de Stille Week. 
Wat is het ontzettend fijn dat Greet Bijl bereid is die 
vieringen te doen! 
 

In mijn bericht van 23 maart vertelde ik al dat ik rond 
mijn operatie en daarna bedolven ben onder 
berichtjes, kaartjes en attenties. Dat doet ontzettend 
goed, daar ben ik blij mee en daar wil ik u allen 
hartelijk voor bedanken. 
 

Ondertussen heb ik het beroep dat op mij is 
uitgebracht door De Hoeksteen in Schoonhoven 
aangenomen. Ook dat heeft natuurlijk reacties 
opgeroepen. Ik meldde op 23 maart al dat vertrekken 
uit de Ontmoetingskerk voor mij niet eenvoudig zal 
zijn, maar ik denk dat het een goede stap is en heb 
vertrouwen dat zich daar én hier een nieuwe weg zal 
openen. 
 

We gaan de Stille Week in. Een week van gedenken, 
vieren, zingen, bidden én stil worden. Met Jezus, om 
Jezus, die leed en stierf om ons. We gaan die week in 
met een wereld vol lijden op ons netvlies.  
Peer Verhoeven zegt het zo: 
 

Bij de Stille Week … 
 

De tijd staat even stil. 
We volgen de weg 
die Hij is gegaan, 
ten einde toe 
omwille van zijn boodschap 
van bevrijding en redding. 
We volgen de weg om Hem,  
Jezus Christus, 
mens van God, 
te herkennen in de weg 
die heden vele mensen gaan:  
lijden aan de wereld, 
sterven voor een nieuw begin. 

 

Een goede Stille Week gewenst.  
 

Annette Driebergen 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project Veertigdagentijd en Pasen 
voor de kinderen met als thema:  
Een nieuwe dag! 

 

Het lijkt zo gewoon, na elke nacht komt een nieuwe 
dag. Tegelijk is het bijzonder, elke nieuwe dag laat zien 
dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen 
nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode 
draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat 
ze op de toekomst gericht zijn. Ze laten zien hoe God 
dóórgaat met mensen.  
 

 
 

Is dit jouw koning?  
 

Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem, waar Hij wordt 
toegejuicht als koning: ‘Gezegend Hij die komt als 
koning, in de naam van de Heer!’ De farizeeën zeggen 
dat Jezus zijn leerlingen moet laten ophouden, maar 
Jezus antwoordt dat dit niet te stoppen is. 
Natuurlijk komt de Wakkere Wandelaar ook weer in 
de kerk om over het project te vertellen en met jullie 
ochtendgymnastiek te doen. Komen jullie ook mee 
doen? 
 
 

 
 

 
 
     

 

Bij de bloemen 

 

Deze zondag is het Palmpasen. We gedenken de intocht in 
Jeruzalem.  
We zien de palmtakken (buxus) waar het volk mee langs de 
weg stond en de mantels die ze op de grond spreidden. De 
koninklijke bloem links symboliseert de Koning die verwacht 
wordt. Rechts zien we een traditionele palmpaastak.  
Donderdag zal de schikking in het teken van het laatste 
avondmaal zijn en goede vrijdag zien we het lijdenskruis 
met vijf rode anemonen (als ze te krijgen zijn, anders andere 
rode bloemen). Ze staan symbool voor de vijf kruisnagels en 
de rode kleur van bloed.  
 

Met vriendelijke groet,  
Lydia en Mirjam. 
 
 
 

 
 

Bij de Zondagavondspecial   →  → 
 
Met Bert Kruis en Margreeth den Oudsten belooft deze 
zondagavondspecial een bijzondere te worden. Klanken 
rond Pasen, van duisternis naar licht. Samenzang, uitleg 
bij muziekstukken en verstilling vormen een mooie 
opmaat naar de Stille Week.  
Van harte uitgenodigd! 
 



 

  

  

       

 

Mee naar het klooster? 

In het boekje van de Bouwplaats, verschenen aan het begin van het seizoen, stond het al aangekondigd:  
Opnieuw is er een mogelijkheid een weekend in een klooster te verblijven, bij de zusters in de Onze Lieve Vrouwe Abdij 
in Oosterhout. 
Data: van vrijdag 16 tot zondag 18 mei 2025 
(aankomst in Oosterhout op vrijdag in de loop van de middag, vertrek op zondag na het middaggebed om 14.15 uur) 
Kosten: € 100,- 
Er is al een klein aantal gegadigden, maar er is nog ruimte voor meer deelnemers.  
Tijdens het verblijf volgen we het ritme van de zusters en bezoeken we hun gebedsdiensten.  
Daarnaast is er ruimte voor een gezamenlijk eigen programma en natuurlijk ook voor rust,  
stilte, wandelen en plezier. 
Eerdere deelnemers zijn vaak verrast door de sfeer, de openheid van de zusters én van de 
deelnemers. Een kloosterweekend is en blijft een bijzondere ervaring! 
 
Wie mee wil, kan zich opgeven via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of bij Annette.  
Doe dat voor Pasen! 

 
 

 

 

Bij de vespers in de hervormde kerk  
 
De Stille Week is altijd weer een bijzondere week. Met 
vieringen op weg naar Pasen, om juist de kracht en 
vreugde van Pasen dieper te verstaan en ervaren. In de 
hervormde kerk worden er vanaf maandag vespers 
(avondgebeden) georganiseerd. Met liederen, stilte, 
lezingen en woorden die zorgen voor inkeer en bezinning. 
Ook een aantal leden van de Ontmoetingskerk verleent 
medewerking aan deze vespers. Welkom, elke dag om 
19.30 uur. 
 

 

 

 

 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 16 april 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers in Groot-Ammers 
Thema: Dementie en mantelzorg ondersteuning 
Gast: Nienke Wessels, Stichting Welzijn Molenlanden 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: donderdag 24 april 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Groene Wei in Giessenburg 
Thema: Dementie en mantelzorg ondersteuning 
Gast: Gea van Andel, Stichting Welzijn Molenlanden 
Toegang is gratis. U bent van harte welkom! 

In memoriam Jos de Groot 
 
Joost Gijsbert de Groot werd geboren op 29 september 1950 in Hoogblokland. 
Het gezin zou uiteindelijk bestaan uit acht kinderen: vijf jongens en drie meisjes. 
Jos is de laatste van de broers die nu is overleden. Alle broers zijn overleden aan een vorm van kanker wat een zware 
wissel heeft getrokken op de familie de Groot. 
Veertien jaar geleden werd er prostaatkanker geconstateerd bij Jos. De behandeling was succesvol en hij was zo 
dankbaar dat de behandeling hem zoveel respijt van leven gaf. 
Na zijn werkzame leven, eerst als slager en later als SRV man, zette hij zich in voor menige vorm van vrijwilligerswerk. 
Eigenlijk teveel om op te noemen. Hij heeft hier enkele jaren geleden een koninklijke onderscheiding voor gekregen. 
Hij was tot tranen toe geroerd dat hij dit mocht ontvangen. 
Jos was een dankbaar mens die intens genoot van Hannie, kinderen en kleinkinderen. Genoot van de voetbal als 
supporter van Stedoco, van zijn moestuin, van alles wat groeide en bloeide. Hierbij was: Respect een heel belangrijk 
woord. 
Afgelopen oktober kreeg hij te horen dat hij onbehandelbare leverkanker had. Na de schok veerde hij samen met zijn 
gezin weer op en deed nog wat er mogelijk was. Met Hannie bezocht hij zolang mogelijk was trouw de kerkdiensten. 
De laatste maand werd het moeilijker. Hij was vooral heel erg moe. In zijn stoel voor het raam las hij zijn krant en trok 
het dorpse leven aan hem voorbij en kon hij nog naar menigeen zwaaien, want het hele dorp kende Jos. 
 
Op woensdag 2 april is Jos te midden van Hannie en kinderen gestorven. 
Op dinsdag 8 april hebben we na een herinneringsdienst in deze kerk afscheid genomen van Jos’ aardse leven en is zijn 
lichaam terug gelegd in de aardse moederschoot; want stof zijn wij en tot stof keren wij weer. 
 

De laatste woorden uit de overweging: 
 
Die handen die niets liever deden 
Dan wroeten in de aarde 
In zijn moestuin 
Ze zijn stil gevallen 
 

Die handen die hielpen 
Mee te doen waar dat nodig was 
Die hevig konden gebaren 
Als het in zijn ogen niet deugden 
Die handen die 30 jaar samen met Hannie 
De SVR wagen op de weg hielden 
Die handen zijn stil gevallen 
 

Wij geloven dat er andere handen 
Onder zijn leven zijn gekomen 
De handen van de Levende 
Die Jos hebben opgevangen 
Op zijn vleugels gedragen 
En zo naar huis heeft gebracht 
 

Hij mocht thuiskomen bij God 
Na een vol en intens leven. 

 

  

 

 

 

Versterking Kerkapp-team gezocht! 
Zoals u weet zijn we bezig met de lancering van onze eigen Ontmoetingkerk-app. De basis staat en nu willen we de app 
fasegewijs gaan introduceren. Daarom zoeken wij ter versterking van ons KerkApp-team een “redacteur”.  
Dat is een vrouw of man die eerst meehelpt onze Kerkapp verder uit te rollen en daarna overzichtelijk, accuraat en up-
to-date te houden. 
Redacteur Kerkapp is dé plek voor iemand die liever vanuit de achtergrond, op eigen plaats en tijd een waardevolle 
bijdrage aan onze kerkgemeente wil leveren. 
Gevoel voor taal is nodig, verstand van digitale techniek niet. Wie wil meehelpen om op deze manier onze 
kerkgemeenschap nog hechter te maken? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Voormolen, henk@voormolen.net of 06-21573847 
Het KerkApp-team 
 

mailto:henk@voormolen.net


 

 

De poppenspeler van Warschau – een bijzonder verhaal in een hoopvolle voorstelling  
 

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? En hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog 
maken?  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de joodse tiener Mika Hernsteyn  
te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa vindt hij  
enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel  
biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.  
 

De poppenspeler van Warschau is een aangrijpende voorstelling over levens 
die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand.  
Ontroerende Oost Europese melodieën en liedjes geven de vertelling nog  
meer kleur. Dit grotendeels waargebeurde verhaal is gebaseerd op de  
gelijknamige roman van Eva Wieser.  
 

We nodigen u uit voor dit bijzondere verhaal in een hoopvolle voorstelling 
in De Ontmoetingskerk. (De voorstelling is geschikt voor volwassenen en  
kinderen vanaf tien jaar.)  
 

Datum: Vrijdag 2 mei.          Tijd : 20.00 ( inloop vanaf 19.30)  
Locatie: Ontmoetingskerk   Entree: €10,- Tickets, aanmelden en meer info via:  
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl, www.ontmoetingskerk.nl of  
via Els Vlot (06-12351560) 

 

Paaswake voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

 

Op Stille zaterdag, 19 april, zijn er twee diensten. De Paaswake 
om 19.00 uur heeft een opzet, die gericht is op kinderen van de 
basisschoolleeftijd. Maar zij mogen uiteraard ook broers, zussen, 
ouders, opa’s en oma’s en andere volwassenen meenemen. 
In deze viering horen we verschillende verhalen die in het donker 
beginnen, maar ook hoop in zich hebben, het licht breekt door. 
Het belooft weer een mooie viering te worden. 
Komen jullie ook mee vieren? 
 

 

Afscheid en opvolging Annette 
Zoals bekend heeft onze predikant Annette 
Driebergen aangekondigd na de zomer haar 
werk voort te zetten bij de Protestantse 
Gemeente De Hoeksteen in Schoonhoven. Op 
zondagmorgen 7 september, de eerste zondag 
na de zomervakantie, zullen wij als gemeente 
afscheid nemen van Annette als predikant en zij 
van ons. Maar voor het zover is hopen we eerst 
op een voorspoedig herstel, zodat zij de 
komende maanden nog voluit onze voorganger 
kan zijn.  
Daarna zullen we op zoek gaan naar een nieuwe 
predikant. Achter de schermen zetten wij de 
hiervoor benodigde werkzaamheden in gang. Dit 
betreft o.a. een grondige review van ons 
beleidsplan en plaatselijke regeling. Na het 
afscheid zullen we aan de slag gaan met meer 
zichtbare zaken als het vormen van een 
beroepingscommissie.  
Het beroepen van een nieuwe predikant is een 
proces dat een zorgvuldige voorbereiding en de 
nodige tijd vraagt. Het valt daarom niet te 
verwachten dat we voor de start van het seizoen 
2026/2027 weer voorzien zijn. Een jaar vacant 
zijn, is (zeker in deze tijden van schaarste aan 
dominees) niet lang.  
Zo’n periode zonder herder vraagt ook een 
stapje extra van ons als kudde. We zullen, nog 
meer dan anders, op elkaar moeten letten en 
voor elkaar moeten zorgen. Gelukkig zijn we, via 
het ‘spreeuwen’, al wat gewend en bedreven 
geraakt in ons onderling pastoraat. Dat helpt!  
 

De kerkenraad 
 



 

Column 

Zonne-mijmeren 

Inmiddels dusdanig gewend aan het verblijf in de camper, dat ik evenals thuis regelmatig m’n pantoffels kwijt ben…   

Lang genoeg weg geweest; tijd om rustig aan terug te sukkelen. We houden het aardig vol, geen tolwegen en zo min 

mogelijk snelwegen. Rijdend langs de befaamde N85, Route Napoleon. Onherbergzame bergen, met soms skioorden 

rondom  besneeuwde toppen. De berglucht sprankelt, het is schitterend mooi maar koud. Sommige liften zijn nog 

steeds in bedrijf.  Cabines die geleid langs staaldraden een duizelingwekkend diepe kloof  overspannen. Steeds hoger… 

Geleidelijk aan het oog onttrokken… verdwijnend in verre mistige hoogten. Verbazend menselijk vernuft!  

Vrijwel elke plaats waar we stijgend en dalend doorheen kronkelen, heeft een oorlogsmonument ter ere van hun in 

1914 –‘18  omgekomen helden. Allen jonge jongens van rond de twintig. Zoveel verdrietige zinloosheid… Waarom?  

Met de zon schuin achter, rijdend in N.O richting, prachtig licht over de bergen. Er lopen al koeien buiten, een enkele 

boer is aan het maaien Stralend gele koolzaadvelden. Route langs de Rhone. ’Haute Savoie’ vermeldt het bord. 

Oorsprong Savoie kool…? 

Op een terras… Le soleil….uit de wind, jas over de rugleuning….Naast elkaar zittend, zoveel beter dan tegenover. Een 

aanrader: beter verstaanbaar en bij: ’Moet je daar zien!’ hoeft niemand zich om te draaien. Om me heen melodieus 

gegons van Franse taal. Veel oude mensen. Een mevrouw voert het hoogste woord. Een oude man met een grote tas 

schuifelt voorbij, voetje voor voetje… Hoge huizen aan de overkant, allen met dakkapel, typisch Frans. Slechts bij één 

staat het raam open… Wie sliep hier vannacht, wat waren de dromen? Heerlijk dat zonne-mijmeren…  

De heuvel met kaststeelruïne Chaumont op de grens met  Zwitserland vraagt  om beklommen te worden. Stel je voor in 

het jaar 888(!) begonnen ze hier al te bouwen. We eten er ons broodje met koffie uit de thermoskan. Het lukt zowaar  

op de telefoon verbinding te krijgen met de Ontmoetingskerk en - hoe bijzonder-  mee te kijken en te luisteren naar de 

uitvaartdienst van Jos. Uit grote verte maar voor ‘t gevoel heel erg nabij!                                                                                   

Bij het lied ‘door de kracht van Uw liefde’, zien we de eerste zwaluwen van dit jaar… 

Roos 

                                       

 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 16 april 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers in Groot-Ammers 
Thema: Dementie en mantelzorg ondersteuning 
Gast: Nienke Wessels, Stichting Welzijn Molenlanden 
Toegang is gratis. U bent van harte welkom! 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 

Datum: donderdag 24 april 2025 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Groene Wei in Giessenburg 
Thema: Dementie en mantelzorg ondersteuning 
Gast: Gea van Andel, Stichting Welzijn Molenlanden 
Toegang is gratis. U bent van harte welkom! 
 


