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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 4 april maart 2025 no. 14 

 

    De diensten 

Zondag 6 april 
5e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
mw. G. Bijl-Bor 
Collecte voor hulp aan MYANMAR 
(zie verderop in deze brief) 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 
 

Zondag 13 april Palmzondag 
09.30 u.ds. C.P. Koole uit 
Schoonhoven 
18.30 u. Klanken rond Pasen  
o.l.v. Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Hans Bassa 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst  
Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Eline van den Heuvel 
 

Koffie schenken 
Cees Zaanen en Willy Lodder 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 

 
 

 

Bloemen 

 
 

Er zijn ter bemoediging bloemen 
gebracht bij  
dhr. H. Hertsenberg, dhr. K. Dekker en 
mw. A.N. Driebergen. 
  

Collecteopbrengst 30 maart 
Project: € 409,66 
 

Tijdelijke vervanging 
Wie in deze weken een predikant 
nodig heeft, kan contact opnemen 
met Henk Voormolen (06-21573847) 
of met Jacoline Fierloos (06-
13445053). Zij weten de weg. 
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Lief en Leed  
 

Op 2 april is ons gemeentelid Jos de Groot 
overleden. We wisten allemaal dat hij ziek 
was en niet meer beter kon worden. Hij is de 
afgelopen weken steeds meer aan bed 
gekluisterd geraakt en heeft uiteindelijk het 
leven losgelaten. Laten we denken aan 
Hannie en hun kinderen en kleinkinderen en 
bidden voor hen om troost en nabijheid van 
God en mensen. 
 
Corrie Korevaar gaat op 2 mei verhuizen naar 
de Merwebolder in Sliedrecht na vier jaar bij 
Dikkie en Leen gewoond te hebben. Ze ging 
altijd erg graag naar de kerk, maar daar komt 
nu een einde aan. Door haar dementie 
worden de dingen allemaal wat 
ingewikkelder voor haar en d’r omgeving.  
Aanstaande zondag zal ze voor het laatst bij 
ons in de kerk zijn en zal ze nog op wat 
lekkers trakteren. Omdat ze zelf niet goed 
weet wat er allemaal te gebeuren staat, hoeft 
er niet zo veel nadruk op haar afscheid te 
worden gelegd. 
 
Zoals jullie misschien al vernomen hebben 
zijn Kees en Maria van Gaalen verhuisd naar 
Giessen-Oudekerk. Weg van de mooie 
boerderij, de dieren en de kaas. Het mooie is 
dat ze ons niet los kunnen laten, ze blijven 
dan ook lid van de Ontmoetingskerk. 
Hun nieuwe adres is: 
Oudkerkseweg 74 
3381 KR Giessen-Oudkerk 
 
Nog een bijzonder mooi bericht van Gé Rijke. 
Hij is deze week verhuisd naar zijn eigen huis 
dat inmiddels is aangepast zodat hij zichzelf 
kan redden; hij is daar blij en gelukkig mee. U 
kunt hem vinden in de Vuurkruidstraat in 
Nieuwpoort. 
 

Jacoline Fierloos 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Het project Veertigdagentijd en Pasen 
voor de kinderen met als thema:  
Een nieuwe dag! 

 

Het lijkt zo gewoon, na elke nacht komt een nieuwe 
dag. Tegelijk is het bijzonder, elke nieuwe dag laat zien 
dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen 
nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode 
draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat 
ze op de toekomst gericht zijn. Ze laten zien hoe God 
dóórgaat met mensen.  

 

 
 
Is het van jou? 
 
Een man gaat op reis en vraagt oppassers om op zijn 
wijngaard te passen. Maar als de oogsttijd aanbreekt, 
doen zij alsof de wijngaard van hen is. De eigenaar 
stuurt verschillende knechten en uiteindelijk zelfs zijn 
zoon, maar ze hebben geen respect voor hem. Daarom 
moet de eigenaar uiteindelijk zelf komen om een 
nieuw begin te maken. 
Natuurlijk komt de Wakkere Wandelaar ook weer in 
de kerk om over het project te vertellen en met jullie 
ochtendgymnastiek te doen. Komen jullie ook mee 
doen? 
 

 
 
     

Kerk in actie biedt hulp na aardbeving 
Myanmar 
Myanmar, een land dat zich al in een crisis bevindt, is zwaar 
getroffen door een aardbeving. De beelden laten 
grootschalige verwoesting zien. De bevolking lijdt al jaren 
onder het voortdurende geweld en toenemende 
voedseltekorten. Meer dan 3,5 miljoen mensen zijn op de 
vlucht, ruim 20 miljoen mensen hadden al voor deze 
aardbeving dringend hulp nodig. Daar komt deze ramp nu 
bovenop. 
Drie van onze partnerorganisaties bevinden zich vlakbij het 
epicentrum. Gebouwen, wegen, ziekenhuizen en bruggen 
zijn vernield. Veel mensen hebben geen toegang tot water, 
voedsel of elektriciteit.  De partnerorganisaties zijn direct 
begonnen met het bieden van noodhulp. Die hulp bestaat 
op het moment vooral uit de eerste levensbehoeften zoals 
tijdelijk onderdak, eten en schoon drinkwater. 
Uw gift maakt niet alleen levensreddende hulp mogelijk, het 
is ook een hart onder de riem voor de bevolking van 
Myanmar, die zich vaak vergeten voelt. 
Maak uw a.u.b. bijdrage over naar de DIACONIE 
NL82 RABO 0346 3028 38, in de collectezak of via de QR 
code.  

We denken aan hen voor wie het leven zwaar en onzeker is, 
en wachten op uitslagen en behandelplannen. We denken 
ook aan diegene die thuis is gekomen na een lang 
ziekenhuisverblijf, wat fijn is maar ook moeilijk. 
We denken ook aan mensen die recent een dierbare 
verloren hebben; blijf meeleven! Het missen en alleen zijn is 
zwaar en moeilijk, het verdriet zit diep van binnen, ook al 
laat de buitenkant dat niet zien. 
 

 
 

Lijdenstijd 
 

We leven momenteel in de vijfde week van de lijdenstijd. In 
de veertigdagenkalender van de Protestantse kerk gaat het 
deze week over het boek Jona. Het centrale thema is ‘inkeer 
en redding’. Ook wij worden geroepen om tot inkeer te 
komen. God wil dat we het leven zoeken wat bij Hem te 
vinden is, tegen de dood in. We moeten het kwade 
overwinnen door het goede. Want God is een genadig God, 
liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te 
wenden. 
Zo leven we toe naar Pasen, het feest van overwinning. 
 

Hartelijke groet,  
Jacoline Fierloos 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconale middag voor groep 3 t/m 8 

Op woensdag 9 april 14.00 uur houden we voor en met de kinderen van groep 3 tot en met 8 een diaconale middag in 

de Ontmoetingskerk. De kinderen zullen deze dag kaarsen versieren.  

De kinderen maken twee kaarsen: eentje mogen ze zelf mee naar huis nemen. De andere kaars wordt direct na het 

maken uitgedeeld aan mensen binnen onze gemeente die we een lichtpuntje in hun leven toewensen. Het uitdelen 

wordt met een volwassen persoon uit de gemeente gedaan. Na het uitdelen komen we weer bij de kerk en worden de 

kinderen uit Goudriaan en Hoornaar thuisgebracht. We denken dat dit ongeveer om 16.00 uur afgelopen zal zijn. 

We gaan knutselen, dus doe de kinderen niet de mooiste kleding aan. 

Als uw kind(eren) mee wil(len) doen met deze activiteit, is het voor ons  

handig om te weten dat hij/zij komt, zodat we voldoende materiaal in  

kunnen kopen. Opgeven kan door een bericht te sturen aan  

jeugd@ontmoetingskerk.nl of op te geven bij Maartje Aantjes (06-15488678) 

Vriendelijke groeten en tot snel! 

Jeugdouderlingen Aldwin en Elvia en jeugddiaken Maartje 

 

 

 

Wandeling Dordrecht -  Meet Me 
Meet Me is een netwerk voor christenen tussen de 25-
45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en 
omgeving. Op zaterdag 12 april willen we Dordrecht 
verkennen. We starten met een rondleiding in de 
Grote Kerk van Dordrecht inclusief toren beklimmen, 
daarna maken we een stadswandeling. In de avond is 
er gelegenheid om samen te eten. Vind jij het leuk om 
op een ontspannen manier christelijke leeftijdsgenoten 
te ontmoeten? Kijk dan op meetmevijf.jouwweb.nl 
voor alle informatie en meld je aan. Dat kan tot 
uiterlijk 8 april. 
 

Bij de bloemen 
 

 
 
Deze week staan we stil bij het verhaal van Jona. Als kind 
dacht ik bij dit verhaal al snel “oh, Jona!“ Maar toen ontging 
me nog de les van dit verhaal. We zien mosselschelpen: hoe 
vaak kruipen wij liever in onze schulp? Worden we ook door 
God op onze plaats gezet? Jona toont berouw: paarse 
viooltjes. God stuurt hem liefdevol een madeliefje: bloem 
van een nieuwe start, de goede kant op en geeft genade.  
De Aronskelk, bloem van genade, wijst met zijn kelk naar de 
hemel. (Wordt daarom ook vaak in rouwbloemstukken 
gebruikt). We krijgen nieuwe kansen, bloesemtak. 
 

Hartelijke groet,  
Lydia en Mirjam 
 

 

 

mailto:jeugd@ontmoetingskerk.nl


 

  

  

       

 

Soep gezocht: Seniorenmiddag 7 mei 2025 
 
Op woensdag 7 mei organiseren we een seniorenmiddag. Alle senioren (65+) zijn samen met hun partner 
hartelijk welkom. Er is tijd voor ontmoeting, een quiz en om samen te eten. Alle senioren zullen binnenkort 
ook nog een uitnodiging in de bus ontvangen. We hopen op een gezellige, drukbezochte middag. 
 
Voor de maaltijd zoeken we mensen die soep zouden willen maken.  
Als u dat kunt en wilt doen, kunt u dat aangeven bij Ria Kon (06-12299578 of via 
diaconie@ontmoetingskerk.nl).  
Hartelijk dank alvast aan alle soepmakers. 
 
Vriendelijke groeten, 
de diaconie 
 
 

Mee naar het klooster? 
 
In het boekje van de Bouwplaats, verschenen aan het begin van het seizoen, stond het al aangekondigd:  
opnieuw is er een mogelijkheid een weekend in een klooster te verblijven, bij de zusters in de Onze Lieve Vrouwe Abdij 
in Oosterhout. 
 
Datum: vrijdag 16 tot zondag 18 mei 2025 
(aankomst in Oosterhout op vrijdag in de loop van de middag, vertrek op  
zondag na het middaggebed om 14.15 uur) 
Kosten: € 100,- 
 
Er is al een klein aantal gegadigden, maar er is nog ruimte voor meer  
deelnemers. Tijdens het verblijf volgen we het ritme van de zusters en  
bezoeken we hun gebedsdiensten. Daarnaast is er ruimte voor een  
gezamenlijk eigen programma en natuurlijk ook voor rust, stilte,  
wandelen en plezier. 
 
Eerdere deelnemers zijn vaak verrast door de sfeer, de openheid van de  
zusters én van de deelnemers. Een kloosterweekend is en blijft een  
bijzondere ervaring! 
 
Wie mee wil, kan zich opgeven via  
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  
of bij Annette. 
Doe dat vóór Pasen! 

 

 

 

 

Column 
 
Spreeuwen, Postduiven en een grote Gier… 
 

Duizenden madeliefjes… Op een Zuid-Franse camping, als zacht tapijt onder de voeten. Mooi hoe ze open gaan als de 
zon schijnt en na zonsondergang sluiten. Wisten we natuurlijk, maar zijn de eenvoudigste dingen niet het mooist? Fijn 
om hier een zondagje rust te houden…  
 

De harde noorderwind trekt een huivering door de grote olijfboom naast het hoofdgebouw van ruïne Chateau Tornac, 
boven op de heuvel waar we maandag naar toe klimmen. Het geritsel van de karakteristieke leerachtige blaadjes klinkt 
herfstachtig.  
 

We wandelen in de luwte aan de zijkant van het gebouw, waar twee kleine meisjes bloemen plukken. De vader bouwt 
 

 

mailto:diaconie@ontmoetingskerk.nl
mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

samen met zijn zoontje steenmannetjes, terwijl de moeder van het uitzicht geniet. ‘Wat goed dat ze hier met hun 
kinderen rustig tijd voor nemen’, bedacht ik …. ‘Wat een mooi gezinnetje’. Zeker toen ik bij moeder boven haar vest uit 
een piepklein babymutsje ontwaarde.  Visualisering van ‘Geborgenheid’…  
 
We komen door een plaats met een marktje, vrolijke mensen en een ongedwongen sfeer…. De aanhoudende 
noordenwind lijkt iets te temperen. Niemand heeft haast. Eindelijk iets met zomerse uitstraling. We drinken koffie op 
een terras, kopen brood, groenten en ook nog geurige blokken zeep. Het teveel aan Hollandse ongedurigheid begint 
weg te sijpelen. De ‘prakkezaties’ geleidelijk aan gerelativeerd… Ik las ergens: ‘Je kunt niet bijtanken zonder stil te 
staan.’ Zoiets dus. Al was die mevrouw van ‘La Poste’ wel erg relaxt… Na aankoop van zeven kaarten in een 
boekwinkeltje (Jawel….voor de spreeuwen), ’no timbre’ helaas.. Dus naar het postkantoor voor postzegels. Drie van de 
benodigde had de mevrouw liggen. Voor de overige vier ging ze eindeloos op zoek achter de coulissen. Ze wilde ze 
perse allen met dezelfde afbeelding en er hoorde ook nog een verhaal bij. Terwijl zich een rij achter me vormde, waar ze 
niet warm of koud van werd - geobsedeerd door postzegels, misschien een  filatelist? (postzegelverzamelaar) - Knap 
duur die timbres overigens. Een ‘postduiven project’ – in plaats van een spreeuwen - zou  voordeliger zijn….  
We rijden een adembenemende route boven de Grand Canyon du Verdon, zo hoog dat we een grote gier die erboven 
zweeft, op de rug kijken. 
Roos 

             

Vandaag collecte voor hulp 

aan Myanmar 

 

 

 


