De diensten

Zondag 9 maart

1¢ zondag 40-dagentijd
09.30 u. ds. H. van Eerden
Dienst met doventolk
Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Woensdag 12 maart Biddag
19.30 u. ds. R.G. van der Zwan uit

Amersfoort
Collecte voor de kerk

Zondag 16 maart
2e zondag 40-dagentijd

09.30 u. dhr. A. Verdoorn uit
Papendrecht

18.30 u. Preek van de Leek
Collecte voor de diaconie

Organist/pianist
Peter Veen
Biddag: Hans Arnold

Ouderling van dienst
Els Viot
Biddag: Jacoline Fierloos

Lector
Gerry Bronkhorst
Biddag: Arie van Mourik

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio

ns/301-Ontmoetingskerk-

Noordeloos

Lief en Leed

Afgelopen woensdag 5 maart kwam de
uitslag van het weefselonderzoek voor Gerrit
Kon. Het bleek een goede uitslag te zijn en
Ria en Gerrit zijn blij en dankbaar met dit
goede bericht.

Verder geen namen die hier genoemd
worden vandaag. Zonder een naam te
noemen kunnen we deze week nog eens
extra denken aan iemand in onze omgeving,
Dat kan natuurlijk een gemeentelid zijn maar
zeker ook daarbuiten. Lief en leed speelt
rondom ons heen. Breng eens een bezoekje
of stuur zomaar een kaartje. Het wordt
gewaardeerd!

En dan de onrust in de wereld, het kan ons zo
maar overvallen. De zorg om geweld, ver of
dichtbij. Wereldleiders die moeten zorgen
voor rust en vrede op aarde. Het lijkt erop dat
zij niet echt beseffen wat er op het spel staat.
We voelen ons vaak zo machteloos aan de
zijlijn. Laten we in de week die voor ons ligt
en die in teken staat van Bidstond, bidden
voor de wereldvrede en om wijsheid en
naastenliefde.

Jezus zegt ons in Mattheus 11:

Komt allen tot Mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust
geven.

Arie Harrewijn

De bloemen zijn gebracht bij

mw. J.M. de Gans-van Steenis, ter
bemoediging.

En er gingen bloemen naar een jarige:
dhr. M. D. Vink. Nog van harte
gefeliciteerd!

Collecteopbrengst

23-2 kerk: € 341,75

2-3 KIA/voorjaarszendingsweek
€ 308,50

Jarig in maart

10-3 mw. Nathalie de Gans
20-3 mw. T.l. Rol-van der Loon
21-3 dhr. H. Hertsenberg

Kinderwoorddienst
Jonneke Verhaar

Kinderoppas
Mirjam Wallaard en Nienke Haag

Koffie schenken
Lisette van der Valk en Cees Zaanen
Biddag: Arianne Harrewijn en Bart Bor

Tijdelijke vervanging

Wie in deze weken een predikant
nodig heeft, kan contact opnemen
met Henk Voormolen (06-21573847)
of met Jacoline Fierloos (06-
13445053). Zij weten de weg.
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Bij de bloemen

Jezus ging 40 dagen naar de woestijn. Die hebben wij
hier niet, maar na de koude winter zijn de akkers leeg, de
struiken en bomen laten dorre takken zien. Als we niet
beter wisten zouden we ontmoedigd raken. Maar we
kunnen het ook als moment van bezinning zien. De stille
polder om ons heen kan goed zijn om te overdenken wat
onze kansen zijn, wat we mogen ontvangen en waar we
heen kunnen.

We gebruiken de komende weken een dode stronk om
die stilte een beeld te geven. We gaan laten zien hoe
alles weer tot leven zal komen.

Deze week zien we dood hout. Een beetje mos geeft wat
hoop. We zien wat kwetsbare bloemetjes, zo klein kun je
je voelen. En we zien tulpen, de bloem van het gebed.
We mogen bidden om kracht. De tak wijst de weg
omhoog waar we die kracht kunnen vinden.

Woensdag is het Biddag, dan zullen er ook tulpen staan,
in alle kleuren, gebed voor iedereen.

Hartelijke groet,
Lydia en Mirjam.

woensdag 12 maart 2025

GEVEENTEVERGADERING
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NIEUWE AMBTSDRAGERS
VEILIGE KERK -
veiligekerk.nl

BIDDAGDIENST AANVANG: 19.30 UUR
AANSLUITEND GEMEENTEVERGADERING

Woensdagavond 12 maart is er aansluitend aan de dienst
voor biddag een gemeentevergadering. Op de agenda
staan 3 punten: de kerkelijke financién, nieuwe
ambtsdragers en Veilige Kerk.

De penningmeesters van diaconie, jeugd en kerk nemen u
mee in de cijfers van 2024 en de ontwerpbegrotingen voor
2026.

Voor de komende periode gaan we op zoek naar een
ouderling-omzien, 2 diakenen, een jeugddiaken en 2
ouderling-kerkrentmeesters die de diverse stokjes willen
overnemen.

De Ontmoetingskerk Noordeloos wil graag een plek zijn
waar het voor eenieder goed verblijven en geloven is.
Daarom werken we aan een sfeer waarbinnen iedereen
zich veilig en gerespecteerd voelt. Hiermee sluiten we aan
bij het PKN-gedachtegoed van een ‘Veilige Kerk'.

Doel van Veilige Kerk is te helpen grensoverschrijdend
gedrag binnen en rondom kerkgemeenten te (h)erkennen,
voorkomen en aan te pakken. Op deze
gemeentevergadering nemen we u mee in de genomen en
te nemen stappen. Voor achtergrondinformatie zie:
www.veiligekerk.nl.

Voor in de agenda: Seniorenmiddag 7 mei

Op woensdagmiddag 7 mei hopen we met alle 65-
plussers uit de gemeente weer een seniorenmiddag te
houden. U krijgt hierover nog meer informatie, maar zet
deze datum alvast in de agenda. We hopen op een
gezellige middag met vele mooie ontmoetingen.
Hartelijke groet,

De diaconie

U bent van harte uitgenodigd voor de biddagdienst en
aansluitende gemeentevergadering!

Namens de kerkenraad,

Henk Voormolen



http://www.veiligekerk.nl/

Veertigdagenkalender 2025

Zondag delen we de 40-dagenkalender uit. Ook dit jaar wordt er voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender
aangeboden. Deze daagt je uit om in de aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte
overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks-)vragen, liederen, gebeden en citaten.

De kalender sluit aan bij het jaarthema “Als nieuw” .
Leven in het licht van Gods koninkrijk’.

Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen

in thema’s als liefde, inkeer en het doorbreken

van Gods licht in deze wereld.

De diaconie

Column

Maart roert zijn staart...

Fijn die schemering. 's Avonds niet gelijk meer zo stikdonker. Voor het raam staand, geniet ik van de hoge bomen aan de
overkant van de weg, die door het toenemend duister langzaam tot silhouet vervagen. Soms verkiest een fazant ze als
slaapplaats. Tussen de toppen verschijnen één voor één sterren, waarvan de Avondster als eerste, soms vergezeld door
de maan. Wanneer je er een tijdje intens naar kijkt, kun je mijlenver boven het eigen leven uit stijgen.

De natuur is alomvattend en groots, met enorm zelfherstellende krachten... Het gaat ons geringe bevattingsvermogen én
tijd van leven ver te boven!

In de nacht zijn er vaak zoveel gedachten te denken, dat er nauwelijks tijd overblijft om te slapen: ‘Bij de veelheid van
mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.” (Citaat Psalm 94)

Maart roert zijn staart. Een nieuwe dag in mist geboren ... Wit bevroren velden... Prachtig en ijskoud in de vroegte....
Gaandeweg getransformeerd tot lenteblauw vol beloften ...

De was kan weer naar buiten en wordt nog droog ook! Alleen jammer dat het zo stinkt door de vele uitgereden stront.
M’n geliefd polderwandelpad vrijwel onbegaanbaar. Ook het plattelandwonen heeft nadelen.

‘I'm in the garden.’ Een bordje aan de oprit van een mooi landhuis met dito tuin waar we jaren geleden aanlanden voor
een B&B in Engeland. Het bleek inderdaad even zoeken naar de man tussen de planten. Gigantisch die tuinen daar! Maar
op zo’n omvang ben ik verre van jaloers .. Toch ijverig van plan wat tuinwerk te doen, word ik zo overweldigd door het
lentegebeuren (vooral die vogels!) dat ik regelmatig een geniet-stop in las, zeer bewust van het hier en nu. Wat
gedachten weer jaren terug brengt, naar de boerderij van m’n jeugd. Een oom, broer van mijn vader, - hij was
onderwijzer - kwam in de zomervakantie logeren.

Helpen met de hooibouw. Hij was een echte dromer.

Mijn vader was hem nog al eens kwijt.

Dan lag hij languit op zijn rug intens te genieten van de leeuwerik....
‘Je hebt er niks aan’ was het oordeel...

Roos




