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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 februari 2025 no. 9 

 

    De diensten 

Zondag 2 maart 
09.30 u. ds. G. van Meijeren uit 
Rotterdam 
Collecte voor KIA/voorjaarszen-
dingsweek (zie verderop in deze 
brief) 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA 
 

Zondag 9 maart  
1e zondag 40-dagentijd 
09.30 u. ds. H. van Eerden 
Dienst met doventolk 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Arie Harrewijn 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 

Kinderwoorddienst  
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten 
 

Koffie schenken 
Peter en Riet Baan 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij twee 
jarigen: de 100-jarige  
mw. M. de Groot-Verhoef en bij 
mw. S. van Gils-Rijneveld. U beiden      
nog van harte gefeliciteerd!       
 

Collecteopbrengst  
23-2  

Jarig in maart 
1-3 dhr. M.D. Vink 
2-3 mw. G.W. Buitendijk 
5-3 mw. F. Blokland-Groen 
10-3 mw. Nathalie de Gans 
20-3 mw. T.I. Rol-van der Loon 
21-3 dhr. H. Hertsenberg 
 
 

Tijdelijke vervanging 
Wie in deze weken een predikant 
nodig heeft, kan contact opnemen 
met Henk Voormolen (06-21573847) 
of met Jacoline Fierloos (06-
13445053). Zij weten de weg. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

Nu een keer een bericht over onze predikant 
Annette Driebergen. Na lang te hebben 
gewacht kwam er afgelopen dinsdag 
onverwacht toch een oproep voor een 
operatie aan haar rechtervoet. De operatie is 
goed gegaan en Annette is thuis voor herstel 
van circa acht weken. Hiermee is een 
geplande week vakantie in een ander daglicht 
komen te staan.  
Laten we met elkaar hopen en wachten op 
een spoedig herstel, zodat ze weer snel op de 
been kan zijn. Uiteraard wordt een kaartje 
zeer op prijs gesteld.  
 

Het zijn verdrietige en hectische dagen voor 
Klaas en Dorien Dekker- Dirkmaat. Na zijn 
herseninfarct verblijft Klaas voor revalidatie 
in de Hoogstraat te Utrecht. Afgelopen week 
overleed na een heftige periode vol 
onzekerheid Yvonne, zus van Dorien. Dat is 
opnieuw veel verdriet. Laten we bidden voor 
hen om troost en nabijheid van God en 
mensen.  
 
Er is veel lief en leed in de gemeente. Of het 
nu gaat om de eenzaamheid die toeslaat na 
verlies, een uitslag van een onderzoek 
komende week, of behandeling met chemo, 
of herstel van een operatie of een nare val, 
zonder hier de namen te noemen vraag ik 
vanaf deze plek om hen te gedenken en te 
dragen in uw gebeden. God kent ze bij naam. 
 
Arie Harrewijn 
 
 
 

Geen Bakkie Troost 
 

In verband met de afwezigheid van Annette is 
er komende week geen Bakkie Troost. 
 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

Lied: Zomaar een dak      (Huub Oosterhuis) 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis 

Arie Harrewijn 

 
 
 
     

 
Woensdagavond 12 maart is er aansluitend aan de dienst 
voor biddag een gemeentevergadering. Op de agenda 
staan 3 punten: de kerkelijke financiën, nieuwe 
ambtsdragers en Veilige Kerk.  
De penningmeesters van diaconie, jeugd en kerk nemen u 
mee in de cijfers van 2024 en de ontwerpbegrotingen voor 
2026. 
Voor de komende periode gaan we op zoek naar een 
ouderling-omzien, 2 diakenen, een jeugddiaken en 2 
ouderling-kerkrentmeesters die de diverse stokjes willen 
overnemen.  
De Ontmoetingskerk Noordeloos wil graag een plek zijn 
waar het voor eenieder goed verblijven en geloven is. 
Daarom werken we aan een sfeer waarbinnen iedereen 
zich veilig en gerespecteerd voelt. Hiermee sluiten we aan 
bij het PKN-gedachtegoed van een ‘Veilige Kerk’.  
Doel van Veilige Kerk is te helpen grensoverschrijdend 
gedrag binnen en rondom kerkgemeenten te (h)erkennen, 
voorkomen en aan te pakken. Op deze 
gemeentevergadering nemen we u mee in de genomen en 
te nemen stappen. Voor achtergrondinformatie zie: 
www.veiligekerk.nl.  
U bent van harte uitgenodigd voor de biddagdienst en 
aansluitende gemeentevergadering! 
 
Namens de kerkenraad, 

Henk Voormolen 

 

 

 

Hartelijk bedankt! 
Namens mevrouw de Groot-Verhoef hartelijk bedankt voor alle kaarten en aandacht voor haar 100e verjaardag.  
Ze heeft ervan genoten en heeft een mooie dag gehad. 
Margriet Korevaar 
 
 

Stand projectbarometer projecten in Ghana 
 

In februari is de barometer weer gestegen naar het 
mooie bedrag van € 5528,85 (foto op volgende pagina). 
Samen met Kerk in Aktie en de projectcommissie willen 
we iedereen die deze maand weer een steentje heeft 
bijgedragen heel hartelijk bedanken. 
Voor meer informatie over de projecten in Ghana die 
ondersteund worden door Kerk in Aktie, kijk op: 
www.kerkinaktie.nl/projecten. 

Giften kunt u overmaken op: NL82RABO-0346302838 
met vermelding van ‘project’. 
 
De projectcommissie. 
 
 

Klokradio 
Woensdag  6 maart verzorgt Arie Slob een meditatie 
over Jaïrus en zijn dochtertje 
 

 

http://www.veiligekerk.nl/
http://www.kerkinaktie.nl/projecten


 

 

 
 

Bericht van de Bouwplaats 

De Verwondering 

Zo'n tachtig jaar geleden stierf de jonge joodse Etty 
Hillesum in Auschwitz. Ze werd wereldberoemd door de 
dagboeken die ze bijhield in de Tweede Wereldoorlog. In 
De verwondering podcast gaat Annemiek Schrijver op 
zoek naar de drijfveren van de vrouw die haar al jaren 
inspireert. 

 

Rond 30 november stierf Etty Hillesum in Auschwitz. Dat 
is dus 80 jaar geleden. Waarom weigerde de joodse Etty 
om onder te duiken? Hoe kon ze tijdens die barbaarse 
oorlogsjaren zo'n innerlijke vrijheid ervaren? Wie is die 
vrouw die zingend kamp Westerbork verliet, op weg 
naar haar einde? En is het geen wonder dat ze ook na 
haar dood in staat is God op te graven in de harten van 
anderen? 

In deze aflevering van De verwondering podcast gaat 
Annemiek Schrijver op zoek naar de drijfveren van de 
vrouw die haar al jaren inspireert. 

 

Op zondagavond 2 maart willen wij, Mathilde Bos en 
Henk van Achterberg, deze aflevering van de podcast ‘De 
Verwondering’ https://kro-ncrv.nl/de-levenskunst-van-
etty-hillesum om half 8 bespreken in de 
Ontmoetingskerk. 
 
Aanmelden bij bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 

 

Collectebestemming 2 maart 
 

Huiselijk geweld bestrijden 
 

Seksueel en gendergerelateerd geweld in de huiselijke 
kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de 
toenemende armoede neemt het alleen maar toe. 
Kerk in Actie ondersteunt de Presbyteriaanse Kerk van 
Egypte die kerkleiders van lokale gemeenten traint om 
het probleem bespreekbaar te maken.  
Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in 
het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en 
misbruik.    
Door economische inflatie, stijgende voedselprijzen, 
bevolkingsgroei neemt de armoede snel toe. Dit leidt tot 
meer spanningen en een toename van seksueel en 
gendergerelateerd geweld, vooral tegen vrouwen en 
kinderen.        
De Prebyteriaanse Kerk wil bijdragen aan een veiligere en 
vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor 
mensen laten zien. 
 

Steun alstublieft het programma met een bijdrage in de 
collectezak, via de QR code of  naar de bankrekening van 
de Diaconie : NL82RABO 0346 3028 38 
 

 

https://kro-ncrv.nl/de-levenskunst-van-etty-hillesum
https://kro-ncrv.nl/de-levenskunst-van-etty-hillesum


 

Inspiratie voor de komende 40-dagentijd 
 

Op woensdag 5 maart begint de 40-dagentijd voor Pasen en vanaf die datum kun je dagelijks via een podcast naar een 
inspirerende tekst luisteren.  
De maker van de podcast (hier & nu) zegt daar het volgende over: Vanaf woensdag 5 maart kun je dagelijks naar onze 
podcast luisteren. Dat kan via onze eigen 40-dagen app. Zet even de dagelijkse melding aan op je telefoon, dan vergeet 
je de podcast in de drukte van de dag niet. Daarnaast nodigen we je van harte uit om via onze app je inspiratie en 
gedachten met andere luisteraars te delen. Zo zijn we samen op weg naar Pasen! 

 

De podcast is onder andere te 
beluisteren via de kerkenapp van Scipio 
maar gebruik je liever je eigen podcast 
app of Spotify, dan kan dat natuurlijk 
ook. 
 

Vanaf as-woensdag 5 maart ontvang je 
dagelijks een korte podcast met een 
overdenking die aansluit bij het thema 
van de betreffende week. Afwisselend 
combineren we dat met een 
bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een 
lied of een kort gebed. 
 

De insteek is praktisch, inspirerend, 
bemoedigend en prikkelend en wil je 
helpen om Jezus te volgen in jouw hier 
en nu. 
 

We wensen je een gezegende 
Veertigdagentijd toe!  
(https://link.socie.nl/r/sci/i/GX95CM) 
 

namens de diaconie, 

Peter Oosterlee 

Veertigdagenkalender 2025 

Zondag delen we de 40-dagenkalender uit. Ook dit jaar wordt er voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender 
aangeboden. Deze daagt je uit om in de aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte 
overdenking  beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks-)vragen, liederen, gebeden en citaten.   
De kalender sluit aan bij het jaarthema “Als nieuw” . 
Leven in het licht van Gods koninkrijk’.  
Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen  
in thema’s als liefde, inkeer en het doorbreken  
van Gods licht in deze wereld.  
 
De diaconie 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

 

 

 
 

 

 

Huispaaskaars 2025 
 

Vanaf zondag 23 februari t.m. zondag 2 
maart kan de huispaaskaars weer 
besteld worden. Het bestelformulier 
ligt op de statafel in de hal van de kerk. 
Voor onze kerk wordt paaskaars reliëf A 
besteld: ‘Duif met wereldbol’. 
 

Reliëf A: Duif met wereldbol, Reliëf B: 
De passiebloem, Reliëf C: Ik ben de 
weg, Reliëf D: De eucharistie 
Reliëf E: Vredesduif, Reliëf F: CHI-RHO 
kruis.  
Maten en prijzen staan op het 
bestelformulier. De kaarsen worden 
thuisbezorgd.  
Marian Verburg: 06-51570673 en Nelly 
Attema: 06-51125819 (telefonisch 
bestellen kan ook) 
 
 

Column 
 

‘Jans de Alebes’ 
 
“Dat is voor Jans de Alebes”, een steevaste uitspraak van m’n moeder wanneer er warm eten over was. Toch ging dat 
altijd naar de hond en kat, waarvoor écht geen zak voer aangeschaft werd. Stel je voor, zonde van het geld, zulke 
fratsen! Waar die uitdrukking dan vandaan komt? In moeders meisjestijd, voor de oorlog, woonde ze met haar twee 
zussen en zes broers nog thuis op het kleine boerderijtje. Er waren toen aardig wat bedelaars, waar geen 
voorzieningen voor waren. Vaak kwam er een arme vrouw langs de deur om wat eten vragen. Ze heette Jans, had 
altijd rode wangen, aalbessen zijn rood. Zittend op het stoepje voor de deur (!) at ze dan haar bordje restjes… 
 
Tijdens de polder-hondenwandeling liggen er allicht lege blikjes langs de weg, ondanks statiegeld van 15 cent. Sinds ik 
een man op sandalen (in november…brrr!) nauwgezet de blikjes uit de twee afvalbakken aan de weg zag vissen en in 
zijn fietstassen proppen, neem ik ze niet meer mee naar huis, maar deponeer ze voor hem in zo’n bak. 
’t Is me de winter wel, of zou er nog meer komen? Eigenlijk die hele winter nog geen koude voeten gehad, hooguit 
even in bed. Winterschoenen voorzien van een laagje bont, hoe heerlijk is dat. Wat vroeger pas echt van pas gekomen 
zou zijn! Door weer en wind met fiets of brommer? “Doe maar een krant om je tenen….!” 
 
Waar is de maan? Zondag na de talentenavond… prachtige sterren, heldere lucht, maar geen maan. Je snapt er niks 
van. Het blijft een raadselachtig hemellichaam. Ik hou ervan! 
Steeds meer licht overdag, het maakt iets wakker… Er ontstaat meer reuring in de natuur. ‘t Gaat een beetje bruisen 
van binnen. Het pannenkoekplantje dat heel lang stond te saggerijnen in z’n pot, richt zich op, krijgt ineens nieuwe 
blaadjes. We signaleren kieviten. Zelfs de merel is er weer, als absolute koning…  
En een klein ondefinieerbaar vogeltje dat zich niet laat intimideren zit hier in een boom heel eigenwijs keihard te 
sjilpen.  
 

Roos 

                                                                                        


