De diensten

Zondag 23 februari
09.30 u. mw. H. Blom uit

Gorinchem
Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSWONC9vTeE-7tQ

Zondag 2 maart
09.30 u. ds. G. van Meijeren uit

Rotterdam
Collecte voor KIA/voorjaarszen-
dingsweek

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst
Elise Kon

Lector
Arianne Harrewijn

Kinderwoorddienst
Conny van Tussenbroek

Kinderoppas
Wies Harrewijn

Koffie schenken
Kees Hoeksma en
Conny van Tussenbroek

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos

Lief en Leed

Afgelopen donderdag, 20 februari, werd
Gerrit Kon geopereerd en vandaag, vrijdag,
mocht hij alweer naar huis. Na de eerdere
chemokuren was dit een volgende stap in de
behandeling van zijn ziekte. De operatie is
goed gegaan, dat stemt dankbaar. Onderzoek
moet uitwijzen hoe het verdere behandelplan
is. Het is fijn dat dit achter de rug is. We
wensen Gerrit alle goeds voor zijn herstel en
bidden van hem en Ria om moed en
uithoudingsvermogen voor wat komen gaat.

Op woensdag 19 februari is Misha geboren,
zoon van Marlijn Schouten. Zijn officiéle
namen zijn: Misha Leendert Hendrik Simbi
Schouten. Vandaag, vrijdag, zijn Marlijn en
Misha naar huis gegaan om daar samen aan
elkaar te wennen en van elkaar te genieten.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven!
Natuurlijk betrekken we ook de grootouders
van Misha, Marry en Leo Schouten, bij de
felicitaties. We hopen Misha mag opgroeien
als geliefd mensenkind onder Gods zon.

En dan dit: een aantal van u weet dat ik al
tijden last heb van mijn voet, waardoor mijn
mobiliteit steeds meer beperkt wordt. Ik was
in afwachting van een operatie, die ineens
toch eerder is dan gedacht. Komende dinsdag
word ik geopereerd. Vervolgens mag ik een
lange periode (rond de 8 weken) mijn voet
niet belasten. Daardoor ben ik niet
beschikbaar voor het werk in de kerk.
Gelukkig zijn er ouderlingen en
buurtbezoekers die paraat staan en heeft de
preekvoorziener voor de zondagen waarin ik
zou voorgaan al voor vervanging gezorgd.
Hopelijk ben ik rond Pasen weer op de been.

Annette Driebergen

- Laten -

De bloemen zijn gebracht bij
mw. J. Bovekerk.Zwanenburg, ter
bemoediging.

Collecteopbrengst
16-2 Project in Ghana: € 841,85

Jarig in maart

1-3 dhr. M.D. Vink

2-3 mw. G.W. Buitendijk

5-3 mw. F. Blokland-Groen
10-3 mw. Nathalie de Gans
20-3 mw. T.l. Rol-van der Loon
21-3 dhr. H. Hertsenberg

Tijdelijke vervanging

Wie in deze weken een predikant
nodig heeft, kan contact opnemen
met Henk Voormolen (06-21573847)
of met Jacoline Fierloos (06-
13445053). Zij weten de weg.
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Laten we denken aan wie zorgen kent om gezondheid,
om geliefden, om voelbaar verdriet en elkaar dragen met
gebed en meeleven.

Voor deze dagen twee coupletten van de tekst van een
geliefd lied:

Terugblik op zondag 16 februari

Afgelopen zondag waren er twee bijzondere diensten. In
de ochtenddienst stonden kinderen centraal en leerden
we hen dat iedereen welkom is bij de viering van de
Maaltijd van de HEER.

In de ZondagAvondSpecial was er talent, op alle mogelijke
manieren. Wat kan een zondag mooi zijn!

Er werden foto’s gemaakt. Die zijn te zien op de website
van de kerk of via:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Kinderdienst:
https://myalbum.com/album/nMy9kFNygHFF/

Talentenavond:
https://myalbum.com/album/6zuXa7DxNDPU/

Annette Driebergen

We gedenken Pim Lodder

Met liefde en eerbied gedenken wij onze broeder in Christus Pieter Adriaan
Lodder. Pim overleed - voor veel mensen onverwacht - op 10 februari; hij is
74 jaar geworden.

In ons midden kennen we hem allemaal als onze hoofdorganist. Wat heeft hij
daarmee een bijzondere rol in onze geloofsgemeenschap gehad, door ons
voor te gaan in de lofzang tot God.

Pim was een vriendelijk mens met een groot hart. Daarin pasten natuurlijk
Willy, zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen. Maar ook waren er
bonuskinderen die voor hem een vanzelfsprekende plek hadden. In zijn hart
leefden ook familie en veel trouwe vrienden.

Pim was betrokken bij wie het niet zo goed getroffen had in het leven. Als
docent had hij daar op school oog voor. Ook in zijn maatschappelijke
betrokkenheid was dat voelbaar.

Pim sprak niet altijd gemakkelijk over wat leefde in zijn binnenste. In ieder geval niet met woorden. Zijn muziek vertelde
wat hij voelde en geloofde. Pim gaf voor zijn afscheid mee dat liefde centraal moest staan. In de afscheidsdienst stonden
we daarom stil bij de trouwtekst van Pim en Willy over liefde die sterk is als de dood én we lazen het lied van de liefde uit
1 Korinthe 13 zoals Karel Eykman dat verwoord heeft. Dat gedicht eindigt met deze woorden:

‘t Is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet, ook de dood kan overwinnen.

Het is er allebei: de kracht van de dood, de stilte in het leren leven zonder Pim én de kracht van de liefde voorbij de dood
en de verbondenheid voor altijd. Laten we blijven bidden voor Willy, voor het gezin van Willy en Pim, voor allen die van
Pim houden, om nabijheid en troost van God en mensen.

Annette Driebergen
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Terugblik kleine kerkenraad en grote
kerkenraad januari en februari

De klein kerkenraad (KKR) kwam 27 januari bijeen en de
grote kerkenraad (GKR) op 17 februari.

Tijdens de KKR kwamen onder andere de volgende
punten aan de orde:

-De invoering van de Kerk-app. Waar liggen kansen naast
de bestaande communicatiemiddelen. Een aantal
enthousiaste testers is aangehaakt bij de werkgroep.
-‘Veilige Kerk’, waarover meer bij de GKR.

-Inventarisatie van nieuwe ambtsdragers. Tijdens de
gemeenteavond zullen we hiervoor de aftrap doen. Voor
de korte termijn zijn we nog altijd op zoek naar een
diaken.

-Voorbereiding GKR (17 februari) en gemeenteavond (12
maart).

Op dit moment van het jaar worden de financién van de
kerk altijd besproken in de GKR.

De penningmeesters Hendrik van Vuren en Reinoud de
Leeuw vertelden het verhaal achter de cijfers van de kerk
en diaconie. Alice Simons stelde de jaarrekening van de
jeugd samen en Elvira van Mourik lichtte deze cijfers toe.
Tijdens de gemeenteavond van 12 maart staan de
financién ook op de agenda.

Daarnaast kwam ‘Veilige Kerk’ aan bod. Hierin staat de
volgende vraag centraal: Hoe creéren we een omgeving
en sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en
gerespecteerd voelt? Veilige Kerk helpt kerken om
grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk
geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Via
de PKN is een stappenplan beschikbaar. De werkgroep
Veilige Kerk heeft dit gevolgd om onze kerk hierop in te
richten. We willen u/jullie hier verder over informeren
tijdens de gemeenteavond.

Op woensdag 12 maart vindt de gemeenteavond plaats.
De kleine kerkenraad komt 7 april weer elkaar.

d

alzheimer
nedarland

alzheimer
trefpunt

Molenlanden

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 27 februari 2025

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Zes Molens, De Zes Molens 2, Hoornaar
Thema: Dementie en rouw

Gasten: Petra van de Minkelis & Els van Eck
Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Bericht van de Bouwplaats

De Verwondering

Zo'n tachtig jaar geleden stierf de jonge joodse Etty
Hillesum in Auschwitz. Ze werd wereldberoemd door de
dagboeken die ze bijhield in de Tweede Wereldoorlog. In
De verwondering podcast gaat Annemiek Schrijver op
zoek naar de drijfveren van de vrouw die haar al jaren
inspireert.

Rond 30 november stierf Etty Hillesum in Auschwitz. Dat
is dus 80 jaar geleden. Waarom weigerde de joodse Etty
om onder te duiken? Hoe kon ze tijdens die barbaarse
oorlogsjaren zo'n innerlijke vrijheid ervaren? Wie is die
vrouw die zingend kamp Westerbork verliet, op weg
naar haar einde? En is het geen wonder dat ze ook na
haar dood in staat is God op te graven in de harten van
anderen?

In deze aflevering van De verwondering podcast gaat
Annemiek Schrijver op zoek naar de drijfveren van de
vrouw die haar al jaren inspireert.

Op zondagavond 2 maart willen wij, Mathilde Bos en
Henk van Achterberg, deze aflevering van de podcast ‘De
Verwondering’ https://kro-ncrv.nl/de-levenskunst-van-
etty-hillesum om half 8 bespreken in de
Ontmoetingskerk.

Aanmelden bij bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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Inspiratie voor de komende 40-dagentijd

Op woensdag 5 maart begint de 40-dagentijd voor Pasen en vanaf die datum kun je dagelijks via een podcast naar een
inspirerende tekst luisteren.
De maker van de podcast (hier & nu) zegt daar het volgende over:

Vanaf woensdag 5 maart kun je dagelijks naar onze podcast luisteren. Dat kan via onze eigen 40-dagen app. Zet even de
dagelijkse melding aan op je telefoon, dan vergeet je de podcast in de drukte van de dag niet. Daarnaast nodigen we je

van harte uit om via onze app je inspiratie en gedachten met andere luisteraars te delen. Zo zijn we samen op weg naar
Pasen!

) Scipio
40 dagen hier & nu

Bij 40 dagen hier & nu wordt gebruik gemaakt van Scipio App. Scan
onderstaande QR-code met jouw smartphone om lid te worden.

Of download de app via de App Store of Google Flay en voer
onderstaande codain.

GX 95 CM

# Download in de \ OMNTDEK HET CP

Google Play

@& App Store

De podcast is onder andere te beluisteren via de kerkenapp van Scipio maar gebruik je liever je eigen podcast app of
Spotify, dan kan dat natuurlijk ook.

Vanaf as-woensdag 5 maart februari ontvang je dagelijks een korte podcast met een overdenking die aansluit bij het
thema van de betreffende week. Afwisselend combineren we dat met een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of
een kort gebed.

De insteek is praktisch, inspirerend, bemoedigend en prikkelend en wil je helpen om Jezus te volgen in jouw hier en nu.
We wensen je een gezegende Veertigdagentijd toe!

(https://link.socie.nl/r/sci/i/GX95CM)




Paasgroetenactie op zondag 23 februari

Vanuit de protestante kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
paasgroetkaarten aan gedetineerden in Nederland.

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht
wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om
de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Ook dit jaar willen we als gemeente daarom graag weer meedoen met het
schrijven van een paasgroet aan een gevangen medemens. Komende zondag
liggen er kaarten in de kerk. Met elkaar zullen we dan de kaarten schrijven.
De diaconie zorgt voor kaarten, postzegels en het versturen ervan. Ook zullen
er voorbeeldteksten zijn ter inspiratie voor het schrijven van een
bemoedigende tekst.

Meer informatie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We
hopen dat er weer veel mensen mee willen schrijven komende zondag.

Hartelijk dank alvast,
de diaconie

Huispaaskaars
2025

Vanaf zondag 23 februari t.m.
zondag 2 maart kan de
huispaaskaars weer besteld
worden. Het bestelformulier
ligt op de statafel in de hal van
de kerk.

Voor onze kerk wordt
paaskaars reliéf A besteld:
‘Duif met wereldbol’.

In zijn afscheidsrede belooft
Jezus aan zijn leerlingen dat
de Vader in zijn Naam de
Heilige Geest (duif) zal zenden
nadat hij is heengegaan
(Johannes 14:26).

Het is de Heilige Geest die de ware vrede aan de wereld (wereldbol) zal schenken en dat door Jezus wordt bevestigd:
“Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u” (Johannes 14:27).

Reliéf A: Duif met wereldbol
Reliéf B: De passiebloem
Reliéf C: Ik ben de weg
Reliéf D: De eucharistie
Reliéf E: Vredesduif

Reliéf F: CHI-RHO kruis

Maten en prijzen staan op het bestelformulier
De kaarsen worden thuisbezorgd.

Marian Verburg: 06-51570673 en Nelly Attema: 06-51125819
(telefonisch bestellen kan ook)




Loopt Spreeuwenpopulatie terug?

Ja in Nederland sinds een tiental jaren.

En bij het spreeuwenproject in onze kerk ?

In tegenstelling met de spreeuwenpopulatie denk ik dat het aantal spreeuwen in de Ontmoetingskerk nog groeit. We
“spreeuwen” ook buiten het lijstje van 7 adressen om.

Zoals bijvoorbeeld op de talentenavond een grote groep talentvolle gemeenteleden duidelijk hun geluid liet horen.
Wat me deed denken aan een zwerm spreeuwen, die in hun zweeftocht luidkeels een vliegshow weggeven.

Door saamhorigheid in de zwerm kom je verder.

Als je verder wilt komen en wilt creéren, dan is het nodig om open te staan voor hulp van gelijkgestemden, zoals
spreeuwen doen.

Letterlijk vliegen en zweven kunnen wij niet, figuurlijk wel.

Nou vooruit dan maar een stukje “zweverigheid”:

Als je je omringt met mensen die bij je passen, geeft het kracht en stelt het je in staat om los te komen van oude
dingen.

Hieronder mijn gedicht dat ik op de talentenavond heb laten horen:

Loskomen

Op-ademen, invoelen
in gedichten, verhalen
mijn gedachten zijn overvol
om me heen is het lege bos.

Tastend en dwalend

tussen de hoge bomen

ben ik bang mezelf tegen te komen.
Ik voel me verloren, van God los.

De oorverdovende stilte

hoor ik als hevige pijn

als drilboren aan mijn oren

zo moet het voor een dove zijn.

Met het dichte bladerdak boven mij
worstel ik met vele levensvragen

in onderbuik en onderlagen.

ben ik door een diep dal gegaan.

Ik wil mijn hoofd leeg maken
door te leren mediteren

en me op mezelf te concentreren,
het donker achter me te laten.

Ik sta opeens op een open plek,

dat ik dat niet eerder had ontdekt.
De vogelgeluiden die ik niet hoorde,
doorbreken de stilte die mij stoorde.

De natuur biedt alles wat ik ontbeer.
Het stille bos is nu geen vijand meer.
Ik weet geen antwoord op alle vragen,
maar kan het beter verdragen.

Lisette van der Valk




Column

Einde tijdperk...

Nergens aan deze weg vond je schonere! De ramen blonken je tegemoet. Boerenkieltjes, werkbroeken, kousen, lange
onderbroeken, wat dameskleding... ‘'t Hing wekelijks keurig aan de waslijn. De grote moestuin naast het huis, perfect
onderhouden met jaarlijks een topopbrengst. Je kon er handgevlochten eendenkorven kopen... De bewoners, twee
oudere broers met hun zus, leefden enigszins teruggetrokken... Jarenlang... Tot de ramen gaandeweg minder blonken.
Slechts sporadisch nog wat was aan de lijn. De zus werd ziek en overleed. De tuin die jaarlijks door de twee gebroeders,
schuin achter elkaar staand, synchroon werd omgespit. Een feest om te zien, bijna waard tot kunstvorm te worden
verheven!

Toen de eerste weg viel, werd het de achterblijver duidelijk te veel. Hun gezondheid was aan het landje af te zien. Nog
hooguit een jaar subtiel wat verbouwd. En nu...? Sinds misschien wel een eeuw ligt het landje braak. Rest nog een
enkele boerenkoolstronk... Ik hoorde enkele weken terug van zijn overlijden. Einde van een tijdperk. Zo ook verderop
aan dezelfde weg... Van het oude, geheel overwoekerde ‘Hans en Grietje huisje’ is inmiddels niks meer terug te vinden.
Het is goed zoals het is...

Tijd schrijdt immer voort, al zijn er ook momenten van voort schreien...

Een groepje mannen in tranen, daar ligt geheid een heftige gebeurtenis aan ten grondslag. Het verlies van een geliefd
mens, of in dit geval een hond. Schreef ik laatst nog over de dartelende oude hond... dat kan verkeren...Twee weken
terug ‘s morgens vroeg kon hij ineens niet meer lopen en eten. Gezien zijn hoge leeftijd, bijna 15 jaar, samen met
dementie, gewrichts- en incontinentieproblemen; kwam de bevriende dierenarts met het befaamde spuitje. Maar eerst
was er een hond-waardig afscheid. Door diegenen hem het meest nabij, werd hij om beurten op schoot geknuffeld.
Ondertussen werden de heldendaden op het jachtveld verhaald. Want Bikkel was behalve een schat van een huishond,
vooral een legendarische jachthond. We dronken koffie en na de begrafenis op een vertrouwd plekje, een borrel.

Roos




