De diensten

Zondag 9 februari
09.30 u. mw. I. Verberk uit

Giessenburg
Collecte voor de kerk

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSWONC9vTeE-7tQ

Zondag 16 februari
09.30 u. Kinderdienst rond

Avondmaal o.l.v.

ds. A.N. Driebergen

18.30 u. Talentenavond o.l.v.
Commissie Eredienst
Collecte voor KIA-Ghana

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst
Jacolien Fierloos

Lector
Gerla van Breugel

Kinderwoorddienst
Marijke Buizert

Kinderoppas
Esmiralda de Jongh

Koffie schenken
Jan Vink en Willy Korevaar

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos

Lief en Leed

Maandag werd Pim Lodder met hart- en
longklachten in het Beatrixziekenhuis
opgenomen. Dat was schrikken voor hem en
Willy. De week stond tot nu vooral in het
teken van onderzoeken om goed te
ontdekken wat er aan de hand is. We bidden
voor Pim, Willy en voor wie bij hen horen om
moed en vertrouwen.

Dinsdag kwam Sjanie de Gans uiteindelijk op
dezelfde afdeling in het Beatrixziekenhuis
terecht. Een ambulance bracht haar na een
val in huis van Gorinchem naar Dordrecht en
weer terug. Ook zij bleek hartklachten te
hebben. Sjanie is vandaag weer terug naar
haar huis met de opdracht om veel rustiger
aan te doen. Dat zal niet meevallen, maar het
is wel belangrijk. Laten we voor haar bidden
om geduld en tijd voor herstel.

Klaas Dekker ligt in het Albert
Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Hij werd
getroffen door een herseninfarct. Dat voelt
als een overval. Er is nog veel onzekerheid en
tegelijk is duidelijk dat dit ingrijpend is. Klaas
en Dorien voelen zich gedragen door
gebeden. Laten we daarin vooral meedoen!

Zo kan het leven er zomaar heel anders
uitzien. Wat fijn dat er een
geloofsgemeenschap is om elkaar te dragen
in gebed en meeleven. Natuurlijk geldt dat
voor wie met name wordt genoemd, maar
ook voor allen die verdriet, zorg en
onzekerheid dragen.

Annette Driebergen

De bloemen zijn gebracht bij
dhr. C. Mourik, vanwege zijn
verjaardag. Nog van harte
gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 2 februari
KIA werelddiaconaat: € 453,41

Jarig in februari
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef

Mw. de Groot-Verhoef wordt 100
jaar. Ze vindt het erg leuk om kaartjes
te krijgen op haar adres:

Zesmolens 52, 4223 SC Hoornaar.
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Van onze predikant

Alfred Bronswijk schreef het gedicht ‘Wij leven van
verwondering’, voor tijden van dankbaarheid en voor
tijden van diepe zorg:

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid, ongemeten,

dat boven al ons denken uit,

in ons een heel diep weten

weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Annette Driebergen

Foto’s voor Kinderdienst

Hallo ouders van kinderen in de Ontmoetingskerk,
Zondag 16 februari wordt er in de morgen een
kinderdienst met avondmaal gehouden. Uiteraard is hier
iedereen voor uitgenodigd. We willen deze dienst onder
andere het lied ‘je hoort er helemaal bij’ zingen. Hierbij
worden foto’s van de kinderen getoond. Ze horen er
immers helemaal bij. Het zou leuk zijn als er zo veel
mogelijk foto’s zichtbaar zijn tijdens de dienst. Daarom
een oproep aan jullie als ouders; stuur een foto van jullie
kind(eren) naar mij en ik zorg dat ze tijdens dit lied
zichtbaar zullen zijn.

Groeten,

Maartje Aantjes (06-15488678 of
maartjeaantjes@yahoo.com)

Jeugdwerk Ontmoetingskerk

Terwijl ik nog snel dit stukje typ voor de Gemeentebrief,
staat er een grote pan appelcompote te pruttelen.

70 Gasten mogen wij zaterdagavond verwelkomen
tijdens EAT, MEET & GENIET! Het zal de gasten aan niets
ontbreken! Wij staan samen met acht jongeren klaar om
iedereen te voorzien van een lekkere en gezellige avond.
Volgende week hopen we bekend te maken wat de
opbrengst is van deze avond.

Diverse mensen spraken ons al aan en vonden het
jammer niet in de gelegenheid te zijn om een tafel te
reserveren.

Mocht u het jeugdwerk een warm hart toedragen, dan is
een donatie altijd welkom.

NL43RAB00321709578 t.n.v. Geref. Kerk Noordeloos
Jeugdwerk, o.v.v. donatie Eat, meet en geniet.

KINDER
DIENST

‘JEZUS ROEPT JE AAN TAFEL'
16 FEBRUARI 2025, 9.30 UUR.
ONTMOETINGSKERK NO0RDELO<§\§;; )

Kinderavondmaalsdienst

In de morgendienst van 16 februari vieren we met elkaar
de Maaltijd van de Heer. In deze dienst staat het verhaal
van Zacheus centraal. Jezus ziet hem zitten in de boom en
wil met hem aan tafel gaan. Deze dienst zal qua liederen
en taal afgestemd zijn op kinderen in de
basisschoolleeftijd (oppas voor de jongsten is aanwezig),
maar ook voor volwassenen is het uiteraard mooi om
deze dienst te vieren en zo te ervaren dat ook zij
geroepen worden om met Jezus aan tafel te gaan.

Van harte welkom!

Elsbeth, Annemarie, Edwin, Maartje en Annette
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ZONDAG 16 FEBRUARI 2025
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR

Op veler verzoek en in navolging van de geweldige
Talentenavond van afgelopen seizoen organiseren we
een tweede avond. Op deze avond worden liederen,
gedichten en verhalen voorgedragen, gezongen en
uitgevoerd door ieder gemeentelid dat wil deelnemen.
Voor velen was het ‘als nieuw’ om gemeenteleden in een
andere rol te zien. Voor degenen die optraden, was het
vaak een nieuwe ervaring om dat ten overstaan van de
gemeente te doen.

Het doel van deze bijeenkomst is niet alleen om onze
gemeenteleden samen te laten werken aan een
voordracht, lied of gedicht, maar ook om een boodschap
van hoop en verlangen naar een nieuwe wereld naar
elkaar uit te dragen. Door middel van mooie muziek,
liedjes of verhalen inspireren en bemoedigen we elkaar
onze geloofservaring te delen.

Dit evenement biedt de perfecte gelegenheid voor ieder
van ons om je talenten en passies te delen met de rest
van de gemeenschap. Of je nu een begenadigd zanger
bent, een virtuoos op een instrument of een verhaal wilt
vertellen; er is plaats voor iedereen.

Opgeven: Wie iets wil uitvoeren, kan zich melden bij
Wim Bak (06-20464180) of e-mailen naar
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Projectbarometer

Op de projectbarometer, voor de projecten in Ghana,
staat per 1 februari het mooie bedrag van € 4687-
Samen met Kerk in Aktie en de projectcommissie willen
we iedereen heel hartelijk bedanken.

Meer informatie over de projecten in Ghana die
ondersteund worden door Kerk in Aktie kunt u vinden
op: www.kerkinaktie.nl/projecten.

Giften kunt u overmaken op: NL82RAB0O0346302838
onder vermelding van ‘project’.

De projectcommissie

De PCOB afdeling Giessenlanden nodigt u uit
voor haar bijeenkomst op maandag 24 februari om 14.00
uur in het Bruisend Hart in Hoornaar

Deze middag komt dhr. Kees Terlouw uit Vianen bij ons
een prachtige film over lerland laten zien. Kees reist veel
en maakt prachtige films. Het belooft een mooie middag
te worden. Ook niet leden zijn welkom.

Wim van der Ham
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Tussenbalans kerkbalans (helaas) uitgesteld

Er zijn grofweg drie redenen waarom we als Ontmoetingskerk besloten hebben om voor de werving van de Vaste
Vrijwillige Bijdragen aan te sluiten bij de Actie Kerkbalans. In de eerste plaats om aan het begin van het jaar een goed
beeld te krijgen van de middelen waarover we dat jaar kunnen beschikken en om plannen voor de toekomst op te
kunnen baseren. Ten tweede willen we bereiken dat de VVB voortaan wat beter gespreid over het jaar binnen gaat
komen. En in de derde plaats dat door frequenter actie te voeren de noodzakelijke verhogingen voortaan wat
gematigder kunnen zijn.

In een optimistische bui sprak ik vorige week de hoop uit om afgelopen week de tussenbalans van de Actie Kerkbalans
op te maken en de resultaten daarvan - liefst ronkend - in deze weekbrief te kunnen presenteren. Helaas moet ik daar nu
een beetje op terugkomen. Wat is het geval? Met grote dank aan de buurtbezoekers heeft elke pastorale eenheid
binnen de Ontmoetingskerk begin januari een brief van het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad gekregen
om serieus na te denken over de hoogte van de Vaste Vrijwillige Bijdrage dit jaar. Gevraagd werd het antwoord op dit
verzoek via een antwoordformulier kenbaar te maken. Helaas valt het aantal terug ontvangen formulieren erg tegen.
Van de 254 adressen waar de brief bezorgd is, kwamen er maar 102 reacties terug. Dat is een respons van slechts 40%.
En dat is te weinig om te kunnen beoordelen dat de actie geslaagd is. Dat wil overigens evenmin zeggen dat de actie
mislukt is. De oproep om meer en eerder te gaan betalen heeft er in elk geval al toe geleid dat de VVB-inkomsten in
januari flink hoger waren dan vorig jaar. Dat houdt de hoop levend!

Wat nu?

Om een grotere respons te bereiken is de indientermijn verlengd tot 28 februari. Uiteraard hopen we daarmee en met
dit bericht de respons nog minstens te verdubbelen. Mocht u de brief kwijt zijn geraakt, dan kunt u de website van de
kerk raadplegen via www.ontmoetingskerk.nl/vvb of contact met mij opnemen door mij aan te spreken, te bellen (0183-
582079) of te mailen ( penningmeester@ontmoetingskerk.nl ).

Dan zorg ik ervoor dat u snel een nieuw exemplaar ontvangt.

En passant bezinnen we ons ook op andere actievormen voor het ‘
geval de respons de komende weken onverhoopt toch niet snel Q‘:ﬁ(balans
mocht toenemen. 7 7 kR

Hendrik van Vuren, penningmeester RUSTPUNT N
EEN DRUKKE

WERELD

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kinderuurtje

il SabkaifGeis it

Geef je op!

Dit jaar organiseren wij op woensdag 19 februari van 15.00 - 16.00 uur een
kleuteruurtje voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4.

Tijdens het kinderuurtje lezen we een Bijbelverhaal. Daarna ervaren we het
Bijbelverhaal spelenderwijs met leuke activiteiten. Ter afsluiting eten we nog wat
lekkers. Kom je ook samen met papa/mama/opa of oma?

Geef je alvast op, dan weten we hoeveel limonade/koffie/thee we klaar moeten zetten.
Opgeven kan via:  jeugd@ontmoetingskerk.nl

Aldwin 06-57503504
Elvira 06-51508630
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Column

Oude tantes

Stralende zonneschijn... en dat zomaar de hele zondag! Dat wordt een dubbele polderwandeling. Met de oude taaie
hond, die al wéér een opleving heeft(!), nog steeds dartelend voorop. Lopend aan de lange lijn, tracht hij - vergeefs
uiteraard - een kraai te besluipen. Ik vertel hem dat een bek vol veren niet echt smakelijk is. Hoewel we hem ergere
dingen zien consumeren... De oude molen - in schril contrast met moderne naamgenoten - altijd een plaatje, draait
relativerend langzaam in de zondagstand. Of in de oude berijming? Was er niet een ouderwets rijmpje over wieken die
snel draaien? lets met vier ouwe wijven die elkaar achterna zaten?

Tot m’n tiende ongeveer waren er maar liefst drie in de directe omgeving... Alleenstaande tantes, oudere zussen van
mijn vader, die zich graag met mijn opvoeding bezig hielden. Eén van hen ook nog eens een onderwijzeres. Wat zal mijn
moeder zich onzeker hebben gevoeld...

Inmiddels is er van die generatie aan vaders kant niemand meer. Alleen nog twee 90+ tantes aan moeders kant.
Schoonzussen van elkaar. Op de middagen die ze samen doorbrengen mag ik er graag een poosje vertoeven. Mede
omdat ze dan samen zijn en elkaar aanvullen, komen er - na een enkele gestelde vraag - als een muntje in een jukebox-
een schat aan verhalen los, mijn nicht en ik, regelmatig in een deuk van de lach, als gretige toehoorders! De gekste
dingen, ook over m’n moeders jeugd (ze was tien jaar ouder). En uiteraard komen de vrijers van vroeger aan bod!

Langzaamaan verdwijnt de generatie boven ons. Neven en nichten vinden
het reuze gezellig elkaar te zien, dus worden begrafenissen druk bezocht.
De kist veelal vol mooie bloemen, terwijl de hoofdpersoon bij leven vaak
jarenlang vergeefs uitkeek naar hun komst... Hoe triest.

Een oproep voor iedereen met oude tantes en ooms. Rouleer met elkaar.
Maak een bezoekapp, en zorg voor elke paar weken een bezoekje.

En... stel vragen! Straks kan het niet meer!

Roos




