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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 10 januari 2025 no. 2 

 

    De diensten 

Zondag 12 januari 
09.30 u. ds. R. Meeder uit Leerdam 
Collecte voor de diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 

 
Zondag 19 januari 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
18.30 u. Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Elise Kon 
 

Lector 
Gerla van Breugel 
 

Kinderwoorddienst  
Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas 
Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Jos en Hannie de Groot 
 
 
 

Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 
 
 

 

 

Bloemen 

  
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. Jos de Groot, ter bemoediging. 
Ook gingen er bloemen naar twee 
jarigen: dhr. A. L. Vertooren en  
mw. A. van Vugt-van Veelen. Nog van 
harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 5 januari 
Kerk: € 301,85. 
 

Jarig in januari 
10-1 dhr. B. Schakel 
11-1 dhr. A. Slob 
19-1 dhr. C. Mourik 
25-1 dhr. D.P. de Bruijn 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lief en Leed  
 

Ik noem deze keer geen namen in de 
gemeentebrief; niet iedereen wil namelijk 
worden genoemd. Tegelijk is er veel zorg om 
gezondheid en ziekte. Gemeenteleden 
ondergaan behandelingen en voelen daar de 
gevolgen van. Een langdurige, slepende ziekte 
veroorzaakt ineens ingrijpende andere 
klachten. Anderen voelen krachten afnemen 
en weer anderen maken zich zorgen over 
ouders of kinderen.  
Laten we elkaar blijven gedenken in gebed en 
zo mensen onder Gods aandacht brengen. 
 
Ds. René de Reuver, scriba van de 
Protestantse Kerk, schreef dit gebed voor het 
nieuwe jaar.  
Het kan wat mij betreft gelden voor elke dag 
van het jaar: 
 
 Goede God, wij komen tot U, 
 biddend om uw zegen 
 om moed, liefde en kracht.  
 
 Om elkaar te zoeken, 
 lief te hebben  
 en recht te doen. 
 
 Om elkaars waardigheid hoog te 
 houden.  
 Vul ons met uw wijsheid, 
 met uw geestkracht, 
 tot zegen van degenen  

die op ons pad zullen komen  
in het jaar dat komt  

 en tot zegen van onszelf.  
Amen 

  
Annette Driebergen 
 

 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Ontmoetingsavonden januari 2025  

 

Op maandag 20, donderdag 23 en dinsdag 28 januari 
vinden ontmoetingsavonden plaats. Voorheen kenden we 
deze als groot huisbezoek. Het thema voor de avonden 
dit jaar hangt samen met het thema van de PKN: Als 
nieuw. Deze avonden zullen enerzijds ‘als nieuw’ kunnen 
aanvoelen. Alhoewel, de ingrediënten zullen vertrouwd 
klinken. Er zal steeds ruimte voor ontmoeting zijn, waarbij 
we op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek 
gaan rond een gedeelte uit de Bijbel. 
Het maakt niet uit op welke avond er aangeschoven 
wordt. Er is gekozen voor verschillende dagen in de week, 
zodat zoveel mogelijk mensen een avond kúnnen 
aanschuiven. Alle avonden vinden plaats in de 
Ontmoetingskerk. Er zal steeds vanaf 19.45 inloop met 
koffie en thee zijn. De ontmoetingsavond zelf start om 
20.00 en duurt tot 21.30. 
Opgeven via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl  en 
vermeld daarbij op welke datum we u/jou kunnen 
verwachten.  
We verwelkomen jullie graag! 
 
 

Namens Annemarie Aanen, Leen Buizert en Zeger Colijn  
van harte welkom bij de Johannes Passion. Kaarten zijn  
eventueel ook bij ons te bestellen.  
 

 

 

Vooruitblik: ZondagAvondSpecial rond 
‘De Groene Kerk’ 
 
In de ZondagAvondSpecial van 19 januari staan we stil bij 
een ‘groen’ thema. Vanaf die zondag zal ook onze kerk horen 
bij de ‘Groene Kerken’ in Nederland.  
Al meer dan 500 kerken van zeer divers pluimage zeggen 
met dat ‘keurmerk’: wij realiseren ons dat we een opdracht 
hebben om onze aarde en alles wat leeft op een goede 
manier te bewaren. 
 
De jeugdige Kyra van der Grijn uit Goudriaan won een tijdje 
geleden de aanmoedigingsprijs bij de preekwedstrijd van het 
Nederlands Dagblad en Groene Kerk. Zij is op deze avond in 
ons midden om haar preek te laten horen. 
Verder laten we ons inspireren door de Groene Catechismus, 
een boekje met vraag en antwoord, kortgeleden uitgegeven 
door ds. Sam Janse uit Ameide. 
 
Van harte uitgenodigd voor deze groene dienst! 
 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ben jij of ken jij… 

een toekomstig diaken in de Ontmoetingskerk? 

Gewoonlijk vragen we dit pas later in het jaar. Echter aan 

het begin van 2025 is deze vraag nu al actueel. 

Door verschillende omstandigheden is het team van 

diakenen niet meer op volle sterkte. Daar willen we zo 

snel mogelijk verandering in brengen, want diaconaal 

werk is belangrijk werk. 

Ben jij of ken jij die persoon, die wil dienen, delen, 

meedenken en meedoen in onze kerk? Dan ben jij/ken jij 

degene die we zoeken! 
Laat het ons weten via scriba@ontmoetingskerk.nl. 

 

 

Engelententoonstelling 

 
Zaterdag 11 januari wordt de tentoonstelling ‘Engelen’ 
beëindigd. 
Vanaf zondag kan iedereen die een of meer engelen 
hieraan heeft afgestaan deze weer meenemen naar huis. 
We bedanken iedereen voor het vertrouwen en de 
belangstelling. 

Hartelijke groet, namens de commissie 

 
 
 
 
 

Ad Morelissen. 
 

 

Ontmoetingsdienst 

Volgende week zondag 19 januari is er weer een 

Ontmoetingsdienst met als thema ‘De gelovige 

showman’. De invulling van de dienst is gericht op 

jongeren. We hopen iedereen te verwelkomen en te 

delen in geloof. 

Na de dienst is er koffie/thee en limonade met iets 

lekkers en voor wie dat wil ruimte om elkaar ook dan 

nog even te ontmoeten en na te praten over de dienst. 

 

 

 

Meat, eat en geniet!  

Staat zaterdagavond 8 februari al bij u in de agenda? Deze avond hoeft u thuis niet te koken, maar kan u een tafel 
reserveren in ons jeugdrestaurant! Hou de gemeentebrief de komende weken in de gaten voor meer informatie over het 
reserveren en daarin zullen we het menu bekend maken. Niet alleen Meat, want ook aan de vegetariër wordt gedacht. 
De opbrengsten van deze gezellige avond zijn voor het jeugdwerk! 
Graag tot ziens! 
 

Namens de jeugdouderlingen,  
Aldwin en Elvira 
 

mailto:scriba@ontmoetingskerk.nl


 

Column 
 

Zonhoppen 
 

“Jij ook de beste wensen hè…. Ja joh, het gaat hartstikke goed, over een paar dagen vliegen we voor een week naar 
Spanje, ja even wat anders dan hier, zeg dat wel….En begin februari staat ook nog een weekje Italië geboekt, dus niks te 
klagen…” Een willekeurig gesprekje komt me ter ore in de supermarkt. Het maakt me kennelijk zo pisnijdig dat ik een 
gang verderop door iemand  geattendeerd word er met iemands boodschappenkar vandoor te zijn gegaan… 
Hebben die mensen dan helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel?  
Loop je dan niet als een kip zonder kop je instinct achterna? Natuurlijk gun ik iedereen een vakantie en de behoefte aan 
zon is heel herkenbaar, maar om nu twee keer achterelkaar voor een weekje een vliegreis te maken met alle vervuiling 
die dat met zich meebrengt(!?)  
 
In deze grauwe natte regendagen is het buitenshuis houden van het slijk der aarde (zeker met honden) een dagelijkse 
strijd. Inmiddels is er zoveel water gevallen dat zelfs de plassen overlopen. Er zijn plekken waar de eenden op het land 
zwemmen en het is slechts een kwestie van tijd voor de eerste mol met zwemvliezen wordt ontdekt… Toch zorgt een 
harde wind ervoor dat het af en toe even droog is. Sommige vogels spelen een spel met de wind. Eerst ‘roeien’ ze er 
tegen in, gaan er dan schuin op hangen, om zich vervolgens te laten mee voeren. Ik kan me niet aan de indruk 
onttrekken dat ze hier van genieten…  
 
En dan eindelijk doet de zon het licht weer aan en wil ik eigenlijk alleen maar buiten zijn. Eigenlijk is dat ook 
zonhoppen… Het lijkt zowaar een beetje te gaan  vriezen, dus even geen regen meer, misschien zelfs wat sneeuw, maar 
ook meer zon! Weg met die grijze grauwsluier. Tijd voor rode wangen weer! Brrr… 
 
Roos 

                                       


