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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 6 december 2024 no. 49 

 

    De diensten 

Zondag 8 december 2e advent 
09.30 u. ds. J.E. Schelling uit 
Sliedrecht 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalve
rzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 
 

Zondag 15 december 3e advent 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
09.30 u. Tienerkerk jeugdruimte 
18.30 u. Top-2000 dienst 
Collecte voor het project in Ghana 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Elise Kon 
 

Lector 
Gerla van Breugel 
 

Kinderwoorddienst  
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas 
Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Peter en Mijnie van Wingerden 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 

 

 

Bloemen            

 
   

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. O. Wilstra in Open Vensters, voor 
zijn verjaardag. Nog van harte 
gefeliciteerd! 

 

Collecteopbrengst  
1-12 hospice € 655,30 
 

Jarig in december 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

 
Op donderdag 12 december staat in   
de kerkenraadskamer de koffie en   
thee klaar.  
We gaan met elkaar in gesprek over   
de tekst voor de dienst van zondag    
15 december, Lucas 3: 7-18, de tekst 
bij de derde adventszondag.    
Natuurlijk komt ook ons leven aan    
bod … het heet niet voor niets     
‘Bakkie Troost’. 
Welkom! Aanvang: 10.00 uur. Eind: 
uiterlijk 11.30 uur. 
 

Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed   
 

Deze week blijft dit stukje zonder 
vermelding van namen. Dat betekent niet 
dat er geen zorgen zijn. Er is ziekte, er 
vinden behandelingen plaats, mensen 
voelen de last van het leven door 
psychische nood en verdriet. We blijven 
bidden voor ieder die kracht en moed 
nodig heeft. En we zien in deze adventstijd 
uit naar licht in het donker. 
 

In de adventskalender (hopelijk komende 
zondag voor iedereen beschikbaar) staat 
het volgende lied van Wonno Bleij:  
 

    Ophanden is het grote licht  
    dat in de hemel werd gesticht  
    en op de aarde is gericht:  
    het straalt in alle landen.  
 

    Wij wachten haast met ongeduld  
    op wat de hemel ons onthult:  
    de aarde vrij van pijn en schuld.  
    Dat licht is al ophanden.  
 

    Weet wat u te verwachten staat  
    als straks de hemel open gaat:  
    Zijn licht verlost ons van het kwaad, 
    licht dat ons overweldigt.  
 

    Dan spreekt de engel: ‘Mens, gij vindt  
    een stal als huis van ‘t zonnekind.’  
    Het grote gaat het kleine in.  
    De glorie is ophanden. 
 

Annette Driebergen 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

Kinderkoor op Kerstmorgen – laatste 
aankondiging 
 
Als het goed is, kregen alle ouders met kinderen op de 
basisschool al een mail: het lijkt ons erg leuk op 
kerstmorgen met een eigen kinderkoor een bijdrage te 
leveren aan de dienst. 

 
 

Er wordt samen geoefend na de morgendiensten van 
8, 15 en 22 december.  
Daarna zal het vast klinken als een (kerk)klok! 
Wil jouw kind meedoen? Of ken je een kind dat het 
leuk vindt?  
Meld het via e-mail of WhatsApp bij: 
• Annemarie Aanen (06-21817881),  
• Gerdien van Mourik (06-23601471) of  
• Annette Driebergen (06-10122415). 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Adventsvespers 

In de Hervormde Kerk in Noordeloos worden in de weken 
van advent op vrijdagavond vespers gehouden. Vespers zijn 
avondgebeden, zoals die in de kloosters dagelijks worden 
gevierd. Het is mooi dat die gelegenheid ook in Noordeloos 
wordt geboden.  
Gemeenteleden van de hervormde gemeente én van de 
Ontmoetingskerk werken mee.  
 
Welkom op 13 en 20 december.  
De vespers duren van 19.30 tot 20.00 uur. 
Kom gerust een keer binnen (of kijk thuis mee). 
 

 

 Doe mee: gedenk de VVB! 
Afgelopen maandag besprak het College van 
Kerkrentmeesters het financiële verloop van de 
kerk in de eerste 11 maanden van 2024. Het 
goede nieuws is dat in vergelijking met twee 
maanden geleden de Vaste Vrijwillige Bijdragen 
verder zijn gestegen en dat het verlies is 
afgenomen. Maar de belangrijkste boodschap is 
dat we het lek nog lang niet boven hebben. We 
hebben met elkaar in december namelijk nog 
een flinke eindsprint te trekken. Om concreet te 
worden: van het streefbedrag van € 112.500 
moet er in de laatste maand van het jaar 
namelijk nog een dikke € 20.000 aan VVB 
binnenkomen. Daarom de oproep in de titel van 
dit artikel: Doe mee: gedenk de VVB! Deze is in 
de eerste plaats gericht aan degenen die tot nu 
toe nog niet aan VVB-betaling zijn toegekomen, 
maar verder ook aan een ieder die de kerk een 
goed hart toedraagt en nog wat voor het goede 
doel kan missen.  
We  rekenen op u! Vol verwachting klopt ons 
hart! 

 
Hendrik van Vuren, penningmeester 

 

Bericht van Gé Rijke 

Door allerlei technisch geneuzel ben ik niet eerder in de 
gelegenheid geweest te reageren op de vele wijze van steun 
die ik uit uw midden mocht ontvangen.  
Was daar heel blij mee en had het nodig, want er zat mij 
even weinig mee! 
Nogmaals veel dank en op termijn hoop ik er weer bij te 
zijn. 
 

Groet, 
Gé 

 

 
Bijbelse dagkalender 

Ook voor 2025 mocht ik meeschrijven aan de Bijbelse 
Dagkalender, een dagboekje dat het dagelijks leesrooster 
van het Nederlands Bijbelgenootschap volgt en met korte 
stukjes toelichting geeft bij bijbelgedeelten. Ik merk bij ons 
aan tafel dat niet elk stukje even raak is, maar ook dat geeft 
in ieder geval gespreksstof. 
Wie zo’n boekje een fijne manier van dagelijkse bezinning 
vindt, kan het natuurlijk zelf aanschaffen. Het kost € 10,50. 
In samenwerking met Miek-kado, de boekwinkel in 
Giessenburg, ligt het boekje deze weken in de kerk voor       
€ 5,50. Wie er één (of meer) wil meenemen of als geschenk 
wil geven, kan dat doen. Er staat een gelddoosje voor 
contante betaling en er ligt een briefje voor je naam 
wanneer je liever via een ‘Tikkie’ betaalt. 
 

Annette Driebergen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging Top2000-dienst 

 
 

Belijdenis, een eerste aankondiging 
 
In het boekje van de Bouwplaats vind je een oproep om na te denken over belijdenis doen. Of om tijd te nemen geloof te 
overdenken. In overleg met collega’s van naburige dorpen ontstond het plan om daarin samen te werken. Dan ontstaat er 
mogelijk een mooie groep en kan er van verschillende kanten het licht op geloof vallen. Een van de collega’s omschreef 
het zo: 
 
Ontdek je geloof: Samen op zoek naar verdieping 
 
Ben je klaar om samen met anderen je geloof te verdiepen? Ontdek of belijdenis doen de juiste stap is op jouw 
geloofsreis. In het nieuwe jaar organiseren wij een traject vol inspiratie vanuit het hart van het evangelie. Dit is jouw kans 
om samen op zoek te gaan naar God en geloof. 
We beginnen op 29 januari met een kennismakingsavond, gevolgd door drie wekelijkse, inspirerende bijeenkomsten op 
woensdagavond. Samen ontdekken we wat geloven voor jou betekent en hoe je dat in jouw leven kunt vormgeven. 
Een bijzonder moment is de retraite op 7 en 8 maart, waarbij we met iedereen die kan een nacht in een klooster 
doorbrengen. Dit weekend biedt ruimte voor rust en bezinning. 
Het tweede deel van het traject is op de woensdagavonden van 19 maart tot en met 9 april. Het moment van belijdenis zal 
rond Pasen plaatsvinden. 
 
In het kort: 

 29 januari: Kennismakingsavond 
 5, 12, en 19 februari: Wekelijkse bijeenkomsten 
 7 en 8 maart: Retraite 
 19 en 26 maart, 2 en 9 april: Wekelijkse bijeenkomsten 

 
Deze gezamenlijke reis is een unieke kans om samen met anderen te  
groeien in je zoektocht naar God en om nieuwe inzichten te krijgen in  
geloof, hoop en liefde. Lijkt het je wat? Meld je aan en ga met ons mee  
op deze inspirerende reis. We zien je graag op 29 januari! 
 
Ik hoor het graag wanneer je wilt meedoen! 
 
Annette Driebergen 
 

 



 

 

 

 

Inzamelactie voedselbank 
Er ontstaat in Nederland een steeds dikkere scheidingslijn tussen rijk en arm.  
Er zijn hierdoor steeds meer gezinnen die de hulp van de voedselbank  
broodnodig hebben.  
De voedselbank bestaat voor alle huishoudens die (tijdelijk) echt niet  
rondkomen zonder hulp. Daarom willen wij als dorp het werk van de  
voedselbank steunen door houdbare producten in te  
zamelen.  
In het boodschappenlijstje hieronder ziet u de producten staan waar op dit  
moment behoefte aan is.  
Net als voorgaande jaren is dit een actie die in Noordeloos, Hoornaar,  
Hoogblokland en Goudriaan wordt gehouden.  
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken. 
 

Op zaterdag 7 december 2024 kunt u van 10.00 uur tot 12.00 uur  
producten voor de voedselbank brengen op de volgende locaties: 
Goudriaan Kerkzicht, Noordzijde 18 
Hoogblokland Den Hoek, dorpsweg 81 
Hoornaar Kerkbuurt, Dorpsweg 125a 
Noordeloos Martloods, Van Brederodestraat 33 A (open van 9.00 uur tot 12.00 uur) 
Tevens is de Martloods in Noordeloos in de week voorafgaand aan de actie open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zien u graag op één van de locaties. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

De Diaconieën van de kerken van Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos 

 

 

 

 

 
 
 

Ventilatiesysteem update: 

 

Inmiddels is het ventilatiesysteem geïnstalleerd en is er een tijdje proefgedraaid. We zijn samen met de installateur tot 

de conclusie gekomen dat het systeem nog teveel geluid “produceert”. Dit geluid komt vooral vanuit het rooster boven 

de stoelenberging in de ontmoetingsruimte. Gelukkig is hier ook een oplossing voor. De installateur gaat een extra 

geluidsdemper bestellen. Er zit wel wat tijd in het bestellen en installeren. Dit zal waarschijnlijk begin januari worden. 

Het kan dus zo zijn dat u in de komende weken nog wat geluid hoort van het ventilatiesysteem, met name als de 

schuifwand open is.  

 

De kerkrentmeesters 

 

 

De voedselbank is op dit moment op zoek naar de volgende producten: 
 

Houdbare melk 
Koffie creamer 
Thee 
Appelmoes groot en klein 
Blik soep groot en klein 
Blikjes fruit 
Broodbeleg zoals jam, pindakaas, appelstroop e.d. 
Spuitbus slagroom 
Kleine blikjes smac 
 

Graag producten die minstens 4 maanden houdbaar zijn. 

 



 

  

 
 
                         

Symbolische schikking voor Advent 
 

Bij de kale takken zijn er nu ook takken met bloemetjes 

zichtbaar. Volgende week meer hierover en een actuelere 

foto. 

 

  

Kom je ook naar de Herdertjestocht? 
De Gereformeerde Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente 
Noordeloos organiseren op 14 december de herdertjestocht ‘Op weg 
naar de ster!’  
Wandel langs zeven taferelen, ga zelf op zoek naar de ster en beleef 
het kerstverhaal.  
  
Vanaf 16:30 tot ± 17:30 uur heten we jullie welkom bij het startpunt in 
de Kerkstraat (beeld M.W. Schakel). Hier kan je de route ophalen. 
Neem een opgeladen telefoon mee en zorg dat je zichtbaar bent 
onderweg.  
De kinderen mogen zelf een lampion/lantaarn meenemen.  
De tocht duurt ongeveer 1 uur.  
Aan het einde van de tocht staat er een drankje met iets lekkers klaar. 
Hier kunnen we nog even nagenieten van het verhaal en de zoektocht 
naar de ster.  
 
14 december vanaf 16:30 uur, Kerkstraat, Noordeloos.   
 

Tienerkerk, 11 t/m 15 jaar 
 

Volgende week zondag 15 december is er weer Tienerkerk.  
Tienerkerk is voor de tieners vanaf ong. 11 jaar (tieners van groep 7/8)  t/m 15 jaar. 
 

Als je naar de kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
We zullen met elkaar bidden, een Bijbelverhaal horen, een eigentijds lied luisteren,  
maar ook met elkaar in gesprek gaan.  
De thema’s van de Tienerkerk passen bij ons jaarthema. Schuif jij ook aan?  
Je bent uitgenodigd! 
 
Aldwin, Dinie en Elvira. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Column 

 

In de nachtschuit 

             
De wind heeft een paar kastanjebladeren in de vrijwel kale knotwilg geblazen.  
Die pronkt nu mooi met andermans veren. Storm ‘Bert’, de vermoedelijke dader,  
bracht aardig wat (herfst)dynamiek teweeg, vergelijkbaar met zijn naamgenoot,  
achter het kerkorgel….  
 

Overigens best fijn om uit huis vandaan wat verder te kijken, tussen de bomen de  
weg weer eens te zien. 
‘Hier in huis zelfs waait de wind…’ Wordt dit liedje nog gezongen? Gelukkig zijn dat soort huizen verleden tijd. Evenals bij 
velen de gezellige Sinterklaasviering. Hoe leuk om kinderen de spanning hiervan mee te geven. Voor volwassen evenzo, 
met gedichten en surprises.  
Helaas lukt het al jaren niet (meer) de familie hier warm voor te krijgen. Misschien zijn er wel lotgenoten om volgend 
jaar lootjes mee te trekken? Idee? Al is het maar om de decembermaand mee op te leuken. We zitten midden in de 
nachtschuit. Donkerste tijd van het jaar. Het vuurtje van binnen brandend houden is van essentieel belang. Kou van 
binnenuit, door verdriet of gemis is nu het ergst. Thermostaat op de overlevingsstand….  
Kou van buitenaf is mee om te gaan, met de houtkachel als trouwe bondgenoot. En straks de kerstlichtjes, als flauwe 
afspiegeling van het echte Licht. Er is niks mis met het kerstwereldje, mits we ervoor waken hierin te blijven steken, 
waardoor kerstverlichting, kerstverduistering wordt… 
 

Toch is er deze week vaak een dagelijkse portie zon om te koesteren. En wonend in een huis speciaal hierop gebouwd, 
komt tie altijd ergens binnen. De witte wolken net boven de horizon doen denken aan de krullen van een vriendelijke 
oude opa met afzakkende haargrens.  
 

‘Help jij mij hopen?’ Mooi nieuw thema van de kinderwoorddienst. Wat best breed getrokken kan worden. Onderschat 
jezelf niet. Iedereen is in staat een ander hoop te verschaffen. Al is het maar met heel kleine- oogziens onbenullige-  
dingen. Vandaag zette ik lusjes aan enkele theedoeken. Weet je wel hoeveel ergernis hiermee wordt voorkomen…?  
 

Roos 

 

         Vele handen maken  

       licht werk 

 

 

 

Beste leden van de Ontmoetingskerk, 
 

7 december is het de dag van de vrijwilliger en met dit bericht willen we onze diepe waardering en dankbaarheid 

uitspreken voor al het werk dat jullie doen om onze kerk “draaiende” te houden. Jullie inzet, tijd en energie maken een 
wereld van verschil voor onze gemeenschap. 
Dankzij jullie toewijding en inzet kunnen we samenkomen, vieren en elkaar ondersteunen in tijden van nood. Jullie 
werk, voor en achter de schermen, zorgt ervoor dat alles soepel verloopt, van de diensten en evenementen tot de 
dagelijkse gang van zaken. 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk jullie zijn voor ons. Jullie zijn het hart en de ziel van onze kerk, en 
zonder jullie zou de Ontmoetingskerk niet kunnen bestaan. 
Nogmaals, hartelijk dank voor alles wat jullie doen. We waarderen jullie enorm en zijn dankbaar voor jullie 
voortdurende steun en inzet. 
 
Namens de kerkenraad. 

 

 


