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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 november 2024 no. 48 

 

    De diensten 

Zondag 1 december 1e advent 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 

 
Zondag 8 december 2e advent 
09.30 u. ds. J.E. Schelling uit 
Woerden 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Hans Bassa 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst  
Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en  
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Henk Voormolen en Caroline 
Vreugdenhil 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 

 

 

Bloemen            

 
   

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. G.E. Zijlstra-Monteny, vanwege 
haar verjaardag. Nog van harte 
gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst  
24-11 kerk: € 563,50 
 

Jarig in december 
4-12 dhr. W.A.T. van der Ham 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Collecte voor hospice 

Deze zondag, 1 december, is de 
collecte voor het hospice. 
In het hospice staan de mensen 
centraal. 
Wanneer thuisblijven niet meer gaat of 
wenselijk is kan een opname in een 
hospice een fijn alternatief zijn. 
In het hospice is men gespecialiseerd 
in en gericht op terminale zorg.  
In een warme en gemoedelijke sfeer 
wordt zorg verleend. Vrijwilligers staan 
er klaar voor, samen met de huisarts, 
wijkverpleegkundige en familie 
Het doel is de kwaliteit van leven zo 
goed mogelijk te houden of te krijgen 
in de laatste periode van het leven. 
Geef tijdens de dienst via QRcode, 
collectezak of de bank NL82RABO 
0346302838 
 
Hartelijk dank! 
De diaconie 
 

 

 

 

 

 

Lief en leed   
Gerrit Kon begint maandag aan een traject 
van behandeling met chemo- en 
immuuntherapie. Samen met Ria ging hij 
een lange weg van geduld na de eerste 
diagnose, door steeds opnieuw onderzoek 
en afwachten. Nu is de weg ervoor 
bepaald. We wensen hun beiden sterkte 
met wat komen gaat en bidden om goede 
moed. 
 

Er zijn twee verhuisberichten te melden; ze 
waren al aangekondigd in de Kerkgids, 
maar zijn nu inderdaad ingegaan.  
Brigitta Damsteeg heeft haar oude adres 
op de Dorpsweg verlaten en is nu te vinden 
op het Vissersland 25. De verhuizing vroeg 
veel van haar… aan loslaten en 
achterlaten, maar ondertussen is er 
vertrouwen dat ook deze plek een nieuw 
thuis kan zijn. We wensen haar daar een 
goede tijd. 
 

Ook Elsbeth Stravers, Pepijn en Joris de 
Leeuw hebben een nieuw adres en wonen 
vanaf nu op De Schans 66. Daar is (en 
wordt nog) behoorlijk verbouwd om er een 
nieuw gezinshuis van te maken. Ook hun 
wensen we een hele mooie en fijne tijd op 
het nieuwe adres. 
 

We beginnen aan de laatste maand van 
2024. Een maand waarin we het binnen en 
buiten licht maken om iets van het donker 
te verdrijven. Tegelijk weten we dat zorgen 
en nood deel blijven van het leven. We 
bidden voor wie dat nodig heeft om licht in 
het donker, om hoop in de wanhoop, om 
liefde waar dat niet vanzelfsprekend is en 
om kracht en nabijheid van God in 
mensen.  
 

Annette Driebergen 
 
   

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

Bij deze tijd van advent woorden van lied 449: 
 

In de duisternis verwachten 
wij het licht dat komen zal. 
Hem, die in de nacht der nachten 
wordt geboren in een stal. 
 
Onze hunkerende ogen 
blijven op één doel gericht, 
op de opgang uit den hoge, 
de verschijning van het licht, 
 
op de wereldwijde vrede, 
als Hij werkelijk komen zal, 
te beginnen in het heden, 
te beginnen in de stal.  

 
Annette Driebergen 
 

 

 

 
 

 

 

Bij de dienst van komende zondag 

 
 

Ds. Arend Noordam zei het vorige week al: De laatste 
zondag van het kerkelijk jaar én de eerste van advent zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De thema’s van die 
dagen zijn gericht op wat komen gaat, aan verwachting en 
hoop, maar ook aan visioenen van verschrikking en 
donkerte. Die laatste zijn niet bedoeld als voorspelling van 
de toekomst, maar bepalen ons wel bij de ernst van het 
leven. We proberen in al die ernst vol hoop te blijven.  
 

In de twee  diensten waarin ik in deze adventsperiode 
voorga, komt de vraag: ‘Help jij me hopen?’ voorbij. Dat is 
het thema van het project van de KinderWoordDienst in 
deze tijd. 
Op de eerste zondag van advent helpt Sanne van Wijk ons 
hopen. Ze vertelt over haar ervaringen met WorldServants 
afgelopen zomer in Bolivia. 
We lezen Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. Het thema: 
Het komt! 
 

Annette Driebergen 

 

Adventsvespers 
In de Hervormde Kerk in Noordeloos worden in de 
weken van advent op vrijdagavond vespers gehouden. 
Vespers zijn avondgebeden, zoals die in de kloosters 
dagelijks worden gevierd. Het is mooi dat die 
gelegenheid ook in Noordeloos wordt geboden.  
Gemeenteleden van de hervormde gemeente én van 
de Ontmoetingskerk werken mee. Op 29 november 
was de eerste keer. 
Welkom op 6, 13 en 20 december.  
De vespers duren van 19.30 tot 20.00 uur. 
Kom gerust een keer binnen (of kijk thuis mee). 
 

Annette Driebergen 

 

Kinderkoor op Kerstmorgen 
 
Als het goed is, kregen alle ouders met kinderen op de 
basisschool al een mail: het lijkt ons erg leuk op 
kerstmorgen met een eigen kinderkoor een bijdrage te 
leveren aan de dienst. 
 

 
 
Er wordt samen geoefend na de morgendiensten van 8, 15 
en 22 december.  
Daarna zal het vast klinken als een (kerk)klok! 
Wil jouw kind meedoen? Of ken je een kind dat het leuk 
vindt?  
Meld het via e-mail of WhatsApp bij: 
• Annemarie Aanen (06-21817881),  
• Gerdien van Mourik (06-23601471) of  
• Annette Driebergen (06-10122415). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging Top2000-dienst 

 
 

Bijbelse dagkalender 

 
Ook voor 2025 mocht ik meeschrijven aan de Bijbelse Dagkalender,  
een dagboekje dat het dagelijks leesrooster van het Nederlands  
Bijbelgenootschap volgt en met korte stukjes toelichting geeft bij  
bijbelgedeelten.  
Ik merk bij ons aan tafel dat niet elk stukje even raak is, maar ook  
dat geeft in ieder geval gespreksstof. 
 
Wie zo’n boekje een fijne manier van dagelijkse bezinning vindt,  
kan het natuurlijk zelf aanschaffen. Het kost € 10,50. 
In samenwerking met Miek-kado, de boekwinkel in Giessenburg,  
ligt het boekje deze weken in de kerk voor € 5,50.  
Wie er één (of meer) wil meenemen of als geschenk wil geven,  
kan dat doen. Er staat een gelddoosje voor contante betaling  
en er ligt een briefje voor je naam wanneer je liever via een  
‘Tikkie’ betaalt. 
 
Annette Driebergen 
 

 

Adventskalender 
Zondag 1 december is de eerste dag van de Adventstijd. Dit is een tijd van voorbereiding op het kerstfeest. In deze 
Liturgische periode staat de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal.   
 

Bij advent horen 3 tradities: 
- Het aftellen naar kerst met een adventskalender  
- Het ophangen van een adventsster  
- Het aansteken van de adventskaarsen 
 

We staan in de hal om de kalender uit te delen. Voor elke dag is er  
een korte overdenking, aangevuld met korte vragen, liederen,  
gebeden en citaten. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien  
naar de komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe.  
 

Bent u niet in de gelegenheid uit de kerk er een mee te nemen, laat het een van de diakenen weten of stuur een mail 
naar diaconie@ontmoetingkerk.nl. Wij zorgen dat u er een krijgt. 
De Diaconie            
 

 

mailto:diaconie@ontmoetingkerk.nl


 

 

 

 

Inzamelactie voedselbank 
Er ontstaat in Nederland een steeds dikkere scheidingslijn tussen rijk en arm.  
Er zijn hierdoor steeds meer gezinnen die de hulp van de voedselbank  
broodnodig hebben.  
De voedselbank bestaat voor alle huishoudens die (tijdelijk) echt niet  
rondkomen zonder hulp. Daarom willen wij als dorp het werk van de  
voedselbank steunen door houdbare producten in te  
zamelen.  
In het boodschappenlijstje hieronder ziet u de producten staan waar op dit  
moment behoefte aan is.  
Net als voorgaande jaren is dit een actie die in Noordeloos, Hoornaar,  
Hoogblokland en Goudriaan wordt gehouden.  
Het is een initiatief van de gezamenlijke kerken. 
 

Op zaterdag 7 december 2024 kunt u van 10.00 uur tot 12.00 uur  
producten voor de voedselbank brengen op de volgende locaties: 
Goudriaan Kerkzicht, Noordzijde 18 
Hoogblokland Den Hoek, dorpsweg 81 
Hoornaar Kerkbuurt, Dorpsweg 125a 
Noordeloos Martloods, Van Brederodestraat 33 A (open van 9.00 uur tot 12.00 uur) 
Tevens is de Martloods in Noordeloos in de week voorafgaand aan de actie open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zien u graag op één van de locaties. Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

De Diaconieën van de kerken van Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos 

 

 

 

 

 
 
 

Adventstijd in de kinderwoorddienst 

Zondag start de adventstijd en in de kinderwoorddienst besteden we natuurlijk ook aandacht aan deze bijzondere 
periode.  
 
De eerste poster die we zondag in de kerk gaan zien, lijkt helemaal  
niets met advent of kerst te maken te hebben. Maar je moet eens  
goed kijken.... krijgen die kale bomen toch al heel voorzichtig weer  
nieuwe blaadjes? Daar lijkt het wel op! En dát past weer wel goed  
bij de adventstijd: het hopen op al het moois en nieuws dat gaat  
komen. 
 
De komende periode komen in de kerk twee wandelaars langs  
die ook op zoek zijn naar hoop. 
 
Marijke Buizert 

 

De voedselbank is op dit moment op zoek naar de volgende producten: 
 

Houdbare melk 
Koffie creamer 
Thee 
Appelmoes groot en klein 
Blik soep groot en klein 
Blikjes fruit 
Broodbeleg zoals jam, pindakaas, appelstroop e.d. 
Spuitbus slagroom 
Kleine blikjes smac 
 

Graag producten die minstens 4 maanden houdbaar zijn. 

 

 



 

Symbolische schikking voor Advent 
 

 

De Adventskalender sluit aan bij het jaarthema: Als nieuw 
/Leven in het Licht. 
Kind op Zondag heeft als thema: Help jij mij hopen. 
In de schikking van de komende weken hebben we deze 
twee lijnen geprobeerd bij elkaar te brengen. 
Op de kandelaar brandt een lichtpaarse kaars, maar het 
Licht en de Hoop staan niet op zichzelf, zij moeten ergens 
in geworteld zijn. Dat is Advent: vertrouwen dat God nooit 
los laat het werk van zijn handen. Zichtbaar en tastbaar 
voor ons geworden in zijn Zoon Jezus Christus. 
 

De kandelaar heeft ook van die wortels.  Ze reikt naar de 
diepte.  
Verder zien we kale takken met wat mos: de Vreugde van 
Kerst moet immers nog groeien.  
 

Greet Bijl  
 

Een diaconale taak voor iedereen 
 

Heftige levensgebeurtenissen, zoals een scheiding, 
geboorte, overlijden, ziekte of pensioen kunnen ook 
grote financiële gevolgen hebben. Maar hoe vaak 
wordt er dan daadwerkelijk om hulp aangeklopt bij de 
diaconie? Weinig tot niet bij de meeste kerken. Tenzij 
er een noodfonds of iets dergelijks wordt opgericht, 
dat is kennelijk toegankelijker.  
Veel mensen ervaren een (te) hoge drempel om aan te 
kloppen. Schaamte en gezichtsverlies omdat je het zelf 
(financieel) niet redt. Trots, je lost je eigen problemen 
wel op. 
 
Herken de signalen 
Soms weet je niet van mensen dat ze niet of 
nauwelijks rond kunnen komen. Mensen die zomaar 
naast jou in de kerk kunnen zitten. Het komt vaker 
voor dan je denkt. Weet je hoe lang het gemiddeld 
duurt voordat iemand om financiële hulp vraagt? Vijf 
jaar! Dat is erg lang. Daarom is het een 
belangrijke taak voor een kerk om hulp bij geldzorgen 
goed in te richten. Leer signalen herkennen, durf zelf 
(door) te vragen. Hoe verlaag je de drempel?  
Op de website www.redjehetwel.nl vind je materialen 
en ideeën om sneller signalen te herkennen en 
bespreekbaar te maken. Een belangrijke taak voor ons 
allemaal! 
 
Een vriendelijke groet, 
 

Peter Oosterlee 

 

 

Terugblik gemeenteavond 
Tijdens de gemeenteavond gingen we in gesprek over ons geloof. Het is een onderwerp waar we als gemeente, zo bleek 
ook uit de vorig jaar ingevulde vragenlijsten, niet zo makkelijk over praten. Als kerkenraad vinden we het (daarom juist) 
belangrijk om er op een uitnodigende manier aandacht aan te besteden.  
  
We starten de avond met het lezen van Romeinen 12: 9-18. We houden daarbij het volgende in gedachten: Wat valt je 
op? Waar word je blij van en wat vind je moeilijk in deze woorden? We gaan hierover in gesprek met 2-3 personen. Het 
levert levendige gesprekken op en we zijn nog niet uitgepraat wanneer het vervolg van de avond wordt aangekondigd. 
We gaan uiteen om 3 workshops te volgen en doen dit in wisselende samenstelling. We spelen Jenga. Op elke houten 
steen staat een prikkelende vraag. Na het beantwoorden van de vraag wordt de steen bovenop de toren gelegd. Het is 
mooi om te horen hoe anderen in het geloof staan. En wanneer een vraag moeilijker is, komen de medespelers met 
input waardoor het vaak lukt om de vraag toch beantwoorden. De toren wordt steeds hoger en tegelijkertijd wankeler. 
Het weerhoudt ons er niet van om door te bouwen aan geloof.  
 
Bij de tweede workshop gaan we speeddaten. We krijgen een vraag voorgelegd waarover we in tweetallen kort in 
gesprek gaan. Bij een nieuwe vraag wisselen we van tweetal en begint de volgende speeddate. Doordat de tijd snel 
voorbij gaat, zijn we soms nog niet uitgepraat.         - Dat is - 

http://www.redjehetwel.nl/


  

Ikk nieuwpoort-langerak 60 jaar 
 

Van harte welkom op ons jubileum dubbelconcert op 30 november in de Nederlands Hervormde kerk van Nieuwpoort.  
Het middagconcert begint om 15.00 uur en het avondconcert om 19.30 uur. 
Het thema is "Psalmen door de tijd". 
De Psalmen bestaan al van voor onze jaartelling. 
Tot op de dag van vandaag zijn ze voor velen, bij hoogte- en dieptepunten in het leven, van grote betekenis. 
Kom genieten van prachtig psalmbewerkingen en muziek. 
André van Vliet - orgel, Kees de Bruin - piano, Elsemarieke den Hartogh - fluit, Laura van der Stoep - viool, Jacomina van 
der Plas - sopraan, Pieter van den Berg - lector. 
Kaartverkoop via de leden, aan de kerk in Nieuwpoort of reserveren op www.ikknieuwpoort-langerak.nl 
Verschillende leden van de Ontmoetingskerk zijn ook lid van het IKK. 
Kom genieten, we zien er naar uit om jullie te zien. 
 

Groeten van  
Bart Bor, Gonnie Heikoop, Jo van Mourik, Annie Vink, Hannie en Jos de Groot, Dick en Marjan de Bruijn  
 
 

Dat is niet erg, dat is het mooie van deze workshop. Je hebt de ander beter leren kennen en neemt wat mee naar huis 
om later nog eens op terug te komen.                                    
 

In de derde workshop liggen allemaal kaarten met verschillende afbeeldingen op tafel. Iedereen zoekt een kaart uit die 
iets vertelt over zijn/haar geloof. We delen dit met elkaar. Achter elke kaart zit een boeiend en soms ook verrassend 
verhaal of invalshoek. Wat fijn om te zien hoe open iedereen zijn of haar verhaal vertelt en dit met elkaar wil delen. 
Terug in de kerkzaal delen we nog een aantal leuke en verrassende ervaringen rond het spreeuwen. Daarna heeft 
niemand wat in te brengen voor de rondvraag en sluiten we af met lied 993. 
We blikken terug op een geslaagde en inspirerende avond waarin we in kleine stappen hebben gebouwd aan ons geloof. 
Deze vorm geeft mogelijkheden voor een vervolg en we hopen dat een volgende keer wederom enthousiast wordt 
ontvangen. 
 
Het moderamen 
 

http://www.ikknieuwpoort-langerak.nl/


 

Column 

Schreeuw om Wijsheid 

Jaren geleden hadden we een buurjongentje van een jaar of zeven dat altijd gepest werd. Dat jochie liet zich door 
iedereen op zijn kop zitten, verweerde zich nauwelijks en kwam elke keer huilend thuis. Zijn moeder werd er helemaal 
gek van! Deze keer waren de rapen echt gaar. Haar zoon achter zich aanslepend stoof ze het tuinhekje uit, greep de 
boosdoener in zijn kraag en hield hem stevig vast. En met de woorden ’Sla hem voor z’n hersens’ - buurvrouw was 
weinig subtiel - dwong ze haar zoon zijn gram te halen. 
 
Dat  geleerdheid niets met wijsheid van doen heeft, moge wel duidelijk zijn. Hoe kan het waar dan ook ooit vrede 
worden en blijven als wereldleiders de meest elementaire wijsheid missen. ‘Als jij op mijn territorium een bom gooit, 
doe ik het terug….’ En nooit is er één die de minste wil zijn, de andere wang toekeert. Al is het maar: Deze keer zie ik 
het door de vingers, maar tart me niet nog eens!’ Keer op keer moet wraak genomen …. ‘Ja…maar híj begon….híj sloeg 
het eerste…’ Zijn het niet net met wapens spelende verhitte schooljongens? En niemand die de vicieuze cirkel 
doorbreekt… 
 
‘Wie de vrede liefheeft, bereidt zich voor op oorlog’ (Churchill), oftewel: Zorg dat je afschrikwekkend genoeg bent om 
serieus te worden genomen. 
Hij zei niet: “Oog om oog en tand om tand” of: “Neem direct wraak”. Zowel Netanyahu als Trump citeren af en toe 
Bijbelteksten. Zelfs Poetin noemt zichzelf gelovig… 
‘Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen’ (in Ps 90). 
Zou nu niemand van die hotemetoten er aan denken dit wel eens bidden? 
 
Mijn moeder hield van uitdrukkingen naar haar hand zetten: ’Je weet het: Doe voorzichtig, uitkijken en dagen tellen…’ 
riep ze me steevast na wanneer ik een tijdje van huis ging. En als broerlief weer eens treiterde (oeverloos): ‘Wees jij 
nou de wijste…’  
 
 
Roos 
 

 

 

Nieuw cursusaanbod TVG Rotterdam 

 
De Stichting Theologisch Vorming en Verdieping Rotterdam (TVG) organiseert vanaf 20 januari 2025 een 
multidisciplinaire cursus rond het zeer actuele thema “de relatie tussen de mens en de natuur”. 
In tegenstelling tot het huidige cursusaanbod van de TVG zal deze cursus in de avond worden gegeven, zodat een veel 
breder publiek aan deze interessante cursus kan deelnemen. 
Het thema zal door experts worden belicht uit de volgende disciplines: Oude en Nieuwe Testament, wereldreligies, 
ethiek, filosofie en spiritualiteit. 
Omdat het onderwerp ook veel discussie kan losmaken, is er naast informatieoverdracht ook veel ruimte voor 
interactieve deelname door cursisten wat de cursus ook veel diepgang zal geven. 
De cursus wordt gegeven in gebouw De Hoeksteen in Capelle aan de IJssel. 
De cursusprijs voor 13 maandagavonden is 250 Euro. 
Nadere informatie is te vinden op onze website www.tvgrotterdam.nl en aanmelden kan via info@tvgrotterdam.nl. 
 
 

http://www.tvgrotterdam.nl/
mailto:info@tvgrotterdam.nl

