De diensten

Zondag 27 oktober 2024
09.30 u. viering Heilig Avondmaal

o.l.v. ds. S. Janse uit Ameide
Collecte voor KerkinActie:
projecten in Ghana

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww

Zondag 3 november
09.30 u. ds. R.G. van der Zwan uit

Amersfoort
Collecte voor de kerk

Organist/pianist
Pim Lodder

Ouderling van dienst
Jacoline Fierloos

Lector
Arie Harrewijn

Kinderwoorddienst
Jonneke Verhaar

Kinderoppas
Marijke Buizert

Koffie schenken
Gonda en Arie Romeijn

Onze diensten zijn te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos

Lief en leed

Deze week noem ik geen namen van
gemeenteleden. Maar tegelijk zitten er in
uw en mijn hoofd gemeenteleden die
aandacht kunnen gebruiken. Om ziekte.
Om moeilijke omstandigheden. Om
ervaring van eenzaamheid. Om gemis.
Wanneer ieder in de eigen omgeving
rondkijkt en die aandacht kan geven,
gebeurt er veel!

Ons spreeuwenproject heeft die ervaring
als basis. Want wat is het leuk uit
onverwachte hoek een kaartje te
ontvangen of uitgenodigd te worden op de
koffie! Kleine gebaren kunnen grote
invloed hebben.

Voor alle schoolgaande kinderen en

jongeren is komende week een weekje vrij.

Van harte de rust en ruimte gegund om
daarvan te genieten!

Zondagmorgen vieren we als gemeente de
Maaltijd van de Heer.

Mij trof een tekst van Rikkert Zuiderveld,
die een van de facetten van die Maaltijd
verwoordt:

WAS ME

was me honderd malen
was me duizendschoon
was me van mijn falen
mijn oude denkpatroon

was me van de kilte
van loze woordenstrijd
was me in de stilte

de stilte van de tijd

was me honderd malen
was me duizendschoon
was me van mijn falen

mijn oude denkpatroon

(tekst gaat hiernaast verder =)

De bloemen zijn gebracht bij
mw. Jo van Mourik, vanwege haar
heupoperatie. Van harte beterschap!

Collecteopbrengst 27-10
Noodhulp Oekraine: € 945,57

Jarig in november
29-11 dhr. O.Wilstra

was me van mijn wanen
van zinloos machtsvertoon
was me in de tranen

van de Vader en de Zoon

(Heeft u trouwens de gemeenteavond
van woensdag 20 november al in uw
agenda genoteerd?

Het belooft een inspirerende avond
te worden!)

Annette Driebergen
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Collecte voor ons project in Ghana: Jongeren in Ghana
werken aan hun toekomst

Tijdens de diensten waarin we het avondmaal vieren, collecteren we voor ons project in Ghana. In dat land zijn
verschillende projecten opgezet om inwoners van het land te helpen. Vandaag richten we ons op de jongeren in Ghana.

Meer dan de helft van de Ghanese bevolking is jonger dan 25 jaar. Omdat er onvoldoende officiéle banen zijn, zijn veel
jongeren werkloos. Door hoge inflatie is het leven duur. Gebrek aan werk en toekomst kan de stabiliteit in Ghana
bedreigen. Kerken in Noord-Ghana laten jongeren samen hun problemen aanpakken.

Jongeren aan het werk

Terwijl het zuiden van Ghana zich in rap tempo ontwikkelt, blijft het droge noorden nog flink achter. Vooral in afgelegen
dorpen met slechte wegen, tekort aan elektra en schoon drinkwater is het leven een uitdaging. Omdat er weinig betaald
werk is, trekken veel jongeren weg. In een land zonder sociaal vangnet moeten jongeren met eigen bedrijfjes een eigen
inkomen zien te verdienen. Maar ook daar liggen de banen niet voor het oprapen. Met steun vanuit Nederland kunnen
ieder jaar 50 nieuwe jongeren een vaktraining volgen. Ze leren voor timmerman, wever, kleermaker of kapper.

Conflicten voorkomen

In Ghana zijn tot nu toe weinig spanningen tussen christenen en moslims, maar onvrede en werkloosheid kunnen net
als in buurlanden de vlam in de pan doen slaan, zeker bij een jonge energieke bevolking. Emmanuel Sumani laat
christenen en moslims per dorp samenwerken in 'vredesgroepen’, ook kinderen en jongeren: "Ik ben tevreden als het ze
lukt om conflicten samen op te lossen. Als er stevige dorpsstructuren ontstaan met goede (religieuze) leiders. Als
moslims en christenen de ontwikkeling van hun dorp samen bepleiten bij de lokale overheid. Als jongeren de
ontwikkeling van hun dorp in eigen hand gaan nemen.”

Doe mee: red de VVB!

Afgelopen maandag kwam het College van Kerkrentmeesters voor de eerste keer na de vakantie in vergadering bijeen.
In zo’n periode van ontspanning en schijnbare rust kan er veel gebeuren. Dat bleek al meteen bij de bespreking van de
financiéle cijfers over het eerste halfjaar. De zaken leken voorspoedig te gaan: de kerk stond op een ‘winst’ van

€ 888,85. Weliswaar bescheiden, maar toch.....

Vervolgens kwamen de cijfers over de eerst 9 maanden aan de orde. Dat was andere koek. Terwijl de gemeente het in
de zomer rustig aan deed op verre stranden, hoge bergen of gewoon in de mooie Alblasserwaard bleek de kleine winst
te zijn omgeslagen in een gigantisch verlies van maar liefst € 5.704,84! Dat was even schrikken!

Hoe kon het zover komen? De verklaring was snel gevonden: de gemeente — de goeden niet te na gesproken - meende
het in de vakantie ook met de VVB-betalingen rustig aan te kunnen doen. Met als gevolg dat er in het laatste kwartaal
van 2024 nog een dikke € 40.000 betaald moet worden om het jaar zonder tekort af te kunnen sluiten. Dat is geen
kattenpis....

Om het verhaal positief te eindigen kan ik meedelen dat we als gemeente niet bij de pakken neer hoeven te gaan zitten,
maar zelf het tij kunnen keren door onverwijld tot (meer) VVB-betaling over te gaan.

Uw kerkrentmeesters rekenen op ul!

Bij voorbaat dank!

Hendrik van Vuren, penningmeester




Elisabethbode

Beste mensen, lezers,

Het jaar 2024 nadert zijn einde, dus is het tijd dat ik u weer benader.

Binnenkort krijgt u de factuur van de Elisabethbode over het afgelopen jaar in uw brievenbus.

Het zou fijn zijn als u het bedrag zo snel mogelijk (nog dit jaar) overmaakt, zodat de penningmeester van de diaconie
zijn boeken hiervoor nog in 2024 kan afsluiten.

Met dit schrijven wil ik de mensen die een steunabonnement van de E.B. hebben bij voorbaat hartelijk bedanken voor
hun bijdrage. Ook Annie (die alles zo netjes klaar legt) en natuurlijk de trouwe bezorgers van de E.B.: hartelijk dank voor
dit werk!

Elke keer verbaast het me weer dat de Elisabethbode zo’n prachtig, actueel en eigentijds blad is. Het is een blad vol met
levensverhalen van mensen met aandacht voor rouw, mantelzorg, ziektes, eenzaamheid enz.

Ook staan er schitterende illustraties in van mens en natuur. Bovendien is er aandacht voor duurzaam leven door kerk
en maatschappij. Verder vindt u mooie gedichten, Bijbelstudies en verhalen. Kortom, een blad dat echt de moeite
waard is. Neem gerust een nummer mee uit de lectuurkast van onze kerk.

Als kerk hebben we een collectief abonnement, waardoor het blad relatief goedkoop is. U ontvangt het blad 2 keer per
maand en u betaalt hiervoor € 20,,- per jaar.

Heeft u interesse en wilt u dit blad ook thuis bezorgd krijgen dan kunt u zich als abonnee bij mij opgeven
(ansvanvuren@hotmail.com) Nog vragen? Neem even contact met mij op (0183-582079)

Hartelijke groet,
Ans van Vuren.

Uitnodiging PCOB

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) afdeling Giessenlanden nodigt u uit voor haar bijeenkomst op
maandag 28 oktober om 14.00 uur in De Til te Giessenburg.

Spreker is dhr. Ger Romeijn uit Hardinxveld met de film: ‘De aardappeleters’, misschien wel de mooiste van de vele
films die hij heeft gemaakt in de Alblasserwaard.

Deze film gaat over de gebroeders Groen (Jan en Piet) in Slingeland. U ziet hoe zij hun aardappels poten, telen, en
opeten.

Het belooft een prachtige middag te worden. Ook niet leden zijn welkom.

Wim van der Ham

Alzheimer Trefpunt Molenlanden Deel je geloof - start 7 november

Gespreksgroep voor dertigers en veertigers.
Datum: donderdag 31 oktober 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Een gespreksgroep met leeftijdsgenoten over geloof.
Locatie: De Groene Wei, Hof van Giessen Nieuwkerk 2-
76 ‘even’, 3381 JM Giessenburg

Filmavond met de film: 'The Father'

We gebruiken dit jaar het boekje Mensen van de weg
en staan stil bij vragen als: welke keuzes maak ik, hoe
ga ik om met stress, hoe maak ik m’n omgeving

In het drama ‘The Father’ speelt Anthony Hopkins een mooier, welk contact ga ik wel of niet aan etc. We
tac.l.1t|gjar|g, demente man die zijn grip op de wereld is onderzoeken samen hoe Jezus met dergelijke
kwijtgeraakt.

Hij weigert elke vorm van hulp van zijn dochter wat kwesties omging.
hem er alleen maar verwarder op maakt.

Gaandeweg begint hij te twijfelen aan de mensen die
van hem houden, maar ook aan zijn eigen verstand en
zelfs aan zijn eigen realiteit.

Wees welkom!

De eerste bijeenkomst vindt 7 november plaats van
19.30-21.00 in de kerk. (overige data plannen we met

De toegang is gratis. elkaar in)

U bent van harte welkom! . .
Aanmelden via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of

via 06-12351560 (Els Vlot)
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Woensdag 30 oktober verzorgt Arie Slob een meditatie over de Zegen

Mini-gemeenteavond over begroting kerk 2025

Normaal wordt maar één keer per jaar over de financién van de kerk, diaconie en jeugd gesproken: na de bidstond voor
gewas en arbeid op de tweede woensdag van maart. Dat wil de kerkenraad graag zo houden, hoewel dit voor de
begrotingen veel later is dan de PKN goed vindt. Gelukkig wordt deze handelwijze gedoogd.

Op deze gang van zaken wordt voor de begroting van de kerk deze keer een uitzondering gemaakt, 0.a. omdat er een
forse verhoging van de Vaste Vrijwillige Bijdragen nodig is. Voor een verantwoord financieel beheer moeten die omhoog
naar € 120.000 per jaar (een stijging van circa 10%). En omdat hiervoor al in januari a.s. - in het kader van de jaarlijkse
Actie Kerkbalans — met de wervingscampagne wordt gestart, is het voor het benodigde draagvlak nodig de begroting
eerder met de gemeente te bespreken.

De kleine kerkenraad heeft eerder deze week het begrotingsvoorstel van het College van Kerkrentmeesters voorlopig
goedgekeurd.

De kerkenraad nodigt u uit voor een korte gemeenteavond op woensdag 6 november, direct na de dienst op dankdag.
Daar zal de begroting met behulp van enkele sheets worden gepresenteerd en toegelicht. Wie de begroting vooraf
toegestuurd wil krijgen, kan dit kenbaar maken bij penningmeester Hendrik van Vuren,
penningmeester@ontmoetingskerk.nl

De kerkenraad

Column
Herfst hoop

Geloof, hoop en liefde

En de meeste van deze is de hoop

Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt
(Liselore Gerritsen - gedeeltelijk gebruikt)

Van hopeloosheid heb ik een hartgrondige afkeer. Vaak steek ik nog liever m’n kop in het zand dan er aan toe te geven.

lets is pas hopeloos als ik het toesta dat te zijn. En hoewel mezelf herhaalde malen voorhoudend dat ‘het Land van Ooit’
heus failliet gegaan is, kan ik niet nalaten voor sommige zaken de hemel te bestormen. ‘Als je niet naar de sterren reikt

zul je nooit de boomtoppen bereiken. Dus moet je altijd naar de sterren reiken’ (boekcitaat).

Ik haat het wanneer deskundigen oeverloos somberen over klimaatverandering en voedseltekorten. Er zijn veel
hoopvolle projecten met wel degelijk toekomst waar we ons op kunnen richten. Zoals bijvoorbeeld Justdiggit,
(www.justdiggit.nl) De mensen zelf aan het werk! Bewezen effectief tegen droogte op de lange duur. En het succesvolle
waterpompenproject in Zambia van Libelle columnist Wieke Biesheuvel met financiéle hulp van lezers. Kleinschalig maar
met grote gevolgen. Overzichtelijk, zonder kleverige strijkstok. Er is zoveel kunde, mits op de juiste wijze ingezet!

‘Zal ik de radio aanzetten?’ Nee, toch maar niet...

Wie kan er nog onbevangen naar het nieuws luisteren, zonder beklemmend- zelfs schuldgevoel omdat wij het zo goed
hebben. Wat een wereld van ellende. En steeds méér wijst erop dit slechts het begin is. Misschien wel onvermijdelijk in
de wereldgeschiedenis... Maar waar haalt men moed vandaan, hoe kan een mens in staat zijn over het eigen leven heen
te hopen? Met de toekomst en misschien kindskinderen voor ogen? Zoals Bijbelse profeten met visioenen profeteerden
aan het toenmalige volk. Is dat niet alleen mogelijk door kracht buiten jezelf om?

Even bewust van de stilte... Buiten.... niets wat er beweegt, nog geen blaadje... Heel af en toe passeert een auto of fiets....
Verder helemaal stil. De ochtendmist nog niet helemaal opgelost. Ergens daarboven is de zon... Wanneer die doorbreekt
is het licht omfloerst....diffuus.... Is het niet fantastisch hier deel van te kunnen zijn ?

Eén dag tegelijk...

Roos



mailto:penningmeester@ontmoetingskerk.nl

