
8     

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 6 september 2024 no. 36 

 

    De diensten 

Zondag 8 september 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/be
taalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE
-7tQ 
 

Zondag 15 september Startzondag 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Elvira van Mourik 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst  
Marijke Buizert 
 

Kinderoppas 
Jiska Wallaard 
 

Koffie schenken 
Peter en Joke Koot-Aken 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 

 

Bloemen            
 

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij      
dhr. A. Morelissen, met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag! 
 

Collecteopbrengst  
1-9 project in Ghana € 590,17 

Jarig in september  
26-9 mw. B.N. Attema 
 

                        * * * 
Voor wie zoekt 
naar verbondenheid bidden we; 
voor wie lijdt 
onder het verlies van familie of 
vrienden: 
Heer, ontferm U. 
  
Voor wie moedeloos raakt bidden we; 
voor wie onrustig wacht op wat    
komen gaat, 
voor wie inspiratie en kracht zoekt 
en in beweging wil komen, maar    
traag blijft: 
Christus, ontferm U. 
  
Voor wie vasthoudt 
aan woorden van leven bidden we; 
voor wie waardevolle dromen en 
vergezichten 
voor ogen houdt en op weg gaat: 
Heer, ontferm U. 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed     
Naar de mens gesproken is Arigje 
Hertsenberg-van der Ham in de laatste 
dagen van haar leven. Er wordt met veel 
liefde en toewijding voor haar gezorgd. Het 
is fijn dat ze thuis kan zijn. We denken aan 
haar, Harm en hun gezin. 
 

Bij Eveline en Marien de Bruijn-de Hoop is 
een dochter geboren! Jill is geboren op 4 
september. We feliciteren Eveline en 
Marien van harte met de komst van dit 
nieuwe leven, dat ze ontvangen als 
geschenk van God. We hopen dat Jill mag 
opgroeien als gezegend mensenkind onder 
Gods hemel. 
 

De lief-en-leed-berichten maken de 
uitersten van het leven zichtbaar, leven en 
dood. Steeds ontdekken we dat vreugde 
en verdriet elkaar afwisselen en dicht naast 
elkaar liggen, zeker in een 
geloofsgemeenschap. Laten we biddend 
denken aan elkaar en aan onze wereld. Op 
veel plekken is Gods ontferming hard 
nodig.  
Ds. Rianne Veenstra schreef daarbij het 
hiernaast afgedrukt gebed → 
 

* * * 
En dan nog dit: 
Er is weer veel werk verricht om alle 
informatie over het nieuwe seizoen in de 
Ontmoetingskerk te maken en te 
verzamelen. In de komende weken wordt 
bij ieder adres een tasje bezorgd met alles 
wat nodig is om in het nieuwe seizoen 
volop te kunnen meedoen met gesprek, 
bezinning, activiteiten én het nieuwe, 
pastorale ‘spreeuwenproject’.  
Dank aan iedereen die zich daarvoor inzet 
en heeft ingezet! 
 

Annette Driebergen 
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Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Vooruitblik: Startzondag op 15 september 

 
Op 15 september is onze ‘Startzondag’. Die naam heeft iets verwarrends, want kerkelijk werk lijkt niet een echt begin en 
einde te kennen. We geven een soort ‘hernieuwde aftrap’ van alle kerkelijke activiteiten die in de zomer op een lager 
pitje staan. We sluiten op die dag aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Als nieuw’.  
Dat thema past in ieder geval goed bij onze nieuwe pastorale en diaconale structuur, omdat we van start gaan met een 
andere invulling van ouderlingen, buurtbezoekers én spreeuwen. Natuurlijk komt dat in de dienst op 15 september aan 
de orde. 
 
Na de dienst is er een vervolgprogramma. Daarvoor doen we een beroep op ‘baktalenten’ in de kerk, zodat we met een 
‘High Coffee’ iets lekkers hebben om te delen. Tijdens en na de koffie/thee zal op allerlei manieren mogelijkheid tot 
‘spreeuwen’ zijn. Dat klinkt nu wellicht nog wat geheimzinnig, maar wordt op die dag zeker helder! 
Reserveer dus alvast op 15 september een ‘ruime morgen’ voor de kerkdienst, een hernieuwde start van het seizoen en 
ontmoeting! 
 
De voorbereiders: Anita, Ans, Conny, Hendrik, Margreeth en Annette 

 
Vooruitblik: 22 september, 16.00 uur –  
dienst voor peuters en kleuters 
 
Om alvast te noteren voor de allerjongsten:  
een viering over de schepping, 
met veel interactie en aandacht voor de allerjongsten! 
We verheugen ons nu al! 
 
Jonneke en Annette 
 

 

 

 

Ds. Janos Schellevis was van 2004-2008 dominee van 

onze kerk. De afgelopen jaren was hij predikant in de 

Protestantse Gemeente van Goes. Op 15 september a.s. 

neemt hij afscheid in de Grote of Maria Magdalena Kerk 

te Goes. 

Voor wie een kaart wil sturen: het adres van de kerk is 

Singelstraat 21, 4461HZ Goes. 



 

Terugblik koffiekraam jaarmarkt 
 

Op zaterdag 3 augustus 2024 hebben we als Ontmoetingskerk weer de koffiekraam verzorgd 
op de jaarmarkt.  
Het was een prachtige zonnige dag die veel bezoekers trok voor de jaarmarkt. Zij wisten het 
terras van onze koffiekraam goed te vinden voor een lekkere kop koffie met vers gebakken 
appeltaart of kwarktaart. En als hartige versnapering was er met zelfgemaakte groente- en 
tomatensoep en broodjes kaas, knakworst of saté ook genoeg keuze. De koffiekar ging rond 
om ook de marktkooplui te voorzien van iets lekkers.  
 

 
 
We zijn heel dankbaar dat we elk jaar weer kunnen rekenen op de inzet van vele 
gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, door soep te koken, taart te bakken, koffie te 
zetten, thee en limonade te schenken of mee te helpen met het opbouwen of opruimen van 
de kraam.  
 
De opbrengst van de koffiekraam is elk jaar voor het goede doel. Dit jaar heeft de koffiekraam 
maar liefst  
€ 3.100 opgebracht voor het Hospice Gorinchem. 
 

 
 

Iedereen die heeft meegeholpen: heel hartelijk dank! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 
 

Niet janken maar danken  
 
De 1e maandag van de maand, dus met het middaguur klinkt de (test) sirene. Wat een akelig alarmerend geluid en zo 
fantasieloos! Waarom kan men hiervoor niets anders verzinnen, bijvoorbeeld maandelijks (een deel van) een 
verzoeknummer laten klinken, ingediend door dorpsbewoners…  
Het klinkt deze keer extra alarmerend, want zomaar is die vermaledijde R weer in de maand. Dus is de zomer, waar we 
zo lang op wachtten, alweer voorbij. Onvoorstelbaar snel, wreed bijna. Ik loop in het meidoornlaantje en in plaats van 
te genieten van de mooie rode besjes aan de struiken word ik verdrietig en wekken ze alleen maar heimwee naar de 
bloei in het voorjaar. Toch zou dit niet zo moeten zijn, vechten tegen het onvermijdelijke is zonde van de energie! 
Wat later in de zon zittend, nee, niet te heet. Zojuist vloog er een ijsvogel, ik zag ‘m zowaar!  Een groep ganzen vliegt 
over en om me heen fladdert een vlinder. Het torenvalkje staat langdurig te bidden boven het land over de sloot, 
alvorens in een duikvlucht iets eetbaars te bemachtigen. Wat een geduld heeft zo’n beestje. De zwaluwen zijn er nog en 
vliegen aardig hoog, dus het weer is nog even oké. Hoe zou ik niet in het NU kunnen zijn? Het huis is- al naar gelang de 
stijging van temperatuur- in meer of mindere mate gehuld in zomeroutfit. Zonneschermen naar beneden/boven, ramen 
open/dicht, hier en daar een oud laken voor de deur. Dagelijks nog een aardig gedoe. Een fietser reed fluitend voorbij, 
of een fluiter reed fietsend voorbij? Doet er niet toe, ik vind het een ultiem zomergeluid. Want het is nog steeds zomer!  
Er fladdert een vlindertje de knotwilg in voor m’n keukenraam. Een kwartier later zit hij daar nog, op hetzelfde takje. 
Duidelijk schuilend voor de regen, die inmiddels zacht, maar toch gestaag valt. Nu weet ik dus waar een vlindertje 
schuilt bij regen. Zoveel te zien, als je er maar oog voor hebt. 
 
Roos 
 

 
 


