
8     

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 19 juli 2024 no. 29 

 

    De diensten 

Zondag 21 juli   
dienst met doventolk 
09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide 
Collecte voor diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalve
rzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 

 
Zondag 28 juli 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 

Kinderwoorddienst  
Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Wies Harrewijn 
 

Koffie schenken 
Peter en Dientje Oosterlee 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 

 

Bloemen            

 
 

De kerkbloemen zijn gebracht bij     
twee jarigen, te weten mw. J.M. de 
Gans-van Steenis en dhr. C. Hoeksma.  
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengsten 
 

Jarig in juli 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman 
 

 

 

 

 

 

 

Lief en leed 
 
We verwelkomen twee nieuwe leden in 
onze kerk. De eerste is Marlijn Schouten, 
Weegpad 15 in Hardinxveld-Giessendam. 
Haar zoektocht naar een passende kerk 
leidde naar de onze en daar zijn we blij 
mee.  
De tweede is Jet Jager, Brederodestraat 13. 
Zij is door verhuizing lid geworden van de 
Ontmoetingskerk. Vlak na haar verhuizing 
kwam er diep verdriet door het overlijden 
van één van haar zonen. Dan kan een 
nieuwe plek wel heel eenzaam voelen. Een 
kaartje doet altijd goed, ook van 
onbekenden. 
 

Komende vrijdag wordt Jo van Mourik in 
het Tergooiziekenhuis in Hilversum 
geopereerd. Doorlopende klachten, die té 
beperkend zijn, maken deze nieuwe en vrij 
uitzonderlijke operatie noodzakelijk. Op 
hoop van zegen! We bidden met haar en 
Arie mee om nieuw perspectief.  
Dat gebed (op de volgende pagina) is voor 
iedereen die dat in deze tijd kan gebruiken. 
Voor wie ziek is, zich eenzaam voelt of 
overvraagd is … dat er moed en kracht is 
voor elke dag. 
 
Annette Driebergen 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

Gebed 
 
God, een zonnige dag is een levensdag 
Een grijze dag is een levensdag 
Een dag met veel wind is een levensdag 
Een regendag is een levensdag 
Op sommige dagen heb je alles door elkaar, zon, wolken, 
wind en regen 
Een alles-door-elkaar dag is een levensdag 
Steeds opnieuw een levensdag 
Dag voor dag 
Aan ons gegeven 
Om te leven 
Echt te leven 
Om te groeien 
Om sterk en vol liefde te worden 
Liefdevolle God, 
U draagt ons, dag voor dag 
In zon, wind en regen 
Leid ons voort op de weg van uw dagen. 
Amen 
 
Annette Driebergen 

 

Op zaterdag 27 juli gaan we de zomer opzoeken op het 
strand in Hoek van Holland. We verzamelen om 18.00 bij 
strandrestaurant FFtijd.  Hier kunnen we met elkaar een 
hapje eten en gezellig elkaar ontmoeten. Voor wie wil kan 
er na het eten een strandwandeling gemaakt worden naar 
bijvoorbeeld de Noorderpier. Daarna kunnen we nog 
ergens verder borrelen. Ga lekker mee uitwaaien en elkaar 
ontmoeten op het strand!  
Meer info en opgeven, zie de  site 

meetmevijf.jouwweb.nl .  
Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen tussen 
de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en 
omgeving. 
 

 
 

 

Zomeravond voor tieners van 12 tm 16 jaar (zie poster op volgende pagina).  
We organiseren met de drie kerken in Noordeloos een gezellige avond met BBQ en een aantal 
leuke activiteiten! Iedereen tussen 12 en 16 jaar is welkom. Deelname is gratis. 
Komen jullie ook? 
Namens de jeugdouderlingen 
Aldwin en Elvira 

 
 

https://meetmevijf.jouwweb.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 

Degeneratie en AI 
 

‘Probeer met je ogen dicht de punt van je neus aan te raken, eerst met je linker en dan met je rechterhand….Pak met je 
linkerhand je rechter oor vast en vise versa. Loop in een rechte lijn over de streep’…. Wie weet nog die opdrachtjes van 
de schoolarts? De mens zit ingenieus in elkaar. En zeker het brein bevat zelfs na vele eeuwen nog de nodige mysteries. 
Een van de raadsels is waarom de ene persoon behept is met een bijna onfeilbaar richtinggevoel en de ander (waaronder 
ikzelf) overal kan verdwalen. Jarenlang zat ik tijdens de vakantie met de wegenkaart op schoot, soms met een door hitte 
ontstane afdruk op m’n blote benen! Wat een luxe nu met navigatie en airco! Maar het kaartenboek blijft standby, ik hou 
graag een oogje in het zeil. Navigatie, het behoort eigenlijk onder AI. En zo wordt kaartlezen en daarbij behorend 
richting- gevoel een van de vele vaardigheden die gaan verdwijnen. 
 

We houden van geschiedenis en staan bijna dagelijks versteld van een mooie kapel, kasteel of  Romeinse brug, eeuwen 
terug gemaakt door mensen met kunde van toen. Alles zonder elektriciteit of computerberekeningen. Gaat deze 
kunde/vakmanschap niet gewoon verloren? Voor de tweede keer dit jaar zijn we in Bourg-en-Bresse in Frankrijk, in het 
Royal Monastery of Brou, een kathedraal met klooster, groots en indrukwekkend. Tot stand gebracht door wilskracht en 
(liefdes)verdriet van Margareta van Oostenrijk (1480-1530). Ze was een tijdje regentes der Nederlanden. Behalve de 
prachtige bouwstijl en het bijbehorende tragische maar interessante verhaal zijn er zalen vol prachtige schilderijen en 
kunst. Verzameld tijdens haar leven, maar ook later. Zelfs een zaal met iets wat doorgaat voor hedendaagse 
schilderkunst. Digitaal ontworpen. Bestaand uit ondefinieerbare klodders en stippen verf. Soms is het beschamend tot 
deze (DE)generatie te behoren. Degeneratie ? 
 

Schrale troost…. De kans dat we vaatwasvaardigheid kwijt raken is door de lange vakantie voorlopig wel verkeken!  
 

Roos 
 
 
(foto’s op volgende pagina) 

 

 

Vooruitblik 
 
In de laatste vakantieweek én in het laatste 
vakantieweekend zijn er activiteiten voor kinderen van de 
basisschool (op dinsdag 20 en woensdag 21 augustus van 
9.30-11.30 uur) en voor tieners (op zaterdag 24 augustus 
vanaf 18.00 uur).  
Om alvast te noteren! 
 

 

 



 

    

 


