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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 juli 2024 no. 27 

 

    De diensten 

Zondag 7 juli- dienst met doventolk 
09.30 u. ds. H. van Eerden uit Goes 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 14 juli 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst  
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten 
 

Koffie schenken 
Arie en Jo van Mourik 
 
 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 

 

Kerkbloemen            

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. D. van Halm met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag! 
 

Jarig in juli 
6-7 mw. J.M. Koot-Aten 
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S.H. van der Meulen-
Hoffman 
 

 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 
Sanne van Wijk vertrekt op vrijdag 12 juli 
naar Bolivia met een groep Giessenburgse 
jongeren op werkvakantie naar Bolivia. In 
januari vertelde Sanne in de 
Ontmoetingsdienst over de bedoeling van 
de reis. Wie weleens op zo’n reis is 
geweest, weet hoeveel indruk een andere 
wereld en cultuur kunnen maken. We 
wensen ook Sanne een prachtige ervaring 
en een mooie tijd! 
 
Er is dankbaarheid om herstel en goede 
uitslagen en tegelijk zijn er zorgen om 
gezondheid en is er diep verdriet om 
verlies. ‘Wees blij met wie blij is en huil met 
wie verdriet heeft’, zegt Paulus in zijn brief 
aan de Romeinen. Dat blijft een opdracht 
voor elke geloofsgemeenschap, in gebed 
en gebaar met elkaar meeleven. 
 
De overstaptieners genieten ook van 
blijken van meeleven. Nam je aan het eind 
van de overstapdienst ook een adres mee? 
Laat dan in de komende tijd even iets 
horen! 
 
Voor de komende zomerperiode viel mijn 
oog op woorden van Anselm Grün: 
 
De mens wordt alleen maar echt mens 
als hij zich openstelt voor iets 
dat groter is dan hijzelf, 
als zij zich verwonderen kan over de 
schoonheid: 
over het geheim van een zonsopgang 
of een zonsondergang, 
als hij verwonderd stil blijft staan 
bij het zien van een waterval of een 
regenboog. 
 
Annette Driebergen 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Tremulant orgel 
Recentelijk is het orgel helemaal gerenoveerd. De 
organisten hadden de wens om het orgel uit te breiden 
met een tremulant, dat is een orgelregister dat een 
mechanisme in werking zet om een trilling in de klank 
aan te brengen. 
De plaatsing ervan is ingewikkelder dan het zich vooraf 
liet aanzien. De orgelbouwer heeft helaas de klus     
voor het weekend niet kunnen klaren en het orgel is nu 
even niet speelklaar. We moeten ons dus met de piano 
behelpen komende zondagmorgen.  
Hopelijk kan het orgel volgende week weer gebruikt 
worden. 
 
Pim Lodder 
 

 

 

 
 

 
 

Samen Avondmaal vieren 
 

Binnenkort vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We willen graag dat iedereen die dat wil, kan deelnemen aan de 
Maaltijd van de Heer. Maar soms is dat niet (meer) mogelijk. Daarom zijn er twee maatregelen genomen om dat  toch 
mogelijk te maken. 
 

Thuis avondmaal vieren 
Er zijn leden die voorheen in de kerk het avondmaal mee vierden, die nu om verschillende redenen niet meer in staat zijn 
om naar de kerk te komen. Voor deze mensen, wil de diaconie een tasje verzorgen (zie foto hierboven) om thuis 
avondmaal te vieren. In het tasje zit wijn/druivensap en een stukje brood, zoals deze in de kerk worden gedeeld. Deze 
tasjes brengt een van de diakenen voorafgaand aan de viering bij de mensen thuis. Zo kunnen ze gelijktijdig met ons 
thuis het avondmaal meevieren. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven via 
diaconie@ontmoetingskerk.nl of Ria Kon 06-12299578. 
 

Avondmaal en gluten 
Gemeenteleden die een glutenallergie of -intolerantie hebben, konden tijdens het avondmaal geen brood eten.  
Vanaf het komende avondmaal zal er ook glutenvrij brood zijn.  
In het vak bij de preekstoel is nu een apart bakje aan het avondmaalsbord bevestigd. Hierin zitten enkele stukjes 
glutenvrij brood. Om besmetting te voorkomen zal de predikant niet het brood aan u geven, maar mag u/jij zelf het 
stukje brood pakken. 
 
De diaconie 
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Draken in de bergen 
 
De diep uitgesneden kloven in de hoge rotsen vertellen iets van het gigantisch oergeweld waardoor dit landschap moet 
zijn ontstaan en gevormd. De omgeving van de Alp d’Huez is adembenemend en zeker een fietswalhalla. Wat een 
bikers!  Onweerstaanbaar om deze en omringende bergen te bedwingen. Bijna allemaal met speciale fiets, al zagen we 
ook een echtpaar - vast Hollanders - op een degelijk exemplaar met wapperende fietstassen de berg afklappen.  
Reizend in de camper met vele gedachten: …..In vroeger tijd trokken ridders te paard de wereld in. Op zoek naar 
uitdagingen zoals een draak om te verslaan…. Nu gaan fietsers de uitdaging aan een berg te verslaan, te bedwingen. 
Maar zoals ‘onze’ Annemiek onlangs bewees: dit kan ook samengaan. Een vreselijke draak bevechten door de berg te 
bedwingen!  
   
De hele stoet met vlaggetjes versierde - voornamelijk grote - campers van diverse nationaliteiten, stilstaand langs de 
doorgaande weg. Het blijkt de jaarlijkse bedevaart van Tour de France-fans. Over enkele dagen komt de Tour hier langs.  
Een dusdanige happening om dagen tevoren te gaan staan.  
 
En dan krijgen we kort na elkaar twee landgenoten op de koffie, waarvan de eerste  bijna letterlijk aanspoelt met fiets 
tijdens een hoosbui. Sinds een maand onderweg met alleen het hoogst noodzakelijke. Al wildkamperend zuidwaarts.   
Hij rook wel een tikkie muf. 
Voor een piepklein tentje, been omhoog, zat een Groningse vrouw. Vier maanden door Frankrijk wandelen was het 
plan. Ze had vrij genomen, maar was door een blessure gedwongen weken rust te houden. Toch… stralende ogen!        
Bij de plaatselijke kringloop een pan, een warme trui en een boek erbij aangeschaft. En via een soort Marktplaats (ze 
spreekt goed Frans) ook een fiets…’Ik mag wel fietsen!’  
Gewoon tevreden, genietend aanvaarden wat de dag brengt. Want: ’Ik hou van leven dicht bij de aarde’ O ja, en beiden 
hebben slechts een basic telefoon mee, zonder sociale media!   
Het maakt me stil en ik realiseer me dat er draken zijn in alle soorten en maten.  
 
Roos   

 

 

 


