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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 24 mei 2024 no. 21 

 

    De diensten 

Zondag 26 mei 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v. 
Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerkbloemen 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=_bKkd9FvTxK_
hrJip6Q9VA 
 
Zondag 2 juni Ontmoetingsdienst 
9.00 uur: ontbijt 
10.00 uur: aanvang dienst  
Dienst met doventolk 
ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
Avond: Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Kinderwoorddienst  
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas 
Carolien van Maurik en  
Maartje van Wijk 
 

 

Kerkbloemen            

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
Mariette Verweij, ter bemoediging. 
 

Collecteopbrengst 19-5 
KIA Pinksterzendingsweek € 254,40 
 

Jarigen 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
26-5 dhr. A. van Mourik 
 

Collecte voor de bloemen 
Deze week is de collecte voor de 
kerkbloemen. Elke week worden de 
bloemen in de kerk geregeld door de 
bloemengroep. Deze worden na de 
dienst geschonken aan wie 
bemoediging verdient: aan jarigen 
senioren, jubilerende echtelieden of 
jonge ouders. Natuurlijk kost dat wel 
wat. Daarom bevelen we deze   
collecte van harte bij u aan! 
De diaconie 
 

Koffie schenken 
Dick en Antoinette van der Garde 
Avond: André van der Ham en      
Bartha Nieuwland 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
In deze dagen ben ik betrokken bij het 
afscheid van Teus van den Hof. Ooit waren 
Teus en Gera met hun gezin lid van de 
Ontmoetingskerk. Het afscheid vindt 
maandag plaats. Laten we meeleven met 
Gera en haar gezin en bidden voor hen om 
troost van God. 
 

Zondagavond staan liederen en woorden 
van Huub Oosterhuis centraal. Voor deze 
dagen een gebed van zijn hand: 
 

Keer ons niet van ons af, God 
en ontwijk ons niet  
nu wij woorden zoeken  
om tot U te bidden. 
Want als wij U uitspreken 
en noemen bij uw naam, 
dan is het toch 
uit kracht van de belofte, 
dat U niet ver weg zult zijn 
voor allen die U roepen. 
 

 
 

Op dinsdag 28 mei staat om 10.00 uur in 
de kerkenraadskamer de koffie (of thee) 
weer klaar.  
Naast aandacht voor elkaar is er gesprek 
over een gedeelte uit de Bijbel, als 
voorbereiding op de dienst van 2 juni.  
Voor dit seizoen is het al de laatste keer, 
dus … van harte welkom! 
 

Het gesprek eindigt uiterlijk om 11.30 uur. 
 

Annette Driebergen 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_bKkd9FvTxK_hrJip6Q9VA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_bKkd9FvTxK_hrJip6Q9VA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_bKkd9FvTxK_hrJip6Q9VA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 
 
Bij de ZondagAvondSpecial op 26 mei 
 

In deze ZondagAvondSpecial staan liederen van Huub Oosterhuis centraal. We zingen er heel wat, ingeleid door korte 
woorden van gemeenteleden die het betreffende lied hebben aangevraagd. Soms zijn de liederen niet eenvoudig te 
begrijpen door de poëtische taal. Maar juist daardoor worden er veel verschillende lagen aangeboord, aan emoties, 
verlangens, vertrouwen en geloof. 
Van harte uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren! 
 
Annette Driebergen 

 

Avond voor nieuwe leden: donderdag 13 juni (nieuwe datum!) 

 
 

Elke twee jaar organiseren we in de Ontmoetingskerk een avond voor nieuwe 
leden. Eerder meldde ik dat die avond op 30 mei zou zijn. De Avondvierdaagse 
maakte dat tot een wat onhandige keus. Vandaar een nieuwe datum voor 
ontmoeting met andere nieuwelingen, ervaringen delen over ‘inburgeren’ in de 
Ontmoetingskerk en informatie ontvangen over het wel en wee. 
 
Mocht er geen uitnodiging op de mat gevallen zijn en behoor je wel tot de 
doelgroep (of heb je de vorige avond gemist en wil je nu nog meedoen?), meld 
je dan bij Annette  
(via predikant@ontmoetingskerk.nl of 06-10122415). 
 
 

         

Schoonmaak kerk 
Een herhaling van de oproep van 
vorige week om mee te helpen met de 
grote schoonmaak van ons 
kerkgebouw. Er zijn al wat 
aanmeldingen, maar nog niet genoeg. 
Op 3, 4 en 5 juni kunnen we nog meer 
hulp gebruiken, op maandag- en 
dinsdagochtend, middag en avond. En 
op woensdagochtend. Dan hoop ik dat 
alles weer gedaan is. Kan ik op nog 
meer medewerkers rekenen? Geef je 
op bij mij: 06-53606001  
Mirjam Wallaard 
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Kamp 2024 
 

We kijken terug op een zeer geslaagd kamp! Van vrijdagmiddag 17 t/m zaterdagavond 18 mei hebben de kinderen van 
groep 5/8 en de jeugd t/m 15 jaar zich enorm vermaakt in en om het prachtige kampgebouw van HC Giessenlanderij in 
Overslingerland. Daarom eerst een dikke DANKJEWEL naar Miranda en Wim, voor het feit dat we jullie kampgebouw 
hiervoor mochten gebruiken.  
 

We werden voorzien van een natje en een droogje. Onze kookploeg onder leiding van `Moeder Overste Anita` zorgde 
ervoor dat het ons aan niets ontbrak. Dank ook aan Koen die de kookploeg op zaterdagmiddag kwam ondersteunen. We 
sloten het kamp daardoor af met een heerlijk Italiaans buffet! 

 

Op vrijdagavond was er een Bonte avond. Alle kinderen deden mee, we hebben genoten van alle acts, van Turnshows, 
vragen-quizz, Ik ga op reis en ik neem mee… spel, dansacts tot aan de Glowstickman group. Het was één groot feest!  
Na het ontbijt op zaterdagochtend was er een speurtocht met opdrachten. Na de lunch was er de 6-kamp, die we 
natuurlijk afsloten met scheerschuimtwister en het sponzenspel, want het weer was ons goed gezind!  
 

Nadat iedereen zijn spullen had verzameld en ingepakt zodat de slaapzalen alvast leeg waren, genoten we van het 
buffet. Om 19:00 uur arriveerde de schoonmaakploeg. Terwijl wij met de groep Levend Kolonisten speelden, poetsen zij 
in de tussentijd met de kampleiding het kampgebouw schoon.  Nel, Emmy, Bartha, Conny en Frans heeeeel hartelijk 
dank! Super tof dat jullie kwamen helpen en wij na het huiswaarts keren van de jeugd ook onze spullen konden pakken 
om naar huis te gaan. Het zijn de kleine dingen die het doen, maar die een groot verschil maken om het jeugdwerk 
mogelijk te blijven maken. 
 

En ja, waar we het meest van genoten…. De jeugd! Het is zo fijn om na alle voorbereidingen de kinderen en jongeren te 
zien genieten. De sfeer, iedereen die meedoet, de vriendschappen tussen jong en oud die ontstaan. De complimenten 
van ouders die we na het huiswaarts keren ontvangen omdat de kinderen thuis enthousiaste verhalen hebben verteld. 
Iedereen bedankt! Wij zeggen: ”Op naar volgend jaar!” (foto’s op de volgende pagina) 
 

Snoepwinkeltje 
 

Geen kamp zonder ‘Het snoepwinkeltje’. Scoor zondag voor of na de dienst nog een zakje snoepjes of een rol 
pepermunt! €1,= per stuk. Te vinden op de koffiebalie. 
 

 
 
Ontmoetingsdienst met Ontbijt! 
 

Zondag 2 juni is er weer een Ontmoetingsdienst.  
Het thema van de dienst is: Ga mee ontbijten, ga mee… 
Een dienst voor jong en voor oud(er).  
We beginnen deze dienst met een ontbijt in de  
jeugdruimte(s).  
Wees welkom in de kerk vanaf 9:00 uur.  
Neem allen iets te eten mee, zo hopen we met elkaar 
het ontbijt te kunnen delen. Wij zorgen dat er ook  
geloof, hoop en liefde gedeeld zal worden. 
 

Koffie/thee en drankjes worden door ons geregeld  
tijdens het ontbijt. Deze hoeft u daarom niet mee  
te nemen. 
 

De dienst begint deze morgen daarom ietsje later  
dan u gewend bent en wel om 10:00 uur.  
Dus wij zeggen…Ga mee ontbijten, ga mee….! 
 
Maartje Aantjes, Jonneke Verhaar  & Elvira van Mourik 
 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 


